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Sunuş 


luslararası Psikanaliz Yıllığı'nın 9. sayısıyla, okurlarla tekrar buluşmaktan dolayı mutluyuz. 2017 derlemesinin ana temasını Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler olarak belirledik. The International Journal of Psycboanalysis'in (IJP) 2016 sayılarında çıkan makalelerden derlediğimiz bu seç- ki her yıl olduğu gibi bu yıl da bir taraftan uluslararası psikanaliz topluluğun- da öne çıkan temaları yansıtıyor. Diğer taraftan da ülkemizdeki psikanalitik, toplumsal ve kültürel ortamın verdiği esinle, belirli kıstaslar çerçevesinde yaptığımız seçimlerden oluşuyor. Bu kıstaslardan biri de geçmiş sayılarda gündeme gelen düşünce ya da temaları sürdürmektir. Bu anlamda elinizdeki kitabı, geçen yıl yayımlanan “Ölüm Dürtüsü” başlıklı 2016 derlemesindeki tartışmaların bir devamı olarak da okuyabilirsiniz. Bu defa yıkıcı ve saldırgan dürtülerin akıbetini, yıkıcılığın yaratıma dönüştüğü yaratıcı ruhsal hamleyi ele alan metinlerle konuyu ilerletmeyi amaçladık. 
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Derlememizin ilk makalesi T. H. Ogden’in “Yikiciligin Yeniden Degerlendirilmesi: Winnicott’un “Nesne Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla İlişki Kurma” Makalesi Üzerine” başlıklı çalışması. Ogden bu çalışmada Winnicott'un 1968 tarihli “Nesne Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla İlişki Kurma” metnini ele alıyor. Ogden bir dönüm noktası oluşturan bu makalede *Winnicott'un bize nesne- kullanımının nasıl bir bis olduğunu gösterdiğini” ve bunun bir analistin “nesneleri kullanma kapasitesini geliştirme sürecini ilk kez keşfettiği an” olarak görülebileceği bir ilk olduğunu vurguluyor. 
Ogden bebeğin, annenin yeterli bir anne olma hissini gerçeklikte yok etmesi üzerinde duruyor. Annenin tam da yıkımdan hayatta kalma deneyimini yaşarken bebek için gerçek bir dış nesneye dönüştüğünü ortaya koyuyor. Hasta için de analistin hayatta kalmasının önemine değinen yazar, analistin yıkım deneyiminden sağ çıkabildiği ve çıkamadığı klinik örnekler getiriyor. 
Ogden'in bu Winnicott okuması, Winnicott'u yorumlayan bir başka çağdaş kuramcı olan Fransız psikanalist R. Roussillon'un görüşleriyle çarpıcı bir paralellik taşıyor. Nesne kullanımını “yoğrulabilir aracı” (medium malleable) kavramını içsel ve dışsal nesneyi kapsayacak şekilde genişleterek tasvir eden; anne nesnesini, deneyimleyen ve bebeğin deneyimine aracılık eden, “özne olan bir nesne” olarak tanımlayan Roussillon'un yıkıcılık, yaratıcılık ve simgeleştirme arasındaki ilişki üzerine görüşlerini UP Y'nin geçmiş sayılarında okuyabilirsiniz.? 

İtalyan psikanalist G. Civitarese “Yüceltme Üzerine” başlıklı makalesinde Freud'un kuramında önemli bir yeri olan, günümüzde ise sanat ve yaratıcılığa psikanalitik yaklaşımda artık eskisi gibi kullanılmayan yüceltmeyi farklı bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor. Freud'un kuramında yıkıcı ve cinsel dürtülerin akıbetini tanımlayan “yüceltme” kavramının bir belirsizlik taşıdığına değinen yazar Freud'da ve Freud sonrası kuramcılarda kavramın gelişimini ve kapsamını uzun uzadıya inceledikten sonra felsefe ve estetik alanındaki “yüce” ve “yüce estetiği” mefhumunu yüceltmeyle ilintili olarak ele almayı öneriyor. Yüceliğin özünde kayıpla ve erken dönemdeki travma yaratan etkenle ilişkili olduğunu vurgulayarak, yüceltmeyi de bu bağlamda kavramlaştırmayı öneriyor. Civitarese'nin kavramlaştırması yüceltmeye Bioncu bir yaklaşım getiriyor. Bu makale felsefe ve sanat alanlarını psikanalizle buluşturan disiplinlerarası bir çalışma niteliği de taşımakta ve alan dışından okurların oldukça ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. 
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Kitapta “cinsellikler” konusu Flanders ve arkadaşlarının çok kapsamlı bir çalışmasında ele alınıyor: “Eşcinsellik Konusu Üzerine: Freud Ne Demişti?” Çalışmada, Freud'un eşcinsellik üzerine görüşleri Fliess’e mektupla- 


1 Roussillon, R. (2016), “Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş”. Uluslararası Psikanaliz 
Yıllığı 2016: Ölüm Dürtüsü, İstanbul: Bilgiyay. 
Roussillon, R. (2014), “Dürtülerin Bağlanması ve Bağlanamamasında Nesnenin İşlevi”, Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2014: Psikanalizde Fransız Okulu, İstanbul: Sel Yayıncılık. 
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rındaki ilk varsayımlarından Psikanalizin Anabatları (1940) adlı kitabındaki son gözlemlerine kadar olan süreçte enine boyuna inceleniyor. Yazarlar Freud'un eşcinselliklerin varlığını teyit eden ilk kişi olduğu saptamasında bulunuyorlar. Freud'un yer yer çelişkili görüşlerini irdeleyerek onun eşcinsellik konusunda keskin yorumlardan uzak durduğunu ve bu konuda daha ileri düşüncelere zemin oluşturan zengin ve çeşitlik içeren bir temel ortaya koydugunu gösteriyorlar. 

Cinsellik konusundaki bir başka çalışma da Britanyalı kuramcı D. 
Meltzer'in ilk defa gün ışığına çıkan bir makale taslağı: “ARŞİV CALISMA-LARI: Donald Meltzer'in Cinsellik Üzerine Yayımlanmamış Taslak Makalesi.” 2004 yılında vefat eden D. Meltzer Freud, M. Klein ve Bion'un kuramları arasında köprü kuran çalışmalarıyla tanınıyor. Psikanalize kazandırdığı kavramlar arasında bilhassa claustrum, içe nüfuz eden özdeşleşim (intrusive identification), yapışkan özdeşleşim (adhesive identification), parçalara ayırma/ayrilma (dismantling) ve estetik çatışma sayılabilir. ABD asıllı kuramcı 1954'te M. Klein'la analizden geçmek için Londra'ya gidip daha sonra orada yerleşerek Britanya vatandaşlığına geçmiştir. Kariyerine çocuk analisti olarak başlayan, daha sonra erişkin analisti de olan Meltzer, E. Bick'den süpervizyon almış ve uzun yıllar Tavistock Kliniği'nde çalışmıştır. 

Makale Meltzer'in, kendisinden süpervizyon alan A. Mason'un vakası üzerine yorumlarından oluşuyor; yazarın cinsellik evreleriyle ilgili kuramının ve eşcinsellik hakkındaki görüşlerinin gelişimini sergiliyor. Süpervizyon vakasının ilgili kısımları da yayına dahil edilmiş. Taslağın nasıl bulunduğuna dair hayli ilginç öyküyü ise M. Rustin'in “Meltzer'in Cinselliğe Yaklaşımı Üzerine Kısa Bir Yorum” başlıklı sunuş metninde ve A. A. Bronstein'in makaleye eşlik eden “Giriş Yazısı”nda okuyabilirsiniz. 
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Kitapta psikanaliz tekniğinin kuramına dair farklı görüşleri bir araya getiren ve klinik çalışmayı örneklendiren “Çağdaş Sohbetler” bölümü altında 
3 metin okuyacaksınız. B. Ithier'nin ayrıntılı vaka sunumunu da içeren “Kimeraların Kolları” makalesi ile onun yorumunu yorumlayan B. Reis'in *Canavarlar, Düşler ve Delilik: “Kimeraların Kolları” Üzerine Yorum” ve J. Abram'ın “Béatrice Ithier'nin ‘Kimeralarin Kolları” Makalesi Üzerine Bir Yorum” başlıklı çalışmaları. Ithier, metnini M. de M'Uzan'ın kimera, T. H. Ogden'in “analitik üçüncü” ve Winnicott'un çizmece oyunu (squiggle) arasında kurdu- 
£u paralelliklere dayandırıyor. Hasta tarafından temsil edilemeyen ve seansta 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söze dökülemeyen deneyimi analistin işlemesinin yollarından biri olarak kimera’ya getirdiği yorumda kimera'yı zihinsel bir çizmece oyunu gibi ele alıyor. 

Analistin hastanın simgeleşemeyen deneyimlerini temsile kavuşturma çalışmasına odaklanan diğer iki metin D. Birksted-Breen'in “Biokülarite, Psikanalistin İşleyen Zihni” makalesiyle R. Josef Perelberg'in “Olumsuz Varsanılar, Rüyalar ve Varsanılar: Çerçeveleyen Yapı ve Analitik Ortamdaki Temsili” başlıklı çalışması. Bion'un “binokülarite” kavramına atıfta bulunan Birksted-Breen analistin tutumunu “bioküler” dikkat biçimiyle tanımlıyor. 
Hayallemeyle analiz etme işlevlerini bir araya getiren bioküler dikkatin “‘gélgede” kalmış veya temsil edilmemiş deneyimlerin öne çıkacağı, önce resimsel sonra fikirsel olarak şekillendirileceği ruhsal alanın geliştirilmesi için gerekli” olduğunu vurguluyor. Yazar görüşlerini bir analizden çok etkileyici bir kesitle örneklendiriyor. 

Josef Perelberg ise haftada beş seansla yürütülen bir analizde hastanın varsanımsı deneyimlerinin anlamını inceliyor. Analitik karşılaşmanın dramatik doğası üzerine düşüncelerini A. Green'in görüşlerine dayandıran yazar, çerçeveleyen yapının ve olumsuz varsanının zihnin yapılanmasındaki rolüne odaklanıyor. Bu makalede Green'in “olumsuzun çalışması” kavramını işleyen yazar “yıkım” ve “yaratım” konusunu genişleten bir katkı sunuyor. 
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Yıllıkta ayrıca günümüzün can alıcı meselelerinden biri olan mülteci sorununa ilişkin çok zengin bir çalışmaya yer verdik. M. Leuzinger-Bohleber ve arkadaşlarının Frankfurt Sigmund Freud Enstitüsü bünyesinde, başka kurumlarla işbirliği içinde yürüttüğü çalışmayı özetleyen ve sonuçlarını bildiren bu makale “Psikanalizin Güncel Mülteci Krizine Katkısı Ne Olabilir? ADIM ADIM'dan Ön Bildiriler: Bir “Ön Kabul Kampindaki’ Mültecileri Destekleyen Psikanalitik Bir Pilot Proje ve Travma Yaşayan Mültecilere Kriz Müdahaleleri” başlığını taşıyor. ADIM ADIM projesi ve Leuzinger-Bohleber ve arkadaşlarının çalışması güncel travmayla ilgili psikanalistlerin katkılarının ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu katkının ülkemizde mültecilerle yapılan çalışmalarda klinisyenlere ilham vereceğine inanıyoruz. 

Son olarak bu yıl da derlememizde bir psikanalitik film incelemesine yer verdik: “Ida'nın Hikâyesi: Yas Değil Selamete Ererek Kurtuluş.” Polonyalı psikanalist Maciej Musiał makalesinde Pawel Pawlikowski'nin ödüllü filmi Ida'yı inceliyor. Polonya'da Holokost sırasında ebeveynlerini kaybeden Ida’yla teyzesinin ağır kayıplarını ve çatışmalarını konu alan filmin analizi sevilen nesnelerin erken ve ani kaybının nasıl yas tutmayı engelleyen kahredici bir acı verdiğine odaklanıyor. Filmin ve makalenin mercek altına aldığı kayıp, yas ve travma konusu ise bu kitaptaki tüm makaleleri alttan alta kat eden temel meselelerden birini oluşturuyor kuşkusuz. 
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The International Journal of Psychoanalysis’teki güncel makalelerin bir kısmını PEP'te yer alan IJP Open kısmında, yayimlanmadan önce okuyabileceğinizi ve yorumlarınızla makalelere katkıda bulunabileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

Önümüzdeki yıl 10. sayımızda yine zengin bir içerikle ve bu defa 10. 
yıla özgü farklı bir etkinlikle okurlarla buluşmayı planlıyoruz. 

Verimli ve keyifli okumalar dileriz. 
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Yikiciligin Yeniden Degerlendirilmesi: 
Winnicott'un “Nesne Kullanımı ve 
Özdeşleşmeler Yoluyla İlişki Kurma” 
Makalesi Üzerine“ 

THOMAS H. OGDEN 


9 Subat 2016'da yayina kabul edilmistir. 


Özet: “Nesne Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla İlişki Kurma” makalesi, özünde yatan pek çok meseleye sadece değinilmesi sebebiyle hakkında yazmayı çok zor bulduğum, dönüm noktası olusturan bir çalışmadır. Okurunun makaleyi yalnızca okumasını değil, aynı zamanda yazmasını da gerektirir. Makaleyi benim okuyusum/ yazışımda anne, bebeğin onu dış nesne olarak gerçekten yok etme (annenin yeterli bir anne olma hissini yok etme) ve bu yıkımı algilama sürecinde gerçek hale gelir. Anne aynı zamanda, yıkımdan hayatta kalmanın gerektirdiği psikolojik çalışmayı deneyimleme sürecinde de bebek için gerçek bir dış nesneye dönüşür; bu çalışma düşlemlenen nesneler dünyasında yoktur. Analist ya da anne yıkımdan hayatta kalamamış olabilir. Analistin hayatta kalmaktaki yetersizliğini kabul edebilmesi ve gerekirse böylesine uzamış bir deneyimin hem hasta hem de analist üzerindeki son derece zarar verici etkileri sebebiyle analizi bitirebilmesi çok önemlidir. Yazar, analistin yıkımdan hayatta kalabildiği ve kalamadığı analizlerin klinik tartışmalarını sunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nesne ilişkisi, nesne kullanımı, nesnenin hayatta kalması, nesnenin yıkımı, yıkıcılık, Winnicott. 


cc NE Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla İlişki Kurma” makalesi, 

Winnicott'un belki de en zor, fakat kesinlikle en önemli makalelerindendir. Winnicott’un bu makaleyi 12 Kasim 1968 akşamı New York Psikanaliz Enstitüsü'nde ilk sunumuyla ilgili üzücü bir hikâye vardır. Makale 


(*) Int J Psychoanal (2016) 97: 1243-1262 
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Winnicott'u hayal kırıklığına uğratacak şekilde tereddüt ve şüpheyle karşılanmıştı. Milrod toplantının resmi kayıtlarına şöyle yazmıştı: “Winnicott, kavramının paramparça edildiğini ve ondan memnuniyetle vazgeçeceğini söyleyerek sevimli ve muzip bir şekilde tepki verdi” (Rodman, 2003, s. 328). 
Toplantıdan kısa bir süre sonra Winnicott kalp krizi geçirdi. New York'ta sunulan makale, üzerinde çalışılmış olarak bir sonraki sene Uluslararası Psikanaliz Dergisi'nde (Winnicott, 1969) ve biraz değiştirilmiş olarak da ólümünden sonra Oyun ve Gerceklik’te (1971) yayımlandı. Öldüğü gün olan 25 
Ocak 1971'de dahi Winnicott'un Oyun ve Gerçeklik'teki basımı için bu makaleyi gözden geçirmekte olduğu söylenir” (Samuels, 2001, s. 38). Ben makalenin bu 1971 versiyonunu tartışacağım.1 

Bu makalede pek çok şeye sadece değinilmiştir, öyle ki insanın onu sadece okuması değil, aynı zamanda yazımına katılması gerekir. Bu makalede geliştirdiğim görüşler Winnicott'un makalesini benim okuyup yazma biçimi- mi —ondan ne anlam çıkardığımı ve daha önemlisi onunla ne yaptığımı— göstermektedir. 


MAKALENİN KONUSU 
Makalenin giriş paragraflarında, Winnicott samimi bir sohbet tarzında konuşarak makalenin devamının tonunu belirler: 


Kendi yorum yapma ihtiyacım yüzünden belli bir sınıflandırma kategorisindeki hastalarda olabilecek ne çok derin değişimi önlediğimi ya da geciktirdiğimi düşündükçe dehşete düşüyorum. Biz beklemeyi bir öğrenebilsek hasta gerekli kavrayışa kendi yaratıcılığını kullanarak ulaşacak bundan da büyük bir sevinç duyacaktır; ben artık bu sevinçten eskiden zekice bir yorum yaptığım zaman duyduğumdan daha büyük bir keyif alıyorum. Galiba artık daha çok, hastaya kendi kavrayış gücümün sınırlarını gösterebilmek için yorum yapıyorum. Buradaki ilke şu: Cevaplar hastadadır ve sadece hastadadır. (s. 111-112) 


Her ne kadar bu paragraf içimdeki hakikat duygusunun bam teline dokunuyorsa da, “artık daha çok, hastaya kendi kavrayış gücümün sınırlarını gösterebilmek için yorum yapıyorum” derken Winnicott'un aklından neler geçtiğini merak ediyorum. Bu soruya kendi “cevaplarını” vermeleri için okuyucularını (tıpkı hastalarıyla yapmaya çalıştığı gibi) özgür bırakır. Göreceğimiz gibi Winnicott okuyucunun bu makaleyi okuma deneyimini, okuyucuya 


1  Winnicott (1971). 
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aklındakileri söylemek yerine göstermek için kullanır, zira aklındakilerin çogunun söylenip açıklanması değil, deneyimlenmesi gerekir. 

Winnicott’un yorum yapmamakla ilgili bu sözlerinin hemen ardından yorum yapmanın önemiyle ilgili bir ifade gelir: 


Analistin yapması gereken ve analizi kendini analizden ayıran yorum çalışması bunun karşısında yer alır. Analistin yaptığı yorumun bir etkisi olabilmesi için hastanın analisti öznel olgular alanının dışına yerleştirme yetene- 
£iyle ilişkilendirilmesi gerekir. O zaman işin içine hastanın analisti kullanma yeteneği girer ki bu yazının konusu da budur. (s. 112) 


Takip eden paragraflarda Winnicott görünürde zıt olan iki görüş öne sürer: Kişi “yorum yapma ihtiyacına” boyun eğmemelidir ve “analistin yapması gereken bir yorum çalışması vardır”. Winnicott bu görüşler arasındaki ilişkiyi açıklamaz, ancak şunu söylediğinde biraz rehberlik eder: “Analistin yaptığı yorumun bir etkisi olabilmesi için hastanın analisti öznel olgular alanının dışına yerleştirme yeteneğiyle ilişkilendirilmesi gerekir.” “Etkisi olabilmesi” için (gerçek dünyada sonuçları olması için) yorumlama, sadece hasta “analisti öznel olgular alanının dışına yerleştirme” yetisi geliştirdikten sonra yapılmalıdır. Winnicott bu cümlenin ne anlama geldiğini açmaz, fakat bunun “yazının konusu” olduğunu söyler. İlginç bir şekilde Winnicott, analistin yorumlamayı kullanma (veya kullanmaktan kaçınma) konusuyla ilgili kritik öneme sahip bu görüşlere makalenin devamında sadece kısa bir imayla geri döner. 

Makalenin bu noktasında okuyucu, analizde yorumun yeriyle ilgili Winnicott'un ne düşündüğünü tam olarak anlamadığı gibi bu görüşlere nasıl vardığını bilemeden, havada asılı durumda bırakılmıştır. 


KURAMSAL BİR ÖNERME 

Makalenin ikinci bölümünde —“bölümler” isimlendirilmemiş ya da numaralandırılmamıştır, fakat bana göre makale tema bakımından dört kısma ayrılmıştır— Winnicott, bu makalede ele aldığı konu olan nesnelerle ilişki kurma- nın iki türü arasındaki farkı netleştirir: Nesne ilişkisi ve nesne kullanımı. 


Nesne kullanımından söz ederken..., nesne-ilişkisinin varlığını baştan kabul edip buna nesnenin doğası ve davranışıyla ilgili yeni özellikler ekliyorum. Örneğin, nesnenin kullanılabilmesi için bir yansımalar yığını değil, ortak gerçekliğin parçası olma anlamında gerçek olması zorunludur. (s. 
113, italikler bana aittir) 
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Winnicott burada (genellikle olgun, tüm-nesne ilişkilerini belirtmek için kullanılan) “nesne-ilişkisi” terimini, nesnenin kendiliğin bir uzantısı halindeki bir “yansıtmalar yığını” olduğu, daha ilkel (narsisist) bir nesne ilişkisi biçimine atfen kullanarak geleneksel psikanaliz terminolojisini ters yüz eder. Dahası (genellikle başka bir kişiyi sömürmeyle ilişkilendirilen) “nesne kullanımı” terimini de dış dünyadaki “ortak gerçeklik”te yaşayan ve nesnelerin gerçekten kendi dışında olduklarını deneyimleyen öznenin olgun nesne ilişkilerini belirtmek'için kullanır. Bu tersine çevirme, okuyucunun bildiğini sandıkları konusunda ipin ucunu kaçırmasına ve kendisini bilmemeye açmasına sebep olur. 

Winnicott kuramsal önermesine bir öyküyle devam eder: 


Meme emen iki bebeği alalım. Meme ile bebek (bebek için) henüz ayrı olgular haline gelmedikleri için bebeklerden biri kendinden besleniyor. Diğeri ise ben-olmayan bir kaynaktan, ya da misillemede bulunmadığı sürece bebek üzerinde etkisi olmayan ve daha ihmal edilebilir bir nesneden besleniyor. Tıpkı analistler gibi anneler de, [[yeterince]] iyi olabildikleri gibi yeterince iyi olmayabilirler de; bazıları bebeği ilişki kurmadan [[kurmaktan]] kullanıma taşıyabilirken bazıları taşıyamaz.? (s. 114) 


Bir sonraki bölümde ele alınan makalenin özünü haber veren bu cümlelerde iki “bitmemiş mesele” vardır. Biri, bebek tarafından “ihmal edilebilir” bir ben-olmayan kaynak olduğu fikridir. Diğeri ise “ihmal edilebilir”e eklenen şu netameli cümledir: “Misillemede bulunmadığı sürece”. Bir kere daha anlamlar öne sürülmüştür, fakat sadece öne sürülmekle kalmıştır. 


BİR DİZİ DEVRİMCİ FİKİR 
Terimlerini tanımladıktan sonra Winnicott, makalenin üçüncü ve en radikal kısmına sürprizli şekilde başlar: 


Şimdi doğrudan tezimi ifade etmeye geçebilirim [[hazirim]]. Sanki buraya varmaktan korkuyorum, sanki tezi ifade edersem bu yazı da amacını yitirir diye korkuyorum, çünkü tez çok basit. (s. 114) 


Okuyucuya bu şekilde hitap etmek Winnicott'a özgüdür. Başka hiçbir analist bu şekilde yazmaz. Burada Winnicott’un bize nesne kullanımının na- 


2  Winnicott'tan yapılan alıntılar Oyun ve Gerçeklik kitabının Türkçe çevirisinden alınmıştır. Ogden'in bu makalede vurguladığı ve analiz ettiği bazı ifadeler Türkçe çeviride bire bir bulunmadığında ya da bazen anlam belirsizlikleri olduğunda bu makalenin gerektirdiği ifadeleri alıntıya köşeli çift parantez içinde ekledik — ç.n. 
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sıl bir bis olduğunu gösterdiğine inanıyorum. Makalenin ana temasını ifade etmeye “hazırdır”, fakat bunu yapmaktan korktuğunu fark eder, çünkü okuyucuya bir kere ifade ettiğinde bu, diğer kişilerin (okuyucunun) ellerine düşer. 
Bu kişiler gerçektir ve kendilerine ait zihinleri olan gerçek ve ayrı kişiler oldukları için Winnicott onlardan ne yapmalarını isterse istesin, onun fikirleriyle kendi istediklerini yapmakta özgürdürler. 

Winnicott'un ana teması o kadar da basit değildir: 


Öznenin bir nesneyi kullanabilmesi için nesneleri kullanma kapasitesini geliştirmiş olması gerekir. Bu, gerçeklik ilkesine geçmenin bir parçasıdır. 
(s. 114) 


Bu iki cümlenin ilki saçma olacak kadar aşikâr görünebilir: “Öznenin bir nesneyi kullanabilmesi için nesneleri kullanma kapasitesini geliştirmiş olması gerekir”. Oysa Winnicott'un değindiği şey hiç de aşikâr değildir. Aslında bunun, bir analistin nesneleri kullanma kapasitesini geliştirme sürecini ilk kez keşfettiği an olması mümkündür (“bu [[daha ónce]] belirgin bir şekilde ele alınmamış olabilir”, s. 111). Winnicott bu cümlelerin ikincisinde, bu kapasiteyi geliştirme sürecine dair kendi anlayışının, bireyin gerçek dünyayla karşılaşma becerisini nasıl geliştirdiğine (gerçeklik ilkesinin insan bilincinin bir boyutu haline nasıl geldiğine) dair anlayışımızı değiştireceğini ileri sürer. 

Bu “ana temayı” biçimlendirirken Winnicott, nesneyle ilişkiden nesne kullanımına dönüşen hareketin doğuştan gelen bir olgunlaşma süreci olduğunu, başarıyla gelişmesinin gerçek insanlara (“kolaylaştırıcı bir çevre”, s. 114) bağlı olduğunu söyleyerek işe başlar. 

Winnicott, bu noktada “ana temasının” sonuçları üzerine çarpıcı bir ifade kullanır: 


[Tartışılan] silsilenin başında nesne ilişkisinin, sonunda da nesne kullanımının olduğu söylenebilir; fakat ikisinin arasında, belki de insan gelişimindeki en zor şey, tedavi edilmesi gereken bütün ilk başarısızlıkların en usandırıcısı bulunur. İlişki kurma ile kullanma arasındaki bu şey, öznenin nesneyi kendi tümgüçlü denetim alanının dışına yerleştirmesidir; yani öznenin nesneyi yansıtma ürünü bir varlık olarak değil, dışsal bir olgu olarak, daha doğrusu kendi başına bir varlık olarak algılamasıdır. (s. 115) 


Bu makalenin en zor, en gizemli ve de en zengin çağrışımlı bulduğum üç paragrafı için sahne artık kurulmuştur. Ayrıca yazım biçimi sebebiyle de bunlar, psikanaliz yazınının en sıradışı paragrafları arasındadır. 
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Bu üç paragrafın ilk cümlesi hodri meydan demektedir: 


Bu değişim (ilişki kurmadan [[kurmaktan]] kullanmaya geçiş) öznenin nesneyi yok ettiği anlamına gelir. (s. 115) 


Winnicott, “Eğer nesne dışsalsa, o zaman özne tarafından yok ediliyor demektir” fikrini savunan bir “tatlısu filozofunun” bu ifadeye itirazını beklemektedir (s. 115). Başka bir deyişle, eğer dış nesne özne tarafından yok edildiyse, dış nesne diye bir şey olamaz. 

Winnicott, eğer tatlısu filozofu “havuzundan çıkıp da hastayla ilgilenmeye tenezzül ederse” (hastasıyla analitik bir deneyim yagarsa] bir “ara konum olduğunu görecektir” diyerek buna yanıt verir (s. 115): 


“özne nesneyle ilişki kurar”dan sonra (nesne dışsallaştıkça) “özne nesneyi yok eder” gelir. (s. 115) 


Bu kelimelerle aniden duruyorum. Öznenin nesneyi artık dışarıda olduğu için yok etmesi ne anlama gelir, gerçekten tam olarak bilmiyorum. (Sadece makaleyi tekrar tekrar okudukça çok yavaşça netleşmeye başlayan bazı şeyler deneyimliyorum burada: “Yok etme” kelimesi bu cümlelerde yeniden yapılmış. Daha önce hiç kimsenin vermediği bir anlamı var ve makalenin bu noktasında bu kelimenin ne anlama geldiğini ancak öğrenmeye başlıyorum.) 

Cümle şu kelimelerle bitiyor: 


Ondan sonra da (“özne nesneyi yok ettikten” sonra] “nesne öznenin yok etme çabalarına rağmen hayatta kalır”ın gelebileceğini görecektir. (s. 115) 


Aslına bakılırsa Winnicott'un söylediği şey, nesneyle “yansıtmalar yığını” halinde ilişki kurmaktan ayrı bir kişi olarak ilişki kurmaya geçebilmek için öznenin nesneyi yok etmesi gerektiğidir. Winnicott'un nesneyi yok etme düşleminden mi, yoksa öznenin nesneyi ayrı bir varlık olarak gerçekten yok etmesinden mi bahsettiğini merak ediyorum. Ayrıca dış nesneyi bilfül yok etmek ne anlama gelir? Eğer yıkım sadece bir düşlemse, nesne-ilişkisinin içerdiği yansıtmalardan nasıl farklıdır? Dahası eğer yıkım düşlemlenen bir yıkım değil de, dışarıdaki nesnenin gerçek yıkımıysa nesnenin “hayatta kalması” ne demektir? 

Makalenin en heyecanlandırıcı kısmı burasıdır: 


Böylece nesne ilişkileri kuramı (nesne kullanımına evrilirken) yeni bir özellik kazanmış olur. Özne nesneye “Seni yok ettim” der, ama nesne oradadır 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ve mesajı alabilmektedir. Bundan sonra [[O andan itibaren]] özne şöyle der: “Merhaba nesne!” “Seni yok ettim” “Seni seviyorum” “Seni yok etmeme rağmen hayatta kaldığın için benim için değerlisin” “Seni bir yandan severken bir yandan da (bilinçdışı) fantezimde [[diislemimde]] durmadan yok ediyorum”. (s. 115) 


Uzun yıllar boyunca “Merhaba nesne!” “Seni yok ettim” “Seni seviyorum” “Seni yok etmeme rağmen hayatta kaldığın için benim için değerlisin” kelimelerini, bebeğin #ömgüçlü içsel anne nesnesini yok etme (ona olan bağımlılığından vazgeçme) deneyimi olarak okudum (Ogden, 1983). İçsel anne nesnesinden vazgeçmenin (düşlemlenen yıkımın), bebeğin dışsal anne nesnesinin gerçekliğini deneyimleme kapasitesinin oluşumuna giden yolu açtığını düşündüm. 

Nesnenin “yıkımını” bu şekilde okumak, “öznenin nesneyi yok etmesi” esnasında olup bitenleri şimdiki anlama biçimimle çelişiyor. Nesnenin yıkımını ilk anlama biçimimin, Winnicott'un “öznenin nesneyi yok etmesi” kavramının anahtar öğesini içermediğini artık görüyorum: Nesneyle ilişkiden nesne kullanımına geçişin gelişimsel sürecinde yok edilen şey, gerçek dış nesnedir (bir iç nesne değil). Artık gördüğüm kadarıyla yanlış okumam, gerçek dış nesnenin, gerçek bir kişinin yok edilmesinin ne anlama geldiğini anlama yetersizliğimden kaynaklanıyormuş. 

Bebeğin annesine “seni yok ettim” demesinden ve öznenin bu iletimi almak için orada olmasından sonra bebeğin annesine söyledikleri unutulmaz bir şekilde ortaya konulmuştur: “O andan itibaren özne şöyle der: “Merhaba nesne!” —hayatta kalan ve bu hissi sadece kendisinden ayrı bir kişi olan anneyle deneyimlenebileceği için daha önce asla deneyimlemediği bir şekilde sevdiği (ve onun tarafından sevildiğini hissettiği) annesini selamlarken bebegin duyduğu rahatlama ve hazzı başka hangi kelimeler daha iyi anlatabilir? 
Buradaki ünlem işareti önemli bir sahne direktifidir. 

O zaman bebek gurur ve neşeyle başarısını, bu sefer daha büyük bir güven ve kıvançla yeniden haykırır: “Seni yok ettim.” “Seni seviyorum.” “Seni yıkmama rağmen hayatta kaldığın için benim için değerlisin.” 

Bu coşkulu kelimeleri her okuyuşumda, kendi çocuklarımdan birini canlı bir şekilde hatırlarım. O sıralar olsa olsa altı aylık olan oğlum, önünde yemek tepsisiyle mama sandalyesinde bir kral gibi oturmaktaydı. Tepsiye koyduğum küçük bir parça sosisi doğrudan gözlerime bakarak alırken yüzünde beliren büyük gülümsemeyi anımsıyorum; sonra sosisi tüm kas gücünü kullanarak ve haz çığlıkları atarak yere fırlatırkenki heyecanını hatırlıyorum. Ben göz temasını hiç 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kesmeden sosisi alıp yeniden tepsiye koyunca siritti ve haz dolu neşeli bir çığlıkla tekrar fırlattı (Bundan birkaç ay önce benzer bir saklambaç oyunu oynamaya başlamıştı, fakat o oyunda düşürme oyunundaki neşe yoktu). 

Ancak bu mutlu tablo, nesneyle ilişki kurmakla nesneyi kullanmak arasındaki “ara konum” (s. 115) tablosu değildi. Daha ziyade, ilk nesnelerinin sağlam olduğunu, dahası onlara düşüncesiz, baştan savma, üstünkörü, lakayt, oyuncu, inatçı, öfkeli, pervasız bir şekilde davranabileceğini ve bu sırada nesnenin hayatta kalacağına güvenebileceğini fark eden bebeğin hissettiği büyük bir rahatlama ve haz tablosuydu. “Özne hayatta kalmış olan nesneyi artık kullanabilir” (s. 115). Bunun aynı zamanda nesne sürekliliği ve sabitliğine, epeyce bir simgeleştirme kapasitesine, iç ve dış dünyaların ayrımlaştırılmasına (eğer bir dış nesne varsa, onun dışsallığını hisseden ayrı bir içsel kendilik olmalıdır) ve zihnin bilinçli ve bilinçdışı yönlerinin ayrımına ulaşıldığını gösteren bir tablo oldugunu da eklemeliyim. “Burada birey için fantezi [[düglem]] başlar” (s. 115). 

Bu nesne-kullanımı evresinden önce bir “ara konum” vardır ki Winnicott'un makalesinin “ana teması” budur. Bu ara konumda “özne nesneyi yok eder”. Dahası bilinçdışı düşlemde nesne ilişkisiyle bağlantılı olarak süregiden yok etme faaliyetinin özneye (bebeğe) getirdiği “ödenmesi gereken bir bedel” vardır (s. 115-116). Peki, hakiki bir insan olan ve içsel anne nesnesinin (düşlemlenen bir annenin) tersine, anne olarak yok edilmenin acısını hisseden gerçek annenin, “nesnenin” ödediği bedel nedir? 

Winnicott bu soruyu “yanıtlamaz”, ancak bununla doğrudan bağlantılı olduğuna inandığım bir şey söyler. Makaleyi bir bütün olarak anlama açısından çok önemli bulduğum bir cümlede bunu şöyle ele alır: 


Bu (nesne ilişkisi kurma ile nesne kullanma arasındaki ara konum), duygusal büyüme sürecinin ilk aşamalarında bireyin ancak, o sırada gerçek oldugu için yok edilme, yok edildiği (yok edilebilir ve feda edilebilir olduğu) için gerçek olma süreci içinde bulunan duygu yatırılmış nesnelerin gerçekten hayatta kalması sayesinde ulaşabildiği bir konumdur. (s. 116) 


Bu cümle, sözdizimsel yapısı kadar yarattığı paradoksun yapısı bakımından da karmaşıktır. Cümlenin ilk kısmı şu şekilde de söylenebilir: Nesne kullanımına, coşkusal gelişimin erken dönemlerinde sadece bebek ya da çocugun coşkusal bağ kurduğu kişinin (“yatırım yapılan” bir nesnenin) hayatta kalması sayesinde ulaşılabilir. Bu aldatıcı basitlikte bir düşüncedir, öyle ki zaten söylenmiş olan bir şeyin tekrarı gibi gözükmektedir: Nesne kullanımına sadece nesnenin hayatta kalması sayesinde ulaşılabilir. Oysa cümlenin bu kısmında benim için öne çıkan kelime “gerçekten hayatta kalma”dır. Winnicott eğretileme yapmamaktadır: Nesne aslında (gerçekte) coşkusal (ve belki de fiziksel) olarak hayatta kalmama eğilimindedir. 

Cümle, makalede en özgün bulduğum bir dizi fikirle devam eder: Annenin “gerçek olduğu için yok edilme, yok edildiği içingerçek olma süreci”nde, nesnenin gerçekten hayatta kalması kritik önem taşır (italikler eklenmiştir). 
Şimdi bile bu kelimeleri okurken zihnim allak bullak oluyor. Bu bir çift fikirle bir şeyler yapmak -kendimce bir anlayışa varmak- için saatler harcadım. 
Nesnenin “gerçek olduğu için yok edildiğini” söylemek ne demektir? Burada insana Winnicott'un makalesini “yazmak”tan başka seçenek kalmaz, zira Winnicott kritik öneme sahip fikirleri gayet anlaşılmaz —açıklanmamış, sadece değinilmiş- halde bırakır. 

Makalenin bu kısmını ben olsam şöyle yazardım: Nesne —yaşayan, nefes alan, coşkusal olarak tepki veren gerçek dışsal anne nesnesi— bebeği nesne kullanımına ulaştıran gelişim sürecinde (önlenemez ve kaçınılmaz bir şekilde) “yok edilir”. Gerçek annenin yok edildiğini söylediğimde, kendisini bebeğine yeterince iyi bir anne olarak deneyimlemesinin ciddi bir saldırıya ve “yok edilme” sürecine maruz kaldığını kastediyorum. Winnicott, bu makalede bazen “yok edilmektedir” derken, bazen de daha güçlü bir kelime olan “yok edilmiş”i kullanır ve bununla anne-bebek ilişkisinin gelişiminin o anındaki “nesneyi” (anneyi) tanımlar. Her iki kelimenin de doğru olduğuna inanıyorum, zira anne ve bebek bu sürecin farklı noktalarında annenin bazen yok edilmekte, bazen de yok edilmiş olduğunu hissederler. 

Winnicott, nesne ilişkisinden nesne kullanımına geçiş sırasında bilfiil yok edilmiş olan annenin, kendi annelik deneyimiyle (ve bebeğinin onu deneyimlemesiyle) ilgili önemli bir gerçekten bahsetmeden bırakır. Hangi anne bir anne olarak düpedüz çuvalladığını ve dahası artık bebekten önce olduğu kişi olmaktan da çıktığını hissettiğinde o son derece acı verici deneyimi yaşamaz ki? Annenin annelik deneyiminin yıkımı sayısız biçimde olabilir. Örneğin korkunç bir huzursuzluk içindeki bebeğini sakinleştiremediği için anneliğe uygun biri olmadığını düşünmeye başladığında, bebeğini emzirmeye yetecek kadar sevecen olmadığını hissettiğinde, uykuya çaresizce ihtiyacı olan bebeğinin uyumasına yardım edemediğinde, bebek doğmadan önceki hayatında sahip olduğu tüm hazlardan ve gurur, rekabet, yaratıcılık kaynaklarından onu uzaklaştırdığı için bebeğinden nefret ettiğini hissettiğinde veya bir bebeğin ya da çocuğun gerçekten de annesinin bir anne olarak yeterli (hatta bazen değerli herhangi bir kişi olarak yeterli) olduğu inancını yok edebileceği binlerce 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farklı yolla gerçekleşir bu yıkım. Bebek bünu annesine saldırma ya da onu yok etme çabasıyla yapmaz; bunu sadece bebek olmakla —anneden hiçbir annenin karşılayamayacağı acımasız fiziksel ve coşkusal talepleri olan bir bebek olmakla- yapar. Annenin yok edilme hissi, bir bebeğin ya da çocuğun annesi olma deneyiminin basit bir parçasıdır. Bu, gündelik olarak yaşanan, aynı anda hem hayal edilemeyecek kadar yoğun, hem acı verici, hem bezdirici, hem doyurucu, hem korkutucu hem de keyifli bir deneyimdir. 

Annenin bir anne olarak “yok edildiği” hissi, anne ile bebeğin yaşamlarının ilk aylarıyla sınırlı değildir. Anne (ve sonrasında baba) ile çocuğun ömürleri boyunca gerçekleşir; daha görünür olanı “2 yaş sendromu”, daha şiddetli olanı ise çocuğun ergenliği sırasında yaşanır. 

Annenin bilfiil yıkımını anlama biçimim, Loewald'ın (1979) Oidipus nitelikli ebeveynleri öldürmenin sadece simgesel bir öldürme olmadığı yönündeki görüşüne yakındır: 


Eğer dobra konuşmaktan çekinmeyeceksek, ebeveynlerimizin çocukları olarak oynadığımız rolde onları sahiden azat etmekle (sahiden bağımsız yetişkinler olmakla) onlardaki bazı hayati şeyleri öldürmüş oluruz —tek vuruşta olmasa da, her bakımdan olmasa da ölmelerine katkıda bulunuruz. 
(s. 395) 


Çocuklarımızın otonomi kazanmalarını engelleyerek “onları küçültmek istemiyorsak” (Loewald, 1979, s. 395) ebeveynler olarak çocuklarımız tarafından (ruhsal ve fiziksel olarak) öldürülmeye izin vermemiz gerekir. Loewald’in bahsettiği gelişim aşaması, nesne kullanımına ulaşılmasından çok sonradır. Bununla birlikte Loewald'ın nesnenin yıkımının gerçek olduğuna dair fikrinin (“onlardaki hayati bazı şeyleri öldürmüş oluruz”), nesneyi kullanma kapasitesinin devamlı gelişim sürecinde annenin yıkımı anlamında da geçerli olduğuna inanıyorum. Anne, sadece bebeğin anneyi dışsal olarak hissetmesini (ve bebeğin iç dünyasını) geliştirmede kolaylaştırıcı rolü oynamaz, aynı zamanda bu gelişmenin olması için feda edilendir. Kendisinin yok edilmesine izin vermekten bagka bir şey yapması gerekmez. 

Şimdi (aslında iç içe geçmiş iki cümle olan) bu cümle çiftinin ikincisine döneceğim: “Yok edildiği için gerçek olma” (s. 116). Burada nesne “gerçektir, çünkü yok edilmiştir (bebek annenin hissettiği gibi algılar)”. Başka bir deyişle, annenin gerçek bir kişi olduğu için yok edilmesiyle eşzamanlı olarak bebek, annenin bir anne olarak yok edilmiş olma deneyimini algılar. Bebek, (kendi tümgüçlü yaratımı değil, gerçek bir kişi olan) annesinin yok edilirken 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gerçekten hissettiği acıyı duyumsar. Bu, nesne ilişkisi ile nesne kullanımı arasındaki dönemin önemli bir parçasıdır: Bebek, “yok edilirken” annesinin deneyimlediği acıyı onun gözlerinde görür, sesinde duyar ve kendisini tutuşun- da hisseder. 

Bir bebek veya çocuk için hiçbir şey, müthiş hassas olduğu annesinin bilinçli ve bilinçdışı coşkusal durumundan daha önemli değildir (Beebe ve Lachmann, 2004; Fraiberg, 1980; Green, 1986; Winnicott, 1960, 1963). “Yok edilirken” (anne olmaya uygun olmadığını hissetmeye başlarken) annesinin hissettiği acıyı bebeğin kaydetmesi ve buna coşkusal tepki vermesi, nesne ilişkisi ile nesne kullanımı arasındaki “ara konum”un önemli bir kısmıdır. Anne “yıkılmış olduğu için gerçek olur”, öyle ki “yok edilirken” hissettikleri bebeğe gerçek geldiği için bebek açısından gerçek hale gelir. 

Aynı zamanda anne, gerçek olduğu için bayatta kalma “sürecindedir”. 
Gerçek bir kişi olgun (ve de ilkel) coşkuları, fikirleri ve kendince psikolojik kapasitesi olan ve bu kapasiteyi bir anne olarak bilfiil yok edilme ve yok edilirken bilfiil hayatta kalma deneyimine uygulayabilen bir yetişkin olduğu için yıkımdan hayatta kalabilir. Başka bir deyişle, bebekten ayrı olgun bir özne olarak anne, sadece lafta anne olma hissinden hayatta kalabilir; yeterince iyi bir anne olarak “yok edilirken” bile yeterince iyi bir anne olma hissine tekrar kavuşabilmek üzere kendi (gerçek) bilinçli ve bilinçdışı kapasitelerini harekete geçirmekle bunu gerçekleştirir. 

Eğer anne ile bebek bu coşkusal zeminde uzlaşmayı başaracaklarsa, annenin yok edilme acısından hayatta kalmasının yanı sıra, hayatta kalışını iletmesi de gerekir. Sahiden canlı olduğunu ve bebeğiyleyken sevgi dolu oldugunu göstererek anne, bu iletimi sayısız şekilde yapar -bebek (anneyi yok ettikten sonra) endişeyle bunu bekler ve bulduğunda da bayram eder. 

Annenin hayatındaki kocası, kendi annesi, anneannesi, analisti gibi diger kişiler onun yok edilmekten hayatta kalmasına yardım edebilirler, ona “rüya görebileceği” (Bion, 1962, s. 5) gerçek ve/veya mecazi dinlenme veya uyku zamanları vererek bebeği tarafından yok edilme ve o yok edilmeden hayatta kalma deneyimine ilişkin bilinçdışı bir psikolojik çalışma yapmasına arka çıkabilirler. Aynı zamanda anne, yok edilirken hayatta kalmak üzere, kendisi bebek ve çocukken ona bakan ve onun tarafından yok edilirken hayatta kalmayı başaran kişilerle gerçek deneyimden türeyen bilinçdışı iç nesnelerin hissedilen varlığından da yardım alabilir.? 


3 Tartışılan cümlenin bu kısmı —“gerçek olduğu için yok edildiği, yok edilmiş olduğu için gerçek olduğu süreçte” — sözdizimsel açıdan manidardır, zira yok etme fiili edilgen halde (yok edilme) iki ke-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Tartışılan cümle, yok edilme sürecinde gerçek olan nesnenin, aynı zamanda “yıkılabilir ve feda edilebilir” hale de geldiği yönünde parantez içindeki ifadeyle sona erer. Başka bir deyişle annenin “yıkımı” ve bu yıkımdan hayatta kalması, bebeğin onu feda edilebilir, lüzumsuz, gereksiz, alakasız olarak deneyimlemesine yetecek kadar kendini güvende hissetmesini teşvik eder. 
Annesinin feda edilebilir olma deneyiminden hayatta kalacağını bilir. 

Tıpkı annenin yok edilirken kendisi ve bebeği için hayatta kalma yeteneğinin bebeğin nesneleri kullanma yetisinin gelişmesi sürecinin temel taşı olması gibi, analiz sırasında da; 


...analist, analiz tekniği ve analiz ortamı hastanın yıkıcı saldırıları karşısında hayatta kalma ya da kalamama durumuna girerler. Bu yıkıcı faaliyet, hastanın analisti tümgüçlü denetim alanının dışına, yani dünyaya yerleştirme çabasıdır. Azami yıkıcılık (ve buna karşı nesnenin korunmasızlığı) deneyimi yaşanmaksızın özne, analisti hiçbir zaman dışarı yerleştiremez; bu yüzden de yaşadığı şey analisti kendi parçasının bir yansıması olarak kullanarak kendi kendini analiz etmekten öteye asla geçemez. (s. 117) 


Burada Winnicott'un dili daha kuvvetlidir. Analist “azami yikicilik” (ve buna karşı nesnenin korunmasızlığı) deneyiminden hayatta kalmalıdır. 
Başka bir deyişle analist, ne hastanın yıkıcı saldırılarını durdurmalı ne de hastanın duygularının yoğunluğunu dağıtmaya yeltenen savunmacı yorumlar kullanarak savunmaya geçmelidir. (Bu daha önce alıntı yaptığım fikre bir atıftır: “Kendi yorum yapma ihtiyacım yüzünden... hastalarda olabilecek ne çok derin değişimi önlediğimi ya da geciktirdiğimi düşündükçe dehşete düşürüyorum", s. 111). Bu paragraftaki yıkıcılığı öfkeyle eş tutmamak önemlidir. 
Hastanın, analisti görmezden gelirken veya azlederken ya da ona kendini lüzumsuz hissettirirken öfke duyması gerekmez. Anne/analist tarafından hissedilen misilleme ihtiyacı tamamen anlaşılabilir — ebeveyn ve analistler olarak hepimiz, ebeveyn ve analist olarak tekrarlayan yok edilme deneyimleri karşısında misillemede bulunma itkisi duymuşuzdur. Fakat nesne ilişkisinden nesne kullanımına geçiş sürecinde, her türlü misillemenin bebek ya da hasta tarafından akıl sağlığına (daha kesin olarak ruhuna ve bedenine) bir saldırı ola- 


re kullanılmıştır. Özne (bebek) ve fiilin etkin hali (yok etmek) çıkarıldığında cümlede basitçe “ortaya çıkan” “yıkım”'dır (s. 116). İma edilen fikir, bebeğin nesneyi isteyerek yok etmediğidir; daha ziyade Winnicott'un makalenin daha ilerisinde belirttiği gibi “nesne nesnel olarak algılandığı... sürece yıkıcılık temel bir özellik haline gelir” (s. 116). Böylece Winnicott, sözdizimsel yapı vasıtasıyla bir fikri tanıtır, bu sayede daha açıklayıcı kelimelerle ortaya koymasından önce okuyucunun bu fikirle yaşamasına izin verir. 
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rak deneyimlendiği anlar vardır. Bu şartlar altında annenin/analistin gerçekten misillemede bulunması, saptanıp düşünceli ve ikna edici bir şekilde irdelenmediği takdirde geri döndürülemez hale gelen patoloji üretici bir süreci harekete geçirir. 


Analistin bu saldırılara tahammül etmesi çok güç olabilir, özellikle de sanrıdüzeyinde olarak ya da manipülasyon yoluyla ifade edildiklerinde analistin teknik açıdan kötü şeyler yapmasına yol açabilirler. (Ben bu tür durumlara tek önemli şeyin güvenilirlik olduğu anlarda güvenilirliği yitirme diyorum, tıpkı hayatta kalmayı hem canlı kalma hem de misilleme niteliğinin olmayışı anlamında kullanmam gibi). (s. 117) 


Bu paragrafta Winnicott, analistin (ve dolayısıyla annenin) analist olarak hastası tarafından yok edilmeye karşılık olarak hissettiği gerçek acıdan ilk defa bahseder, ancak konu analistin acısının hasta tarafından algılamasının ve hastanın bu acıya verdiği tepkinin analistin/annenin hasta/bebek nezdinde gerçek hale gelmesinin temel aracı olduğunu tespit etmeye gelince orada birden duruverir. 

Daha önce belirttiğim gibi hastanın/bebeğin analistin/annenin acısını algılamasının ve ona verdiği tepkinin, nesne ilişkisinden nesne kullanımına geçişte kritik öneme sahip olduğuna inanıyorum. 

Özetle annenin gerçek olduğu için yok edilmekte olduğu fikri bana annenin sadece gerçek olduğu için —yeterli bir anne olarak yok edilmenin acısını deneyimleyebilen gerçek bir kişi olduğu için— yok edilebildiğini dügündürüyor. Yok edildiği için gerçek olmasının sebebi ise (bir anne olarak) yok edilirken (ayrı bir kişi olarak) deneyimlediği acının gerçekliğini bebeğin hissedebilmesidir. Dahası anne gerçek olduğu için hayatta kalır, çünkü sadece bebeğin öznelliğinin dışındaki dünyada yaşayan gerçek bir kişi hem yok edilebilir hem de bebeğini sevmeye, onun için coşkusal olarak orada olmaya, (gereken bilinçdışı psikolojik çalışmayı yapmak üzere) yok edilme ve yok edilmekten hayatta kalma deneyimini hayal etmeye devam edebilir. 


TAM BİTMEMİŞ: KURAMSAL BİR NOKTA 
Winnicott makalenin son kısmını giriş bölümündeki yazıyı andıran kişisel bir ifadeyle açar. Şöyle der: 


Söylemek istediklerimin neredeyse tamamını söylemiş durumdayım. Ama tamamını değil, çünkü öznenin (öznel değil nesnel olarak algılanan) nesneyle ilişkide ilk itkinin yıkıcı (fakat bu yıkıcılık gerçekliğe verilen saldırgan bir tepki değildir) olmasını (okur açısından da) sorgusuz sualsiz kabullenmem mümkün değildir. (s. 116) 


Ve sonrasında bunu şöyle detaylandırır: 


Ortodoks kuramda her zaman, saldırganlığın gerçeklik ilkesiyle karşılaşmaya tepki olarak ortaya çıktığı varsayılırken, burada (nesne ilişkisi ile nesne kullanımı arasında) dışsallık niteliğini yaratan şey yıkıcı dürtüdür. Benim burada ortaya koyduğum tezin yapısı içinde bu önerme merkezi konumdadır. (s. 119) 


Winnicott “yıkıcılık” terimini kullandığı için okurun, kendisinin bebeğin gerçekliğe saldırganlıkla tepki verdiği görüşünde olduğunu zannetmesinden çok endişe eder. Winnicott'a göre durum tam tersidir: Yıkıcılık gerçeklige bir tepki değildir, gerçekliği (“dışsallık niteliğini”) “yaratır”: 


Bu tezdeki (Winnicott'a ait olan] merkezi varsayım şudur: Özne öznel nesneyi (yansıtma malzemesini) yok etmese de nesne nesnel olarak algılandığı, 


özerk olduğu ve “ortak gerçekliğe” ait olduğu sürece yıkıcılık temel bir 


özellik haline gelir. (s. 116) 


Daha önce de belirttiğim gibi Winnicott'un makalesiyle ilgili şimdiye kadar adını tam olarak koyamadığım bazı şeyleri fark ettim: Winnicott yıkım teriminin hem genel kullanımdan hem de tüm diğer analistlerin kullandığı biçimden farklı bir anlamını icat eder. Fakat terimin anlamı belirsizdir, zira Winnicott asla tanımlamaz: Bunun yerine, sadece yazdığı cümlelerin içinde o terimi kullanma biçimiyle anlamı iletir. Ayrıca terim, makale açımlandıkça farklı anlam değişimleri geçirir. 

Winnicott'un —yeniden icat ederek, sadece kullanma biçimiyle tanımlayarak ve ilerledikçe yeni anlamlar eklenmesine izin vererek— yıkım kelimesiyle yaptığı şey, bu makalenin anlaşılması aşırı zor ve yorumlanması imkánsız hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla yıkım terimine dair benim kendi anlayışımı yaratmam gerekmektedir. Benim çıkartacağım anlamlar siz okurlarinkinden ve Winnicott'un makalesini yarın okuyacak olsam benim çıkartacaklarımdan farklı olacaktır. 

Tekrar makaleye dönersek az evvel alıntılanan ikinci paragrafta Winnicott, (daha önce de bahsettiğim) “yıkım temel özellik haline gelir” cümlesini kullanır ki ben bunu, bebeğin anneyi öfkesiz bir şekilde, onu yok etmek niyeti 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olmaksızın yok ettiği fikrini ifade etmenin zarif bir yolu olarak görüyorum. Yıkım “temel özellik haline gelir”, çünkü sağlıklı bir bebek ya da çocuk annesinden herhangi bir annenin verebileceğinden çok daha fazlasını ister (talep eder!). 

Winnicott daha sonra analistin hayatta kalması gereken “hastanın yıkıcı saldırıları”ndan bahsettiğinde okur, yıkım teriminin bu kullanımını aklında tutmalıdır (s. 117). Bu iki cümle —“yikim ortaya çıkar” ve “hastanın yıkıcı saldırıları”— Winnicott'un ellerinde “yıkım”ın birlikte var olan iki yüzünü oluşturur ve her ikisi de bebeğin veya hastanın “dışsallığı yarattığı” sürecin özelliklerini tanımlar. Hasta (ya da bebek) kendini tekbenci, kısıtlayıcı bir dünyaya hapsolmuş hissettiğinde ve dış gerçekliğin içinde yolunu bulmak için savaşma “dürtüsü” (s. 119) hissettiğinde yıkım, saldırı haline dönüşebilir. 
* Analiste, analiz tekniğine ve ortamına” karşı “yıkıcı saldırılar”da (s. 117) bulunduğunda dahi Winnicott ısrarla “nesnenin yıkımında hiçbir öfke yoktur” der. Bebek (sağlıklı bir şekilde) nesne kullanımına yöneldiğinde yıkım, anne-bebek ilişkisinde kolayca ortaya çıkar. 


Her ne kadar yıkım sözcüğünü kullanıyorsam da, bu gerçek yıkımın nesnenin hayatta kalmayı başaramamasından kaynaklandığı görülecektir. Bu başarısızlık olmaksızın, yıkım potansiyel halde kalır. “Yıkım” sözcüğüne, bebeğin yok etme itkisi yüzünden değil, nesnenin hayatta kalmamaya eğilimli olması (bu aynı zamanda nitelik ve tavır açısından değişmesi anlamına da gelir) yüzünden ihtiyaç duyulur. (s. 118) 


Bu cümlelerin ilk ikisinde Winnicott “hayatta kalmayı başaramama” terimini, üçüncüsünde ise “hayatta kalmama eğilimi” terimini kullanır. Anne ile bebek arasındaki ilişkide bir çöküşü belirtirken “hayatta kalmama eğilimi” ifadesinin (başaramama kelimesinin çağrıştırdığı önyargılı anlamlar sebebiyle) “hayatta kalmayı başaramama” ifadesinden daha doğru olduğunu düşünüyorum. Analistler olarak, annenin (veya kendimizin) yıkım sürecinden hayatta kalmama eğilimi hakkında önyargılı olmamamız gerektiğine inanıyorum. 

Anne veya analist olmak kolay değildir, özellikle de kişi yok edilmekteyken. BBC radyo programlarında ve halk için yazdığı kitaplarda Winnicott (1969b), anne babaların (bebeklerinin yanında hissettikleri öfke ve yenilgi duyguları da dâhil olmak üzere) ebeveyn olarak kendilerini daha fazla kabul etmeleri için onlara yardım etmeye çalışmıştır. Winnicott, bunun analistler için bir benzerini “Karşıaktarımda Nefret” (1947) makalesinde yapmaya çalışır. Belki de çoğu analist, analize aldığı her hastaya yardım edemediğini kabul edecek kadar alçak gönüllüdür. Daha zor olan şey ise, analist olarak yürüttüğümüz analizlerde yıkımdan hayatta kalamadığımız zamanlar olduğunu, yine de hastamızın ve kendimizin zararı pahasına (bazen birinden danışmanlık almayı ya da yeniden daha ileri bir kişisel analize başlamayı düşünmeden) o hastayla çalışmaya devam ettiğimizi kabul etmektir. Analiz çalışmasının bu yönünü makalenin klinik kısmında daha ayrıntılı tartışacağım. 

Klinik çalışmaya geçmeden önce Winnicott'un değinmediği kuramsal bir noktayı açıklığa kavuşturmak isterim. Anladığım kadarıyla nesne kullanımına ulaşılması sadece “dışsallığın niteliğini” (s. 116) değil, aynı zamanda (bilinçli zihnin bilinçdışından ayırt edilmesi anlamında) bilinçdışı zihni de “yaratan” bir zihin durumu gerektirir. Bebek nesne ilişkisi aşamasındayken henüz bilinçli ve bilinçdışı zihin yoktur: Bebek düşünce ve duygularını dünya algılarından ayırt edemez. Nesne kullanımına ulaşılmasıyla bilinçdışı düşlem oluşmaya başlar (“Burada birey için fantezi [[düglem]] başlar”, s. 115). 

Dışsallığın keşfi, zihnin bilinçli ve bilinçdışı yönlerini ayırt etmeye izin verir demişken Winnicott'un annenin yıkımının “(bilinçdişi) fantezide [[diislemde]]... durmadan” devam ettiği yönündeki görüşüne katılmadığımı eklemeliyim. Winnicott daha sonra bu görüşü biraz farklı kelimelerle şöyle ifade etmiştir: “Fantezide [[Diislemde]] nesne durmadan yok edilmektedir” (s. 
115). Aksine benim anlayışıma göre, nesne ilişkisi ile nesne kullanımı arasındaki “ara konum” sırasında “annenin yıkımı”, annenin yıkım ve hayatta kalma deneyimleri bilinçdışı düşlemler değil, annenin deneyimlediği ve bebeğin algılayıp tepki verdiği gerçeklerdir. Bebeğin hem annenin yıkımını (bir anne olarak başaramadığı duygusunu) hem de anne olarak hayatta kaldığını algılaması gerçektir ve her ikisi de bebeğin “dışsallığı yarattığı” süreç açısından kritik öneme sahiptir. Bu yıkım ve hayatta kalma deneyimleri gerçek oldukları için “bilinçdışı düşlemde” değil, düşlemde derinlemesine işlenen bilingdişı bellekte devam eder. “Düşlemde derinlemesine işlenen bilinçdışı bellek” ile kastettiğim şey, gerçek bir deneyimin bilinçdışı bellekteki kaydıdır. Daha sonra bu kayıt, bilinçdışı düşlemde derinlemesine işlenir ve “bilinçdışı fantezide [[düslemde]] süregiden (nesne) yıkımının” (s. 116) “sahne arkası” olarak kalir (s. 120). Gerçekleştikleri dönemde ruhsal olarak bireyin baş edebileceginden fazla oldukları için deneyimlenmemiş olan geçmiş olayları da, gerçek geçmiş olayların ruhsal kayıtlarına dâhil ediyorum. Henüz deneyimlenmemiş bu ruhsal kayıtlar, kişinin “yaşanmamış hayatının” (Ogden, 2014) parçalarının yaşanabileceği/deneyimlenebileceği koşulları (analiz ortamında yaratılana benzer kucaklayıcı, kapsayıcı bir çevreyi) “beklemektedir” (Winnicott, 1974; Faimberg, 2013 (1998). 
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İKİ KLİNİK TARTIŞMA 


Doktorculuk Oyunu 

Kırklarının sonunda olan Bay B, hayatındaki artık “onarılması imkânsız” görünen sorunlarla ilgili “yardıma ihtiyaç duyduğunu” söyleyerek analize geldi. 
Sorunların ne olduğu konusunda net olamasa da belirttiği duygular çoğunlukla “umutsuzluk”tu. Ondan beklediğimi düşündüğü şeye itaat edercesine bana ebeveynlerini ve kardeşlerini anlattı, fakat bu insanların gerçekte kim olduklarına dair neredeyse hiçbir duygu hissettirmeyecek şekilde yaptı bunu. 
Tek istisna, küçük bir çocuğu olan, bazen evsiz kalan, alkol ve uyuşturucu bağımlısı küçük kız kardeşine dair anlatımıydı. Kardeşi her türlü yardımı reddediyordu. 

Bay B kız kardeşini anlatırken, aklıma kendini öldürmek için Golden Gate Köprüsü'nün tırabzanlarına tırmanan bir kız imgesi geldi. Zihnim, medyanın köprüden atlamak suretiyle intihara teşebbüs edenleri haber yapmadığı düşüncesine kaydı çünkü, diye hayal ettim, bu intiharları haber yapmak o kişinin bir anlık tanınma arzusuyla işbirliğine girmek olurdu, o kişinin bir zamanlar var olmuş olduğunun ve korkunç bir acı yüzünden hayatını sonlandırdığının yazılı kanıtı olurdu. Bay B'nin bir tür tanınma ihtiyacını çok yoğun hissettiğinden, öyle ki buna erişmek için kendi (ya da benim) hayatımdan vazgeçebileceğinden kuşkulandım. Onunla analize başlamanın intihar (veya cinayet) olasılığı taşıyan bir hastayı üstlenmek olacağını hissettim. 

Bay B'ye şöyle dedim: “Ailenizde korkunç şekilde hatalı bir şey oldugunu ve bundan kaynaklanan acının dayanılmaz olduğunu bilmemi istediğinizi düşünüyorum.” 

Bay B düz bir sesle “Sanırım kız kardeşim için bu doğru” dedi. 

Seansın içinde daha sonra hastaya şunu söyledim: “Analize başlamak üzere gelip beni görmenin hayatınızda yaptığınız en zor şey olduğunu zannediyorum.” 

Duraksadı ve seansta ilk kez, aramızda çok kırılgan olmasına rağmen coşkusal bir temas kurulduğunu hissettirecek şekilde “Ha” dedi. Ancak o zaman Bay B ile analiz çalışması yapmaya karar verdim. 

Analizin ilk yıllarında Bay B, bana annesinin tuhaf giyindiğini ve odanın ortasında tek başına dikilerek anlamsız şeyler söylediğini anlattı. Kendisini ona karşı hissizleştirmiş ve “onu gözleriyle görmesinler diye” kimseyi evine çağırmamıştı. Zamanının çoğunu ya odasında ya da evin arkasındaki tarlalarda yalnız başına geçiriyordu. Üç yaş küçük kız kardeşi anneleriyle “güçlerini birleştirmişti”; ona gününün tüm ayrıntılarını anlatırken anneleri de anlatılanları adeta “son yudumuna kadar içiyordu”. 

O ilk yıllarda hastanın hayatı “hakkında” bir şeyler öğrendiğimi, fakat gerçekte benim onu, onun da beni tanımadığımızı hissediyordum. Bay B'ye "karşı sabırlıydım, annesinin ve kendisinin psikozunu açığa vurma korkusunun farkındaydım. Bir gün hasta, bana anlatmak istediği şeyler olduğunu, ama anlatmaktan çok utandığını söyleyerek seansa başladı. Kendisi 8, kız kardeşi 5 yaşındayken birlikte “doktorculuk oynadıklarını” söyledi. Kız kardeşinin cinsel organına baktığını ama dokunmadığını anlatırken hıçkırarak ağlıyordu. Merak ettiği kadar korkmuştu da. Kardeşindeki “kalıcı hasara” kendisinin sebep olduğunu bildiğini söyledi. 

Bay B bana bu “utanç verici sırrını” söyledikten sonra, hazır bu sırrın omuzlarındaki yükünün bir kısmından kurtulmuşken analizi erken bir şekilde sonlandıracağı hissine kapıldım. Umutsuzluk duygularından bir parça kurtulduğu halde, birçok bakımdan aklının analizinde olmadığını hissediyordum. Bana canlı gelen bir şekilde nadiren konuşuyorduk. Konuştuğumda sesim bana tuhaf bir biçimde ince ve güçsüz geliyordu Seanslarımız sırasında kendimi çoğunlukla kaybolmuş ve yönsüz hissediyordum. Bay B analizin başında rüyalar bakımından üretkendi ve zaman zaman rüyalar hakkında konuşurken paylaştığımız bir keşif duygusu olurdu, fakat uzun zamandır bana rüya anlatmıyordu. 

Bay B ile yaptığım çalışmayla bağlantı kurmasam da, psikotik hastalarla çalışan analistlere danışmanlık verirken benim de bir zamanlar bu tür çalışmalar yaptığımı, ama artık yapmadığımı hissetmeye başladığımda alarma geçtim. Hakiki bir uzmanlıktan ziyade şöhret sayesinde yol alıyordum. 
Kısacası ben bir sahtekârdım. Bu, hayatımın diğer kısımlarına da taşınan, derinlemesine rahatsızlık veren bir duyguydu. 

Bu süre zarfında Bay B, seanslarına ondan beklenmeyecek şekilde, üst üste geç geliyordu. Bekleme odasının kapısını her açtığımda hastanın dikkatli bakışlarını yüzümde hissedebiliyordum. Onunla karşılaştığımda neredeyse her zaman gözleri yere dikili olurdu. Acaba bir şeylerin beni rahatsız ettiğini hissediyor ve onunla uğraşımda bir “mola” vererek bana yardım etmeye çalışıyor diye mi seanslarına geç kaldığını merak ettim. 

Bu seanslardan birinin başında aklıma, hastanın kız kardeşiyle “doktorculuk oynadığını” anlatması geldi. Bununla ilgili farklı düşünmeye başladım. Hastanın bahsettiği “kalıcı hasar” bana artık onun kardeşine verdiğinden ziyade, kendisinin erken dönemde psikotik annesinin ellerinde maruz kaldığı hasarla ilgili görünmeye başladı. Hastanın bana kendisi için çok kişisel ve önemli olan bir şeyler söylemeye çalıştığından ve benim şimdiye kadar bunu tam anlamıyla duyamamış olduğumdan kuşkulandım. Doktorculuk oyunuyla ilgili korkunç sırrı, annesini psikozundan kurtarabilmek için onun doktoru olma çabasının kılık değiştirmiş bir hali, neredeyse bir rüya imgesi gibiydi. 

Annesiyle “doktorculuk oynama”ya dair daha derindeki bu bilinçdışı öyküde/rüya imgesinde annesinin psikotik iç dünyasına bakarken merak ve korku içindeydi, fakat oraya girmeye cesaret edemezdi, çünkü girerse tıpkı kız kardeşi gibi o da bir daha asla kaçamaz ve onun kadar kaybolmuş olurdu. “Bunu bilmesine” rağmen Bay B'nin annesinin (ve çok örselenmiş kız kardeşinin) doktoru olmayı başaramadığı için derin bir üzüntü ve suçluluk duyduğunu ve bu başarısızlıkların onun korkunç sırrı olduğunu düşündüm. 

Bu noktada, bir doktor olarak başarısız olduğum (şimdi artık “yok edilmekte olduğum” diyebilirim) yönündeki kendi duygularımın hastanınkilerin yankısı gibi olduğunu fark ettim. Gerçek bir doktor değildim (öyle hissediyordum), bir sahtekârdım —hastanın kız kardeşi ve (bilinçdışı düşleminde) annesiyle yaptığı gibi sadece “doktorculuk oynuyordum”. Acı verici başarısızlık ve sahtekârlık duygularımın, Bay B'nin kendisi için çok önemli şeyleri ifade etme çabasına aracılık ettiği görüşüne vardığımda epey rahatladım. 

O dönemde Bay B ile birlikte olduğum bir sırada aklıma bir hatıra geldi. Çok yakın yaşlı bir kadın arkadaşım, birkaç aylığına bir bakımevinde kalmıştı ve o dönemde sıradan uykuya benzemeyen bir uyuma halinde olup, çok kısa süreliğine uyanıyor, sonra tekrar aynı şekilde uykuya dalıyordu. Bir ziyaretimde ona uyurken rüya görüp görmediğini sordum. Uzun bir sessizlikten sonra “Çok şükür, rüya görmüyorum?” diye yanıt verdi. 

Önceden düşünülmemiş bir şekilde Bay B'ye “Rüyalarınızı özlüyorum?” dedim. 

Gözyaşlarına boğularak “Ben de,” diye yanıtladı. 

Az önce tanımladığım klinik deneyimi, açıklamalarla yok etmemeye çalışacağım. Üzerine yazdığım bu deneyim (daha doğrusu, yazdığım bu deneyim) Winnicott'un, benim, bizim görüşlerimizle bağlantılı olarak neredeyse hemen aklıma geldi. Yazdıklarım bir şeyin örneği, ispatı ya da delili değil, fakat zihnimde ve belki artık sizin de zihninizde bağlantılar var. Açıklamalar yerine bazı izlenimler sunacağım. 

Psikoz neredeyse daha ilk görüşmede, hastanın kız kardeşi görünümünde belirdi. Onunla birlikte de korku boy gösterdi: Hastanın annesinin ölümcül psikozundan korkusu, benim onun ölümcül psikozundan korkum, 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onun benim ölümcül psikozumdan korkusu. Hemen ardından başarısızlık geldi: Onun annesini tedavi etmekteki başarısızlığı, benim onu tedavi etmekteki başarısızlığım, bizim uyanmaktaki başarısızlığımız. Ayrıca büyük ölçüde tek başınalık da söz konusuydu: Benim ve onun tek başınalığımız, o esnada yalnızlık gelişti: Benim, onun, bizim yalnızlığımız. Duyarlılık belirdi: Onun bendeki rahatsızlığı fark etmesi, benim onun fark ettiğini fark etmem ve onun benim onun fark ettiğini fark ettiğimi fark etmesi. Kelimeler de vardı: “Rüyalarınızı özlüyorum”, sizi özlüyorum, seviyorum, “Ben de sizi”. 


Yok Edilmekten Hayatta Kalamayan Analist 
Yıllar içinde yıkımdan hayatta kalmakta büyük zorluk çektikleri analizleri bana danışan epey analist oldu. Genel terimlerle konuşmam lazım, çünkü bu vakaları hasta-analizan sırdaşlığını güvence altına almaya yetecek kadar gizleyemem. Analist neredeyse her zaman, bir analist olarak çalışmasını temsil etmediğini söylediği (ve benim de genellikle katıldığım) bir analizle ilgili büyük bir sıkıntı içindedir. Kendilerini bu durumda bulan hastayla analiste karşı şefkat hissederim ve neredeyse daima utanç verici olarak deneyimlediği bir durumu danışmaya gelen analiste de saygı duyarım. 

Winnicott, “dışsallığın kendisini” yaratması için analistin hastaya yardım etme görevinin zorluğuyla ilgili sözünü sakınmamıştır: 


Azami yıkıcılık (ve buna karşı nesnenin korunmasızlığı) deneyimi yaşanmaksızın özne, analisti hiçbir zaman dışarı yerleştiremez; bu yüzden de yaşadığı şey analisti kendi parçasının bir yansıması olarak kullanarak kendi kendini analiz etmekten öteye asla geçemez. (s. 117, vurgular eklenmiştir) 


Bir analiste danışmanlık verdiğim seansa alçak gönüllülükle girerim. 
Nihayetinde analist analizanı benden çok daha iyi tanır. Birkaç danışmanlık görüşmesinden sonra eğer analiste katkım olabileceğini hissedersem, hastayla aralarında olan bitene dair analistin (kavrayışının aksine) deneyimine odaklandığımız haftalık danışmanlık seanslarına başlarız. 

Analistin analiz ilişkisinde hayatta kalamama deneyimiyle ilgili bu danigma seanslarinsa, analistin daima kendisini hastanın saldırısı altında hissettiğini fark ederim. 


Bu saldırılara katlanmak analist için çok zor olabilir, özellikle de sanrı olarak ifade edildikleri ya da manipülasyon yoluyla analistin teknik açıdan kötü şeyler yapmasına yol açtıkları zaman. (s. 117) 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Winnicott’un “Bu saldırılara katlanmak zor olabilir” cümlesine eklediği dipnot gayet anlamlıdır: 


Analist hastanın bir silah taşıdığını öğrendiğinde, artık analiz yapılamazmış gibi geliyor bana. (1997, s. 117, dipnot 5) 


Winnicott'un sözlerini akılda tutarak hastanın mecazi bir silah taşıdığı —yani onu sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da öldürme kapasitesine sahip olduğu— yönündeki analistin muhtemel ruhsal gerçekliğine dikkat ederim. 
Analistin kendi bilinçdışı ruhsal gerçekliğine daha fazla erişimi olmasına yardım etmek amacıyla hastasıyla çalışırken yaşadığı güçlükle uğraşırken kişisel analizine devam etmesini kuvvetle öneririm. 

Kendisini yok edilmiş hisseden bir analiste danışmanlık verirken, analist ile hastasının sadece coşkusal değil, fiziksel durumlarına da dikkat ederim. Bana göre analizde oluşan yıkımın derecesine dair önemli bir ölçüttür bu. Deneyimlerime göre analistin yıkımdan hayatta kalamaması, çok sık olarak analistin şiddetli baş ağrıları, ektopik dermatit ve kronik uykusuzluk gibi fiziksel hastalıklar geliştirmesine yol açar. Hasta da sıklıkla çeşitli fiziksel hastalıklar ve kendine yönelik yıkıcı davranışlar geliştirir. 

Uzunca bir zaman yapılan dikkatli değerlendirmeler üzerine, eğer hasta ile analizanın coşkusal ve fiziksel hasarlarının şiddetli ve kronik olduğunu ve analistin danışmanlık seanslarında (ve bazı durumlarda kişisel analizinde) derinlemesine çalışmasına rağmen hafiflemeden sürdüğünü fark edersem, analiste bu hastayla çalışmasını sonlandırmasını öneririm. Böyle bir öneri en uç noktadır ve danışmanlık deneyimimde nadir bir durumdur. l 

Analistin analizi nasıl sonlandıracağını kendi adına formüle etmesi hatırı sayılır bir çalışma gerektirir. Bu danışmanlık seanslarının parçası olduğum sırada, analistin analizi sonlandırma kararının, hastanın “analiz edilemez” (psikanaliz tedavisinden faydalanamaz) olduğu anlamına gelmediğini hastasına bildirmesinin (ve kendisinin de bunu gerçekten anlamasının) en önemlisi olduğunu fark ettim; bu karar analistin kendisinin, bu hasta ile üretken bir analiz çalışması yapamadığı anlamına gelir. Genellikle hastanın üretken bir analiz çalışması yapabileceği başka bir analist bulmak üzere analistin yardımını kabul etmesi mümkündür. 

Hastanın başka bir analist bulması fikri, çoğu zaman hasta ve analist için narsisist olarak yaralayıcıdır. Her ikisi de başarısızlık hissederler —hasta gelecekteki analistinin gözünde kendisini “dokunulamaz” biri olarak hayal eder; analist ise hastayla yeni analistin kendisini beceriksiz göreceklerini ve 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daha kötüsü analist olarak yetersizliğine dair bilginin tüm analiz camiasına yayılacağını hayal eder. Analizi sonlandırma süreci analiz çifti için son derece acılı olsa da, uzun süredir her ikisi için de iyi gitmeyen bir analizi bitirirken hem hastanın hem de analistin (bilinçdışı ve de çoğu zaman bilinçli) bir rahatlama hissettiklerini fark ettim. 

Analistin hayatta kalamadığı ve hastanın onu yok etme çabaları olarak deneyimlediği şeylere misilleme yaptığı durumda analizi sonlandırma kararı veren bir analistle danışmanlık deneyimi beni üzer. Fakat hem yıkımdan hayatta kalamadığını hem de kendi aleni ve örtülü misillemelerini kabul edemeyen bir analistle çalışmayı da aynı ölçüde rahatsız edici bulurum. 

Bir analistin hastasına karşı en önemli sorumluluklarından birinin, analizin hastası için sürekli yıkıcı olduğunu fark edebilmesi (bu gerçekle yüzleşebilmesi) ve eğer durumu onaramıyorsa analizi bitirebilmesi olduğuna inanmaya başladım. 


SON YORUMLAR 

Winnicott'un “Nesne Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla İlişki Kurma” makalesini kendimce okumam doğrultusunda nesnenin (başlangıçta annenin), nesnenin “gerçek olduğu için yok edildiği, yok edildiği için gerçek olduğu” süreçte yok edildiğini coşkusal olarak hissedebildiği için (bir anne olarak yok edilmekte olduğunu hissedebilen gerçek bir kişi olduğu için) yok edildiğini öne sürüyorum. Aynı zamanda bebeğin, annesinin kendisini yok edilmiş hissettigi gerçeği kadar bu yıkımdan ruhsal olarak hayatta kaldığı gerçeğini de algıladığı süreçte, nesne (anne) bebek için “gerçek hale gelir”. Anne “gerçek olduğu” için -yok edilme ve yıkımdan hayatta kalma duygularıyla ilgili bilingdigi bir psikolojik çalışma yapabildiği için— hayatta kalır. 

Ayrıca nesne kullanımına ulaşma sürecinin sadece “dışsallık niteliğini” (s. 119) değil, bilinçdışı zihnin kendisini ve kendiliği yaratmayı da içerdiğini ileri sürüyorum. 

Winnicott'un annenin yok edilmesinin “ (bilinçdışı) fantezide [[diislemdell... durmadan” devam ettiği yönündeki sözleriyle (s. 115) aynı fikirde deilim. Annenin yıkımının ve hayatta kalmasının bilinçdışı düşleri (s. 119) olarak değil, annenin bilfiil yok edildiğiyle ve yıkımdan bilfiil hayatta kaldığıyla ilgili (bilinçdışı düşlemde derinlemesine işlenen) bilinçdışı bellek olarak sürdüğünü söyleyebilirim. 


Çeviren: ŞEYDA POSTACI 
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Yüceltme Üzerine 
GIUSEPPE CIVITARESE* 


Özet: Yüceltme kuramı Freudcu sanat kuramını ózetlemesine rağmen artık kullanılmamaktadır. Dahası başlangıcından bu yana bu kuram bir yanıyla iyi tanımlanmamıştır. Cinselleştirilmiş dürtü enerjisini mi yoksa cinsellikten arındırılmış dürtü enerjisini mi kullanır? 
Bir savunma mıdır yoksa savunmaya bir alternatif midir? Eros'a mı Thanatos'a mı hizmet eder? Klinik çalışmada kullanışlı mıdır yoksa kullanılmaya elverişsiz midir? Muğlak da olsa tanıma tek destek harici bir kıstas olan somut sanatsal gerçekleştirmeye dayanmaktadır. 
Bu makalede amacım yüceltmeyi Romantizm öncesi yüce estetiğinin belli başlı ilkeleri ışığında yeniden ele almak ve belki de “yeniden bulmaktır”. Yüce estetiği de yüce de manevi yükselme kuramıdır, başka bir deyişle, soyut düşünceye ve insanın “ahlâki” başarısına yönelik bir yükselme kuramıdır ve ikisi de estetik deneyimin gizemini açıklamaya çalışır. Yüce estetiği bir yandan bize modern bir mit önerir; bu mit çeşitli yazarların yüceltmenin kurucu unsurları olarak zaman zaman atıfta bulunduğu fakat henüz tek bir organik çerçeve içine alınamamış olan bir dizi unsuru dile getirmemize yardımcı olur: Kayıp ve erken yas çalışması; felaket getiren bir etkenin daha önceden var olması (durumuna göre buna ya travma yaratıcı ya da sadece “olumsuz” bir etken gözüyle bakılır); öznellikle çakışan somatik-ruhsal sınıflandırma sürecine denk düşme. Diğer yandan yüce estetiği olumsuz haz deneyimini eşduyum yoluyla “içeriden yaşayarak” kavramamıza yardım eder. 

Anahtar kelimeler: Kant, kaygı, korku, olumsuz haz, Rilke, yüce, yüceltme. 


(9 Int J Psychoanal (2016) 97: 1369-1392 
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Y üce ve yüceltme insanın manevi kurtuluşunu konu alan iki estetik deneyim kuramının anahtar kavramlarıdır. Kuramlardan biri, klasik antik çağda retorik prensibi olarak doğmuş, 18. yüzyılın ikinci yarısında Romantizm öncesi dönemde felsefi ya da psikolojik-felsefi bir statü kazanmıştır; digeri ise ruhsal gelişime dair Freudçu görüşün bir parçası olup başından itibaren psikolojik bir kuram halinde var olmuştur. Kuramların her ikisi de kendini en yüksek seviyedeki? sanatsal yaratıcılığın gizemlerinin araştırılmasında keşfe yönelik araçlar olarak sunmuştur. Her ikisine göre de, sanat üretimi deneyimi özneye “yükselme” imkânı sağlayacaktır. Bu iki kuramsal hattın birbiriyle yakınlığı sadece onları tanımlayan terimler olan yüce ve yüceltmenin aynı etimolojik kökü? paylaşmasında görülmez. İlki öznenin etik olarak zenginleştirici yükselişine atıfta bulunur, ikincisi ise Benliğin geçirdiği ruhsal dönüşümler silsilesine atıfta bulunur, fakat bu benzerliklerinin, araştırma alanlarına ve her ne kadar farklı açıklama yollarından da olsa, farklı kuramsal sonuçlara kadar uzandığı ileri sürülebilir. Ancak, yücelik ve yüceltme kavramlarının alımlanmasında bir asimetri bulunmaktadır. 

Aslına bakılırsa, yüce hiçbir zaman gözden düşmezken, yüceltme bir bakıma psikanalizin “Külkedisi”dir. Popüler kültürde en tartışmalı ve geniş alana yayılmış kavramlarından biri olmakla beraber — kadar ki gündelik dilin bir özelliği olmuştur— yüceltme kavramı halen ikna edici sistematik bir kuramsalliktan mahrumdur. Bu nedenle yüceltmenin miadını doldurmuş ya da itibarını yitirmişlikten muzdarip olması şaşırtıcı değildir. 

Bu sebeple ve bu iki kavram arasındaki görece benzerlik ışığında, ama aynı zamanda kendilerine mahsus disiplin alanlarındaki farklı “özgül ağırlıkları”nı da göz önünde bulundurarak, yüceltmeyi yüce kuramı aracılığıyla yeniden ele almanın, yeniden yorumlandiginda ya da yeniden “kesfedildiğinde” kavramın hâlâ geçerli kuramsal ve klinik bir araç olup olmadığına bakmanın yerinde olacağını öne sürüyorum. Bildiğim kadarıyla, henüz yüceltme ile yüceyi karşılaştırmaya yönelik bir çalışma yapılmadı.? 


1 Üstelik, Freud'dan sonra yüceltme yetisi, en geniş anlamda, analizde hastanın erişmesi beklenen 
hedeflerden biri olarak da görülmüştür. 

2 “Yüce”, Latince sublimisten gelir, sub "alt" ve limen “eşik” kelimelerinden oluşmuştur, “en yüksek eşiğin hemen altına ulaşan” anlamına gelir. İsim olarak, Yunanca ifade peri ipsous, Neoplatonist çevreden Longinus tarafından İ.Ö. 1. veya 2. yüzyılda yazılan tezin başlığının karşılığıdır. İngilizce sublimation (yüceltme) ilk kez Freud tarafından kullanılan Sublimierung neolojizminin karşılığıdır ve bu yüzden de Almanca Sublimation kelimesiyle ilişkisi bulunmakla beraber ondan farklıdır. Hepsinin bir sentezi olarak bu makalede yüce estetiğinden bahsederken “yücelik” (sublimity) terimini kullanacağım. 

3 More ve Fine (1990), Laplanche ve Pontalis (1988) ve DeMijolla (2005) hazırladıkları psikanaliz 
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BULUTSU (YÜCE?) BİR KAVRAM: FREUD VE YÜCELTME 
Başlangıcından bu yana yüceltme kavramı bir miktar belirsizlik taşır. 
Freud'un 2 Mayıs 1897 tarihinde Fliess’e yazdığı mektuptaki bir imadan (Freud, 1985) sonra- ilk olarak Dora vakasında, muhtemelen bebeksi sapkın cinsel eğilimlerin bastırılmasından köken alan yüceltme kavramına rastlarız; bu metinde yüceltme aktarımın “daha inceden inceye tasarlanmış” bir özelligidir; aktarım ki “ilk ruhsal deneyimlerin” salt kopyası olmayıp “yeniden düzenlenmiş baskıları” olan biçimlere bürünür (Freud, 2013, s. 167). Freud Metapsychology (Metapsikoloji) adlı eserinde yazmayı planladığı ve konuya daha fazla açıklık getirebileceği bu bölümü yazamamıştır (ya da belki de kaybolmuştur). 

Peki “yüceltmek” ile neyi kastediyoruz? Esas itibariyle, cinsel bir dürtüyü cinsel olmayan bir dürtüye çevirme —Freud'un yazılarında yüceltmenin eşanlamlısı olarak tekrar tekrar “cinsel perhiz” kullanılır ve dürtünün nesnesini ve hedefini değiştirme kapasitesini kastediyoruz. Yeni hedef ruhsal olarak eskisiyle “yakinen bağlantılı”dır fakat özel olarak insani ve toplumsal olarak da kabul gören işlevlerle ve faaliyetlerle ilişkili olduğu için “daha yüksek seviyede” ve bu yüzden de “itirazdan muaf” (Freud, 1910, s. 15) ve “toplumsal olarak daha değerli”dir (Freud, 1910, s. 29). 

Birey için doğrudan cinsel tatminin bir değeri olmadığından değil ama yüceltme aracılığıyla alınan tatmin daha fazla sayıda insan için kıymetli olacaktır (bu bazıları için yüceltmenin hiçbir kıymetinin olmadığı hatta hor bile görülebildiği anlamına gelmez). Dolayısıyla yüceltme “libidonun yer değiştirmesi” anlamına gelir (Freud, 2016, s. 58), libidonun itici gücü hafifletilir, “evcilleştirilir” ve hedefinin yönü “daha iyi ve daha yüksek seviyede” bir neşeye doğru çevrilir; her ne kadar “daha kaba dürtülerin doğrudan tatmininin sağlayacağından daha düşük bir yoğunlukta olsa da”, fiziksel çerçevemizi sarsmayan” bir neşedir bu. 


sözlüklerinde “yüceltme” teriminin, kimyanın ötesinde, muhtemelen yüce estetiğinden türediğine dair kısa bir atıfta bulunmuşlardır. Le Guen (2008, s. 1256) yüceltme (sublimierung) ile yüce (Erhaben) arasındaki akrabalığı öne sürerek “böylesi bir semantik yakınlığı daha ileri düzeyde araştırmaya” davet etmiştir. Latin dillerinin ortak kökenlerinden dolayı iki terim arasındaki yakınlık apaçık ortadadır. Almancada böyle değildir, ancak bir yandan da Freud “yüce” sözcüğünü biliyordu ve Fransızca ve Almancada en az birkaç vesileyle kullanmıştı; diğer yandan ise Almanca çevirmenler tarafından Longinus'un Helenistik dönem tezi On the Sublime'ın (Peri bypous) başlığına karşılık seçilen Erhaben terimi (Grube, 1957), halen öznenin kusursuz bir akılcılık katına tırmanma/yükselme sürecine atfen kullanılır. Bloom (Arensberg, 1986, s. 7) Freud'u “bu tarzın (yüce tarzının) son büyük kuramcısı olarak görür ve “The Uncanny” (Tekinsizlik, Freud, 1919) makalesinin “20. yüzyılın yüce estetiğine yapmış olduğu tek büyük katkı” olduğunu ileri sürer. 
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Bu işlem sezgisel olarak akla yatkın görünüyor, ancak gerçek yüceltmeyle patolojik (zorlantılı ve yaygın) yüceltme arasında belli oranda bir muğlaklık mevcuttur. Freud'un konumu yüceltmeyi cinsel dürtülerin (ya da hatta daha iyisi, dürtülerin kısmi ve ayrışmamış bebeksi bileşenlerinin) maskelendiği ya da süslendiği bir savunma mekanizması olarak değerlendirmekle cinsel dürtülerin kuvvetini denetim altına alan “meşru” bir kolektör olarak ele almak arasında sallantıda durur. Bazen Freud “bastırma”yı “karşıt tepki oluşturma” olarak (Freud, 2001, s. 68), yüceltmenin bir alt türü olarak görür; diğer zamanlarda ise yüceltme sayesinde libidonun hızlı yoldan ruhsal taleplerle yasaklar arasındaki çatışmanın etkilerini etkin biçimde yumuşatabileceğini savunur. Bununla birlikte cinşel libidoyu yüceltme imkânının sınırlılıkları vardır. Freud, yüceltme hakkında “sadece az sayıda kişi buna nail olabilir. Özel hüner ve yetenekler gerektirir ki pratikte bunlara da çok sık rastlanmaz” (2016, s. 59) diye yazar. 

Özellikle çekişmeli üç konu vardır: Dürtünün cinsellikten arındırılıp arındırılamadığı ve arındırılabiliyorsa bunun nasıl olduğu konusu açık değildir; aynı zamanda yüceltmenin bir savunma amacı mı güttüğü yoksa basitçe libidonun akışı için “alternatif” bir serbestleşme yolağı mı olduğu, yani tabiri caizse bastırma yerine bir nevi tatmin yolu mu olduğu açık değildir; son olarak yüceltmeyle ilgili, sanat ya da bilim alanında özel bir yaratma yeteneginin gerekip gerekmediği de açık değildir. Sorunun yüceltmenin klasik tanımı gibi yapay ve asılsız bir tanımdan kaynaklandığını hemen anlayabiliriz, bu tanımın temelinde kısmen metapsikolojiye kısmen sanat sosyolojisine kısmen de hastaların yaşam öykülerinin mikrososyolojisine yönelik üstü kapalı bir merak vardır. Nitekim yüceltmenin klasik tanımı, estetik bir nesne yaratma yetisi olarak adlandırılan ruhsal bir işlevin olduğu varsayımına dayandırılır; bu işlev önceden bilinemeyen (etkin bir gerçekleştirmeyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinemeyen anlamında) bir şeyin yarattığı anlam ve öneme dayanılarak çıkarsama yoluyla bulunur. Eğer metapsikolojik düşünmede mümkün olan tek yol buysa, o zaman yüceltme durumunda, sadece ruhsal mekanizma görünmez olmakla kalmaz, aynı zamanda içinden bu mekanizmanın çıkarsamayla bulunulacağı gözlemlenebilir görüngünün varlığı da şüpheyle gölgelenmiştir. Bu yüzden, yüceltme konusunda kavramla ilgili totolojik ya da döngüsel bir tanım yaptığımız izlenimine kapılıyoruz. 

Bu analizin amacı bu uyumsuzlukların bizi nereye götüreceğini ve bunları çözmenin mümkün olup olmadığını araştırmaktır. 

Söz konusu olan ilk soruya bakarsak -libidinal dürtülerin cinsellikten nasıl arındırılabileceği— Freud'un ilk dürtü kuramında ileri sürülen görüşe göre bu gerilemeyle olabilir. Libidinal dürtüler ve özellikle de olgun genitaliteyle bütünleşememiş sapkın dürtüler doğrudan cinsellikle bağlı olmayan işlevlere dayanmaktadır. Daha sonra, narsisizm kuramının ortaya çıkışıyla, Freud nesne arayışındaki libido (cinsel) ile narsistik libido (cinsellikten arınmış) arasındaki alışveriş içinde temellenen bir yüceltme antlaşmasına dayanan ikinci bir açıklama ileri sürmüştür. Nesne arayışındaki libido nesneyle özdeşleşerek, narsistik libidoya dönüşür böylece “aktarılabilir” ve “kayıtsız” hale gelir. Sonuç olarak, cinselleştirilen tatmin narsist tatminle yer değiştirebilir. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus vardır: Eğer Benlik çok fazla libido eksiltirse ve böyle yaparak ölüm dürtüsüyle işbirliğine girerse, tehlikeli bir dürtü dengesizliği açığa çıkar. 

Freud bu süreci tanımlamak için Ben ve Id'de (1923), yüceltme alego- 


risi olarak veya aslında yüceltmenin başarısızlığa uğrayışının alegorisi olarak, Wilhelm von Kaulbach'ın Romantik Dönem Öncesi Hunlar Savaşı adlı tablosunu kullanır (Resim 1); şu anda Stuttgart Devlet Galerisinde bulunan tablo gerçekten de ait olduğu dönem (1837) ve resmin konusu bakımından, bu 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Resim 1. Hunlar Savaşı (Wilhelm von Kaulbach, 1837). 
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resimden esinlenen sözgelimi Liszt'in aynı isimli senfonik şiiri gibi eserlerde uyandırdığı yankı bakımından “yücedir”. 


Freud şöyle yazar: 


Bir zamanlar zihnin en derin katmanlarında kopmuş olan ve hızlı yüceltme ve ózdegmeyle sonlandırılamayan savaş, artık Kaulbach'ın “Hunlar Savaşı” 
tablosundaki gibi, daha yüksek bir düzeyde devam eder (Freud, 1923, s. 32 
(2001, s. 971). 


Sonra şöyle devam eder: 


İki tür dürtü arasında ben tarafsız değildir. Özdeşleşme ve yüceltme çalışmalarıyla iddeki ölüm dürtülerinin libidoyu kontrol etmesine yardım eder, ama bu arada ölüm dürtülerinin nesnesi haline gelmek ve bizzat ortadan kalkmak tehlikesiyle karşılaşır. Yardım edebilmek amacıyla kendisi libidoyla dolmalıdır, böylelikle kendisi Eros'un temsilcisi olur ve artık yaşamak ve sevilmek ister. 

Ancak benin yüceltme çalışmaları dürtülerin ayrışmasına ve üstbende saldırganlık dürtülerinin serbest kalmasına yol açtığından, libidoya karşı mücadelesinde kötü muameleye uğrama ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ben üstbenin saldırıları altında ezildiğinde ya da bunlara teslim olduğunda kaderi, kendi yarattıkları bozunma atıkları tarafından yokedilen tekhücrelilere benzer. Ekonomik açıdan, üstbende işlev gören ahlâk da bu bozunma ürünlerine benzer. (Freud, 1923, s. 44 (2001, s. 114)) 


Bu pasajdaki dramatik vurguya ve ahlâkın bir bozunum ürünü olarak görüldüğü Nietzscheci eğretilemeye dikkat çekelim. Kırılgan Benlik “yüceltme yoluyla” külfetli bir müttefiğe, libidonun kontrol edilmesine yardım eden “iddeki ölüm dürtülerine” başvurmaya zorlanır; “ama bu arada ölüm dürtülerinin nesnesi haline gelmek ve bizzat ortadan kalkmak tehlikesiyle karşılagir." (Freud, 1923, s. 44 (2001, s. 114]). Eros'la Tanatos, bağlayan ve kopartan kuvvetler, bedende kóklenen hayati dürtülerle soyut mantığın hayatiyeti yok eden deneyimi birbirinden ayrılır ve birbirine karşı silahlarını kuşanır. 
Dolayısıyla yüceltmeye başvurmanın risklerden bütünüyle uzak olmadığını anlıyoruz. Hunlarla Romalılar arasındaki savaşı resmeden tabloda savaş o kadar şiddetlidir ki ölülerin ruhları cennete yükselirken de savaşmaya devam eder, benzer şekilde Benliğin kendi başına üstesinden gelemediği libido dürtülerine karşı mücadele de yüceltme yoluyla, kendisini Üstbenliğin Benliğin yardımına koşabileceği “daha yüksek bir düzeye” aktarır. 
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Kanımca, bu pasaj Freud'un yüceltme, yüce ve yüksek ahlâkı yan yana sıraladığı tek pasaj olması sebebiyle çok ilginçtir. Hatta bundan da ilginçtir, çünkü satır aralarını okuduğumuzda olumsuz bir yüceltme kuramı içerir, olumsuz yüceltmenin sonucu dürtüler arasındaki uygunsuz bir çözülmedir, o durumda ahlâki itkinin yükselişi artık libido dürtüsünün bedene ve bedenin ihtiyaçlarına çapa atmasıyla dengelenemez; ya da iletişimde karşılıklı olarak birbirini tanımanın ortaya çıkardığı etkileşimi yeniden tesis edebilecek yaratıcılık seviyesine hiçbir zaman ulaşılmaz. O halde yüceltmenin çoğu zaman Benliğin belli bir “kırılganlığı” nin ve “dayanıksızlığı”nın belirtisi olmasına (Le Guen, 2008, s. 1259), bastırma ve sapkınlıkla ilişkisini ele veren haberci, köreltici, hatta yıkıcı bir özelliğe bürünmesine şaşırmamalıyız. Mesela kolektif bir düzeyde de, Benlik İdealinin bozularak zehirleyici İdeal Benliğe dönüşmesinde olan tam da budur. 

Söz konusu ikinci soruya istinaden, Freud'un yüceltme anlayışında, sanatlardaki “büyük” yüceltmelere yapılan atıf önemli bir unsurdur. Yüceltme konusunu ele alan yazarların büyük çoğunluğunun her zaman, amatörce de olsa sanatsal yaratım faaliyetlerinde bulunan hastalara atıfta bulunmaları, bunu ve kuramın genel zayıflığını teyit eder niteliktedir. Ancak bu şekilde, sanatsal bir yeteneği olmayan (bunu da kendilerine hiçbir şekilde dert etmeyen) ya da olağanüstü düşünsel başarılara bile ulaşamayan kişilerin kullandığı “küçük” alelâde yüceltmeler kuramsal çerçevenin dışında bırakılmış olur. Bir kez daha, kısıtlı bir yüceltme kuramını daha geniş bir kuramla uzlaştırmanın zorluğuyla karşılaştık. 

Belli bir yüceltme girişimine yakıştırılan toplumsal değerin bir değerlendirmeye tabi tutulması bile bu alanın belirsizliğini affettirir. Bizim bugün gerçek sanatçılar olarak önünde saygıyla eğildiğimiz Gerçeküstücülerin Freud'un gözünde sadece “deli” olduklarından bahsedilir. Daha da ötesi ruhsal esenlik klinik parametresine istinaden, bir kişi hem yüceltmede usta olup hem de ciddi bir sapkınlıktan muzdarip olabilir. Bununla birlikte, üretilen sanat eserlerinin daha geniş bir yelpazede başarıları olduğunu kabul etsek dahi, toplumsal değer kıstası düştüğünde yüceltme kavramının da kaybolduğu bir gerçektir. 

Söz konusu yüceltme kavramının klinik uygulamadaki kullanımıyla ilişkili üçüncü soruya gelelim. Sezgisel olarak —tekrar edeyim- dürtü kuramının yörüngesinde kalırsak fazla kurcalamadan Freudcu düşünceye bağlı kalabiliriz; buna göre belli bir kişi, diğerlerinden farklı olarak, dürtüsel kaynaklarının yönünü doğası gereği cinsel olmayan hedeflere doğru değiştirme ve kanalize etme yetisini işletebilir; böylece libdinal kaynaklarının Benliğin bütünlügünü tehdit eden baltalama yetilerini azaltip, óte yandan narsisist bir kazanim da elde ederek o kaynaklari tüketmeyi bagarabilir. Ne var ki, su anda sorgusuz sualsiz kabul ediyor göründüğümüz bu konuyu geriye dönüp sorgularsak ve “yaygın” yüceltmeyi gözönünde bulundurduğumuzda olağandışı yetilere ihtiyaç duyma sorununu da bir kenara bırakırsak, genelde hakiki bir varoluşu teşvik eden yüceltme etkinliğiyle yabancılaşmaya doğru giden bir yol gibi görünen yüceltme etkinliği arasındaki farkın çok ince ve hemen hemen belirsiz olduğunu fark ederiz. 

Olumlu yüceltmeyle belirti olan yüceltme (sahte, yozlaşmış, yapay yüceltme; Loewald, 1988) arasında ayrım yapmak için öznel bir yargılama kıstası getirdiğimizi görürüz: Birinin kişisel bilinçli ya da bilinçdışı ideolojileri temelinde şu ya da bu yönde gelişen bir yargılama. Sürekli yapmamız gereken başka klinik değerlendirmelerde bu risk yok değil ama burada kuramsal referans noktalarının muğlaklığının daha fazla ağırlık taşıdığını ileri sürüyorum. 

Her şeyden önce, “metafizik” bir önyargının nasıl vahim bir biçimde yüceltmenin hakiki olmadığı görüşüne sığındığını fark etmek önemlidir; bu görüş, en güzel düşünsel yaratımların perdesi ardında, “hakiki” bir gerçekligin, bedenin ve genitalitenin gerçekliğinin olduğunu kabul eder. Öte yandan, olumlu yüceltmenin eleştiriden uzak bir değerlendirmesinin arkasında bedenin inkârı ve çileci bir “ilerleme” fikri gizlenir. 

O halde, yüceltme faaliyetinin varlığına dair sosyolojik “nesnel” kanıt, hem daha geniş bir çerçevede kişilik yapısı kapsamında hem de belirli bir bireye mahsus daha dar anlamında düşünülmezse güvenilir olmayacaktır. Buna rağmen, yüceltme meselesinin tarifi zordur. Dışsal değerlendirme kıstaslarına başvurmaktan başka çaremiz olmadığından yüceltmeyi nasıl tarif edeceğimizi olumsuz bir yüceltme de mi vardır yoksa yüceltme her zaman olumlu bir mekanizmadır da, olumsuz olanı sadece bu mekanizmanın başarısızlığa uğramasından mı kaynaklanır— bilmemeye devam edeceğiz. 

Bu kısa değerlendirmelerden, bir anlık bakışla bile yüceltme kavramının nasıl hâlâ son derece tutarsız olduğunu (Laplanche ve Pontalis'e göre (1988, s. 433): “psikanalitik düşüncenin boşluklarından biri”) ve en iyi senaryoda bile, nasıl cevapsız bir soru olarak kaldığını görebiliriz. 

Şimdi de bu konudaki klasik ve güncel katkıların bazılarına bir göz atalım. Ancak izleyen kısımdaki görüşlerin eleştirel bir gözden geçirme olmayacağını belirtmek isterim. Yüceltme kavramını yüce kuramı ışığında anlayışımızı geliştirmeye yardımı olabilecek bazı mihenk taşlarını ana hatlarıyla özetlemek istiyorum. 
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FREUD'DAN SONRA VE 

BAZI ÇAĞDAŞ YAZARLARA GÖRE YÜCELTME 

Klein şöyle belirtir: “(...) sembolizmin, tüm yüceltmelerin ve her türlü yeteneğin kökeni olduğu; zira sembolik eşleştirme vasıtasıyla faaliyetlerin, ilgilerin ve şeylerin libidinal düşlemlerin malzemesi haline geldiği sonucuna varmıştım” (Klein, 1930, s. 26 (2008, s. 168)). Klein simgeleştirmenin kökeninde özdeşleşimin yattığını hatırlatır. Aslında Klein, psikanalitik simgelerin “evre- nin cinselleştirilmesinden” kaynaklandıkları için başka simgeleştirmelerden ayrıldığını söyleyen Ferenczi’nin hipotezinden bahsetmektedir. Ferenczi böylesi bir sürecin bedenin çeşitli erojen bölgeleri arasında bazı denkliklerin kurulmasıyla başladığını ileri sürer; şöyle ki erojen bölgeler bebeğin bu bölgelerden aldığı haz verici duyumlar vasıtasıyla birbiriyle “özdeşleşir” (eşitlenir), 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ardından bu “simgesel benzegmeler" “ışınım” yoluyla dünyadaki nesnelere yayılır ve son olarak da simgeleştirilmiş cinsel terim bastırılır. Ferenczi parlak bir içgörüyle simgeleştirmenin sanki akılcı bir sürece dayanırmışçasına tek başına analojiyle yaratılmış gibi açıklanamayacağını, daha ziyade duygulanımsal ve coşkusal bir temelde üretildiğini vurgular. 

Klein ve Ferenczi tarafından açılan bu yoldan ilerleyen bazı çağdaş yazarlar da görürüz. Roussillon'a (2002) göre yüceltme bir savunma değil, nesnenin yokluğunda üretilen, arzunun varsanı yoluyla doyurulmasına benzer bir dönüşümdür. Varsanı da yüceltme de temsili somutlaştırır: Varsanı durumunda somutlaşma algıda meydana gelir; yüceltme durumundaysa bir nesne temsilinde meydana gelir. Dışsal ve somut, elle tutulur, dokunsal, görsel, işitsel, kokusal bir şeye dönüşüm olur. Ancak yüceltmeyle varsanı arasında önemli bir fark vardır. Yüceltmede özne yas sürecinden geçer ve nesne kaybına dair bir farkındalığı sürdürür; algı özdeşliği arayışındaki birincil varsanı sürecinden yüceltmeye giden yoldan geçerek özne yanılsama alanına ulaşır. “Nesne temsilleri” malzeme olarak, Winnicott'un geçiş nesneleriyle bazı benzerlikler taşır —çocuğun ilk yüceltme faaliyeti oyundur. Böyle tanımlandığında yüceltme, tamamen örtüşmese de, simgeleştirme terimiyle kastettiğimiz şeye yaklaşır. 

Roussillon çeşitli düşünce süreçleri arasında pratikte bir süreklilik olduğunu vurgular. Varsanı boyutunun temsil yönünde ilk adım olduğunu, net bir şekilde temsile karşı bir faaliyet olmadığını savunur. Yüceltme, şeylerin kelimelere eriştiği ve simgenin geçiş nesnesi rolü oynadığı simgeleştirme sürecinde orta noktada yer alır. 

“Nesne temsili” bir ön-kavram gibi ya da oksimoron olarak bir “somut kavram” gibi tanımlanabilir: Henüz bütünüyle anlam kazanmamış ve 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henüz tam bir kavram gibi bütünüyle soyut [abstract] (abs-tractus) ve evrensel hale gelmemiştir, daha ziyade belli bir kendine özgülüğü ve belli bir ölçüde (göreli) evrenselliğini sürdürür. Sanrılar içinde olmayan düşünen her varlık ister istemez aynı “ağaç” kavramını, evrensel “ağaç olma hali” (das Baumbbafte] (Heidegger, 2009) mefhumunu paylaşır; ancak çoğu kimse bir “kavram-şey” olarak düşünebileceğimiz Leopaldi şiirlerini okurken duygulanacaktir ama herkes değil.* 

Yüceltmeyi Winnicott'un geçişlilik kuramı ışığında gözden geçirecek olursak, Roussillon büyük tutarlılıkla, yüceltme yetisinin gelişmesinin, çevreye ve ilk nesne ilişkilerine dayandığına işaret eder. Ayrıca eğer cinsellikten arındırma varsa bunun birincil süreçler seviyesinde değil ikincil süreçler seviyesinde olacağını belirtir. Ona göre, birincil cinselleştirme, yani bilinçdışı düşleme yapılan libidinal yatırım ise kolay kolay ortadan kalkmaz. 

André (2005) de aynı görüşü paylaşır; ona göre cinsellikten arındırmadan ziyade cinselleştirmeden söz etmemiz gerekir. André yüceltmede ima edilen metafor-yaratan dönüşümün hem rüya çalışmasının dönüştürücülüğüyle ilişkilendiğini hem de ondan ayrıldığını savunur (2005, s. 1478) (gene de bunu “otistik” olarak adlandırır), çünkü bu dönüşüm “biçimle temsil edilen Apollon kültürüne özgü kısıtlamalara” bağlıdır. André dürtülerin aktığı normatif yönden “sapma”ya istinaden (2005, s. 1480) şunu hatırlatır, Freud'a göre: “dürtülerin doğasında olan bir şey tam bir doyuma ulaşmaya engel olur [...], bir doyuma değil tam doyuma ulaşmaya engel olur”. André konuyu şöyle bağlar: Dürtüler bir şekilde her zaman hedeften sapacakları için belki de yüceltme mefhumu, tam da hedef fikrinin kökten bir eleştirisini içermektedir. 
Bu düşünce dürtülerin yeniden tanımlamasının yolunu açar, çünkü belli bir dürtü kotası sanki hep hedeften sapmaya “zorlanmaktadır”, bu ise sadece kelimelerin birleştirebileceği bir boşluk yaratır. 

Julia Kristeva”nın katkısı (2005) bu yaklaşımla uyumlu görünmektedir. Ona göre, aslında dilin “sapkın bir nesne” olarak oluşumunda zaten bir yüceltme süreci kendiliğinden vardır, normal içgüdüsel doyum alanından dıgari sürülmüş bir süreç olarak mevcuttur (Kristeva, 2005, s. 1658). Roussillon'un yüceltilmiş nesnelere atfettiği somutluk Kristeva tarafından, dilde kullanılan simgeler olan kelimelerin maddi yanını da kucaklayacak şekilde geniş- 


4 İşin doğrusu, sanrılar içindeki birinin bile büyük oranda dili mesken tuttuğunu eklemeliyiz; ayrıca 
bir kelime içinde kavramı ifade eden neyse onun şeyliğinin, “saf” anlam unsurunun bedenin maddeselliğinden ve dolayısıyla da bedenin atıfta bulunduğu varlığın hususiyetinden tümüyle kopup gitmesini önlediğini de belirtmeliyiz. 
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letilmiştir. Özne dilin kurallarına bağımlı olmaya boyun eğerek ve bu şekilde dürtüyü kelime dağarcığıyla ve sözdizimiyle kaynaştırarak —yani dili cinselleştirerek— gerçek nesneye bağımlılığından kurtulur (Kristeva, 2005, s. 1660). 
Öznellik yüceltmenin sonucu olan kurucu bir kültürel sapkınlık üzerine kurulmuştur. Dahası yüceltme dilin “normal” yaratıcılığından da sorumludur. 
Sanat yapıtlarında ortaya konan “büyük” yaratıcılık aynı sürecin sadece ender ve daha çarpıcı bir örneğinden ibarettir. 

Bu görüş aynı zamanda yüceltme, simgeleştirme ve zihinselleştirmeyi birbirine bağlayan Conrotto'nun (2004, s. 1940) da savunduğu görüştür: “Ben kelimeye yapılan aktarımın da bir yüceltme sürecinin sonucu olduğu görüşündeyim. [...] yüceltmeyle zihinselleştirme arasında apaçık yakın bir ilişki vardır” (s. 1940). Conrotto (2004, s. 1031) ayrıca yüceltme tarafından dışarıda bırakılan şeyin cinsel içerikler olmayıp “nesnenin cinsel zevkinin” olduğu ve “nesnenin cinsel zevkinin yerine nesneyi tanımak üzere ona yapılan yatırımın ikame edildiği” bir birincil yüceltme ile Oidipus karmaşasının çözüme ulaşmasıyla ortaya çıkan bir ikincil yüceltme arasında yararlı bir ayrım yapar. 

Roussillon, André, Kristeva ve Conrotto'nun kuramları literatürdeki en çağrışım uyandıran perspektifler arasında yer alır; ne var ki yüceltmenin özgüllüğünü en çok elinden alan kuramlar da bunlardır. O zaman simgeleri, kelimeleri kullanmakla yüceltmek arasında ne gibi bir fark vardır? Büyük sanatsal ve bilimsel yaratımların ender rastlanır oluşu nasıl açıklanır? Durum ne olursa olsun, Ferenczi'nin ileri sürdüğü özdeşleşimle simgeleştirme (psikanalitik simgelerle sınırlı da olsa) arasındaki denklik, Klein'in ileri sürdüğü simgeleştirmeyle yüceltme arasında denklik, Rousillion'daki “varsanı boyutu”, André'deki “tam” libidinal doyumun erişilemezliği, Kristeva'nin “sapkınlık”ı ve Conrotto'nun birincil yüceltmesi (2004), tüm bunlar bizi tekrar şu fikre sevkeder: Ruhsal doğumun kendisi nesne kaybının derinlemesine çalışabilmesi için belli bir yüceltme faaliyeti gerektiriyor olabilir. Özne nesneyle bütünlüğü içinde karşılaşamadığından bu nesne kaybı insanlar için “fizyolojik” bir kayıptır, oysa öznel bir kendilikten mahrum olan hayvanlar kendilerini nesnenin karşıtı olarak algılamazlar. 

Bu söylediklerimiz, kayıp bizzat özelleştirme sürecinin oluşumunun özünde vardır demekle aynı şeydir. Baldacci ve Sechaud, 2005 yılındaki Roman Dilleri Analistleri Kongresi'ndeki yüceltmenin tam da bu iki özelliğini — erken döneme ait oluşunu ve yas süreciyle ilişkisini— sunumlarının merkezine yerleştirmişlerdi. 

Bu çalışmalar —ki en güncel olanlarının büyük çoğunluğu kendini metapsikoloji alanındaki kavramsal araştırmaları ilerletmeye adamış Fransız okulundandır- ilginçtir fakat ikna edici değillerdir. Dahası, bu çalışmalar kökenini dürtü kuramından alır, dolayısıyla da ruhsal doğumun tamamen öznelliklerarası doğasına atıfta bulunmalarına rağmen, benim görüşüme göre, ruhsal doğumu en yeni Bion-sonrası kuramların kavramsal araçlarının açıklamaya elverdiği kadar incelikli şekilde açıklayamamaktadır. Her şeye rağmen bu yazarların, yüceltme kavramını iki kişilik psikanaliz ya da daha geniş anlamda ilişkisel psikanaliz çerçevesinde yorumlayabilmemizin yolunu açanlar arasında oldukları da bir hakikattir. 

Peki onların bu katkılarını kendi görüşlerimizle nasıl bütünleştirebiliriz? İşte, tam burada benim ileri sürdüğüm, yüceltmenin yüce kuramı ışığında yeniden yorumlanması fikri semeresini verebilir. Psikanalitik olarak yorumlandığında, yüce estetiği, yüceltmedeki ruhsal dönüşümlerin nasıl oluştu-Éuna dair kuramla, bizim onu yeniden tanımladığımız haliyle yani simgeleştirme/öznelleştirme süreciyle büyük bir benzerlik taşır. Yüce estetiği bize xışınları misali bir analiz yapma imkânı sunar, bu (duygulanımsal) özdeşleşim sürecinin ortaya çıkışında etkili olan dramatik olayları -sürecin doğuşunugözler önüne serer. Ve bunu hem mantıklı-tümdengelimci kuramlaştırmanın zengin birikimi içerisinde hem de kuramdan esinlenen somut sanatsal eserlerde kullanılan araçlar gibi başka ifade araçları da kullanarak kuramın daha ileriye götürülmesinde gerçekleştirir. 

Aile içerisindeki belli ilişkisel düzenlenişlerle bağlantılı olan bir dizi çocukluk düşlemine “Oidipus karmaşası” adını vermesi (yani Sofokles'in tragedyasındaki derin sanatsal sezgileri ödünç alması) nasıl Freud'un yüceltmeyi açıklamasında bir rol oynadıysa, yüce estetiği ve paradigmatik olarak yüce estetiğine örnek teşkil eden çok sayıdaki sanat yapıtı da yüceltmeyi aynı şekilde açıklayıcı bir rol oynayabilir: Bize, içimize bakmamızı mümkün kılan, sadece öğrenmelik olmayıp yaşanan bir kuram sunarak bunu gerçekleştirir. 
Böylece, sadece metapsikolojinin soyut terimlerinden veya yüce estetiğinin gene bir o kadar soyut terimlerinden ibaret olmayan, yanardağın lavlarının, uçsuz bucaksız buzulların, ulaşılmaz tepelerin, fırtınalı denizlerin imgelerinden, nesnenin estetik olarak gözler önüne serilen olumsuz yüzünden oluşan bir kurama sahip olabiliriz. 


YÜCELİK 
Konunun alabildiğine geniş olmasından dolayı, bu makalede yüce estetiğinin tarihsel ve kuramsal alanının tam bir haritasını çıkarmamız mümkün olmayacak, hatta bir sentezini bile sunmamız mümkün değil. 18. yüzyılda geliştirilmiş bir düşünce akımı olduğunu ve Longinus'un (Pseudo-Longinus [Sózde-Longinus] ya da Anonimous of The Sublime (Yüce Meselesinin Anonim Kişisi] diye de bilinir) tarihi incelemesinin İ.Ö. 1. ya da 2. yüzyıla ait çevirisi ve yeniden basımına dayandığını belirtmemiz yeter olur (Grube, 1957). 

Yüce estetiğinin merkezinde, bu duygunun nasıl insanoğlunun sonlu dünyasiyla doğanın sonsuzluğu arasındaki derin yarığın temsilinden kaynaklandığına dair bir tanımlama buluruz. Bu derin yarığı deneyimleyen herkes ötekiyle ve tüm yaratım ve insanlıkla derin bir duygu ortaklığının farkına varacaktır. Eş zamanlı olarak deneyim alanında bir genişleme ve öznel kendilik duygusunda bir yükselme hissedecektir. Uzamsal metafor şeyleri düşünceye dönüşmüş birincil coşkusal deneyimin en tepe noktasından görme (yukarıdan “hâkim olma”) algısıyla alakalıdır. Bu etkinin ortaya çıkmasında aracı rolü oynayan nesne ise güzel olarak ve güzelliğin huşu uyandıran bir şekilde vurgulanmasıyla da “yüce” olarak algılanır; “yüce” manevi yükseliş deneyimini metafora dönüştüren bir terimdir. 


Peki Bu Deneyim Nasıl Ortaya Çıkar? 
Longinus'un cevabı sanatsal yaratımın zirvesine nasıl ulaşılacağına ve böylelikle izleyicide soylu yücelik hissinin nasıl uyandırılacağına dair bir dizi retorik düsturdan oluşur. Yüzyıllar sonra Burke'le (1756) birlikte yüce artık retorik, üslup ya da dilbilim kavramlarıyla değil daha ziyade psikolojik, doğal ve dildışı bir görüngü olarak sunulur. Yüce hissini uyandıran şey öznenin hayatta kalmasına tehdit oluşturduğu için dehşet hissine yol açan herhangi bir dogal nesnedir: “Bir şekilde acı ve tehlike fikirlerini kışkırtmaya müsait olan, yani bir şekilde dehşet verici olan ya da dehşet verici nesnelerle içli dışlı olan ya da dehşetle aynı etkiyi yaratan her ne varsa, yücenin kaynağıdır” (Burke, 1756, s. 24 II). Tehdit gerçek olduğu müddetçe yüce hissine yer yoktur, fakat özne gözlemlediği görüngüden yeterli uzaklıkta olup zarar görmekten uzaksa böyle bir yer açılır. 

Bununla birlikte yüce duygusuna hangi süreçle ulaşıldığı açık değildir. 
Burke “haz” (pleasure) ile “zevk” (delight) arasında kendine özgü bir ayrım ortaya atar. Burke'e göre “haz” başka herhangi bir hisse bağlı olmadığı anlamında her zaman “olumlu”dur. Burke'ün anlayışına göre, zevk güvende olduğunun farkında olmakla ve sefalet içinde olan başkalarına yönelik “sempati”yle uyanır. O halde zevk narsisist bir itkiyle anti-narsisist bir itkinin birleşiminden kaynaklanır. Daha kesin söylersek, zevk biz tehlikeden 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uzaklaşır uzaklaşmaz ama halen tir tir titrerken ortaya çıkar. Esas itibariyle “ölüm titreyişinin” yarattığı korku halidir (Sertoli, 2012); tıpkı olumsuza, yani yokluğa, ölüme, varlığı oluşturan hiçliğe bir göz atmak gibidir. 

Araştırmamızın amaçlarını göz önünde bulundurarak, Burke'e göre yücenin toplumsallığa yönelik bir hareketin tanımı olduğunu, kişinin kendini ondan ayırt etmesini takiben ortaya çıktığını kabul edelim. Aynı meseleye akılcı bir vurgu yapan Kant'ın aksine Burke bıkıp usanmadan yücenin akıl yürütmeden türemediğinin, kesinlikle coşkusal bir görüngü olduğunun altını çizer. Dehşet (terror), etimolojik olarak titremekle bağlantılıdır: Beden sarsılir, vertigonun pençesindedir. Hissedişle ilgili unsurun vurgulanması son derece modern zamana özgüdür ve özne olma sürecinde beden ve coşkuların rolüne dair güncel kuramsal vurguları önceden haber verir. 

Kant (1790), Üçüncü Elestiri’sinin merkezinde yer alan Yücenin Analitigi’nde, diğer tüm yazarlardan çok daha açıkça yüceye bir özne kuramı olarak yaklaşır. Her şeyden önce Kant, Longinus'tan uzaklaşarak, güzellikle yüce arasında net bir ayrım yapar. Onun görüşüne göre yüce, duyularla tümüyle kavranamayacak denli muazzam ve dehşetli unsurların görüntüsü karşısında içimizde uyanan bir duygudur. Ancak, o zaman kendimizde memnuniyetle keşfettiğimiz duyu dışı melekelerin, yani aklın işin içine girmesiyle bu ilk açmazın üstesinden gelinebilir. Fakat tam da bu süreç yüzünden, bu keşif olumsuz bir baz olarak ortaya çıkar.” Daha farklı şekilde söyleyecek olursak, yüce adeta “frene basma” deneyimi gibidir, böylece standart motor düzene-Éimizde ABS, yani Kilitlenmeye Karşı Fren Sistemi olduğunu fark edip rahatlarız ve onun sayesinde aynı rotada devam ederiz. Ancak, yüce kontrollü bir fren sisteminden daha fazlasıdır, çünkü öznenin varlığını sürdürme dürtüsünün mevcudiyetini ortaya çıkarmakla kalmayıp, duyusal idrak alanından aklin yönetimindeki idrak alanına gizemli bir biçimde yükselmesini de doğurur. 

Her ne kadar yaşam deneyimlerinden, akıl sayesinde kurtulduğumuz bazı durumları hatırlayabiliyor ve fiziksel sınırlarımızı aşabiliyor olsak da, bu kaymanın nasıl gerçekleşebildiği Kant'ta da aynı şekilde açıklanmadan kalır. 
Benim bu kuramda eksik olduğunu iddia ettiğim şey öznellikler arası düzeydir, tabii eğer bunu Kant'a göre estetik yargıları evrensel hale getiren aşkın düzeninin sensus communis'inde [sa&duyuda] aramaya kalkmazsak. 

Kant bizi yüceye götüren süreci düşünselleştirirken hâlâ dürtü kuramına yaklaşan kuvvetler dinamiği içindeyiz. Hertz'in (1985, s. 39) ifadesini kul- 


5 Kant “olumsuz” sıfatını Burke'ün “dehşet ve tiksinti uyandıran korku"sunun (horror) dengi olarak kullanır, bu sayede hemen görüngünün daha soyut bir okumasını ortaya koyar. 
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lanırsak, Kant'a göre yüce duyusu “tamamen bilişsel tükenmeden” doğar. Bu artık dehşet ve tiksinti uyandıran korku meselesi ya da (Rilke'in dediği gibi (19951) sürdürülebilir bir dehşet ve tiksinti uyandıran korku meselesi, insan sevgisi ve hürmet meselesi değildir, muhayyilenin ve dolayısıyla da duyarlılığın akla teslimiyetidir. Akılla idrak edilemeyen doğadaki sonsuzluk gene de “düşünülebilir”dir. Mesela bir şelalenin tüm ayrıntılarını, her bir damlasını, duyularla idrak etme anlamında “hayal etmek” istesek, bu imkânsızdır; ama duyulara dayanan bir muhayyileyle akla dayanan bir muhayyile olduğuna göre, düşünce yoluyla böyle bir şeyi yapabileceğimizi hayal edebiliriz. Kant'a göre, yücenin sağladığı “ahlâki” yükselme tam da bu gerilimden doğar. Yüce, temsil edilemeyeni temsil etme gayretimiz sırasında deneyimledigimiz bir kendini ifşanın ve kendini yükseltmenin failidir. Bizim amaçlarımız bakımından Kant'ın, kendiliğin manevi yükselişinin kaynağında “olumsuz bir haz” çeşidi olduğunu varsayması çok büyük bir öneme sahiptir. 

Schiller'in (1793) yüce kuramı Kant'ınkine çok da uzak olmayan bir çizgide ilerler. Ama bu kuram Schiller'in hükümsüzlük temasını geliştirmesi sebebiyle Kant'tan ayrılarak, bir yanıyla bizi Burke'ün dehşet ve tiksinti uyandıran korkusuna yönlendirirken öte yandan da Freud'un (1919) tekinsizlik düşüncesiyle bir bağlantı kurar. Reitani'ye göre (2003, s.132): *Hükümsüzlük ıstırabı” Schiller'in hakiki çıkış noktasıdır. Hiçbir şey ölümün temsilinden daha dehşet verici değildir. [...]: “Auch das Schöne muß sterben", “Güzellik bile ölmek zorundadır!” onun Ndnie [Nenia]'daki en başarılı lirik bestelerinden birinin heybetli haykırışıdır. Schiller (1793, s. 15) şöyle yazar: “Varlığı bizim varlığımızın gereksinimleriyle çatışan bir nesne, eğer onun gücüyle boy ölçüşemeyeceğimizi hissediyorsak, bir korku nesnesidir, korkutucudur.” 

Dolayısıyla her sanatsal konu yüce duygusunu uyandıramaz, her halükârda onu temsil edemez. Yüce duygusunu ortaya çıkartmaya muktedir olan temsil edilmiş nesnenin çoğunlukla aciz insanın bireyselligini fiilen ezebilen bir nesne olması gerekir. Romantik sanat bize bu türden nesnelerin kapsamlı bir kataloğunu sunar: Muazzam doğa olayları, felaket getiren olaylar, şelaleler, yanardağlar, derin kanyonlar, karlı dağ zirveleri, fırtınalı denizler ve benzeri. 

Casper David Friedrich'in tablosu Sis Denizinin Üzerindeki Gezgin, 1817-18; (Resim 2) ve Turner’in Kar Fırtınası: Bir Liman Ağzından Yola Çıkan Buharlı Gemi, 1842; (Resim 3) iyi örneklerdir. Kant'ın ayrımından devam edersek (1790), bu resimler sırasıyla, temsil edilen nesnenin ólgüsüzlügü- ne bağlı “matematiksel yüce”den ve nesnenin gücünü ve yıkıcılığını ifade eden “dinamik yüce”den ilham almıştır. 
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p Resim 2. Casper David Friedrich, Sis Denizinin 
~ Üzerindeki Avare Gezgin, 1817-18. 


Resim 3. William Turner, Kar Fırtınası: 
Bir Liman Ağzından Yola Çıkan 
Buharlı Gemi, 1842. 
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Gördüğümüz gibi, yüce estetiğinin uzun tarihinde her yazar onun kısmi bir özelliğine vurgu yapar. Fakat Longinus'tan Kant'a yüce duygusunu ortaya çıkartan dönüşümün belirleyicileri olarak iki unsur vurgulanır: Huşu, dehşet ve ıstırap veren “sonsuz” bir manzara ile bunu temsil edebilen bir retorik. Zaten gündelik yaşamda temsil etme yetisi neyse edebiyatta da retorik o değil midir? 

Longinus bu temsil etme yetisinin daha estetik yönünü, Burke daha bedensel yönünü, Kant ise daha daha düşünsel yönünü vurgular. Longinus temsilin etkililiğinde ısrar eder, Burke iyi bir “temsilin”, temsil edilenden güvenli bir fiziksel mesafede durmamuza izin verdiği konusunda ısrar eder, Kant ise zihnin akılcı melekelerinin güçlendirilmesini vurgular. 

Benim görüşüme göreyse yüceltme konusunda yapmamız gereken şey estetik yüceyi psikolojik yücenin temel bir bileşeni olarak yeniden keşfetmek ve bunun için de biçimin önemini tekrar öne sürmek; Longinus'ta daha baştan mevcut olsa da, psikolojik bir yüceye yönelerek hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde onu güzelliğin karşıtı olarak konumlandıran bütün o yazarlarda keskinliğini kaybeden o unsurun önemini tekrar ortaya çıkarmaktır. 

Acıdan hazza —diğer bir deyişle haz verici acıya ya da olumsuz hazza— dönüşümün faili, (maddeden belli bir tarzda etkilenmiş haliyle biçimden başka bir şey olamaz: Ara yerdeki, aracılık eden sanat alanı, maddi/algılanabilir/ fiziksel (aistbeikós) dürtü ile akılcı/duyum ötesi/mantıklı/ahlâki dürtünün latif buluşmasında, kişisel bütünleşme etkisi yaratılır: Düşünsel boyutla sezgisel boyutun, insanlığın “karma”, amfibik doğasına uygun şekilde birbiriyle barışması. Soyutlamanın ima ettiği bedenin/algilanabilir olanın/maddi olanın kaybı yavaşlar ve tersine, Amoroso'nun (2014, s. 67) Schiller estetiği üzerine bir makalesinde yazdığı gibi, “Estetik hakikat göz ardı edilmiş olanı yeniden elde etmemize imkân verir, çünkü mantıksal hakikatin gözden kaçırdığı bireysel belirlenimlerle ilgilenir. [...] Böylelikle estetik hakikat ‘metafizik hakikatin” ya da kendini bilme hakikatinden önce gelen varolma hakikatinin bir nevi kurtarıcısı haline gelir.” 

Bizi hem cezbeden hem de korkutan şeyle aramıza ideal ya da “iyi” ya da “doğru” mesafeyi koyan işte biçimin bu yüceltici özelliğidir. Resimlerde avare gezginin fiziksel konumuyla (ya da seyircinin farz edilen konumuyla) tasvir edilen doğru mesafe, mesafenin estetik bir biçime bürünmesinden, uygun bir temsil biçiminin benimsenmesinden doğar. Her durumda, kendi kuralları olan bir uygulamanın meyvesidir. Temsil vasıtasıyla araya mesafe koy- 


6 Yani güzel olarak algılanan bir biçimle yaratılmış. 
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mak -korkulan nesneyi, ama artik artik somut halini degil temsilini *óne" koymak (Rilke, 1995)— yönündeki bu tümüyle insani yetisiyle insan çeşitli seçenekler arasında karar vermekte özgür bir özne olarak yüksek ahlâklılığını ortaya koyar; böylece dürtüsel tepkilerinin temelinde yatan kuvvetler arasındaki kaba kuvvet ilişkilerinin belirlediği sınırları aşar. 


PSİKANALİZDE YÜCE 

Şimdi estetiğin temel unsurlarını ve yücenin psikolojisini psikanalitik bir çerçevede yorumlayalim. İzleyiciyi korkutan doğa unsurunda -resmin içine dahil olup olmamasına bakılmaksızın— bebeğin çaresizliğini (Freud'un Hilflosigkeit kavramı) çağrıştıran bir nesne görmemiz kaçınılmaz olacaktır; buna karşılık “iyi” halinde ise, kaostan düzen ve anlamın doğmasıyla, nesnenin böylesine bir korkuyu kapsama, dönüştürme ve böylelikle düşünme yetisinin gelişmesini kolaylaştırma yetisini görürüz. 

Dolayısıyla, yüce estetiğine göre seyredilen doğa unsurunda bulunması gereken sonsuzluk niteliğini onun olası pek çok özelliğinden biri olarak değil, öznenin kendi içinde karşı karşıya kalması gereken, nesneye özgü bir özellik olarak görebiliriz. Bu durumda, sonsuzu sonlu, kontrol edilebilir, akla uygun bir şeye, yani Freud'un kâbuslarda işbaşında olan rüya çalışmasını anlatmak için kullandığı ifadeyle söylersek “kaygı uyandıran” ama artık “korkutmayan” bir şeye dönüştürme görevi nesneyle “buluşma biçimleri”ne —ve eğer yerindeyse yüceltmeye- düşer. Freud'un Haz İlkesinin Ötesinde'de yazdığı gibi: “Kaygının özneyi korkudan, dolayısıyla korku nevrozlarından koruyan bir yanı vardır” (Freud, 1920, s. 13). Yüce estetiği, sanat üzerine kuramlar geliştirerek, bilişsel temsilin temelindeki çekirdek deneyimi ortaya koyar. 

Herkesin sezgisel olarak fark edebileceği gibi, yücenin bir taraftan Rilke'nin Duino Ağıtları'nda (2005) anlattığı “dehşetli güzellik”le -yaşamın başlangıcında bizi dehşete düşüren güzellik— diğer taraftan da bu dehşetin üstesinden gelebilmekle alakası vardır. İnsan neden yücenin haz veren güzellikten farklı olduğunu ve acı verici (“acıklı”) bir deneyimden türeyen güzellik duygusunu nasıl tanımlar hale geldiğini sezgisel olarak anlayabilir; şöyle ki kendi bakış açım olarak kabul edeceğim başka bir bakış açısına göre, yüce, haz veren güzellikte içkin olarak daha baştan bulunan dehşetli unsuru gözler önüne serer, zira güzellik ne olursa olsun ötekiliğin bir habercisidir (Lyotard, 1991).7 


7 Ancak bu ayrıma dair Hegel'deki kriz için Szondi'ye (2007) bakınız. 
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Tıpkı Freud'un (1920) tarif ettiği bebeğin makara oyununda olduğu gibi, yücenin tiyatrosunda sahnelediğimiz oyun da daima sadomazosist bir oyundur; olayın kahramanının doğanın (nesnenin) “darbelerine” maruz kaldığı/kendini maruz bıraktığı bir travma temsili. “Dünyaya fırlatılmış” olan kişi bir özne haline gelmek için yeterince güvenli bir mesefade konumlanmalıdır. 


Özneye Bu Mesafeyi Sağlayan Nedir? 

Bence sorunun cevabı yukarıda tanımlanan özne-nesne özdeşleşmesidir, bu özdeşleşme şeylerin temsillerini -bilinçli ve bilinçdışı, ama her durumda kökleri simgeselde olan temsiller— oluşturma yetisinin temelini teşkil eder. Doğal nesne (söz gelimi bir manzara resmi içerisindeki doğal nesne) karşısında büyülenme nesnenin sergilediği cazibeyi temsil eder. “Yüceltici” bir özdeşleşmeyi tetikleyen şey, nesnenin özneyi terk etmekten ya da ondan haksız çıkar sağlamaktan “pişmanlık duyma” ve bu nedenle ona sevgisini hayallemede gösterme yetisidir. 

Günlük yaşamda travmayı hayal edebilmeye/rüyalaştırabilmeye bağlı olan bu yeti yüce estetiğinde böyle bir dönüşümü estetik olarak iletme becerisi olan şiirsel beceriyle özdeşleştirilir. Hayalleme, anne nitelikli bir içsel nesneyle özdeşleşmiş sanatçıyla aynı işlevi sağlar. Sanatlardaki yüce hissi nesnenin sevgisinin kanıtlanması sayesinde korkudan kaygıya geçme hissinin bir eşidir. 

Benliğin inşası sırasında çaresiz kaybedilen (ve her bakımdan dilin edinilmesine denk düşen), böylece göz ardı edilen konu her şeyden önce anne bedeninin “somut”, fiziksel niteliğidir. Bizim ilkel varoluşumuz herhangi bir “öznel” belirlenimden önce anne bedeniyle ayrışmamış ilişkimize dayanır — bu deneyim tamamen belirsiz bir duyu akışından meydana gelen bir oluş hali deneyimidir, ancak sonunda kuramsallaştırılabilir, fakat belki de somut bellekte bazı kalıntıları vardır. Julia Kristeva'nın (1982)8 iğrenç (abject) kavramıyla tarif ettiği bu bedensellikten fiziksel olarak ayrılık ruhsal ayrılıktan önce gelir; ruhsal ayrılık ancak bu ilk ayrılık düşünülebilirse gerçekleşebilir. 
Fiziksel kopuş, simgeleştirme sürecinde dil sayesinde gerçekleşen, şeylerden nispeten kopuşun bir prototipi yerine geçer. Yükselme (ki düşüncenin yükselmesidir) kendini annenin bedeninden çıkartmaktır. Birincil nesneyle olan çok katmanlı ilişkisel deneyimlerin tortusu simge öncesi ve simgesel deneyimlerde birikir. Bu, gene Kristeva'nın (1982) öne sürdüğü, simgenin kökeninde hayali bir ana katlinin olduğu fikrine karşılık gelir (Sechaud, 2005). 


8 Ayrıca bkz. Civitarese (2012; 2014). 
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Netlik adina tam da bu noktada, bu makalede ónerdigim hipotezi farklı bir şekilde tekrar etmek yerinde olur: Yüce estetiği bir kere bir simgeleştirme/zibinselleştirme/öznelleştirme süreci olarak tanımlandığında ve sadece istisnai sanatsal yaratımlarda değil normal ruhsal gelişimde (coşkuların) duyusal biçimlerinin önemi çerçevesinde, yani tabiri caizse gündelik molekiiler yüceltmelerimizde de bu gözle değerlendirildiğinde, yüceltmenin en gecerli yönünü kavramamızı sağlar. Buna karşılık yüce estetiği ışığında görülen yüceltme kavramı da simgesel sürecin esas niteliğini daha açık şekilde kavramamıza yardım eder. 

Nitekim yüceyi ifade etmeyi başaran yazarın sanatı “dilin bir nevi üstün yetkinliğinde yatar” (Anonim, bahseden Panella, 2012, s. 35). Fakat biz insanlıkla dil arasındaki özdeşlik ilkesini kabul edersek, dil kullanımında yetkinleşmek, o dili konuşan toplulukla derin bir uyum içinde (diğerlerine kıyasla daha derin bir uyum içinde) olmak anlamına gelmez mi? Panella'nin (2012, s. 36) altını çizdiği gibi Longinus'un yüce üzerine olan tezinin (biz buna yüceltme kuramı üzerine, ibaresini de ekleyebiliriz) özgünlüğü şuna dayanır: “Orada ilk kez estetik boyut (etik öznellik boyutu), kurumsal karakterin titizlikle düzenlenmiş kuralları ve buyruklarının normatif seviyesine üstün gelmiştir.” Yapının dikkate alınması, sadece mantıksal soyutlama seviyesinde “yüceltme” riskinin, varoluşun yaşamsal kaynaklarından uzaklaşma, bedeni kaybetme ya da ihtiyaçların çok ötesine yükselme riskinin de farkında olunduğunu dile getirmez mi? 

Psikopatolojiden de bildiğimiz gibi, varolma (eksistere) mücadelesinin sonucu önsel olarak verilmez. Yüce estetiği sayesinde temsilin çantada keklik görülmemesi gerektiğini, “kahramanca” bir yanı olduğunu keşfediyoruz. En nihayetinde küçük çocukların ilk sözel kazanımlarını içten bir coşkuyla karşılamıyor muyuz? O kazanımlara sezgisel olarak “kahramanlık” muamelesi yapmıyor muyuz? Bu perspektiften, yücenin neden “olumsuz haz” olarak tanımlandığını anlayabiliriz: Yücelik korkuyu hazza (ya da öz farkındalığın yapısında olan haz veren bir acıya) dönüştürmek anlamında yüceltme süreci olarak gayet iyi tanımlanabilir — fakat zaten insan olmanın temelinde bu yeti. 
yok mudur? Bununla birlikte -deneyim bilince eşzamanlı olarak çıksa dahi- ilk aşama kesinlikle gereklidir. Mantıki tutarlılık adına, bu ilk aşamayı psikolojik düzeyde, nesnenin ortadan kaybolmasının ya da zorba varlığının uyandırdığı korkuyla denk hale getirmekten başka çaremiz yoktur. Böyle bir korku bir travmaya yol açarsa temsil askıya alınır. 
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YÜCE ESTETİĞİ IŞIĞINDA YÜCELTME 
Şimdiye kadar söylenenlerden, yüceliğin Cama Freud'un yüceltme kavramının degil- özünde nasıl iki özellik bulunduğunu çıkartabiliriz: Kayıp ve erken dönemin etkisi. Erken dönemin etkisi başlangıç aşamasındaki (Laplanche'ın deyişiyle dés l'origine [daba kókeninden] [1980] ya da Baldacci'nin deyişiyle dés le debut [daba en başından] [2005]) simge kullanma yetisinin yüceltmeyle ça- 
"kigmasi olarak anlaşılır. Eksik halka budur, onsuz yüceltme konusuna yeniden girişemeyiz; fakat yücelik üzerinden ona ulaşırız: Travma yaratıcı etkenin rolü, klasik yüceltme kuramında hayal bile edilemeyen bir rol. Erken dönemin etkisi mantıki bir sonuçtur, çünkü psikanalitik açıdan, yüce sahnesinde- ki ana karakterlere -yani Doğa ve onun seyircisine baktığımızda- muazzam ve tehditkâr birincil nesne ile mutlak bir güçsüzlük ve bağımlılık durumunu deneyimleyen bebeği görürüz. 

Şimdiye kadar söylediklerimiz temelinde, yüceltme, saptırılmış, kısmi ve belirsiz dürtü tatmini terimleriyle daha az anlaşılır, ber tatminin kendi başına kısmi olduğu mefhumuyla bağlantılı olarak ise daha çok anlaşılır. Kısmi bir doyum söz konusudur çünkü dilin ortaya çıkışı, cenneti andıran eksiksiz ve yolundan sapmamış tatminin koşullarının kaybedildiğine işaret eder: İlkel doğamızın insanlık haline geldiği mitik dönüşümü özetleyen bir kayıp. Cenneti andıran bolluk durumunu yeniden elde edersek bunun anlamı, anlamın silinmesi ve kendiliğin ölümü olacaktır. Burada oluşun altında bir daha asla doldurulamayacak bir boşluk vardır. 

İnsanın yüceltmeden kaynaklanan manevi yükselişi kavrama ve soyut düşünceye doğru bir yükseliştir. Bizim öznelleşme de dediğimiz insanlık koşulunu ele geçirmek için mücadele gerekir. Bu öznelleşme sürecinde “’bedeni’ kaybederiz” (Bion, 1984, s. 91). 

Özne aerostatik bir balon gibi “yukarıdan” kendi hayvansı doğası hakkında, şeyleri hakkında, kendisi ve nesne hakkında yeni bakış açıları kazanır, fakat bunun bedeli kendi proto-coşkusallığından feragat etmektir. Yüceltme soyutlamayla (abs-trabere) eşdeğerdir, yani kategorize etmektir (teşhis etme yoluyla basitleştirmek). Ne kadar yüksekten uçarsak o kadar “ahlâklı” ve evrensel oluruz. Fakat yüceltmenin özünde olan, dürtülerden feragat şu anlama da gelebilir: Nesnenin ve bedenin hayvansı doğasından belli ölçüde feragat etmek. 
Klasik resimlerdeki pek çok Sacra Conversazione? sahnesinde Bakireyle Çocuk figürlerinin etrafında düzenlendiği dikey ekseni de böyle yorumlayabiliriz. 


9 Sacra Conversazione İtalyanca “Kutsal Konuşma” anlamına gelir. Bütün azizlerin Meryem Ana ve 
Çocuk İsa etrafında toplanmış olduğu mihrap resimlerini belirtmek için kullanılır — c.n. 
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Ancak mesafe aşırıya kaçtığında, tıpkı Yerçekimi (2013) filminin kahramanları gibi sonsuz uzayda kayboluruz. Coşkusal ve düşünsel kategoriler oluşturmak üzere “bedeni kaybetmek” yerine “bedenimizi kaybederiz”, yani coşkularımıza dair duyularımızdan gelen bilgiyi kaybederiz. Geleneksel yüceltme kavramında, feragatten kazancımız Üstbenliğin iyilik ve cömertliğidir; bununla birlikte, neden sürecin bariz şekilde sınırlandığı açık değildir, çünkü sadece hayvan olmadığımız doğrudur ama gene de hâlâ hayvanızdır. Bu iki yönün Calvino'nun İkiye Bölünen Vikont'undaki (1998 (20091) gibi ayrılması ve okkalı bir darbeyle iyi ve şeytani taraflar olarak iki kısma bölünmesi felaket olurdu. 

Bu kısa açıklamalardan görüldüğü gibi, yüceye dair estetik kuramı, başlangıçta dürtülerin olası bir kaderi gibi tasarlanan yüceltme kuramını yaratıcı bir şekilde yeniden gözden geçirme olanağı sağlar. Hiç olmazsa estetik yüce bu kurama derinlik ve renk katar. Bence, verimli bir döngüsellik içinde, sadece psikanalitik bir okumanın bu kavramsal zenginliği yüzeye çıkarttığı ve onu layıkıyla değerlendirdiği doğrudur. 

Klein’in bilinen haliyle bilinçdışı düşlemlere ve dolayısıyla “idealaştırma ”yla ilgili yönlere odaklanan tanımlamaları bile -daha önce hiç keşfedilmemiş ilkel bir dünyanın dehşet verici görüntülerini büyük bir dışavurum gücüyle düzenleyişleri bakımından bir şekilde başlı başına estetik nitelikte olsalar dahi— biçimin gerçek anlamdaki estetik unsurunu, yüceltici dönüştürmenin merkezi etkeni olarak etkili biçimde kuramlaştırmayı başaramamışlardır. 

Bu demek değildir ki yüceltme üzerine psikanalitik literatür yas, erken dönemin etkisi, travma, öznelleşmeyle simgeleştirmenin buluşması gibi konularda başarısızdır; ancak basit bir seçenekler dizisi gibi rastgele gelişmiştir ve bazen söylenenlerin biriyle diğeri arasında herhangi bir uyuşma yoktur. Oysa bana göre, yüce estetiği bu temalardan bazılarını etkili ve tutarlı bir anlatıyla (ya da modern bir mitle) ifade etme fırsatı sunar. Dahası yüceden ilham alan sanatsal yaratımlar aracılığıyla yüce estetiği bize sadece kuramsal olmayıp aynı zamanda da eşduyumsal olan nesnesini anlama imkânı verir. Yüceltme çogunlukla farkında olmadan yaptığımız ve sanat ve hayat bizi heyecanlandırdığında farkına vardığımız şeydir. 


YENİ BİR YÜCELTME KURAMI İÇİN 

Zaten apaçık ortada ve anlamlı olan benzerliklerin ötesinde şimdi de şunu soralım o zaman: Bioncu (Bion sonrası) olarak tanımlayabileceğimiz bir metapsikoloji açısından tekrar gözden geçirecek ve yüce estetiğinin ilkelerinden yola çıkarak “yeniden keşfedecek” olursak, psikanalitik yüceltmeden geriye ne kalmıştır? Klinik perspektiften kavram, tedavideki spesifik olmayan, estetik etkenlerin önemine genel bir atıfla olmasa da, kuramsal düzlemde hakiki anlamda çalışılabilirliğini kaybetmektedir. Onun yerine ise özne haline gelmenin en temelinde yatan simgeleştirme sürecine dair daha zengin bir görüş sahibi oluyoruz. Yüceltme kuramı ve yüce kuramı birbirini aydınlatan iki mit haline geliyor, bir taraftan öznenin doğumunu ikna edici bir şekilde yeniden anlatıyor, diğer taraftan da başka türlü ortaya koyamayacağımız bir keskinlikle anahtar konumundaki üç etkene odaklanabilmemize yardım ediyor. 
Bunlardanilkini “toplumcu” etken, ikincisini “estetik” etken, üçüncüsünü de “travma yaratıcı” etken olarak tanımlayabiliriz. 


YÜCELTMENİN *TOPLUMCULUGU" 

Burada ana hatlarıyla belirtilen bakış açısına göre sonuçta yaşamın başlangıcından itibaren daima toplumsal bir süreç olan özneleşme [subjectification] sürecinin isabetli bir şekilde ortaya çıkışı olarak görülür. Geleneksel yüceltme kavramının, bir sanat nesnesi (toplumsal olarak değer verilen bir sanat nesnesi) yaratmaya dair “akış yönündeki” atıfla ima ettiği toplumsallık düşüncesinin, benim görüşüme göre, doğmakta olan zihindeki yaratıcılığın kökenine doğru “akıntıya karşı” geriye götürülmesi gerekmektedir; orada da bir başka zihin sayesinde “düşünceler” (ya da nesne-düşünceler) üretme yetisinin kökenine ve bu suretle gelişmesine bakmalıyız. Zihnin nasıl geliştiğine dair dürtü kuramı sonrası bir kurama ne Freud'un yüceltme fikri ne de şimdiye kadar özetlediğimiz yazarların bu konudaki fikirleri oturtulmuştur; anne zihninin “yaratıcılığını”, annenin bebeğin kaygılarını kapsama yetisinin ve dolayısıyla yüceltme yetisinin bir göstergesi olarak merkeze alan bir kurama oturtulmamıştır. Bizim yüceltme kavramını böyle bir çerçeveye oturtmamız onu dürtü kuramından özgürleştirmek anlamına gelir (ya da en azından dürtü kavramının yeniden tanımlanacağı anlamına gelir). 

Ben simge oluşumunun, farklar silinmeksizin, şu ya da bu şekilde, öncelikle annenin çocuğun yerine geçmesilçocuk haline gelmesi ve çocuğun da annenin yerine geçmesilanne haline gelmesinden destek aldığını ileri sürüyorum; o halde bu ilk simgenin yaratılması dünyadaki başka nesneleri kapsayan her başarılı simgeleştirmeye temel oluşturur. Ferenczi (1915) tarafından, bir erojen bölgenin başka bir erojen bölgeyle simgeleştirilmesine ve bunların da dünyadaki başka nesnelerle simgeleştirilmelerine imkân veren bir değişmez olarak tanımlanan oto-erotik hazza daima anneyle yoğun bir yeniden birleşme (birlik halinde olma/bir-lik-içinde olma) coşkusunun aracılık ettiği dügünülmelidir. 

O halde doğumdan itibaren meydana gelen nesneyle etkileşim sürecinde, “yüceltme” etkeni nesnenin yaratıcılığının, yani hayalleme yetisinin, bebeğin yeni doğmakta olan öznelliğine aktarılmasına dayanır. Diğer bir deyişle “yüceltme” etkeni bebeğin bu işlevleri özümsemesi için, annenin bebeğe gelişimsel olarak ona göre biçilmiş fırsatlar sağlama yetisinde yatar; böylece bebek ruhsal olarak gelişir, bu da düşünebilmek ve bireyselleşebilmek anlamına gelir. Bu suretle yüceltme artık ötekini tanıma ve öteki tarafından tanınma sürecinin kuramsal heyecanından başka bir şey değildir; Bion'un (1965) terime verdiği anlamda “toplumcu” bir dürtüdür, bireysel narsisizmin üstesinden gelmeye ve grupla özdeşleşmeye atıfta bulunur. Bu açıdan yüceltme kavramı libidinal isteğin saptırılmış bir tatmininden ziyade insana özgü bir işbirliği ve bağlanma yetisini ifade eder. 


“ESTETİK” BİR ÖZNELEŞME KURAMI 

“Zihnin” toplumsal doğumunu bir tarafa bırakacak olursak, sanat eserlerinin somut ve halka açık yaratımına takıntılı şekilde atıfta bulunan yüceltmenin bu yolla en çok dikkat çekmeye çalıştığı konu şudur (ve belki de kesfedilmeyi ve unutulmaktan kurtarılmayı en fazla hak eden kuramsal yönü de budur): Her zaman tam anlamıyla özdüşünüm tarzında olmasa da, bedensellik anlamında (yani duyusal-motor şemalar ve coşku kategorilerinden oluşan) bir ön(öz)düşünüm aşamasındayken bile, özbilinçliliğin dil dışı olmayan bir ön-düşünüm boyutunun da bulunduğunu düşünmek gerekir. Dil derken kastettiğimiz şey esas itibariyle toplumsal bir olgu olan ve bizi şeylerden ve hayvanlardan ayırt eden iletişim aracıdır. Kelimelere hiç uğramadan deneyime anlam kazandıran biçimler ve insani anlamlar vardır, bunların yolu kelimelerden geçtiğindeyse “bedenleri” sayesinde “anlam ifade ederler”. Özünde, sanattaki estetik deneyimin öncülü hayalleme yetisine sahip annenin çocuğunda hayata geçirebildiği estetik deneyimde yatar. 

Belki de Freud'un yüceltme kavramıyla farkında olmadan amaçladığı şey gerçekten de sanatsal yaratımın gizemi etrafında dönüyordur, fakat sadece öznenin estetik kutbunun gizemini çözmenin bir yolu olarak, diğer bir deyişle, insanın kavramlara dayalı olmayan bir anlamı deneyimleme ve inşa etme yolu olarak görülmektedir ve aslında bundan da daha yüksek bir işlevdir; fakat daha yüksek bir işlev olması nedeniyle cemiyetin sağduyusunun dışında değildir, hatta sağduyuya bağlılığı kavramın olduğundan daha fazla olabilir. 


yüceltme üzerine 49 


Sanki Freud kuramındaki bir eksikliği gidermek zorunda olduğunu sezmiştir; kartezyen özneyi alaşağı etmiş ancak onda ifadesini bulan kavramsal ufkun ötesine geçmemiştir. 

Yücelik Freud'un kuramında yazıldığı şekliyle tıpkı bir filigranda görünür hale gelen bir figür gibi görüldüğünde, onun yüceltme kuramının şeylere dair bu “estetik duygusunun” “üretilmesiyle” bir ilgisi olduğunu ve kısaca bir estetik kuramının somutlaşmış hali olduğunu görmemizi sağlar. İşte bu yüzden yüceltme kavramını incelemek üzere geriye dönmek için bir nedenimiz daha vardır; çünkü işin güzel tarafı, yüceltme öyle bir süreç düşüncesi içerir ki o süreç başarıyla geliştiği ölçüde Benliği kavrama doğru yükseltir, fakat söz konusu olan sadece temalaştırılabilir bir içeriğin değil, deyim yerindeyse semiyotik, ritmik ve bedensel anlamı olan ve özünde söylenemez bir içeriğin kapsayanı olarak anlaşılan bir kavramdır. 

Yüceliğin bizi sadece hedef olarak değil aynı zamanda bizzat öznenin kökeni olarak nesneyi —ve nesne aracılığıyla da kültürü— yeniden yüceltme sahnesine dahil etmek zorunda bıraktığını söyleyebiliriz. Yücelik bizi, yüceltmeyi yeniden “toplumsal” bir psikolojiye kaydetmek zorunda bırakır. Yüceltmenin özgül yanı, özne haline gelmenin nasıl Ötekine uyumlanmak, atıl ve önemsiz konuları bir tarafa bırakıp, şeylere dair giderek daha damıtılmış kavramlar oluşturmak demek olduğunu göstermesinden kaynaklanır. Ama her şeyden önce yüceltme, en sofistike düşünce biçimlerinin temelinde yatan bu sadeleştirme sürecinin, coşkusallık boyutunu düşünsel boyuttan ayrıştırması gerekmediğini gösterir. Aksine yüceltme ideal olarak mantıksal ve duyusal, akılcı ve sezgisel, düşünsel ve fiziksel eksene paralel ilerlemektedir. Mantiksal kavramlarımızı ve duygulanimsal-cogkusal kategorilerimizi (Carbo- ne'nin (2008) izinden giderek bunları “duyusal fikirler” olarak adlandırabiliriz) ne kadar keskinleştirebilirsek o kadar insan oluruz. Bir birey ideal olarak hem en soyut akılcılığa hem de insani ve doğal dünyanın en küçük ayrıntılarına karşı en büyük duyarlılığa sahip olmalıdır. 

Onun yerine, ne zaman mantıksal akıl yürütmede son derece parlak, ancak coşkusal düzeyde cahil biriyle karşılaşsak çözülmeye rastlıyoruz. Somuta/maddeye/bedensele/coşkusala yapılan bu atıfı (öznelleştirmenin diğer tanımlamalarında değil) yüceltme kuramında ve onun sanatsal nesnenin somutluğuna yaptığı, sanatsal nesneyi psikanalitik bir kavram olarak gözden çıkarmamamızı vurgulayan göndermede buluyoruz. Yiiceltmenin klasik tanımında anahtar öge konumunda olan somut sanat eseri, sadece öznenin temelini oluşturan coşkusal birliğin “yükselten”, somut/estetik niteliğinin değil, 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aynı zamanda sağlıklı bir öznelleştirme sürecinde fikirlerimizin.korumast gereken “duyusal” doğanın da bir alegorisi haline gelir. 

Dolayısıyla sanata atıfta bulunmaya devam edecek olursak bu, yüceltmenin belirli bir sanat eserinde somut bir biçim alması gerektiğini gözlemlemek için olmayacaktır; sanatı öznenin soyut düşünceye sahip bir varlık olarak kendisini inşa edişine yönelik ruhsal bir derinlemesine çalışma sürecinin metaforu olarak gördüğümüz için olacaktır. Bu soyut düşünce özneyi bedensel köklerinden koparmaz, öznenin gelişimini olgunlaşma yönünde beslemek için o köklerden hayati bir öz çıkartır. Bu olduğunda yüceltme hakiki bir kişiselleşme ya da somato-ruhsal (yeniden) bütünleşme süreciyle örtüşür. O halde, yeni bir yüceltme kuramı vasıtasıyla, sanat nesnesi her şeyden önce fikrin ilk ve bütünüyle duyusal-duygulanimsal kökünü, daha sonra da (semantik yönleriyle bir arada bulunan) duyusal-duygulanımsal yönlerini çağrıştırır. 

Bu “duyusal fikirler”, bir süreklilik içerisinde birbirleriyle zincirleme bağlantılar kurarak, en elverişli durumda sanatsal yaratımın en yüksek zirvelerine ulaşır. O durumda da bu durumda da dönüşümün yükseltici metapsikolojik anlamı aynı olacaktır. 


FELAKET VE KORKU €> KAYGI SALINIMI 

Dahası, bu da üçüncü faktörümüz olacak, yüceliğin yüceltme/simgeleştirme kavramına çağrışım yoluyla katacağı şey, yerleşmesi (Bion'un tarifettiği anlamda) hep çoktan gerçekleşmiş ve yakında gerçekleşecek (eli kulağında) bir felaketin varlığını şart koşan bir öznellik fikridir; ya da daha önce gördüğümüz gibi, korkutan ve dolayısıyla da bir yas sürecini dayatan travma yaratıcı bir etkenin varlığını şart koşmaktadır. Fakat eğer tanımı gereği travma, anlam boşluklarışeklinde ruhsal yaralar oluşturan bir aşırı uyarılma hali anlamına geliyorsa, gerçekliğin özne üzerindeki etkisini neden travma yaratıcı olarak tanımlayalım? Çünkü ister istemez bebek ona hücum eden uyarımlarla baş etmeye hazırlıksızdır. Paradoksal olarak, Benliğin kurulabilmesi için böyle bir (mikro-) travma yaratıcı kotanın aşılması gerekir, bu simgeleştirme için ve dolayısıyla da özfarkındalık için gerekli bir unsurdur. Travma kökenli nevrozlardaki rüya çalışmasıyla aynı şekilde, bu yas çalışmasını da “eksikliğiyle travma kökenli nevrozun nedeni olan kaygıyı geliştirerek geriye dönük şekilde uyaranı denetim altına almaya çalışmak” olarak hayal edebiliriz (Freud, 1920, s. 32). Freud kaygıya biçtiği rolü şöyle belirtir: “Zihinsel aygıtın haz ilkesine aykırı olmamakla birlikte gene de ondan bağımsız olan ve haz elde etme ve hazsızlıktan kaçınma amacına göre çok daha ilkel görünen işlevi” (Freud, 1920, s. 32). 
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Bu travma yaratıcı etkenin (daha soyut bir terimle “olumsuz” olarak adlandırabiliriz) normal ya da olağanüstü nitelikte olması, “sıradan” ve “istisnai” yüceltmeler arasındaki farkı açıklayabilir. Bu nedenle eğer yücelik kuramını yüceltme kavramıyla etkileşime sokarsak, onun da nasıl kayıp fikrini ve özellikle de erken dönem fikrini içerdiğini görürüz. Bunun bir örneği bebeğin nesne karşısındaki çaresizliğinin, yüceden ilham alan Romantik sanatta gördüğümüz insanın sonluluğuyla doğanın sonsuzluğu arasındaki orantısızlığa taşınması olabilir. Yüce duygusunun doğasında bulunan haz vermeyen, acılı ya da acıklı unsur, ki bunu bir öncül olarak değil eşzamanlı olarak düşünmeliyiz, mecazi olarak felaketle özdeşleştirilebilir; burada felaketi bir yeniden açılma ve duraklamanın üstesinden gelme anlamında ve Romantik resimlerde pek sık temsilini görebileceğimiz yıkılıp harabe haline gelme anlamında düşünebiliriz. Ayrıca coşkusal bir seviyede, haz vermeyen, acılı ya da acıklı aynı unsur, gördüğümüz gibi Freud'un bize Benliğin koruyucusu olarak sunduğu kaygıyla da özdeşleştirilebilir. 

Sonuç olarak, “estetik” bakımdan zengin bir yaşam sürmek demek ki normal bir yüceltme yetisinin kanıtıdır. Öte yandan, gerçekten bir sanat nesnesi yaratma yetisine sahip olmak ise paradoksal olarak saplantılı bir dürtü- de “aşırıya kaçmaya” yol açan bir tür “akıntıya karşı” ruhsal yaranın varlığına işaret eder. O zaman Baldacci'nin (2005) varsaydığı (ve benim de Freud'un izinden giderek, özel bir yetenekle birleşik olarak eklediğim) gibi istisnai seviyedeki yüceltmelerin en erken yüceltme süreçlerindeki bir bozulmadan kaynaklandığı doğru olabilir: “En d'autre termes, ‘le don de la nature’ essaierait de compenser les excés ou les carences du don provenant de l'objet primaire"? (Baldacci, 2005, s. 1466). Bu gibi olağandışı durumlarda “yükselmek”, daha keskin bir şekilde, topraktan yükselme (yeniden dogma] anlamını, olmuş ama deneyimlenememiş bir “çöküşün” üstesinden gelme çabası anlamını alacaktır (Ogden, 2014). Hangi yönde? Benlik idealinin zirvesine doğru bir yükseliş—fakat karanlık bir ideal Benliğin peşine takılma ihtimalini getirir— ki nesnenin beklentilerine aşırı değer yüklemesinden oluşur. Bu üretken huzursuzluk durumlarında,” başarılı ve başarısız istinai yüceltmeleri ayırt etmek gene de sorunlu olacaktır. Hatta yeteneğin sadece mevcut sanatsal nitelik farklılıklarını açıklamasına meydan verip, metapsikolojik düzeyde aynı profili paylaşabilirler. Bu soru ucu açık kalır. 


Çevirenler: NİLÜFER ERDEM - YASEMİN CENGİZ - YÜCEL YILMAZ 


10 “Diğer bir deyişle, “doğa vergisi yetenek” birincil nesnenin aşırılıkları ya da eksikliklerinden kaynaklanan verili durumu telafi etmeye çalışır.” 
11 italyancas smania (huzursuzluk) — s mania. 
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Çağdaş Sohbetler: 
Kimeraların Kolları” 
BEATRICE ITHIER 


5 Temmuz 2015 tarihinde yayına kabul edilmiştir. 


Özet: Bu makale 1974'te Michel de M'Uzan tarafından “kimera” kavramına getirilen yaklaşımla Thomas Ogden'in “analitik üçüncü” üzerine düşüncelerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Böyle bir karşılaştırma farklı kuramsal yaklaşımlara rağmen, çağdaş psikanaliz araştırmalarının odağındaki konulardan biri olan bilinçdışından bilinçdışına iletişimin, seans alanına yayılan öznelliklerarası verilerin kavranmasını mümkün kıldığını gösterir. Yazar, M. de M'Uzan'ın “kimera” kavramını gözden geçirdikten sonra (“kimera” hem hastanın hem analistin bilinçdışının bir ürünüdür ve analistin depersonalizasyon esnasında ortaya çıkar), kendi hipotezinde kimeranın varsanımsı bir haldeyken yaratılan ve yaratılışıyla travmanın bedensel ve coşkusal temellerine ulaşmayı mümkün kılan bir tür öznelliklerarası üçüncü olduğunu ileri sürer. Yazar kimerayı bir çiftin iki üyesi arasında farklı biçimlerde ifade bulan zihinsel bir “çizmece oyunu” gibi tarif eder. 
Ayrıca bu makalede ele alındığı şekliyle yazar, analisti ele geçiren kimeranın her iki tarafın travma içeren bölgeleri arasındaki bilinçdışı yakınlıkla desteklendiği ve acı çeken alanların temellendirilmesine, düzenlenişine ve paylaşılmasına izin verdiği fikrindedir. 

Anahtar kelimeler: Bağlayan üçüncü, depersonalizasyon, duygulanımsal piktogram, kimera, metaforlaştırma, paradoksal düşünce, varsanımsı işleyiş, yaratıcı güç tarafından ele geçirilme, zihinsel çizmece oyunu. 


(*) Int J Psychoanal (2016) 97: 451-478 
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İngilizceye Andrew Weller tarafından çevrilmiştir. 
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Bir formülle özetlersek, analist bilincdisini tıpkı alıcı bir organ gibi hastanın bilinçdışı vericisine çevirmelidir. Tıpkı bir telefon alıcısının mikrofonun vericisine uyumlandığı gibi kendini hastaya uyumlamalıdır. (Freud, 1912, s. 115-16) 


H astayla analistin bilinçdışı zihinlerinin buluşmasını analitik sürecin mayası olarak gören çağdaş psikanalizin kaderi daha iyi tarif edilebilir miydi? Çağdaş psikanalizin pek çok klinik yörüngesi ve kendine has kuramlaştırmaları, kültürel farklılıklarımıza ve hangi psikanalitik miraslara atıfta bulunduğumuza bağlı olarak yollarımızı ayırmıştır; ama şu açıktır ki [analitik] süreci anlamanın çoklu olan bu biçimleri birbirleriyle hiç kavuşmaz. 

Çok farklı kuramsal sistemlerin klinik olarak görece benzerliğini vurgulamak istiyorum, ama onlardan çıkarsadığımız kavramlara tamamen özdeşlermiş gibi muamele etmek de istemem. Özdeşliklerini aramak yerine, benzeyen yönlerine rağmen onları ayrıştıran ince ayrıntılara dikkat çekmek istiyorum. Farklı kuramlardan birbirine oldukça benzeyen ya da benzer klinik noktalar ele alınmıştır, benim ilgimi çeken ise bu farklı kuramsal yaklaşımların karşılaştırılması ve her yaklaşımın birtakım klinik bulguları kendine özgü şekilde izah etmesidir. 

Bilinçdışından bilingdigina iletişim bakış açısından, ilk olarak yansıtmacı özdeşleşimin farklı kuramsallaştırmalarını ele alarak Thomas Ogden'in (1994, 2005) üçüncülük tasavvuru ile Michel de M'Uzan'in (1976, 1977) geliştirdiği, “paradoksal sistem"in tipik özelliği olan kimliğin sarsılması kavrayışını karşılaştırmak isterim. Ogden'in versiyonu olan bu “hükmeden üçüncü” gayet özgündür, ama yansıtmacı özdeşleşimin Klein (1946), Rosenfeld (1971) ve Bion'daki (1959,1962) kabulleriyle tezat oluşturmaz. 

De M'Uzan'in “paradoksal sistem” kavramı onun yaşamsal-kimliksel (vital identital) ve cinsel boyut (sexual) kuramlarıyla bağlantılıdır (2005, 2013); “paradoksal düşünceler”e yol açan bu sistem analistin depersonalizasyonu üzerine kuruludur. Belli tarzda bir *hayalleme" (Bion, 1967) ile ilişkilendirilebilir. “Paradoksal düşünceler”den doğan “kimera” yaratığı (De M'Uzan, 2008) tıpkı rüyalar gibi yarı-varsanımsı, hatta varsanımsı bir halde deneyimlenebilir ve Winnicott'un (1971a) “çizmece oyunu” (squiggle) ile arasında haklı bir benzerlik kurulabilir. 

De M'Uzan'in kimerasını özellikle travmaya uğramış bazı hastalarimla ilişkimde ortaya çıkan kimeralarla kıyasladıktan sonra nihai amacım analitik çiftin iki üyesinin de yaşadığı travma içeren deneyimle bağlantılı olacak 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şekilde —dolayısıyla De M'Uzan'ın kimerasından farklı— bir kimera kavramsallaştırması ileri sürmek olacaktır. 


HÜKMEDEN ÜÇÜNCÜ VE PARADOKSAL SİSTEM 

“Analitik üçüncü” (Ogden, 1994, 2005), analitik çiftin iki üyesinin tekil öznellikleri arasındaki diyalektiğin doğurduğu bilinçdışı ara öznelliğe gönderme yapar. Ara öznellik “alan kuramı” (Baranger ve Baranger, 1961-62) ile bağlantılı bir yaklaşım içinde öznellikler arası bir üçüncüye yol açar ve hayat verir. Alan teorisine göre analitik durum kendi yapısına sahiptir. Ortaya çıkan soru analitik çiftin doğurduğu bilinçdışı hayatın kökenine ve işleyişine dairdir. 

Ogden'e göre her iki bireysel öznellik de, yani hastanın ve analistin öznellikleri, üçüncü bir bilinçdışı öznellikle, analizin öznesiyle kuşatılmıştır. 
Analizin bilinçdışı öznesi yansıtmacı özdeşleşimin çok özel bir biçiminde beraberce yaratılan, sürekli değişen bir içeriğe sahip, Ogden'in “hükmeden üçüncü” diye adlandırdığı öznelliklerarası analitik üçüncüyü oluşturur. Neden “hükmeden”? Çünkü hükmeden üçüncü katılımcıların bireysel öznelliklerini kuşatan bir niteliğe sahiptir. 

Ogden (1994, 2005) analitik üçüncü kavrayışını desteklemek için derinlemesine bir klinik örnek verir ve bu örnekte analistin hastanın öznelliğini dinlerken kendi öznelliğini temel alarak bir “hayalleme” alıştırması yaptığını bize gösterir. Bu çeşitli nesnelerin ve olayların müdahil olduğu, kendilik-merkezli bir tür hayallemedir. Bu nesnelerden bazıları -ki Ogden, Bion'a (1962) atıfla bunlara “analitik nesneler” der— analistin düşünüşünde ayrıcalıklı bir mevkidedir. Ogden'e göre bu nesneler ya somut ya da ruhsaldir ve tıpkı önceki günün önemli birtakım unsurlarının geceleri rüyalarda bulunabilmesi gibi, bunlar da hayalleme süreci içinde keşfedilir ve bir düzene sokulurlar. 

Ogden'in hayallemeye verdiği daha geniş çaplı anlam vurgulanmaya değer görünmektedir. Ogden'in hayallemeden kastı yalnızca analistin analizanin bilingdigina dair aktif duyarlılığı değil, ayrıca analistin narsisist bir şekilde kendisiyle ilgilenmesine mahsus karmakarışık zihinsel durumlarıdır. 
Dolayısıyla analist kişisel olarak aklını kurcalayan en alelade ve önemsiz yönlere karşı da dikkatli olabilir; öznelliklerarası üçüncüyü doğuran belirli öznelliklerin diyalektiği de bu noktada oyuna girer. Analistin hayallemesini resmeden muhtelif nesneler bu arada yansıtmacı özdeşleşimin etkisine de işaret eder. İki tarafın bilinçdışı ara öznelliğinin işlenmesiyle önem kazanan şu ya da bu olgu “analitik olay” haline gelir. 
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Ogden, kendilik-merkezli bir hayallemeyle başlayıp bu defa hasta merkezli bir hayallemeyi tartışmaya geçer. Süreç açıldıkça ortaya çıkan imgeler sayesinde, önceki iletişimlerini bir araya getirip düzenleyebilir hale gelir. Tarif ettiği kendilik-merkezli hayalleme olmasa hastanın ilettiği elzem şeyleri anlayabilir miydi? Hastayla analist arasındaki iletişimin tonu, ikisi tarafından da mekanik olarak algılanan coşkusal bir kısırlıktan muzdarip göründüğü için bu soru sorulmaya değer. Hem hastanın işaret ettiği hem de analistin algıladığı gibi tonun oldukça mesafeli ve motivasyon kaynağının can çekişmekte olduğu düşünülürse, içinde bulundukları durum bir kördüğüme işaret ediyor gibidir (Rosenfeld, 1987). Hastanın bir sonraki seansta anlattığı rüya, simgesel boyutunun metaforlaştırıcı katkısıyla analistin kavrayışını onaylamıştır. 

Ogden bu anlattıklarıyla bireysel öznelliğin diyalektik hareketini bedensel boyutta —ki birazdan göreceğimiz gibi benim kimerayı fiziksel olarak kavramsallaştırmamda da bu oldukça mevcuttur-, bilinçdışı ara öznelliğin diyalektik hareketini ise analitik durum içinde göstermeye çalışır. “Analitik üçüncü” deneyimine dahil edilen ve tekrarlanan bu diyalektik hareket iki tarafın da hayatına dönüşümler getirir; ikisi de bir daha eskisi gibi olmayacaktır. Ayrıca bizi sadece gece uykusundan ötürü olmayan türde bir düşselliğe sevk eden, bilinç ile bilinçdışı arasındaki etkileşimin değiştirilmiş bir diyalektik biçimini de görürüz. 

Bu deneyim şuna işaret eder: Hasta ve analist, ikisi de kendi tarzlarında, biri yansıtmacı özdeşleşimi yansıtıp diğeri alırken, kendilerinin bir çeşit değillemesini yaşarlar ve bu Ogden'in “yansıtmacı özdeşleşim öznesi” olarak isimlendirdiği bir üçüncü öznenin yaratılmasına yol açar. Analist böylelikle kendisinin bir tarafını inkâr ederken yansıtılan öznelliğin de inkâr edilen yönünü alır. Bu üçüncü öznellik, onları “analitik üçüncü” ye tabi kılarak her ikisinin de öznellik deneyimlerini alt üst eder. Bir ses, öznelliklerarası analitik üçüncünün içinde yaşamış ve bu deneyimle dönüşmüş yorumun sesi, “üçüncünün içinden ve üçüncü hakkında analist gibi analizana (üçüncü deneyiminin bir parçası olagelen analizana)” (2005, s. 753) konuşabilecektir. Ancak bu durumun da ötesine geçip her iki tarafın birbirinin öznelliklerini karşılıklı tanımayı başarması gerekecektir. Mamafih bu öznellikler üçüncünün deneyimiyle dönüşmüştür; üçüncünün deneyimi, kimliğini dönüştüren yansıtılmış unsuru alan ve bu deneyimin etkisinden tamamen muaf da olmayan alıcı tarafı da içerir. 

O halde tarif edilen şey birbirine hükmetme ve birbirini tanımadan ibaret bir bilinçdışı etkileşimdir ki bu Ogden’in dediği gibi (2005, s. 767) “analist ile analizanın ayrı psikolojik varlıklar olarak diyalektik bir gerilim 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içinde” durduğu, öznelliklerarası üçüncülüğün çeşitli biçimlerinin yaratıldığı analitik sürecin bir parçasıdır. Ogden yansıtmacı özdeşleşimi, hükmeden üçüncünün niteliğiyle mukayese eder çünkü yansıtmacı özdeşleşimin katılımcıların bireysel öznelliklerini kuşatma özelliği vardır. Bu tanımlama yalnızca anne/bebek iletişiminin (Bion) en erken dönemlerini ima etmekle kalmaz, ayrıca kişilik içerikleri ya da parçalarının bir başkasına yansıtıldığı saldırgan ve ihlal edici nesne ilişkilerini (Klein, Bion), zihinsel karmaşa durumlarını (Rosenfeld, 1965) veya empatiyi (Bolognini, 2002) de ima eder. 

De M'Uzan'ın çalışmasında, ara öznelliğin mayası analistin depersonalizasyonun içerisinde ve onun vasıtasıyla oluşturuluyor gibidir. Eğer De M’Uzan’in (1991) “yalpalayan kimlik duygusu” Bion'un *hayalleme"sine benziyorsa, bu yalpalamanın yansıtmacı özdeşleşim tarafından belirlenmiş olabileceğini mi düşünmeliyiz? 

Aslında, De M'Uzan kendi yaklaşımında, eğer hasta kendini yeni olana açabilecekse, kimlikte depersonalizasyonun bir özelliği olan böylesi bir çalkalanmayı gerekli görür. De M'Uzan, analistin ben ile ben-olmayan arasındaki farkın ve sınırların gevşediği bölgede hareket ederek kendi kimliğinde belli bir yalpalama deneyimlemeye hazırlıklı olması şartıyla, bunu bazı rüya mekanizmalarına benzetir. Bu belli bir tarzdaki “müsaitlik”, De M'Uzan'ın deyişiyle “paradoksal düşünceleri” tetikleyerek analizanın analistin ruhsal alanını işgal etmesine izin verir. Bunlar analizanın içinde potansiyel halde var olan düşüncelerdir ve analistin yardımıyla analizan bu düşünceleri işlemeye yöneltilecektir. 
De M'Uzan, sürecin zirvesinde ortaya çıkacak olan kimeraya öncülük eden imgelerin işlemden geçirilmesinde ısrar eder. Hatta böyle çok aşırı anlarda analistin hasta haline geldiği bile söylenebilir. “Bir başka deyişle” der De M'Uzan: 


Hastanın dürtüsel eğilimleri analistte narsisist eğilimlere dönüşür. Kigiligi- nin en bireysel yönlerini geriye çekerek, analist analizanının kendisini işgal etmesine izin verir. Böylelikle hastanın artık çokça güç kazanmış temsilleri- nin kendisini ele geçireceği ve aynı zamanda narsisist yatırımın nesnesi haline geleceği şartları yaratır. (1989, s. 84) 


Bu deneyimin köşe taşlarından biri olarak, De M'Uzan analistin ruhsal işleyişinin “paradoksal sistem” modunda çalışmasını önerir. De M'Uzan “paradoksal sistem"i bilinçdışı ve önbilincin sınırlarında konumlandırır. Bence bu, belli bir şekilde, çizmece oyununda da bulunabilir; kuralları olmayan, Winnicott'a göre (1971a) çocuğun ya da ergenin derin ruhsal hayatıyla temasa girmeye araç olan oyunda. Bu karşılaştırmayı sonra tartışacağım. 
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Şimdi de bu düşüncelerin dayandığı “paradoksal sistem”i De M'Uzan'ın nasıl tanımladığına bakalım: *[Paradoksal sistemi] faaliyete geçiren bastırılmış temsiller diğer daha temel, daha düzensiz, daha “derin ve en eski bastirilmış olanlarla en azından kısmen özdeşleştirilebilir imgelerle özel bağlarını korumaktadırlar” (1994, s. 40-41). “Paradoksal sistem” kendini bilinçdışına böyle açar. Ayrıca bir yandan bilinçdışının en arkaik unsurlarına bağlı bastırılmış malzemeye doğru bir geçişe izin verirken, farklı kaynaklardan gelen çeşitli bilgi akışlarını da işlemden geçirir. Tüm bunlar hastayla analistin bilingdişı zihinlerinin birbirine nüfuz ettiği bir yapı inşa eder. Bunu da hastaya analistin içsel alanını işgal etme izni veren analistin o belli bir tarzdaki müsaitliğine borçludur. Bu müsaitlik bazen varlık duygusunun yitimini bile içerebilen, yeni bir organizmanın, yani kendine ait işleyiş biçimleri olan “psikolojik bir kimera”nın ortaya çıkabildiği bir depersonalizasyon deneyimine yol açar. Münasebetlerinin doğası gereği, analizanla analist farkında olmadan bu “masalsı çocuğu” doğururlar; bir varlıktır o, “gölgede iş gören ama gelişimi yaratıcılarından gelen tüm etkilere açık” bir canavardır (1994, s. 39). 

Bu birbirini izleyen, analistin ruhsal alanını kısa süreliğine işgal eden ve başlangıçta çeşit çeşit olan imgeler yalnızca analistten değil, her iki taraftan da zuhur eder. Analistin seanstaki işlevinin özgün halini temsil ederler; o garip temsillerin, tuhaf cümlelerin, renkli imgelerin ve iyi kötü işlenebilmiş hayallemelerin kesiştiği bir hayalleme ve yansıtmacı özdeşleşimle de belli bir benzerlik gösterirler. 

Peki bu paradoksal sistem seviyesi hangi açılardan Ogden'in "hükmeden üçüncü”ye yol açan “hayalleme”sine benzer? Aslında paradoksal sistem somut olana, analistin bilinçli zihinsel etkinliğine daha az bağlı ve daha az kendi-merkezlidir. Sürecin dinamiği de farklıdır çünkü depersonalizasyon deneyimi analistin öznel alanının yalnızca bir yönünü değil tümünü etkiler ve bu da iki yazar arasında bir fark ortaya çıkarır. Gene de bu görüngünün belki de en temel özelliği, hastanın ifade edebildiği malzemenin ve düşlemlerin anlaşılmasından önce gelmesinde yatar. 

Ogden'in bu “hükmeden üçüncü”nün ara öznelliğine yakıştırdığı hayatın özelliği “kimera”da da bulunmakla birlikte ikisinin vurgusu farklıdır çünkü “kimera” gerçek bir insan olarak tasavvur edilir, tıpkı çizmece oyunundaki gibi analitik çiftin iki üyesinin müdahalelerinden ve terapötik görüşme sırasındaki beklenmedik gelişmelerden doğan yeni bir yaratık gibidir. 
Winnicott bu “çapraz özdeşleşimler bakımından birbiriyle ilişki içinde olma” bağlantısını (1971b, s. 129) Klein'a (1932, 1957) atıfla anlatır. Birazdan göreceğimiz gibi hastalarımla olan kimera deneyimlerinde bana da en çarpıcı gelen şey budur. 

Hakiki bir ruhsal cisimleşmeye yol açan “kimera” De M'Uzan'in bilinçdışıyla önbilincin sınırlarında konumlandırdığı bir alana aittir. Bana öyle geliyor ki bu bölgeler, depersonalizasyon deneyiminden sonra, iki yazar arasındaki farklılığın bir başka yönünü oluşturur, çünkü Ogden'in analistin öznelliğine denk düşen kendi-merkezli hayallemesi, yansıtmacı özdeşimin damgasını taşısa da, rüya görenin bilinç ve önbilinç alanlarında ifade edilir. 

Dolayısıyla “paradoksal sistem”, analistin çeşitli yoğunlukta depersonalizasyon deneyimlerine katlanacak derecede kimliğinde belli bir yalpalamaya tahammül etmesi şartıyla, bilinçdışının bu bölgelerini ulaşıma açar. Ogden'in “analitik üçüncüsü” analitik çiftin üyelerinin öznelliklerini kuşatma altına alırken, De M'Uzan'a göre kişi ancak olmadığı şeyi kuşatacak yetene- 
£e sahipse, öteki olmayı başararak, kendisi olabilir. De M'Uzan (2005) *kimlik yelpazesi” olarak kavramsallaştırdığı şeyi tanımlarken, onun anlayışına göre analistin sanki hastasıymış gibi olduğunu belirtir. Bu süreçte, analist içeriye ve dışarıya yönelik algısını ortadan kaldırıp iki tarafın ruhsal işlevini de içerecek bir özdeşleşime yol açarak içsel bir dönüşüme uğrar. De M'Uzan'a göre eğer sistemin enerjisi analistten ileri gelirse, ana maddesi de kimeranın içinde yer alır. Ve eğer kimera analistin kendine özgü alıcılık becerisinden kaynaklanıyorsa, tıpkı yansıtmacı özdeşleşimin kabulünün “hükmeden üçüncü”ye önayak olması gibi, kimera konusunda da bilhassa ötekinin kimliği hususunda analiste daha çok iş düşer. 

Bana göre, çizmece oyununda Winnicott'un müthiş bir kestirmeden giderek yapmaya çalıştığı şey de budur. Küçük bir hastayı çizmece oynamaya davet ederken şöyle der: “Gözlerimi kapatırım, kâğıdın üstünde böyle yaparım, sen de onu bir şeye dönüştürürsün, sonra sıra sana gelir, sen bir şey yaparsın, ben de onu bir şeye dönüştürürüm, bu bir çizmece oyunudur. Bundan başka bir şey yaparsın, o zaman sıra sana geçer; sen bir şey çizersin, ben de onu dönüştürürüm” (1971a, s. 12). Benim “zihinsel çizmece oyunu” olarak belirttiğim çizmece oyunuyla kimera arasında benzetmeli bir kıyaslamaya gerekçe oluşturan şey, varsanıya adeta yatkın olan bu yaratıklardır. Bu kurulumda, analist ve çocuk tarafından yapılan, sonra çocuk ve analist tarafından yapılan çizim kendi bilinçdışı süreçlerinin öngörülmeyen münasebetinden doğma yeni karakterin somut bir temsilini üretir. Burada bir kez daha çiftin iki üyesi arasındaki öznelliklerarası etkileşimi ve bununla birlikte bilingdigina doğru bir açılmayı da görürüz; analistin en başında ilk çizgiyi ya da karalamayı çizmek üzere gözlerini kapatması, ondan sonra öteki kişinin çizdiği şey sayesinde ilk çizginin artık bir nesneyi temsil etmeye başlaması bunu açıkça ifade eder. Çatışmaya ve çocuğun ıstırabına tamamen açık ve analistle çocuk arasındaki etkileşim sürecine uzanan bir alıcılık içerisinde, yaratıkların zuhur ettiği topraklar canlanır. 

La Bowcbe de l'inconscient (1994) çalışmasında, M. de M'Uzan bilinçdışının yelken açtığı ve analistin farklı tarzlarda depersonalizasyon halleriyle hakkını vermeye çalıştığı bu kavrayışı kapsamlı olarak tartışır. Şu kaydedilmelidir ki De M'Uzan'ın bu kavrayışla ilgili ileri sürdüğü kuramsallaştırmada neyin analistin depersonalizasyonun etkisine, neyinse hastanın etkisine mahsus olduğunu her zaman ayırmak mümkün değildir. Yazar baştan sona kuramsallaştırmasında, analistin depersonalizasyonun aşırı uçlardaki sınırları üstünde ısrarla durur, onun görüşüne göre bu sınırlar başlı başına hastanın varlığını bilinçdışının derinliklerinde çalkalayıp kesin bir dönüşüme yol açma gücüne sahiptir. Gene de yazar depersonalizasyonda ısrar etse de analistin kimliğini tekrar kazanması gerektiğinden bahsetmez. Bu konuda Kleincılar ve onun takipçileri, özellikle yansıtmacı özdeşimle ilişkili olarak ısrar etmiştir. “Hükmeden üçüncü”nün, bu üçüncü deneyimine karşı tepkisiz kalmayan bireysel öznellikler üstündeki dönüştürücü etkisinden bahseden Ogden (2005) her şeye rağmen bireysel öznelliklerin sonradan tekrar sahiplenilmesinin önemini vurgular. 

De M'Uzan yorumun kimliği tekrar eski haline getirme özelliği oldugunu ileri sürerek görece belirsiz bir nitelikten bahseder; bence bu nitelik “kimliğin köşe taşı” olmaya uygundur ve birazdan göreceğimiz gibi dürtü işleyişinden daha derin bir seviyede yer almaktadır. Bazen Ferro'nun çalışmalarında görülebilen, sadece bu alanla sınırlı olmasa da özellikle çocuk analizinde söylenenlerle de uyumlu olan bu kişilikten uzaklaşma bilhassa erişkinlerde, muhatabın kişiliğini yitirmediği, ruhsal düzeydeki aynı tetikleyici niteliği taşıyan metaforlaştırma ve /veya hayalleme yoluyla farklı şekillerde ele alınabilir mi? 

Son olarak şunu belirtmek de önemlidir: Kimerayı ortaya çıkartan “paradoksal sistemin” bir parçası olan “paradoksal düşünme”, De M'Uzan'ın (2012) yaşamsal-kimliksel olarak adlandırdığı kavramla ilgili kuramlaştırmasında yer verdiği analizanın kimlikle ilgili zorluklarına uyarlanmış çağrışıma dayalı bir dinlemeden ortaya çıkar. Yaşamsal-kimliksel boyutun kuramsallaştırılması “öz korumaya yönelik” bir alan tanımlar ve bu konu artık Freud'un 1937'de hâlâ üzerinde durduğu, niceliksel etkene yeterince önem vermediği için hayıflandığı yegâne uyarım enerjisinden ibaret değildir. Mamafih bu niteliksiz enerji boşalım/enerji ilkesine tabidir ve bu yüzden “güncel” olarak tarif edilir. 


“GÜNCEL-GERÇEK” VE TRAVMA? 

Bu terminoloji Fransa'da çeşitli tefsirlere ve sorulara yol açmıştır. Almanca Aktualneurose (gerçek nevroz) terimi Fransızcaya hatalı bir biçimde névrose actuelle (güncel nevroz) olarak aktarılmıştır. Örneğin, Dresch'in Fransizca-Almanca sözlüğünde Fransızca actuel kelimesi wirklich, tatsächlich (gerçek) ve gagenwártig, heutig, jetzig (güncel) olarak çevrilmiştir. Benzer şekilde, İngilizce actually kelimesi de Fransızcaya çoğu zaman hatalı bir biçimde, sahte adaşı olan actwellement (güncel olarak) terimiyle çevrilmiştir; halbuki İngilizce bu belirteç “aslında” ya da “gerçekte” anlamına gelir. Fransızca sözlük Littré, actuel kelimesine karşılık gelen iki anlam sunar; ilki effectif (fiili, aktüel), réel (gerçek), diğeri présent (mevcut). 

Fransız psikanaliz düşüncesi bu sebeple sahte adaşı olan kelime temelinde bir kavramsallaştırma geliştirmiştir. “Güncel-gerçek” nevrozlar “hakiki”, “sahici” nevrozlar anlamında kullanılmış olabilir, çünkü psikanalizin doğduğu yıllarda (1894-99), Freud bedensel cinsel uyarıma libidinal ruhsal bir kader atfedilemeyen durumlarda cinsel işlevin yanlış kullanılmasından kaynaklanan nevrozu “hakiki” nevroz olarak nitelemişti. O vakit bu enerji kendini niceliğin zorbalığı altında bulur çünkü bütünleşik bir şekilde fizyolojik olarak işlev görememektedir (tıpkı apopitozun [programlanmış hücre ölümünün] hatalı işleyiş özelliğince kanıtlandığı gibi). 

“Güncel-gerçek” teriminin, ruhsal yatırımın dolayısıyla simgeleştirmenin olmadığı ruhsal yapılara ve ilk ilişkilerdeki anne ve baba nitelikli kapsayıcılıktaki eksikliklerin doğurduğu zorluklara (Bion, 1962) olduğu kadar bedensel sorunlara da (Marty ve ark., 1963) göndermede bulunan bir manada kullanılagelişi bu şekildedir. Çok özlü bir ifadeyle, “güncel-gerçek” zihinselleştirme ve zamansallığın travma etkisi altında aşınmasıyla ilişkilidir denebilir, “geçmemiş zaman” (unpast, Scarfone, 2012, 2014) terimi de buradan gelmektedir. “Güncel-gerçek”, yorulmak nedir bilmeden etkisi tekrar eden, ele gelmez travma içeren bir çekirdek olarak düşünüldüğünde, aynı zamanda travmayı bağlama teşebbüslerinin bir tekrarını temsil ediyor da olabilir (Asseo ve Asseo, 2014). 


2 Güncel (actual) terimini yazarın bu kavrama katkıda bulunduğu şekliyle, “güncel-gerçek” olarak 
Türkçeye çevirdik, zira makalede ileri sürülen “güncel” simgeleşmemiş bir gerçeğin simgeleşmesi için analiz tedavisinin güncelliği içinde tekrarlanan travma yaşantılarına atıfta bulunmaktadır - c.n. 
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Bu travma Ferenczi ve Rank'in (1924) Erlebnis (deneyim) fikri üzerinden de tanımlanabilir. Burada klasik psikanaliz tekniği üzerine eleştirel bir kavrayış geliştirilir, şmdiki zamana değil de travmaya gönderme yapılır, dolayısıyla Freud'un savunduğu gibi anıların ve düşlemlerin yalnızca hatırlanmadığı, aktarımın güncelliği içinde o deneyimin yeniden yaşandığı varsayılır. 

De M'Uzan'ın tasavvurundaki güncel-gerçeğin düşlemin terbiyesinden ya da tarihsel perspektiften mahrum olan ham bilinçdışı unsurla, Bion'un deyişiyle beta ögesiyle bir akrabalığı olduğunu belirtmeliyim. Klein'ın izinden giden Isaacs'ın (1948) düşleme yaklaşımından da farklıdır bu; söz konusu yaklaşıma göre çocuğun zihni her ne kadar ilkel de olsa orada her uyaranın düşlemsel bir karşılığı vardır. Bu sebeple, Bion sonrası bakış açısından, güncel-gerçek beta ögelerinin geçirmesi gereken dönüşüm hakkında düşünebilmemiz için kavramsal bir model sunar; söz konusu dönüşüm Ferro'nun (2013) deyişiyle kısmen alfabeleşmiş beta ögelerinin “balfa ögeleri”ne dönüşmesi ve böylece proto-duyusal niteliklerinin düşünce ögelerine dönüşmeye başlamasıdır. 

Yoruma gelecek olursak, görünen o ki yorum, De M'Uzan'in çalışmasında yukarıda bahsettiğim yaşamsal-kimliksel düzeyle yazarın “cinsel boyut” (libidinal) (2012) olarak nitelendirdiği düzey arasındaki müzakerenin bir ürünüdür. De M'Uzan öz koruma alanında dürtü mefhumunu reddeder ve ölüm dürtüsü mefhumunun da ötesinde, dürtü ikiciliğinin yerine öz koruma, gelişme ve sonluluğa programlı bir genetik program kavrayışını getirir. 
Jean Laplanche'ın kuramsallaştırmasına yaklaşan bir kuramsallaştırmayla, bu programa erojen bölgeleri ve akabindekileri doğuran “kilit baştan gikarilma anı” aşamasını dahil eder. 

Laplanche'a göre sahiden de annenin baştan çıkarmasından önce dürtü yoktur, dürtüyü doğuran annenin baştan çıkarmasıdır. Laplanche’in “genelleştirilmiş baştan çıkarma kuramı 


^» 6 


gizemli imleyen” mefhumunu içerir. 
Lacan'ın söylediğinin tersine, Laplanche'a göre bu imleyen dilin egemenliğiyle değil ötekinin mesajı kategorisiyle bağlantılıdır ve kendi üzerine bilinçdışını kuşatır. Öz korumayla ilintili ihtiyaçlarını tatmin etme zemininde yetişkinin çocuğa verdiği mesaj, Laplanche'a göre, çocuğa cinsel olanı aşılayan yetişkinin bilinçdışı cinselliği tarafından böylelikle dönüştürülür. M. de M'Uzan her iki düzlemin de yorumda birleştirilmesini gerekli görür. Bazen yaşamsalkimliksel, bazen de cinsel boyut daha hâkimdir; ancak her iki seviye de müzakerelerle bütünleştirilmelidir. Bu netleştirmeler hem “kimera” hususunda hem de M. de M'Uzan'in “yaratıcı güç tarafından ele geçirilme” (saisissement 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créateur) kavrayışı hususunda önemlidir çünkü kimera bu yaşamsal-kimliksel ve cinsel boyutun metapsikolojisinin bir parçasıdır. 

Yakın zamanda, 2011 tarihli bir konferansta De M'Uzan “yaratıcı güç tarafından ele geçirilmenin” amacının insanın kimliğini derinden sarsmak olduğunu açıkça tanımlamıştır, fakat aynı zamanda bir amacının da, takiben ortaya çıkan ve bizzat “ele geçirilme anı” esnasında meydana gelen tekinsizlik deneyiminin bir parçası olan cinsel boyutun erojen niteliğini başlatmak olduğunu belirtmiştir. “Yaratıcı güç tarafından ele geçirilme”, birazdan göstermeye çalışacağım gibi, paradoksal sistem veya kimera modunda çalışan bir ruhsal işleyişe dayanır. Ve boş zamansallığıyla güncel-gerçek kavramının bu şekilde açıklığa kavuşturulması, en nihayetinde ölümle sonuçlanacak olan hayat programının yüreğinde yer alan bu tür zamansızlığı vurgulamak icindir. Bu yüzden ben de analistin “bilinçdışı algı”sına (Bollas, 2007) bağlı gibi görünen “analitik üçüncü” ile “kimera” (De M'Uzan, 2008) arasındaki olası bağları araştırırken bu yolu takip edeceğim. 

Zamanın felce uğradığı tedavilerde aktarımın aynı role ve nüfuza sahip olduğu kesin değildir. Ogden, Winnicott'un “Çöküş Korkusu”na (1971c) dair ustaca analizini ele alarak, aktarımı, meydana geldikleri esnada deneyimlenemeyecek kadar alt üst edici olan geçmiş coşkusal olayları, analistle ilişkili şekilde, ilk defa düşünme aracı olan bir çeşit düşlem etkinliği olarak kabul eder. Ancak De M'Uzan, “yaratıcı güç tarafından ele geçirilme” kuramsallaştırmasında ve özellikle de “ele geçirilme anı”na yaklaşımında, ele geçirilmenin travma boyutuyla ilişkisini kayda geçirmekten geri durmaz. Ona göre, travmanın etkisi altında temsil edilmeden kalmış bilinçdışı alanlara, analistin depersonalizasyon alanlarından ulaşılabilir. 

“Kimera” işte tam da bu travma bölgesinde boy gösterir, iki tarafın bilinçdışı zihinlerinin arasında, “paradoksal düşünme”nin beşiğinde, “ele geçirirlme anı”nda ortaya çıkan masalsı çocuktur. “Kimera” “analitik üçüncü” konusuna Ogden'in anlayışı doğrultusunda özgün bir katkı yapıyor gibi görünmektedir. Ogden şöyle yazar: 


Analitik ilişkinin bir şekli olan yansıtmacı özdeşleşimin kendine has özelliği şudur: Onu tanımlayan analitik öznelliklerarasılık içinde, üçüncü öznelliğin yaratılmasını teşvik eden karşılıklı (asimetrik) hükmetmenin, analist ve analizanın ayrı özneler olarak deneyimlerini derinden alt üst eden bir etkisi vardır... Yansıtmacı özdeşleşim, analitik üçüncünün (analistle analizanın bireysel öznelliklerine) hükmetmesiyle doruğuna ulaşan diyalektik öznellik ara öznellik hareketinin bir tür kısmi çöküşünü içerir. (2005, s. 769) 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De M'Uzan'in çalışmasında, depersonalizasyon deneyimi esnasında yansıtmacı özdeşleşimin alıcısı sadece bir başkasıyla özdeşleşmekle kalmaz, “bir başkası haline gelir ve kendini (kim olmakta olduğunu) yeni yaratılmış bir ötekinin/üçüncünün/kendiliğin öznelliği üzerinden deneyimler” (2005, s. 770). 

Winnicott'a yapılan gönderme hiç de tesadüfi değildir, çünkü “tutma”, “temas etme” ve “nesne sunma” kavramları üzerinden, yani bebeğin nasıl tutulduğu, ona nasıl dokunulduğu, nesnenin ve nesnelerin ona nasıl sunulduğu üzerinden, “kişileştirme” (ya da bu kişileşmenin inşası, Winnicott, 1975) kavramını ona borçluyuz; De M'Uzan ise analistin depersonalizasyonu içerisinde ve vasıtasıyla bu kişileştirmenin değişikliğe uğratılmasını tanımlamaktadır. 

“Kimera”ya gelirsek, benim anladığım ve deneyimlediğim haliyle, yukarıda da belirttiğim gibi “kimera” Winnicott'un çizmece oyunu pratiğinde- ki metodolojik sezgileriyle tamamen değilse bile -vurgulamak istediğim bu değil— belirli bir açıdan ilişkilidir. Çizmece oyunuyla rüyayı mukayese edip “rüya ekranı”na atıfta bulunurken, Winnicott'un kendisi bilinçdışından bahseder. Jan Abram (1996) da Winnicott'un “rüya ekrani"ndan bahsederken, “çizimlerin bilinçdışı doğasına işaret ettiğini, bunun bir rüyanın kalemle resmedilmesine benzediğini ve erken dönem anne-bebek ilişkisinin bazı yönlerini kopyaladığını” vurgular. “Gözler kapalı” şekilde yapılan çizimle, De M’Uzan’in bahsettiği, “gözler kapalı” haldeyken kimerayı doğuran bazı paradoksal düşünceleri karşılaştırmak için ben de bu analojiden faydalanıyorum. 

Zihinsel bir “çizmece oyunu” olarak adlandırdığım kimera bana aynı zamanda ortaya çıkışını niteleyen gerilemeci hareketin tabiatında olan duyusal niteliklerle de donatılmış gibi geliyor. Bence bu duyusal veriler temel niteliktedir. Benim gözümde Esther Bick (1968), Didier Anzieu (1985), Didier Houzel (1987) ve Genevieve Haag (1985) gibi yazarlar tarafından gayet incelikli şekilde ele alınmış olan zarfların yapısının tipik özelliğini oluştururlar. Bu durumda, karşıaktarımdaki bedensel unsurlar aktarımın ilkel seviyelerine damgasını vurur. Burada gördüğümüz şey, Bernard Golse'un öne sürdüğü gibi (Golse ve Roussillon, 2010, s. 125), bir proto-simgeleştirmedir; kişilerarası ve öznelliklerarası seviyede kayıtlıdır ve Rene Roussillon'un bahsettiği nesneyi “yankılama” sürecindeki “ilkel simgelestirme” nin tipik özelliğidir. Ruggero Levy'ye göre (2012) nesnenin varlığında bu proto-simgeleştirme, “ruhsal aygıtta simgeleştirmenin olmadığı alanlar”dan başlayarak işe karışır. Sonuç itibariyle bu alanlarda proto-zihinsel kayıtlar en nihayetinde benliğin bütünlügüne saldıran dürtüsel itkilere denk bir şekilde işleyiş gösterebilmektedir. 

Bu yüzden, proto-simgeleştirme genelde ağır travmaya uğramış hastaların tedavisinde yaşanır. Travmaya uğramış demek varlığının en derinlerin- de etkilenmiş olmak demektir, yani kişide “biçimsizliğin diktatörlüğü” ne maruz kalan o bilinçdışı alanların olması demektir (De M'Uzan, 2003). Bu metafor uyarımın niceliksel unsuruyla temsilin yokluğunu yoğunlaştırır. Bu bölgeler aslında, temsili olmayan bellek izlerinden kaynaklanır; hatırlanan şeylerin olmadığı bir anı, simgeleştirmenin olmadığı sınırlar oluştururlar ve dolayısıyla “güncel” isimlendirmesini haklı çıkartırlar. İşte kimeranın, o “ele geçirilme anı”nda (De M'Uzan, 2012), tekinsizlik onun mutasyonunu belirginleştirdiği sırada ortaya çıkışını belirleyen şey tam da bu biçimsizlikten temsile geçiş esnasıdır. Freud (1900a, s. 547-48) gerilemenin, düşüncenin kendisine kaynak teşkil eden duyusal imgeye dönüşmesini mümkün kıldığını belirtir. 
Kimera ve çizmece oyununun bizi karşı karşıya bıraktığı şeyin, temsile dönüşememiş bu duyusal imgelerin yeniden güncelleşmesi olması muhtemeldir. Bu yüzden kimera ele geçirilme anıyla, çizmece oyunu da dürtüsel hareketiyle kendi tarzında bu dönüşümü mümkün kılar. Kimerayla çizmece oyununun eşit tutulmasını değilse de bu kıyaslamayı haklı çıkartabilecek olan şey bilinçdışının ürünleri temelinde ortaya konan ruhsal çalışmadır; bilinçdışının söz konusu ürünleri bir taraftan çizmece oyunu ve oyundaki gelişmelerde diğer taraftan da kimeranın ortaya çıkışı ve kullanımında temsil bulur. 


KİMLİĞİN YALPALAMALARI 


Kimlik ya çırpınmalı olur ya da hiç olmaz. 
(Ernst, 1970) 


Bence Max Ernst'in bu sözü M. de M'Uzan'in kimliğin sınırlarına ve yalpalamasına dair yaklaşımının aslına çok yakın bir metaforudur. Böylece De M'Uzan, insanın içindeki yaşamsal kimliksel ve libidinal (cinsel) boyutlar arasında farklı müzakereler ayırt ederek analistin “paradoksal düşünme” siyle onun bir parçası olan “kimera”yı kavrar. De M'Uzan'ın “paradoksal düşünme” kavramının bazı durumlarda tartışmaya açık olduğunu vurgulamak isterim. Şöyle ki bazı hastalarının ulaştığı gerileme seviyesi yorumlamada ketum olmanın bazen riskli olduğuna işaret eder. Bu risk (öz koruma ve kimlikle ilgili) yaralı yaşamsal-kimliksel boyuta ulaşmayı hedefleyen bir tedavi stratejisi adına alınır. De M’Uzan, Klein tarzı yorumlama yaklaşımını ise taktiksel olarak nitelendirir. 

De M'Uzan böyle yapmakla, Bion'un “hayalleme”si ve takipçilerinin “hayalleme” konusuna getirdiği açılımların başlattığı bilinçdışını inceleme hareketini hesaba katmaz. Örneğin, Ferro (2009) aslında De M'Uzan'ın “paradoksal sistem”ine çok benzer bir “hayalleme” şekli olan “düşsel boyutun hayaleti” nden bahseder. Ya da gene Grotstein (2005), Bion'un (1965) O'ya dönüşme, yani sadece örgütlü hafızanın değil benliğin de bir tarafa birakilması şartıyla, ancak fazlasıyla alıcı bir içsel duyumla bilinebilen nihai gerçekliğe dönüşme mefhumunu hatırlatır. | 

Bütün bunlarda M. de M'Uzan'a góre hastanin ruhsal dónügümünde can alıcı bir rol oynayan depersonalizasyonun izledigi yolları görmek mümkün değil midir? Ve De M'Uzan bir “kimlik yelpazesi” kavramsallaştırması ortaya atmış olsa da, bu kavramsallaştırmayı (ikiz) eş temasının ve kimlikle ilgili meselelerin tesadüfi yönlerini vurgulamak için kullanır (2005). Çünkü “ben” ve “benlik olan ben”, “kimlik yelpazesi” alanı içinde, öznenin kendisinin temsiliyle ötekinin temsili arasında ayrı bir nitelik kazanır, oysa kimerada bu ayrımın olması mümkün değildir. 

De M'Uzan kişinin kendi kimliğini kazanmadan önce, ki bu kimlik kendi olmayana karşı beslenen husumetle beslenir, arkaik kendiliğin önce kendini kendisinden, “ilkel varlık ”tan ayırmak durumunda olduğuna işaret eder. Bu ayrım “parafrenik ikiz” olarak adlandırılan hakiki bir ikizin keşfedilmesi sayesinde meydana gelir. “Parafrenik ikiz” bir “geçiş nesnesi” değil, eş figürü birden sahnede boy gösterince izi tespit edilebilen bir “geçiş öznesi”dir. Depersonalizasyon deneyiminde ulaşılabilen tek unsur da “kişileşme” çalışmasının bir unsuru olan bu ikiz eştir. 

De M'Uzan'a göre, özne ancak bir (ikiz) eşin icat edilmesi ve araya girmesi sayesinde yakınlıkla tanışır; bu ikiz eş Bion'un (1967) “hayali ikiz”inden çok farklıdır. Bion'un ikizi, hastanın bölüp ayrılmış yönlerinin ötekinde ve analistte kişileştirilmesi anlamına gelir. Botella ve Botella (1995, 2005) ikiz eşin farklı bir kavramsallaştırmasını öne sürerler. Buna göre, anne çocuğun ilk ikiz eşi olarak ortaya çıkar, seans esnasında annenin işlevini analist devralabilir. Kimeranın doğması için ikiz eşin olması zorunlu mudur? 

Analitik çiftin iki üyesi arasındaki seansların güncel gerçekliği alanında doğan bir yaratık olan bu “kimera” kavrayışı, bana kalırsa De M'Uzan'in çalışmasında, bu arkaik seviyede iki bilinçdışı arasında neler olup bittiğinin hayret verici bir somutlaşmasına dayanır. Bu somutlaşma, 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yazarın ifadesiyle söylersek, günceli harekete geçiren “kimliğin belirsizlikleri”ne ayrıcalıklı bir örnek olmakla kalmaz yalnızca, ayrıca “hükmeden analitik üçüncü”nün belirli bir çeşidini de somutlaştırır çünkü yansıtmacı özdeşleşimin alıcısı kendi bireyselliğini değillemeye sevk edilir. Kendini başka türde bir kendilik deneyimine, hastanın onu öteki haline getirerek dönüştüren bir yönünü deneyimlemeye açar. Bu şekilde dönüştürülen alıcı kendini, Ogden'in söylediği gibi, yeni yaratılmış üçüncü bir “öteki kendiliğin” öznelliği aracılığıyla deneyimler. 

O zaman sorum şu: “Kimera” bu yansıtmacı özdeşleşim dönüşümlerini, bu hükmeden üçüncüyü hangi statüye taşır? Ve ikiz eş varsayımından önce, taraflar arasındaki hangi mahremiyeti somutlaştırarak ifşa eder? Çünkü ötekinin düşlemi vasıtasıyla kişinin bilinçdışı bir rol oynamasının ötesinde (Bion, 1959), her iki durumda da mesele yalnızca o rolü oynama değil ayrıca orolün yazarlığını da yapma meselesidir. “Kimera”nın bana kendini dayattığı üç örnekle bu konuya değinmeye çalışacağım. 

Ancak bu örneklerde nasıl önbilinçle bağlantılı metaforlu bir yorumlama tarzının da hâkim olabildiğini, bu yorumlama tarzında analistin “cezbedici bir nesne” (Ithier, 2005) olarak işlev göstermesinin mümkün olabildiğini, bunun ise duygulanımlarla temsilleri birbirine bağlamayı, hatta o temsilleri yaratmayı mümkün kıldığını vurgulamak isterim. Tüm bunlar alıcı oldugum, hissettiğim, dönüştürdüğüm ve anlam ileten yorumlarla adını koydugum ilişki ağı içerisinde gerçekleşmiştir. Böylelikle işlenememiş, işlenmemiş olan şey işlenmiş hale gelmiştir. İletimlerin metaforlaştırılması, iyi günde ve kötü günde uyarımı düzenleyip kapsayarak bağın simgeleştirilmesinin ve yüceltilmesinin önünü açmıştır, ancak bilinçdışından bilingdigina ani hareketlerin gerçekleşmesini de engellememiştir. 

Dolayısıyla, yapılan iş, anı formunda hatta algısal iz düzeyinde kalmış uyarımlara temsil kazandırmak olmuştur. “Kimera” ile ben de bilinçdışı bir seviyede kendi travma içeren bölgelerimin nasıl harekete geçirildiğini keşfettim. Bu tedavilerden kesitler sunarak, önbilinçle bilinçdışının nasıl kesiştiğini ve bir tarafta uyarımın düzenlenmesi ve ruhsallaştırılmasının, öbür tarafta ise depersonalizasyon aşamasında ortaya çıkan, bazen ilk travmaya kadar uzanabilen, öz korumaya yönelik dramlara dokunan ve nihayet paylaşılıp adlandırılabilen kimeraların garip imgelerinin oluşturduğu tezatlarla dolu atmosferi göstereceğim. 
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HASTA İLE ANALİSTİN KIMERADA GÖZLER ÖNÜNE SERİLEN 
TRAVMA KÖKENLİ YAKINLIKLARI 


Duygulanımsal ihtiyaçlarımı nasıl halledeceğimi, çocukluğumun annesi yüzünden, bana öğretin. 
Jean, analizinin 4. yılında 


Jean 

Jean analizin ilk seansında divana uzanmak üzereyken bana buz gibi tehditkâr bir tonda hitap ederek —ya da en azından ben o şekilde deneyimledim— fermuarını açmak zorunda olup olmadığını sordu. Sorusunu divanla, Jean Laplanche'in (1987) deyişiyle “gizemli bir imleyen” gibi karşılaşmasının bir sonucu olarak aldım. Sorusu bende daha ziyade işe yarar bir hayallemeye yol açtı. Divana uzanmadan önce ceketini çıkarırken, oğullarımdan birinin yaklaşık iki aylıkken alt değiştirme masasında uzanırkenki bir imgesi aklımdan geçti; gülüyordu, erekte olmuştu ve ben de ona annesinin onunla ilgilenmesinden ne kadar da mutlu olduğunu söylemiştim. Bu imgeden yola çıkarak Jean divana yerleşirken bu soruyu sorarak bana muhtemelen ruhsal alış-verişin hazzını bilmediğini ve ona mani olan cinselliğin tümünden arınma ihtiyacı hissettiğini anlattığını belirttim. Böylelikle, tıpkı oğlumla olduğu gibi, dürtülerin somutluğunu fikir alışverişinde bulunmanın hazzına çeviren simgesel bir boyutu teşvik eden bir alanda müdahale etmiş oldum. Sanki uyarılmanın veya ereksiyonun bu içeriği, metaforlarla kapsanma arayışındaki coşkuları, alfa işlevi arayışındaki beta unsurlarını ifade eder gibiydi. 

Sonradan aramızdaki bu deneyimin manidar olduğu, annesinin hayalleme yeteneğinin yetersizden de beter olduğu ortaya çıktı. Geriye dönüp baktigimda, bu deneyimde yalnızca divandaki/alt değiştirme masasındaki bebek imgesine dair hayallemeyi değil aynı zamanda içsel annenin hasetle karışık bana yansıtıldığını (bu hasedi ele almamayı seçtim) ve farklı öznelliklerimizin varlığını tanıyarak kimliğimizi yeniden tesis eden yorumun formüle ediliş biçimindeki dönüşüm ve ayrılık çalışmasını da gördüm. 

Jean hayatını duygulanımsal bir boşluk üstüne inşa etmişti ve yaptığım işin temel bir yönü, duygularıyla kurduğum temas aracılığıyla onu da kademe kademe kendi duygularıyla temasa geçirmekti. Benim sesim ve coşkum esaslı bir rol oynadı. Bir merhem gibi iş gördü, kelimelerimi gerçek kıldı ve onun coşkusundaki tehlikeyi bertaraf etti çünkü coşkusunu paylaşabilmiştik, geçmişte bu deneyimi hiç yaşamamıştı. Her ayrılık, depresyon ve terk edilmenin 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yoğun duygularından kaçmasını sağlayan aşırı bir şiddeti de beraberinde getiriyordu. Tıpkı erken çocukluk dönemindeki ayrılıklar esnasında çaresizlik ve terk edilmişlik hislerini ezdiği zamanlardaki gibi. Onun yıkıcılığını derinlemesine çalışmakla ilgili kararlılığım yıkıcılığıyla baş edebileceğime dair Jean'a güven duygusu verirken bir yandan da ona saklı kalmış ıstırabını gösterdi. 

Sonra, bir seans esnasında bir “kimera” belirdi. Bana şöyle demesinin ardından gelen bir hayallemeyle başladı: “Bazen insan birini öldürecekmiş gibi hisseder ya da birinin öldürülebilir olması fikrinden haz duyar.” Ölüm trenlerinden bahsediyordu. “Neredeyse her gün böyle düşünüyordum.” Yansıtmacı özdeşleşiminde bir tarafının öldürücü şiddetinin bana yöneldiğini hissedebiliyordum. Derken, tahrip edici bir robot gibi olan içindeki canavarı anlatmaya başladı. Sonra benim aklıma bir imge geldi: Eski bir Frankenstein filminden bir sahne, bilhassa Frankenstein isimli istasyonun (istasyonun ismi filmdeki dış ses tarafından resmi bir ciddiyetle söylenmişti) camlarındaki yağmur (sonradan bana gözyaşlarını simgeliyor gibi geldi). Akabinde parmaklarımla camın buğusunu (daha sonra bunun nefesi temsil ettiğini anladım) sildiğimi hissettim; camın ve yağmurun içinden yalnız bir canavar/robot yaratık belirdi; yaratıcısının laboratuvarından kaçmış, gecenin içinde kaybolmuş, sefil bir kukla. Sarsak ve devrile devrile yürüyüşü insana bir bebeğin ilk adımlarını ve bunun da ötesinde kör bir yıkıcılığı düşündürür nitelikteydi. Ben de şöyle dedim: “O bir canavar çünkü sevgiden yoksun kalmış.” Jean etkilenmişti. 

İlk örnekteki kimera görseldir ancak travma kökenli bir motor deneyimi de ifade eder. Robotun kör yürüyüşü nesnenin temsilinin olmayışıyla bağlantılı bir ıstırabı da ifade ediyor olabilir mi? O halde esasen bu Botellalar'in bahsettiği “algı izleri”nin bir parçası olabilir mi? Temsil edilemeyenle ilişkili olarak bu izler görsel imgelerin yeniden keşfedilmesini sağlayabilirdi, örneğin yağmur ya da camdaki buğu veya gene Frankenstein'daki istasyon müdürünün dış sesi gibi işitsel imgeler. Kimeranın, simgesel olarak ortaya çıkarak bunları “bellek izleri”ne, yani “temsil” ve “belleğin” damgasını taşıyan izlere dönüştürdüğünü varsayabilir miyiz? 

Frankenstein karakterinde coşkusal boyutun, beraberinde duyusallığı taşıyan görsel boyutla bağlantılı olduğu açıktır. Botellalar'ın “biçimsel gerileme” olarak adlandırdığı gerilemeci hareketin simgesel üretime imkân verdiği doğru olsa da, buradaki mesele bir “masalsı yaratık” meselesidir (De M’Uzan). Bende şu soruyu uyandırmaktadır: Bu hareket simgesel gücünü, enerjisini ve dinamizmini nereden alır? Bana kalırsa bu yazarların kavramsallaştırdığı gibi yalnızca “ikiz eş olarak iş görmesinden” (travail en double) ahyor olamaz. Bu masalsı çocuğun dünyaya gelmesine sebep olan başka bir şey daha olmuştur. 

Frankenstein yaratığı ruhsal ve duygulanımsal olarak kendimizi bulmamızı sağlayan kimeraydı. Savunmaları dolayısıyla, aramızda coşkusal bir temas deneyimlemek Jean için imkânsız değilse bile zordu. Ayrılık deneyimleri herhangi bir coşku deneyimleme yetisini kalıcı şekilde sonlandırmıştı. Yine de bu noktada Jean çok etkilenmişti, ben de etkilenmiştim. Bu karşılaşmanın acayipliğine dair sonradan çok düşündüm ta ki Jean/Frankenstein'in yürüyüşünde benim de yürümeyi öğrenirken yaşadığım bir zorluğu bulana dek. 
Hastanede yürüme konusunda yeniden eğitim sürecinden geçmem ve yöntemi icat eden kişinin laboratuvar çalışmasına dahil olmam gerekmişti. Bu deneyim esnasında hissettiğim kısıtlanma ve muhtemelen yalnızlık hissi, zihnimde canavarın ortaya çıkmasıyla bağlantılı gibi göründü. 

Aramızda travma içeren bir bağ olmasaydı ne olurdu? De M'Uzan'ın “kimlik yelpazesi”nin baş döndürücü dilinde sözünü ettiği “depersonalizasyon” travma içeren hangi ağlara dayanır? Botellalar'a göre bu tür bir canavarın ortaya çıkması “görsel olarak temsil edebilme çalışması”nın (2005) bir sonucudur. Bu çalışma sayesinde, seansta yaşanan biçimsel gerileme esnasında analistin düşünme süreci analitik çiftin iki üyesi arasındaki ilişkisel anlayıştan doğan bir “temsil” üretir. Peki, o halde “ikiz eş olarak iş görürken” travma içeren izlerle karşılaşmanın etkisi nedir? 


Başka Bir Divandan Kaçan Claude 
Bu kadın hasta geldiğinde daha baştan kendini bana yansıttığını hissettim. 
Yüzü kızarmış ağlıyordu. Kaygılı beklentisini hissedebiliyordum. “Son analizinde analiz edilmediğini” söylediği tekrarlayan iki rüyasını anlattı. İlkinde tırnaklarıyla, pençe gibi bir kadının derisini kazıyor ve kanla kaplı deriden parçalar yırtıyordu. Bu rüya bana son analistine karşı olan hiddetini ve kısmen de daha baştan duyumsadığım güçlü bir baskı hissettirdi; ama hepsinden önemlisi onun yaşam narsisizminin paramparça olmuş olduğunu gördüm (Rosenfeld, 1965; Green, 1983). 

Hemen ardından, “bir paillasse? (laboratuvar tezgâhı) üzerinde soğuğa terk edilmiş bir bebek” gördüğü ikinci rüyasını anlattı. Bence bu rüyalar hakkında bir şey söylememi bekleyerek sessiz ve meraklı bir şekilde durdu. Bek- 


3 İngilizceye çevirenin notu: Fransızca paillasse kelimesi ot minder/ot döşek, laboratuvar tezgâhı ya 
da kurutma tezgâhı anlamlarına gelir. Burada laboratuvar tezgâhı anlamı kullanılmaktadır, ancak metnin sonraki kısımlarında paille (ot/saman) anlamına da atıfta bulunulmaktadır. 
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lentisinin yaşamsal-kimliksel boyutu ve kütlesel niteliği karşısında ben de bu rüyaların onu benimle görüşmeye getiren duruma ışık tutabileceğini söyledim. 
Ayrıca ilk analistinden zorla temas koparmaya çalışmış olduğunu bana göstermek istediğini ve muhtemelen şimdi de bu rüyaları anlatarak, eğer onu geri çevirirsem bu teması benden de zorla koparabileceğini ifade ettiğini söyledim. 
Sessiz kaldı, bunun üzerine ben de divanı, duygusal hiçbir sıcaklığın olmadığı bir laboratuvar tezgâhı gibi deneyimleyerek kendisini ne kadar terk edilmiş hissettiğinin farkında olmamı istediğini ekledim. Bu müdahale onu hemen yatıştırmış gibiydi çünkü şöyle dedi: “Ne yaşadığımı ve geçmişte neler çektiğimi anlamanız lazım. Sizinle her şeye sil baştan başlamak istemiyorum.” 

O vakit fark ettim ki Claude konuşmayarak, önceki analistiyle ve — sonraları anladığım üzere- farklı çocuk bakıcılarıyla ne yaşadığını bana hissettiriyordu. Analistini bıraktığı bir geçiş sürecinden sonra, yüz yüze haftada 
3 sıklıkla analize başladık. Onun analizinden malzemenin bilhassa ilk ilişkideki kazaları ve bu kazaların kaçınılmaz sonuçlarını temsil eden yönlerini seçeceğim -bunlarda nicel unsurlar hatırı sayılır ölçüde ağır basmaktadır— sonra da bu malzemeleri karşılıklı aktarımlarımızla ilişki kurarak inceleyeceğim. 

Claude ilk seansa ebeveynleriyle ilişkisinin ve muhtemelen benimle de başlamakta olan ilişkisinin temsili niteliğinde iki rüya ile geldi. Annesinin onda yarattığı uyarılmadan zehirlenmiş ve babası tarafından kontrol edilir vaziyette, benimle yeniden analize başlamaya dair korkularını ifade etti. Yukarıda bahsettiğim, ilk görüşmedeki sessizliğinin yoğun niteliğinin, bu ihlali ve uyarılmayı savuşturma çabası olduğunu fark ettim. Halbuki durum tersine çevrilmişti ve benimle kurduğu yansıtmacı özdeşleşim sayesinde, beklentisi- nin yarattığı baskı altında konuşmak bana düşmüştü. 

Önceki analistinin onun konuşmasını bekleyerek sessiz kalmakta ısrarcı olması hakkında konuştu. Benim kontrolümden ve kuramlarımdan korkuyormuş gibiydi. Müdahalelerim kaygısını ve uyarılmasını yatıştırıyor gibiydi; benim beklentilerimi gerçekleştirmekten ziyade önceden beklediği müdahalelerde bulunmam için bana yol göstermiş olduğunu anladım. 

Rüyaların haber verdiği uyarılmanın yarattığı etkinin nasıl bir işlevi olduğunu hayal edebiliyordum. Bu rüyalar, tanınması gereken daha arkaik coşkusal deneyimlerle ilgiliydi ve De M'Uzan'ın kuramsallaştırmasına göre yaşamsal-kimliksel boyutla ilişkisi vardı. Bu hali anneyle ilişkinin son derece erken ve aniden kesilmesi, akabinde farklı çocuk bakıcılarıyla kalmasıyla da bağlantılıydı. Bakıcılara ciddi bir anoreksiya nöbetiyle tepki vermişti, en nihayetinde son bakıcı ona yaşama arzusunu geri vermişti. 
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Çoğu zaman son derece şiddet doluydu, sanki bağlanmamış enerjinin serbest kalmasından bunalırcasına, öldürme itkisinin güdümünde bir eyleme dökmenin eşiğindeydi. Oturur durumda kalmakta zorlanıyordu, çocuklarına karşı içinin ne kadar şiddet dolu olduğunu hissettiğini anlattı. Şiddetini ve ıstırabını görmemi, onunla ilgilenmemi bekliyordu; ama bu da bana tahammül edilemez bir güç atfediyordu. Bana içindeki, “hayata atılmak için annesinin bakımına ihtiyaç duymayan küçük azman” olarak nitelendirdiği bebeği anlattı. 
Bu saldırganlığı ve olumsuzluğu misillemeyle karşılaşmadan bana yansitabilmesinin önemli olduğunu düşündüm, böylece o serbest enerji bağlanabilirdi. 

“Bebeğe bakmakta olduğu” göz önüne alındığında, Claude benliğinin sakinleşmesine muazzam ihtiyaç duyduğunu söyledi. Fakat bunun üzerine yeni bir güçlük ortaya çıktı: “Merak ediyorum, acaba hem sakin hem canlı olabilir mi?” dedi. Bu sakin anlarda aklıma hep çocuk bakıcısının evindeki yatağın imgesi geldi; uyaran veya temas yok; tek kaynak olarak uyarılma ve öfke var. Biraz sonra “Sakin düşünce aptal düşüncedir” dedi, biraz daha sonra ise “Serinkanlılığınızı ve düşünme biçiminizi takdir ediyorum” dedi. 

Bir rüyasında bana Sovyet Rusya olarak tasvir edilen savunma örgütlenmesini gösterdi; şişman bir kadın sınır taşı gibi bir bankta oturuyordu: “Seanslarımız esnasındaki ben” dedi, “düşünmediğim zamanlarda” ve ekledi “Sizinle ben barış sürecine nasıl gireriz?” Hayallememde bir fotoğrafın üzerine bindirilmiş bir imge belirdi; kendimi yanımda neşeli bir köpekle bir bankın arkalığına oturmuş genç bir ergen olarak gördüm, günü birlikte geçirdigim arkadaşlarımın ataları kamplarda helak olmuştu. Onların acısının kurşun gibi ağır sessizliğini hissedebiliyordum. Bu fotoğraf bana ayrıca aynı gün Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Kruşçev'in gelişini düşündürdü. Bankın arkalığında otururken, o gece operada Karmeni izleyecek olan Rusla de Gaulle arasındaki atmosferi hayal etmeye çalıştım. Bu da beni ona şöyle demeye itti: “Evet, aramızdaki bu soğuk savaş nasıl bitebilir? Bu konuda bir şey yapabilir miyim merak ediyorsunuz sanki.” 

Gittikçe kendimi huzurlu hissederken, daha sonra aniden sessizliğin sesini duyurduğu zamanlarda olduğu gibi kütlesel bir sessizlik hissinin üstüme üstüme geldiğini hissettim. Bir taraftan da nefretini yansıtmaya ve travmaya uğradığı iddialarına devam ediyordu, ebeveynleriyle özdeşleşiminde sikışıp kalmış olmasıyla ilintili bir reddediş içindeydi. Ona çoğu zaman iflah olmaz görünen şiddetinin de kökeninde, benliğinin düşmanı olan bu içsel figürlere ve onların da ötesinde hatırı sayılır travma deneyimlerine boyun eğmesi- ne dayandığını düşündüm. 
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Bir soru kafasını karıştırıyordu: “Ama çocuklar nasıl oluyor da düşünmeyi öğreniyor?” diye merak ediyordu. “Çünkü eğer başka bir düşünce ve duygu sistemine girersem, benden geriye ne kalır? Ama aynı zamanda da analizde ortaya çıkanın hakiki ben olduğumu biliyorum.” Yaşadığı şey hakkında bir şeyler yapabileceğimizi kabullenmeye başlıyordu; ama hafta sonları bana duyduğu güven sorgulanıyordu. Bir gün, sabah seansında onu görmekte geciktigimde, rüyasında annesinin hasta olduğunu gördüğünü söyledi. “Gidip onunla olmayı başardım, bu iyiydi.” Bu rüyada, Claude küçük bir kızken ölüm döşegindeki kendi annesinin başında saatler geçiren annesiyle özdeşleşmişti. 

Yine önceki analistiyle beraberken gördüğü tekrarlayan rüyasındaki laboratuvar tezgâhına bırakılmış bebekten bahsetti. “Acı çeken bir bebekti, buna bedeninin içi de dahildi; bedeni ya çok soğuktu, uzaktı ve çok acı çekmedi ya da derisi kötü bir durumdaydı ve kendini iyileştirmenin tek yolunun bir başkasının derisine yapışmak olduğunu hayal ediyordu. Laboratuvar tezgâhındaki bebek kendini daha iyi hissediyor; kendini daha iyi hissettiğini ancak fark edebiliyor.” 

Birden hiç alışılmadık bir şey oldu. Daha önce de söylediğim gibi, kendimi garip bir şekilde huzurlu hissediyordum, öyle bir huzurdu ki bir tür tekinsizliğe benziyordu. Bana kalırsa bu his analizin başından beri, yansıtmalar çığ gibi gelirken, süregiden bir bas sesi olarak işlev görüyordu ve uyarılmaya karşı bir filtre oluşturuyordu. Bu deneyimde, birden bir ineğe dönüştüğümü hissettim, daha doğrusu bir inek olmuş hissettim. Bu “kimera” da ilgimi çekmekten geri kalmadı. Claude haftada dört kez geliyordu. Bu olaydan sonra dört memeden gelen sütü düşündüm. Müdahale tarzım ile yansıtmaların ve buna tuz biber eken serzenişlerin, seansların midesindeki sindirimini merak ettim. Bu imge beni hayrete düşürmeye devam etti, ta ki Claude'un bir gün bana bir çiftçinin kızı olan annesinin küçükken kendi annesinin ölümünden sonra bir ineğin yanına gidip onda teselli aradığını söylemesine kadar. Buradan çıkardığım sonuca göre, Claude'un bir tarafı için hem onun içinde destek bulduğu plasenta kitlesiydim, hem de içinde sessiz bir mevcudiyet ve şefkatin sarmalayıcı sıcaklığını aradığı bir anne kütlesiydim. 

Bu “kimera”nın ortaya çıkışı üzerine tedavide devamlı düşünürken, ancak sonradan, iki yaşımdayken annemden ayrı geçirdiğim bir yaz kendime seçtiğim ineği hatırladım. Büyükannemle çiftlikten süt almaya gittiğimde ineğe seslenir, neşe içinde onu tekrar bulur, “Hanimiş benim ineğim!” derdim. 
Bilinçdışı zihinlerimizin birbirinde yankılanmasından, daha doğrusu bilingdişı zihinlerimizin travma içeren bölgelerinin yankılanmasından ve onun anne 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nesnesinin yankilanmasindan doğan bu *kimera"nin, kendi annesini kaybeden onun annesiyle benim annemin yokluğundaki halim arasındaki yapısal benzerlikle ilişkili olduğunu anladım. Sanki onun yansıtmacı özdeşleşimlerini işlerken, o yıl birincil anneyi geri getirmekte kullandığım yardımcı ineğimden yararlanıyor, onu Claude'la ve onun içsel annesiyle paylaşıyordum.. 

Çiftçi büyükbaba, çocuk bakicisinin kocasının “karısı” olan ben -bunlar o dönemde Claude'un kendi ifadeleriydi—, etrafta hayvanların oluşu gibi kimi işaretler, tıpkı önceki günün unsurlarının gece rüyasının senaryosunda kullanılması gibi, bu içsel anne dayanağını oluşturmuştu. Tabiri caizse Claude'un kullanımına sunulmuş böylesi bir dayanak üzerine bu yatıştırıcı, canlı ve düşünen inek şekil almış ve analitik ahırda üç neslin travması ayrıntılı bir şekilde çalışılmıştı. 

Fransızcada laboratuvar tezgâhı anlamına gelen ve önceki analistiyle birlikteyken gördüğü tekrarlayan rüyasında bebek yanının soğuğa terk edildiği o paillasse imleyeni üzerine tekrar düşündüm. Bu rüyayı benimle olan analizi ilerleyince de gündeme getirmişti, analiz etmiştik ve şimdi de (ahırda- ki) samanla (paille) tekrar karşıma çıkmıştı, ki saman ayrıca ineklerin de yatağıydı. Travma yaşamış hastalarla çalışırken neyin göz önünde bulundurulması gerektiğini, yani De M'Uzan'ın deyişiyle bu hastaların dürtülerin altındaki ciddi hasara uğramış yaşamsal-kimliksel boyutlarını veya Ogden'in deyişiyle öz korumayla ve kimlikleriyle ilişkili “merkezi benlik”lerini yeniden derinlemesine düşündüm. 

Kimera burada ortaya çıkmadan önce süregiden kalın bir bas sesi biçiminde gerçek anlamda temel bir işlev gösterdi. Sessizliğe gömülü kütlesel bir sükünet içinde seyreden dinleyişime ritim kazandırdı, iç ambiyansımı Claude'un ihtiyaçlarına göre akort etti. İçimdeki bu kütlesel sükünet deneyimi, Claude'un ithamları ve şiddetine karşı, aramızdaki sözel ve sözel olmayan iletişimle bir arada yaşadı. Claude önceki analistinin sessizliğinden fazlasıyla acı çekmişti, bu da başından beri devamlı yorumlayıcı bir hat izlememe sebep oldu. Dahası bu sebepten Claude bana minnettardı. 

Sonra uysal hayvanın ortaya çıktığı an geldi. O an kendimi aniden yeniden keşfettiğim andı, tahmin edebileceğiniz gibi içinde bir tekinsizlik hissi de yok değildi, De M'Uzan'ın kavramsallaştırdığı o kaçınılmaz “ele geçirilme anı”nı çağrıştırıyordu. Tabii ki ikimiz de çiftliği ve ahırı biliyorduk; ancak onun kütlesel bir özdeşleşime girdiği içsel anne nesnesiyle bu kadar yakın bir temasa girebilmesinden etkilenmiştim; peki ama onun annesinin ineğiyle ben nasıl özdeşleşebilmiştim? 
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Geriye dönüp bakınca, bu kimeranın ortaya çıkışına zemin hazırlayan durumu bir an için yakalayabildim. Geç kaldığım bir sabah seansında ortaya çıkmıştı; bu sayede Claude beni düşleminde (anneannesi gibi) yatalak anne olarak gördü. Annesi nasıl kendi annesinin başucuna gittiyse o da bana doğru gelmişti. O gün uyarı niteliğinde bir soru sorduğunu hatırlıyorum: “Kıvrımlarınızda ne saklıyorsunuz?” Bu çok yoğunlaştırılmış bir soruydu; ama bu kimerayla birlikte farklı bir boyuta taşındı. Kıvrımlarımda inek* saklıydı! 


Jacques 

Üçüncü kimera, Imre Kertész'in Kadersizlik'te kendisinin toplama kampındaki halini betimlediği anlatıyı okumama dayanan çok yoğun bir deneyimin ardından geldi. Bu anlatida Kertész ergenlik çağında ve hastadır, üzerinde kıyafet namına yalnızca dizlerine gelen lime lime kâğıtlar vardır. Bu kısım bende çok garip bir deneyim uyandırmış ve beni birden ergenin yattığı barakaya götürmüştü. Bu varsanımsı halin içinde —yer/zaman yönelimini kaybetmiş ve düşsel bir deneyimin içinde- ergenin arkasındaydım (hepimizin divanda yatan hastalarımızın arkasında oluşumuz gibi); ama kollarım omuzlarına dolanmıştı. Dolayısıyla kendimi “kimera” ortaya çıktığında beni saran deneyime öncülük eden bir ruhsal hareketin içinde buldum. Bu vereceğim son örnek olacak. 

Bir seansta, Jacgues yenilemekte olduğu bahçesinden (yenilemeye henüz karar vermişti ve mutluydu) ve kuş evlerinden bahsetmeye başladı. Konuşurken şöyle bir yorumda bulundu: “Tüm bunlar çevrenin, canlı organizmaların ve ekili alanların etrafında dönüyor.” Ben de onun canlı organizmalarla ilgilenme yetisine sahip olduğundan bahsettiğine dair bir izlenimim olduğunu söyledim, tıpkı kendisinin de benim onunla ilgilendiğime dair bir izlenimi olduğu gibi; ve şüphesiz analizin kuş evlerinde kendine yuva bulmuş bazı yönlerini —küçük yönlerini— anımsattığını ekledim. 

Ardından Jacgues Anneler Günü'nü kutlamak için annesiyle yaptığı telefon konuşmasına dair çağrışımlarla devam etti. Çocuklarına o günün aynı zamanda büyükannelerinin doğum günü olduğunu hatırlatması gerekmişti; ama artık Anneler Günü'nde annesini kutlayacak yaşta olmadığını düşünmüştü. Kötü anneyi kastettiğini düşündüm; ama aynı zamanda elbette kendi çocuk yönünü dikkate almayı reddeden bir yönünü da kastediyordu. Sonunda şöyle dedim: “Herhalde benim bu küçük yönlerden bahsettiğimi duymak da zordur?” Bu fikre itiraz etmedi, bir arkadaşının ölen babasını ve bu konu- 


4 İngilizcesi fold kıvrım, ağıl ve sürü anlamına, Fransizcasi repli kıvrım, ağıl ve geri çekilen hayvan 
sürüleri anlamına gelir — ç.n. i 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da arkadaşıyla konuşamadığını anlatmaya başladı. Neyi kaçırdığı hakkında bir yargıya varamadığını, ayrıca bir miktar anestezi altında olduğunu söyledi ki bu da benim düşündüklerimi onaylar gibiydi. Çağrışımında kendisine genel anestezi altında yapılmış bir muayene geldi. Bunun üzerine ben de sanki “içindeki bir şeyi muayene etmemiz gerektiğini ama bunun hakkında bir yargıya varmanın acı verebileceğini; bu yüzden de anesteziyle uyuşturmaya çalıştığını” söylüyor gibi olduğunu söyledim. 

Çağrışımında küçükken geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatını getirdi. “Ameliyathaneden çıktım, beyazlar içindeki hemşireleri hatırlayabiliyorum, kan kusuyordum. İki buçuk ya da üç yaşındaydım, daha büyük olamam, orada bir de bir sürü ilacı olan yaşlı bir adam vardı. Annem beni biraktı. Çıktı gitti. Karşımdaki yaşlı adam çok hastaydı, ben de kan kusuyordum. Bu bir terk edilme anısı. Kendi çocuklarım hastaneye yattığında biz onları hiç yalnız bırakmadık. Hep oradaydık. Bu biraz dokunaklı, (kendi ifadesini düzeltti), çok dokunaklı. Lamı cimi yok. Beni bırakıp giden annemin imgesi işte burada.” 

Ardından kızı hakkında konuşmaya başladı ve kızının aynı ameliyatı atlatmasının uzun zaman aldığını söyledi: “Küçükken kendimi bu terk edilme kaygısı etrafında inşa ettim.” Bunun üzerine ben de “Bugün, buraya, bana getirdiğiniz kaygı” dedim. Bu kaygının ortaya çıkışı hakkında düşündü ve anestezistle yaptığı görüşmeyle bir ilgisi olup olmadığını merak etti. Bu noktaya geldiği (burada olduğu) ve kaygısıyla yüzleştiği için mutlu olduğunu fark ederek şunları ekledi: “Daimi bir arayış bu.” Ben şöyle dedim: “Evet ve bu kez burada, benimle oluyor.” Şöyle cevap verdi: “Annem gibi beni terk etmeyeceginizden emin olmak istiyorum.” Bir süre sessiz kalıp sonra devam etti: “Terk edilmiş hissetmeden, ama söylediklerimi analiz ederek, bu durum kaçınılmaz şekilde terk edilme hissine sebep oldu. Diğer taraftan, hatırladığım pek çok duygu, ameliyat zamanı kızımın onun yanında olmama ihtiyaç duymasıyla yeniden yüzeye çıktı.” 

Kızının o sırada aynı zamanda ameliyattan sonra yalnız bırakılmış küçük çocuğu da temsil ediyor olabileceğini söyledim. Sonra birden, rüyada gibi, neredeyse varsanımsı bir hal içinde, iki ya da iki buçuk yaşında bir bebeği kollarımda tuttuğumu hissettim; yanağını yanağımda hissedebiliyordum. Bu temas o kadar sahici ve coşkusal olarak o kadar güçlüydü ki “rüya”nın varsanısal zarını yırttı. Bu çok güçlü etkiden yararlanarak, hastaya her şeye rağmen birinin onu kollarına almış olması gerektiğini söyledim. Bir süre sessiz kalıp ardından şöyle dedi: “Evet, şüphesiz bir hemşiredir.” Biraz önce yaşadıgim deneyime dayanarak ona “Bu akşam benim olduğum gibi bir hemşire” dedim. İkimiz de çok etkilenmistik. 

Benim tarafımdan terk edilme korkusu hâkimken nasıl oldu da Jacques onu uyuşturan savunmalarını bırakıp o anestezi etkisinden çıkabildi? Öyle görünüyor ki yorumlar anlamlandırmaya doğru bir yol takip etti; onu terk etmediğimi gösterdi, bir taraftan da gömülmüş yönlerinin acısını ve mahrumiyetini ifade etmesine izin veren bir alan açtı. Kimera, ikimizin de birbirimizden farklı deneyimlediğimiz hemsirede vücut bulmuştu. Ben başta anestezi etkisindeki çocuğun kimliğinde sonra da bilinçten sürgün edilmiş o hemşirede benliğimi yitirirken, Jacgues kucakta taşınıp bir anlamda benliğine kavuşmuştu; ama ben de sonradan benliğimi geri kazanabildim ki sonunda deneyimin anlamı kelimelere dökülebildi. Bu derece depersonalize olmuş olabilir miydim? Onun deneyimi benim deneyimim olduğunda evet, bu deneyimi benimle paylaştığında ise depersonalizasyonum daha azdı. Şöyle devam etti: “ Ebeveynlerimin bir arkadaşı bir hastanenin kreşinde çalışıyordu. Kadının güven veren, sevgi dolu bir yüzü vardı. Bir iki kez onu görmeye gittik. Hastane kokusu vardı, alkol kokusu; şimdi artık değişti. Kimyasal maddeler vardı. 
Yüzü gözümün önüne geliyor, ne kadar iyi kalpli ve güven verici olduğu. Bizim yaşımızda çocukları vardı.” Kimera ortaya çıktıktan sonra analitik ortamda benim temsil ettiğim anne figürü doğdu; “analitik hastane”nin müdahalelerinde bu figürü yakından deneyimleyebiliyordu. 

Sunulan örneklerde ortaya çıkan kimeraların farklı türden olduklarını vurgulamak isterim. Bedensel kapsayan için gerekli olan sessiz atmosferi inek başlatmış olsa da, geçmişte, Claude'un annesi için o rolü oynayan inek, içsel nesneyle kurulan özdeşleşim ve yansıtmacı trans-özdeşleşimden oluşan iki birleşim değeri sayesinde bize de nüfuz etmiş, o kapsayan burada bizim aramızda analitik ahırda yeniden sahnelenmişti. 

Yorumun esasen birinci ve üçüncü kimeralardan inşa edildiğini kaydetmemiz önemlidir; bu kimeralar yorumu gerçek anlamda destekler nitelikteydi. İkinci kimera ise güçlü bir atmosfer yarattı. Bu atmosfer seanslarda en başından beri sessizce vardı ve kanımca Claude'un öz korumaya yönelik en acil ihtiyaçlarına uyumlanmış olmasından destek alıyordu. Hemşirede vücut bulan kimerada, deneyim tensel temas seviyesinde duyusal olarak çok zengin ve coşkusal anlamda önemliydi. Bence şundan bahsetmek de önemli, bu kimeralar hastanın en canlı duyusal, coşkusal ve duygulanımsal ihtiyaçlarına uygun bir çok-anlamlılık içinde kendilerini gösterirler, analistin travmaya uğramış bölgelerinin desteğini alırlar ve analist bunu ancak sonradan fark eder. 
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Son olarak, kimera hiçbir zaman yalnızca analiste ait değildir, analitik çiftin üyeleri arasında ortaya çıkar. 

Aktardığım deneyimlerde beni saran kimlik başdönmesi, De M'Uzan'in bahsettiği anlamda bir depersonalizasyonun sonucudur. De M'Uzan analistin “kendi varlığının sınırlarındaki yalpalamaya, depersonalizasyon deneyimlerine, birincil özdeşleşimlere ulaşabilme yetisine tahammül edebilmesi” gerektiğini düşünür (2005, s. 117). Başka bir yerde şöyle yazmıştır: “Analist pasifliginin şiddetlenmesine maruz kalarak içsel bir dönüşüm geçirir. İmgelerin algılanmasına karşı hassasiyet o kadar canlıdır ki, analist gözlerini kapadığın- da [Winnicott'un çizmece oyununu düşünerek bu kısmın altını çiziyorum], bazen duyum seviyesinin sınırındaki bu imgelerin ortaya çıkışının kendisiyle bir alakası yokmuş gibi hissedebilir” (1994, s. 59). 

Bedensel birleşim değeri, verilen üç örnekte de mevcuttur ve vurgulanmıştır. Bir rüya esnasında, benlikle benliğe göre öteki olan arasındaki gözenekli sınırın geçirgenliği nedeniyle kimliğim sarsıldı. Bu yalpalama, biçimsizliğin temsile kavuşmasını sağladı. Bu geçici kaynaşma esnasında, biçimsiz olan şey kendini oluşturacak özellikler buldu. De M'Uzan'ın benim de daha önce çok anlamliligini vurguladigim depersonalizasyon kavrayışına atıfta bulunuyorsak, özdeşleşimin ortadan kalktığı o anın depersonalizasyon olarak adlandırılması su götürmez. Bilinçdışından bilingdigina iletişim kurulan bu bağlantıda insanın konuşması mümkün müdür? Bastırılmamış bir bilinçdışından bahsediyorsak, evet. Freud Studies on Hysteria'nın (Histeri Üzerine Çalışmalar, 1895b), son bölümünde nadasa bırakılmış, yatırım yapılmamış bellek izlerinden bahseder: “... hiç meydana çıkmamış, varlığı yalnızca ihtimal dahilinde olan düşünceler” (s. 300). Algı izleri için de aynısı söylenebilir mi? 

Depersonalizasyon ne anlama gelir? Hastayla analist arasında, travma içeren ortak bir unsur olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer öyleyse, travma içeren unsurun hiçbir zaman biçim bulamamış olan şeyle ilişkili olduğunu düşünmemiz gerekmez mi? Bana öyle geliyor ki travma içeren bölgelerin buluşmasının yarattığı etki, Freud'un (Fliess’e 6 Aralık 1896 tarihinde yazdığı mektupta [Masson, 1985]) *Fuero"? terimini kullanarak bahsettiği yerlerle ilgili derin ve çok arkaik karşıaktarım uzantısına işaret eder. Bu “fuero”lar ayrıca çağdaş psikanalizin, nesnenin en erken döneme ait, en arkaik deneyimlerdeki rolüne dair en ileri araştırmalarının bir yönünü metaforlaştırıyor olabilir; bu deneyimler ruhsal bütünleşmenin henüz sağlanamadığı (Laplanche, 


5 Fuero İspanya'da bazı şehir ve bölgelerde hâlâ geçerli olan eski bir yasaya atıfta bulunur; yasa geçen zamana rağmen o bölgenin kadim imtiyazlarını güvence altına alır — ç.n. 
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1987) ve bu yüzden de zaman boyutunun ve simgeleştirmenin dışına taşındıkları bir dönemde meydana gelen deneyimlerdir. 

Benim kimera kavramım, De M'Uzan'in bana kalırsa daha çok ikincil süreçlerle açıklanan kimera kavramından tam da bu noktada farklılaşmaktadır. 

Böyle bir sürece karşı alıcı ve müsait olabilmeyi, nefrete karşı-yatırım yapmakla ve karşıaktarımı yönetmekte zorlanmakla eşdeğer mi kabul etmeliyiz? Ben vurguyu “doyum veren anne”nin, Freud'un “Taslak”ta (1895a (19501) söylediği gibi, geçmişte yaşadığı bir deneyimi kendi içinde güncelleştirdiği için dikkatini çocuğun içinde bulunduğu duruma yöneltebilen “deneyimli kişi”nin son derece hassas algısına yapmayı yeğlerim. Kendisi de bir zamanlar bebek olmuştur ve anne olma olasılığı da vardır. Hassas olduğum bir noktayı daha eklemenin önemli olduğunu düşünüyorum, o da şuydu: Bu üç hastayla, özellikle kendini bariz şekilde Nazi olarak gösteren Jean'la, ama Claude ve Jacques'la da gayret ettiğim şeylerden biri de çocukluklarındaki erken dönem travmalar sonucunda gelişmiş (birincil) savunmalarında gedik açmak ve böylece yanında kendilerini bırakabildikleri, duyumları ve canlı coşkuları tehlikesizce yaşayabildikleri güvenilir bir anne ve ebeveyn nesnesiyle ilişkide ilk defa bir coşku kapasitesi “keşfetmelerine” (Ferenczi) yardım etmekti. 


KİMERALARIMIZ 

De M'Uzan'ın kimerasının imtina ediyor göründüğü coşkusal ve duygulanımsal boyut bence bu noktada elzemdir. Bence bu boyut, Botellalar'ın (2007) varsanısal deneyim esnasında paylaşılan ortak gerilemeden bahsederken kastettikleri şeyden muhtemelen çok farklı değildir. Rüya çalışmasına benzer, | bazen eksik olan şeyin özgün izlerine kadar uzanır. “Görsel olarak temsil edebilme çalışması” bunun üzerine “biçimsel gerileme” halinde işleyen iki ruhsallık arasındaki ilişkisel anlayıştan “figür” üretebilir. Botellalar, travma ve onun negatifine dair bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri yaklaşım, hastada temsil edilememiş olan şey analistin temsil yeteneğini örselediğinde analistin yaptığı bu “görsel olarak temsil edebilme çalışması” yla ilişkilidir. 
Görülebileceği gibi, depersonalizasyon burada seanstaki “biçimsel gerileme” anlamında değerlendirilmektedir; biçimsel gerileme Freud'un (1911) mevcut bütün verileri anlaşılabilir tek bir birimde toplama eğilimi olarak nitelediği belli bir düşünme biçimini yaratan rüya çalışmasına benzer varsanımsı düşünme biçimini içeriyor olabilir. 
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Onlara göre bu “görsel olarak temsil edebilme çalışması”, “ikiz eş olarak iş görmek”ten (travail en double) oluşur. “İkiz eş olarak iş görmek” için, analist hem kendini o işe bırakmalı hem de oradan yeniden zuhur etmelidir. 
Botellalar'a göre, hatıraların olmadığı belleği niteleyen unutulmuş izleri rüya belleğine dönüştürmenin, bir başka deyişle temsil edilebilir bir biçime kavuşturmanın bedeli budur. Analistin seans esnasındaki bu düşünme biçimi, temsil edilebilir etkilerle algısal etkiler arasındaki bağın yarı-varsanımsı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Böylece temsil edilemeyenin ya da başka deyişle “travmanın negatifi”nin temsile dönüşmesine, hem temsil edilebilir hem de algılanabilir ortak bir figürün ortaya çıkmasına imkân doğar (Green, 1993). 
Benim kavrayışımda, kimera bu figüre bağlı değil midir? 

Bana göre, kimera aslında Rocha Barros ve Lieberman Janice'in (2000) anladığı anlamda bir “duygulanımsal piktogram”la örtüşen bir gerçeklik sunar gibidir. Barros ve Janice, imgelerle dışa vurulan ve güçlü “dışavurumcu ve anımsatıcı” öğeler içeren, ancak anlamı potansiyel olarak kalan bir gerçekliği tanımlamak için bu terimi kullanırlar. Fakat eğer kimera simgesel gerçekliğin biçimsel bir özelliğini fevkalade dışavurumculuğuyla temsil ediyorsa, bunu nesneye borçludur. “Ötekinde coşku uyandıran bu dışavurumculuk özelliği,” der Rocha Barros ve Rocha Barros “yalnızca sanatı değil, hislerdeki anıların nasıl işlediğini ve simgesel/figüratif olarak nasıl dışavurulduğunu anlayabilmemiz için de elzemdir” (2011: 879-901). İşte yine bu dışavurumculuk özelliğin- de, kendimizi ortak bir travmanın bir parçasının huzurunda buluruz. Ancak ben kimeranın travma içeren temellerini ayrı ele almak istiyorum. 

Burada bilinçdışının çok derinlerine kök salmış bir geçmişle uğraşıyoruz. De M. Uzan'ın işaret ettiği bu “radikal geçmiş”, Bion'un terimleriyle alfa öğelerine dönüştürme sürecinin yokluğu ve ruhsal süreçlerin yoğrulabilirliginin önündeki bir engel gibi düşünülebilir mi? Bu geçmiş, De M'Uzan'in “kümülatif geçmiş”in açığa çıkması dediği süreç içinde, analitik karşılaşmayı şaşmaz biçimde başlatır. Acaba güncel-gercek'in kaderindeki mutasyonu gerçekleştirme işlevi görüyor olamaz mı? Nasıl olduğu ise hâlâ meçhul! 

“Güncel-gerçek”in kaderinde “kimera” can alıcı bir rol oynar. Savunmaların (birincil) tuzağındaki kimera, genellikle hasta bir duygulanımın zirvesindeyken meydana gelir (dehşet, nefret, acı ya da başka bir duygulanım). 
Analiste neredeyse fiziksel bir şekilde hitap eden bu duygulanım analisti yakalar ve onda bir depersonalizasyona yol açar; depersonalizasyonun coşkuları zincirlerinden boşalırcasına serbest bırakmasıyla da kimera ortaya çıkar. 
Jean bana yalnızca nefretinden bahsetmemişti, aynı zamanda nefretini kullanmaya hazır olmanın verdiği gerginlik içindeydi. Claude ifade edilmesi imkânsız bir acıyla (annesinin acısı) bağlantılı bir acıyla doluydu. Jacgues'a gelince, ölüm kaygıları (yaşlı adam ve kanla dolu kap) ve terk edilme kaygıları, bebek/çocuk tarafını benim kollarıma vermişti. Bir anlık boşlukta, sanki rüyada gibi, ben hemşire oluvermiştim. 

Kimeraların kolları bize uzanınca yararlandığımız bilinçdışı durumlarla ilgili sorular gündeme gelir. Şu soru bence çok temeldir. M. de M'Uzan haklı olarak analistin depersonalizasyonunu vurgular, peki ama depersonalizasyon nereden gelir ve gücünü nereden alır? Bir ötekinin mevcudiyetinde bilingdiginin yoğrulabilir oluşundan mı? Peki “görsel olarak temsil edilebilme çalışması”ndan bahsedildiğinde, buna analistin kendi travma içeren izleriyle olan, farkında olmadan ortaya çıkan ve sonradan üzerine düşünülen ilişkisinin oynadığı destekleyici rolü de eklemek gerekmez mi? 

Her iki tarafın bilinçdışı zihinlerinin birbirine nüfuz etmesiyle var olan kimera, benim bakış açıma göre, geçmişten “şimdi ve burada”ya uzanan ve travma içeren bölgelerin yapısal benzerliğinin ortaya çıkardığı geçişe keskin bir ışık tutar. Kimeranın boy gösterip açılmasının dayanağı da işte bu yapısal benzerliktir. 

Dolayısıyla kimera karakteri masum değildir, bu çifte karşılaşmada, her iki tarafın da bu karşılaşmanın beşiği olan travma içeren hakikatini somutlaştırır. Analistin hem hastanın kendisinde uyandırdığı, öncesinde pek az ya da muhtemelen hiç araştırılmamış travma içeren bölgelere karşı açık olması hem de kimera karakterinin getirdiği deneyimi dönüştürecek bir düşünce çalışması yapması gerekir. Analistteki belirli bir depersonalizasyon hareketinden doğan (analist kim olursa olsun derin bir şekilde etkilenecektir bundan), paylaşılan coşkusal dirilikten analist de hasta da kendince payına düşeni alır. 
Bu deneyim analistte düşünme sürecini başlatır, bunu yorumlarla geri verme süreci izler. Hastanın savunmacı yönlerini parçalarına ayırmaya katkıda bulunacak olan şey de seanstaki deneyimin bu hakiki gücüdür. 

Böylece birbirine kavuşamamaya dair izlerin vadesinin dolduğu gözler önüne serilir. Jean, Jacques ve hatta Claude'la ortaya çıkan kimerada gózlemleyebildiğim bu görsel ve/veya duyusal deneyim, Bion'un atıfta bulunduğu, Ogden'in de tekrar ele aldığı proto-simgesel biçimlerde somutlaşmış olabilir. 
Sözkonusu proto-simgesel biçimler, analistin deneyiminde telaffuz edilmemiş, kimi zaman da hissedilmemiş olgulardır; bunlar analizin asimetrik durumu içerisinde, analitik çiftin öznelliklerarası bilinçdışında veya analistin depersonalizasyon deneyimi içinde ve aracılığıyla şekil almakta olan olgulardır. 
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Fakat De M'Uzan kimerayı esasen, izlerini “öteki kişi”ye kadar takip ettiği bir yaratım olarak düşünmekle analistin depersonalizasyonunu vurgulasa da (1978, s. 58) ve ona göre “duygulanımın misyonunun” yegâne temeli nihayet kendini ifade etmeyi başarmak olsa da, De M'Uzan'a göre kendi kimerası yazarın edebi ve kültürel atıflarının renklerinde bir anlatı varsayımında ortaya çıkar. Bence öyle değildir. Kimera biçimini ve süsünü bazen kültürel, sinematografik, resimle ilgili bir repertuvardan alsa da ya da benim ilk kimeramdaki yaratikta, Imre Kertész'in kitabında (1975) toplama kampı barakasındaki varsanımsı deneyimde ve onu takip eden hemşire örneğinde görüldüğü gibi kitaplardan devşirse de, kimera duygulanımı ifade etmekten fazlasını yapar; duygulanımın izlediği yolu en derinlerine kadar takip eder. 

Benim ilgimi çeken, M'Uzan'ın “yaratıcı güç tarafından ele geçirilme”den bahsetmesidir; “yaratıcı güç tarafından ele geçirilme”, “öz koruma” alanı olarak tanımlanan yaşamsal-kimliksel düzeyle cinsel boyutun birbirine eklemlenmesini sağlar ve kimerayı doğuran “yaratıcı güç tarafından ele geçirilme anı”nda “tekinsizlik” vasıtasıyla cinsel boyuta erojen niteliğini kazandırır. İster masalsı çocuk olsun ister bir canavar, kimera hep bu arayüzde müdahil olur gibi gelir bana. Ancak benim daha duyusal ve coşkusal boyuttaki kimerama kıyasla De M'Uzan'a göre kimera daha düşünselleştirilmiş, ikincilleştirilmiş bir boyutta meydana gelir. Kaynaşmanın baş döndürücü ortamında hayata geçirilen kimera, benim bakış açıma göre, analitik çiftin her iki üyesinin de en travma içeren bölgelerinin sınırlarına dokunur. En azından, karşılaştığım kimeraların pençesindeyken bana öyle görünmüştür. 

Analitik üçüncü deneyimi üzerine ayrıntılı ve derinlikli bir şekilde düşünen Ogden, geriye dönüp baktığında Charlotte'un Sevgi Ağı isimli kitapla kendisinin çocukken hissettiği yalnızlık hissi arasındaki bağdan ve bu bağın bilinçdışı analitik ara öznellikte yeniden yaratılarak geçmişle bugünü birbirine bağladığından bahseder. Aynı şey bana da kimeraların son yapboz parçalarının da yerine oturmasıyla oldu; yürümekte yaşadığım zorluğun canavarı yankılaması, anne mahrumiyetimin ineği yankilamasi ve yalnızlığımın hemsireyi yankılaması gibi. 

Bence kimerayla çizmece oyunu arasındaki en özel bağlantı, tüm örneklerde sunulduğu gibi onları karakterize eden travma vurgusudur (Winnicott, 1971a). Mesela Iiro örneğini ele alalım; perde elli ve ayaklı Iiro, Winnicott'la arasındaki ilişkinin bilinçdışı dinamiginde birlikte çizdikleri yaratığı büyük bir şaşkınlıkla adlandırır: “Bu bir ördek!” Buna bilinçdışı bir şekilde defalarca geri dönerler. İmgeler birbirini izleyerek geliştikçe, ortaklaşa çizimlerinden çocuğun anomalisinin yarattığı travmaya ilişkin ruhsal durumu simgeleştiren bir yaratık meydana gelir. Her çocuğun benliğinde travmayla bir gedik açılmıştır. Kimera meydana geldiğinde analisti pençesine alan ele geçirilme hali, bu örnekte ısrarla geri dönen anlamlı çizime dair çocuğun yaşadığı şaşkınlığa denk gelir. Kimerayı “zihinsel çizmece oyunu” olarak tanımlayan benzerlik ilişkisi, bence böylelikle haklı çıkmış olur. Daha önce gördüğümüz gibi, Winnicott “zihinsel çizmece oyununu” rüya ekranı içinde ya da üzerinde, onun deyişiyle rüyanın görülebildiği bir yerde konumlandırır. Kimera gibi, zihinsel çizmece oyununa da can veren itkisel coşkusal bir harekettir ve ortaya çıkan çizim bulunmuş bir nesnedir. 

Bu karşılıklı ilişki hakkında ne söylenebilir? Bunu Ogden (1994) ve Grotstein (2005) tarafından geliştirilen, ama daha önce Klein (1946) ve Winnicott (1971a) tarafından çapraz özdeşleşim (yansıtmacı ve içe atmacı) terimleriyle anlaşılmış olan yansıtmacı özdeşleşim ötesi kavramının bir biçimiyle ilişkilendirmemek elde değil. Böyle bir ilişkilendirme, benim kimera deneyimlerimdeki bedensel deneyimde gayet mevcut olan ve keskin bir şekilde hissedilen çapraz yansıtmacı özdeşleşim etkileşimini de tasdik eder. Sanki bu deneyim, somatik ve ruhsal boyutların henüz ayrışmamış olduğu proto-zihinsel matrise ait gibidir. O halde kimera, yansıtmacı özdeşleşimin etkisinden hangi bakımdan farklıdır? Bana göre bu bir derecelendirme meselesidir. Bahsettigim bu deneyimlerde, dönüşümün etkisi bana zaman zaman kayda değer büyüklükte göründü. Tüm varoluşumu ilgilendiriyordu, oysa yansıtmacı özdeşleşimin etkisi kişiliğin tamamını değil, ruhsal bir durumu ya da bedensel bir durumu ilgilendiriyor gibi görünmektedir. 


SONUÇ 

M. de M'Uzan'la bu makaleyi tartıştıktan sonra, fikir alışverişimizden çıkarsadığım birkaç noktayı netleştirmek isterim. “Kimera” kavramı söz konusu olduğunda, bu kavramı kuramsal anlamda De M'Uzan'a borçlu olduğumun farkındayım; ancak ikimizin kimerası birbirinden farklıdır. M. de M'Uzan “öncelikle ve her şeyin üstünde, seansın göbeğinde gelişen ruhsal yapılara” vurgu yaparken, ben tamamen olmasa da ağırlıklı olarak çocukluk çağı travmalarının önce dışarıda bırakılan, sonra paylaşılan izlerini ve bu izlerin simgeleştirilmesini vurguluyorum. İşin aslı, kimerada kendi travmalarımızı kullanıp kullanmamamız bizi birbirimizden ayırıyor. M. de M'Uzan'a göre, “bu izler her zaman adeta bir kurgu, dolayısıyla bir fabl görünümündedir.” De M’Uzan, “Bu varsanımsı ekonomik işleyişin can alıcı noktasında genellikle 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kendi kültürüme ait görsel algısal bir öğeye (bir gravür, bir roman sahnesi vb.) başvururum” der. Şöyle düşünür: “Bedensel hislerden (sıcak, soğuk, çeşitli duyusal deneyimler vb.) doğan figüratif temsillerden yararlanırım”. Fikir alışverişimizin dinamikleri içinde şöyle ifade etmek mümkün -ondan alıntı yaparak söylüyorum— onun “kimerası” “hayalin önemli rol oynadığı küçük *varsanilardan' ileri gelir”, benim *kimeram" ise analistin coşkusal olukları içindeki travma içeren izlerin bilinçdışı karşılaşmasından doğar. Analist bu izlerin kendisi için travma içeren varlığını ancak “olaydan sonra” fark eder. 

Çok sayıda kaynaktan beslenen —yıkıcılık ya da derinlemesine işleyememe- bu biçimsizlik alanlarında, yankılanan deneyimlere sadece temel sunmakla kalmayıp o deneyimlerin örgüsünü ve dokusunu da oluşturan şey bence iki tarafın travma içeren bölgeleridir; sanki birinde ortaya çıkan yaratık, ötekinin travmasına giden yolu açar. Simgeleştirmenin eksikliği ya da hiç olmayışı durumunda o yaratığı hâsıl eden varsanımsı süreç ışığında, acıların çocuğu olan, çocukluk çağına özgü bir figür ve güncel-gerçek'in bir yaratığı olan benim “kimeramın”, hastanın analistin ruhsal ve bedensel gerçekliğine sızan ıstırabının verdiği esinle hayat bulduğunu açıkça görebiliyorum. Bu süreç kor halindeki acıyı analistte yeniden alevlendirir, alevlenen acı ise hastadaki o bilinçdışı parçayı yeniden kızıştırır. Analistin de hastanın da bihaber olduğu bu alışveriş bilingdigindan bilinçdışına devam eder ta ki “kimera”nın düşlemlenen temsili analistin ruhsallığında ifade bularak analiste gerekli yorumun ve müdahalenin ne olacağı bilgisini verene dek. Canlı benlik bu yolda var olmaya başlayacaktır. 

Şairin belirttiği gibi: 


Bir mantık oluşturan bu motiflerin, liflerimizin ta kendisiyle, suskun bir melodide kodlanması. Hem de ne ölüm çırpınışı, tüm varlığın aynı olduğu hakikatini altın yaralarından akıtan Kimera'nın çektiği. (Mallarmé, 1895, s. 188) 


Chiffration mélodique tue, de ces motifs qui composent une logique, avec 

nos fibres. Quelle agonie, aussi, qu'agite la Chimère versant par ses blessures d'or l'évidence de tout l'étre pareil. 

(Mallarmé, *La Musique et les lettres", Oeuvres Complétes II 

(Bütün Eserleri II], Paris Gallimard, Pléiade, 2003, s. 68-69) 


Çevirenler: ECEM ÇOBAN - BELLA HABİP 
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Çağdaş Sohbetler: 
Canavarlar, Düşler ve Delilik: 
“Kimeraların Kolları” Üzerine Yorum" 
BRUCE REIS 


Özet: Araöznelliğe dair Freudcu ve Freud sonrası yaklaşımları değerlendiren Beatrice Ithier, Michel de M'Uzan ve Thomas Ogden'in çalışmalarını karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmaya ben de Christopher Bollas’in çalışmaları üzerine bir değerlendirmeyi ekliyorum. Bu üç kuramcının fevkalade yaratıcı klinik'yaklaşımlarını, derinlemesine işledikleri Freudcu bilinçdışı iletişim mefhumuyla ve kimlik konusuna yeni yaklaşımlarla pekiştirdikleri görülmektedir. Travma içeren kimeralar hayal ürünü kimeralardan ayırt edilmeye çalışılmış; analistin hastaya dönüştüğü, paylaşılan düşler aracılığıyla yeni öznelerin yaratıldığı ve bu yolla yeni canavarların ortaya çıktığı, olmakla oluşmak arasındaki akıcı alışverişin damgasını vurduğu ruhsal alana girmek için gerekli dönüşümleri yaşayan analistin deneyimine dikkat edilmiştir. 


GİRİŞ 

Bire Ithier, Michel de M'Uzan ile Thomas Ogden'in öznelliklerarası yaklaşımları arasındaki ince ayrımları vurgulayan ustaca bir karşılaştırmayla bir diyalog başlatmıştır. Hem de en iyisinden bir diyalog! Ithier'nin çabaları analitik çalışmanın nabzının attığı yerlere ulaşmakta, Avrupa'nın, Kuzey ve Güney Amerika'nın analitik geleneklerini kapsamakta ve analistleri 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klinik çalışma içinde kendilerini yararlanılmak üzere hangi şekillerde kullanıma sunduklarını düşünmeye ve konuşmaya cesaretlendirmektedir. Ithier, Freud'un (1912) bilinçdışı iletişimle ilgili başlangıçtaki içgörüsünden ve analistlere kendi bilinçdışılarını “bir analiz gereci gibi” kullanmalarını tavsiye etmesinden başlayarak, Freudcu bir perspektiften düşünülürse öznelliklerarası yaklaşımların alacağı çeşitli biçimleri değerlendirir. De M'Uzan ve Ogden'in bilinçdışı deneyimin içinden ve bilinçdışı deneyimden yola çıkarak nasıl çalıştıklarını ve kendileriyle analizanları arasında meydana gelen bilinçdışı etkileşimlere dair geliştirdikleri karmaşık anlayış biçimlerini gösterir — bu etkileşimlerin bir kısmı simgesel âlemin dışındadır ve söze dökülmemiş halde kalır. 
Ithier'nin rehberliğinde biz de imgelenenler âlemine, düşler, delilik ve canavarlar âlemine gireriz. 


CANAVARLAR 

Mitolojide kimera, ateş üfleyen, yarı keçi yarı aslan ve yarı da yılan olan bir yaratıktır. Genetik biyolojide bu terim iki ayrı DNA setinden oluşan tek bir organizmaya gönderme yapar. De M'Uzan'dan alıntı yapan Ithier, onun analitik alan içindeki psikolojik bir yaratım şeklinde genişlettiği bu kavrayışı ayrıntılandırır. “...yeni bir organizmanın, yani kendine ait işleyiş biçimleri olan “psikolojik bir kimera'nın ortaya çıkabildiği bir depersonalizasyon deneyimine yol açar. Münasebetlerinin doğası gereği, analizanla analist farkında olmadan bu ‘masalsı çocuğu” doğururlar; bir varlıktır o, ‘gölgede iş gören ama gelişimi yaratıcılarından gelen tüm etkilere açık? bir canavardır” (Ithier). De M’Uzan’in kimerasinin ortaya çıkışı analistle analizanın bilinçdışı zihinlerinin sarmalanması veya içiçe geçmesiyle ilişkili “paradoksal işleyiş” biçiminin analistte oluşmasına bağlıdır. De M'Uzan'in bu işleyiş biçimiyle ilgili deneyimlere ilişkin tanımları dikkate değerdir. Bu ruhsal alanda analist “çok özel bir edilgenlikle karşı karşıyadır; kendi içinde vuku bulan bir şeyin kudretine maruz kalmıştır ... analist yaşar, deneyimler, tanıklık eder -tüm bu sözcükler analistin içine düştüğü iyice ağırlaşmış edilgenlik durumunun kapsamını aksettirir— ve içsel bir dönüşümden geçer” (De M'Uzan, 2013, s. 89-90). Bu durumdayken analist hastanın söylemediği bir şeye karşılık verebilir, capcanlı hissedilen imgeleri herhangi bir sorumluluk hissi olmaksızın zihninde deneyimleyebilir, birbirine dönüşen soyut şekiller ya da yüzler görebilir. Sıklıkla kısa bir süre sonra ve birden benlik müdahale eder ve böylece “kuşkusuz yorumların ifade edilmesine yol açacak olan ama aynı zamanda analistin edilgenliğin sonuçlarını anlamasına da yardım etmeye yarayan kelimeler ve cümleler araya girer. Bunun üzerine oyuncular kabul edilebilir sınırların yeniden oluşturulduğunu fark ederler” (De M'Uzan, 2013, s. 91). 


DÜŞLER 

Ithier, De M'Uzan'in kimerasını Ogden (1994a) tarafından “hükmeden üçüncü” olarak tanımlanan analitik üçüncünün özgül bir biçimiyle karşılaştırır. Yansıtmacı özdeşleşimin kullanılması suretiyle meydana gelen hükmeden üçüncü, katılımcıların bireysel öznelliklerini kapsayıcı bir etkiye sahiptir. 
Bu biçimdeki üçüncü ile Ogden'in bir başka yerde tanımladığı, Green'in (1975) analitik nesnesi gibi, analist ile analizanın bilinçdışı öznel katılımları- nın diyalektik ilişkisinin ürünü olan öznelliklerarası analitik üçüncü (1994b) arasındaki ayrıma dikkat etmek önemlidir. Bion'un hayalleme kavramından faydalanarak ve bu kavramın kullanımını genişleterek Ogden, hastasıyla ilgili daha derin bir kavrayışa ve yoruma yol açan çoğunlukla gündelik ve sıradan şeylerden oluşan rüya benzeri haller sonucunda gelişen kendi içsel dónüşümlerini tanımlar. Şöyle yazmıştır: 


Görüşme odasında hastayla birlikte olan analistin psikolojik yaşamının büyük bir boyutunun kendi hayatındaki sıradan ve gündelik ayrıntıları hayalleme biçimini aldığı kanısındayım (ki sıklıkla bunlar kendisi için büyük bir narsisist öneme sahiptir). Bu klinik tartışmada hayallemelerin sadece dikkatsizlik üzerine düşüncelerden, narsisist bir biçimde kendiyle uğraşmaktan, çözüme kavuşmamış coşkusal çatışmalardan ve benzeri durumlardan ibaret olmadığını göstermeye çalıştım. Aksine, bu psikolojik etkinlik, analitik çiftin öznelliklerarası alanında (yani analitik üçüncüde) biçim bulan, analizanın dile dökemediği (ve hatta çoğu zaman hissedemediği) simgesel ve protosimgesel (duyu temelli) biçimleri temsil eder. (Ogden, 1994b, s. 82) 


Ithier'nin altını çizmeyi seçtiği, De M'Uzan'ın araöznellik kavrayışıyla Ogden'in hükmeden üçüncüsü arasındaki benzerlik birbirine daha yakındır. 
Kimera deneyiminin uç noktalarında, diye yazar Ithier, “analist hastaya dónüşür”; De M'Uzan ise analistin “istila” ve “işgal edilmeye” izin vermek için “kişiliğinin en bireysel yanlarını geri çektiğini” yazar (Ithier’den alınmıştır). Ogden'in yansitmaci özdeşleşim sonucunda oluşur tarzda tanımladığı üçüncü de bilinçdışı şekilde “ayrı bir ben olarak bir tür degilleme içine giren” analistle ilgilidir (s. 100). Ogden'in belirttiği gibi (Ogden, 1994a, s. 100): “Yansıtmacı özdeşleşimin alıcısı aynı zamanda ayrı bir nesne olarak kendisini değilleyerek değillemenin de bir katılımcısı haline gelir, böylece yansıtıcı tarafından işgal edilmek (ele geçirilmek) üzere kendi içinde (bilinçdışı düşleminde) “psikolojik 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bir oda” hazırlar”. Ogden, De M'Uzan'ın öznelliklerarası bu anı tanımlamak için kullandığı sözcüklere benzer, duygulanmsal anlam taşıyan “kaçırma”, “şantaj”, “baştan çıkarıcılık”, “büyülemek”, “ilerleyen bir korku öyküsünün korkutucu dayanılmaz cazibesiyle afallamak” (s. 105) gibi sözcükleri seçer. 
Dolayısıyla hem De M’Uzan hem de Ogden bu süreci analistin kendi bilingdişının öteki tarafından işgal edilmesine izin vererek hastanın henüz deneyimle- 


yemediğini deneyimleyebildiği bir araç olarak görüyor gibidir. 


DELİLİK 
Ithier'nin karşılaştırmasına ben de, hastanın bilinçdışı aktarım malzemesini almak üzere analistin içinde oluşan içsel alanı tanımlayan Christopher Bollas'in (1987) daha önceki bir katkısını ekleyeceğim. Analistin kendisine, hastanın onda yarattığı çevre içinde “kaybolma” (s. 203) izni vermesi, Bollas tarafından hastanın “aktarımı kullanarak” analisti manipüle etmek suretiyle “nesnenin kimliğini kullanması” olarak görülür. Bunun olabilmesi için analistin “klinik ortamda kendi kişisel kimlik hissinin zorunlu kayboluşuna katlanabilmesi” gerekmektedir (s. 203). Hastanın sorunlu anne, baba ya da bebek yönlerine ilişkin temsilleri analist tarafından algılandığında, analist, “hastanın yarattığı çevredeki yaşamın neden olduğu kendindeki “deliliğin” çeşitli derecelerine açık kalarak” hasta tarafından “rahatsız edilmeye” ve *durum icabı hasta olmaya” izin verir (s. 204). Daha güncel bir çalışmasında Bollas, psikanalizi bilinçdışı bir nesne ilişkisi olarak tasvir eder ve daha önce vurgu yaptığı öznelliklerarası alışverişin bilinçdışı boyutları üzerine çalışmalarına devam eder. “Bilinçdışı bir özne olarak da olsa hâlâ ötekinin benim üzerimdeki etkisi tarafından şekillendiriliyorum. Kendiliğime öteki tarafından yeni bir şekil veriliyor” (Bollas, 1995, s. 25, vurgu özgün metne ait) diye yazmıştır. Analistin bu düzeydeki bir alışverişe ulaşması “bilinçdışı algılamayı, bilinçdışı örgütlenmeyi, bilinçdışı yaratıcılığı ve bilinçdışı iletişimi üstlenen” başka bir araöznellik tarafından gerçekleştirilir (2001, s. 95). Bollas hem hastayı hem de analisti bu ilişkinin gerçekleştiği bir düş alanına yerleştirir: “Freud'un bilinçdışı alıcısı, yani karşıaktarımdaki düş dizisi, hastanın bilinçdışı iletişimlerini kendi usulünce -bir düş görenden ötekine- işlemden geçirir. 
Analist seans içinde analizanı düşleyerek, hastayı başka bir yere getirerek, başka kişilere, olaylara ve yerlere dönüştürerek bilinçdışı olarak onun yapısını çözer —hastanın yerini değiştirir, onu yoğunlaştırır ve yerine geçer” (Bollas, 1995, s. 12, vurgu özgün metne ait). 

Bu üç klinik psikanalitik yaklaşım, kimliğe yenilik getiren anlayışlara 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dayanmaktadır. Bu üç kuramcının da, tanımladıkları ruhsal alanlar içinde hareket edebilme becerileri kendi özgün teknik katkılarını Freudcu ve Freud sonrası düşünceye dayandırmalarıyla ilişkilidir. Her birinin kimlik konusunda benimsediği benzersiz yaklaşıma değer vererek, getirdikleri özgün klinik yaklaşımları daha çok takdir edebiliriz. 


KİMLİĞE YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR 
De M'Uzan'ı Ogden ile karşılaştırmak ve bu karışıma Bollas'ı eklemek bizi, bu kuramcıların sabit kimlik mefhumuyla ilgili temel bazı değişimler öngördüğü meselesine getirir. Her birinin yaklaşımının merkezinde, klinisyenlerin hastalarıyla birlikte gidebildikleri ruhsal alanları olanaklı kılan kimlik mefhumunun Freudcu anlayışının gözden geçirilmesi vardır. 

De M'Uzan'a göre (1978) her şeyden önce benlik ne “ben” in içinde ne de ötekinin içinde tamamen kuşatılmış durumdadır. Benlik alanı ile benlik olmayan alanı arasında sabitlenmiş bir sınır yoktur, bunun yerine narsisist libidonun işgal edebileceği çeşitli konumlarca tanımlanan bir geçiş alam,’ bir kimlik yelpazesi vardır; De M'Uzan bu alanı “dalgalanan bireyleşme alanı” (1983, s. 61, orijinalinde italik) olarak tanımlar. De M'Uzan, Freud'un narsisist libidoyla nesne libidosu arasındaki karşıtlık ve denge kavramları ile narsisist libidonun birçok yerde aynı anda bulunmasına izin vererek oynar. Narsisist libidoyu *ben"in de içinde bulunduğu kendine ait bölgesinden çıkaran De M'Uzan, nesne deneyiminin dışsal narsisist libido olarak adlandırılabilecek deneyimle dolmasına izin verir. De M'Uzan şöyle yazmıştır (1978, s. 489- 490): “(...) narsisist libido tamamen öznenin içine yerleşmesiyle belirlenmez... 
Nesnenin, kendisini aşama aşama inşa ederken, öznenin ilk libido yatırımının bir kısmıyla birlikte öznenin bir kısmını da nasıl alıkoyduğunu gördük... Dolayısıyla nesne içine ne kadar libido çekerse narsisist libidonun da o kadar azaldığını söylemeye gerek bile yoktur.” De M'Uzan bu kimlik yelpazesiyle ruhsal yaşamımızı diğerlerinin arasında konumlandırır. Yazara göre, narsisist libido çeşitli konumları içerir ve tek bir yere yerleştirilemez. De M'Uzan şöyle yazar: 


Tıpkı “ben”in kendini yok etmeden ötekine tamamen geçememesi gibi, ötekini soyut ve anlamsız bir öğeler toplamına dönüştürmeden de nesneden 


1 DeM'Uzan(1999) geçiş alanı hakkındaki kendi görüşlerini Winnicott'un görüşlerinden ayırarak, 
kendi geçiş alanı mefhumunda dış gerçeklikten çok temsillere yapılan narsisist yatırımdaki yer degistirmelerinin önemini vurgular. 
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kendisini tamamen geri çekemez. Şeylere tanıdık olma özelliğini veren, dış dünyaya yatırılan nesne-libidosunun miktarı değil, o nesneler tarafından alıkonan ve deyim yerindeyse *ben"in harici haklarını tesis ederek öznenin öncü birliği gibi hizmet veren narsisist libido parçasıdır. (1978, s. 490) 


Thomas Ogden diyalektik olarak yapılanan ve merkezini kaybeden psikanalitik özneyi tanımlarken benzer kavramsal hareketlerde bulunmuştur. 
Yazar Freud'un analitik öznesini benliğin içine değil, bilinçle bilingdiginin diyalektik karşılıklı etkileşimine yayılmış halde konumlandırmakla işe başlar (1994c). Ogden (1994d) Klein, Bion ve Rosenfeld'in yansıtmacı özdeşleşim kavrayışını “kişinin kendi içindeki özel yerinin oluşturduğu merkezini kişilerarası bağlamda kaybetmiş” (s. 47) bir özne kavramı öne sürdükleri fikrini esas alarak okumaya devam eder. Ogden (1994e) ayrıca Winnicott'un bebek diye bir şey yoktur önermesine dayanarak, merkezini kaybeden özne kavrayışını Winnicott'un öznelliklerarası şeması içinde genişletmeye devam eder. 
Ona göre, özne her zaman merkezini kaybeder ve her zaman bir ölçüde öznelliklerarası bağlamda ortaya çıkar. Bu hareket, Ogden'in psikanalitik özneyi şöyle ele almasını sağlar: *(...) durağan kendilik denklemindeki merkezini ebediyen kaybetmiş olan (...) özne hep kendinin yaratıcı biçimde değillendiği bir süreçten geçerek oluşmaktadır” (s. 60, vurgu özgün metne ait). 

Kimlik konusu da Bollas için gene tarifi zor bir konudur; Bollas söz yetisinin kişiliğin benzersiz verili bir niteliği olduğunu vurguladıktan sonra, bu yetinin nesnelerle karşılaşmasıyla nasıl şekil ve ifade kazandığından bahseder. 
De M'Uzan ve Ogden gibi Bollas da kişinin, nesnelerle ve ötekilerle akışkan bilinçdışı alışveriş süreçlerine gömüldüğünü, bu süreçlerin kendiyle öteki, içselle dışsal arasındaki karşıtlıkları yerinden oynattığını ancak tasfiye etmediğini yazar. Yazara göre özneler bilinçdışı olarak birbirlerinin içine doğru hareket eden, süreç içinde kişisel deneyimler yaratan ve izlerini bırakan tanımlanamaz ruhlar gibidir. 

Bollas Being a Character (Bir Karakter Olmak) isimli kitabında şöyle yazar: 


Nesne dünyasında ilerlerken, kişisel olmayan şeylere kendimizden can katarak bıraktığımız kişisel etkileri toparlar ve örgütleriz. Diğer öznelliklerle burun buruna geldiğimizde farklı sentezleri değiş tokuş eder ve ötekini bize ilişkin içsel hisleriyle baş başa bırakırken, biz de ötekinin dilinin ruhunu kendi bilinçdışımızda taşırız... Ve sanırım bizim de ruhlar olduğumuz, varlığımızı baştan başa nesne dünyasına ve insanları karşılıklı biçimlendiren rüzgârlara savuracağımız söylenebilir. (Bollas, 1992, s. 65) 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De M'Uzar'ın dalgalanan bireyleşme alanı tanımına benzer biçimde Bollas (1995), nesne dünyasının içinde hareket etmekten ve kişinin diğer insanlarla ve şeylerle karşılaşması üzerinden kendiliğini ve varlığını o dünyaya “yaymasından” bahseder. O insanlar ve şeyler aynı zamanda da kişi tarafından kendi diline şekil vermekte kullanılır. De M'Uzan gibi Bollas da öznenin nesneyi narsisist açıdan kullanışını tanımlar ve kendi klinik yaklaşımının merkezine koyduğu değişim üzerine, yani öznenin olaylara bu şekilde dahil olması sonucunda onda oluşan etki üzerine düşünür. Bollas'a göre seçtiğimiz nesneler bizi andırır ve yeniden örgütler, bizi farklı şekillerde dağıtırlar ve anahtarın kilidi açması gibi kendiligi açarlar. Öznel deneyimlemenin kaçınılmaz şekillendirici etkisiyle, yaşadığımız karşılaşmalarla sürekli değişmekteyizdir; bu tür karşılaşmalarda almaya açık olanlar için söylenebileceği gibi, “ötekinin bizi etkilemek üzere içimizden geçip giden, geçip gittikten çok sonra da o ruhun hayaletini içimizde şekillendiren yaman esintisi”yle (Bollas, 1992, s. 63) karşı karşıya kalışımızla, sürekli karşılıklı etkileşim içinde oluşumuzla değişiriz (açılır, bölünür, farklı şekilde bir araya getiriliriz). 


İÇERİYE GİDEN YOLLAR 

Analistlerin hastalarıyla birlikte mesken tuttukları bilinçdışı ruhsal alanlara giriş süreçlerini tanımlama biçimleri dikkat çekicidir. Deneyimlerinin hepsinde ilk başta bilinçdışı bir alıcılıkla temas edildiği, bu alıcılığın kullanıldığı ya da devralındığı görülür. Ithier'nin de anlattığı gibi, De M'Uzan'a göre aşırı bir depersonalizasyon kök salar ve işleyişi ele geçirir. Pek çoğumuzun belki bir sahip olunma deneyimi gibi düşünmeye meyilli olduğumuz, De M'Uzan'ın depersonalizasyon kavramı, görüldüğü kadarıyla bilinçdışı zihinlerin içiçe geçişi kavrayışının çok ötesine uzanır. Ithier'nin de tanımladığı gibi “analist ben ile ben-olmayan arasındaki farkın ve sınırların gevşediği bölgede hareket ederek kendi kimliğinde belli bir yalpalama deneyimlemeye hazirliklidir.” Ithier De M'Uzan ile Ogden arasında bir farklılık olduğunu gözlemler; şöyle ki De M'Uzan'ın araöznellik kavrayışı “analistin öznel alanının yalnızca bir yönünü değil tümünü etkiler.” Nitekim, özellikle De M'Uzan'ın *ben"in kendisini tamamen yok etmeden ötekine geçemeyeceğine ilişkin uyarısı ışığında, analistin öznel alanının hangi kısımlarının etkilendiğini, hangi kısımların etkilenmediğini söylemek, zordur. Ogden'in ileri sürdüğü, hasta tarafından işgal edilmesi ve ele geçirilmesi için analistin “psikolojik bir alan açması”yla ortaya çıkan, analistin kimliğinin değillenmesine dayanan hükmeden üçüncü mefhumunda analistin öznelliğinin ne derece etkiden uzak kaldığı aynı şekilde 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belirsizdir; ayrıca Bollas'ın, bu kendilik deneyiminin hastanın bilinçdışı etkisiyle şekillendiğine dair anlayışında da belirsizdir. Bioncu (1970) açıdan bakıldığında, her üç yaklaşımın da, analist bir-lik olma deneyimi uğruna benliginden kısmen ya da bütünüyle vazgeçtiğinde ortaya çıkan “O”daki dönüşümleri içerdiği anlaşılır. 

Bu tür deneyimler benim kendi çalışmamda meydana geldiğinde (ör. 
Reis, 201 1a) neyin düş, neyin varsanı, neyin yaratıcı güç tarafından ele geçirilme, neyin ise depersonalizasyon olduğu konusunda ayırt edici sınırlar çizmekte zorlandım. Bunun nedeni söz konusu durum meydana geldiğinde kendimi tuhaf, davetsiz ve tam tanımlanmamış bir deneyimin içine sürüklenmiş hissetmemdi. Bana kalırsa, De M'Uzan, Ogden ve Bollas'ın bütün bu tanimlamalari aynı tür temasa ilişkin deneyimlerdir, kısa veya yaygın olmaları, birincil olarak bilinçdışından önbilince doğru mu yoksa bilinçten önbilince doğru mu gelişiyor kabul edildikleri fark etmez. Hepsinde de analist kendi bilinçdışı alıcılığının bir işlevi olarak içsel bir dönüşüm geçirir. Bu tür deneyimlere açık analistlerin kendilerini bu görüngünün bir çeşidiyle sınırlı bulması (yani düş görme benzeri hayallemenin olması ama varsanının olmaması; kimera yaşantısının olması ama duruma bağlı hastalığın olmaması gibi) benim için şaşırtıcı olurdu. Dünyanın dört bir yanından meslektaşlar, kendi bilinçdışlarını “bir analiz aracı” olarak kullanmalarını salık veren Freud'un tavsiyesini ciddiye alarak, bu alanla ilgili, kendi bölgesel tarzlarından ve şahsi imzalarından harmanladıkları çok yönlü ve zarif yaklaşımlar geliştirmişlerdir (yalnızca birkaç isim anmak gerekirse, sözgelimi Ferro ve Civitarese, 2015; Baranger ve Baranger, 2009; Brown, 2011; Bolognini, 2011; Diamond, 2014; Roussillon, 2011; Botella ve Botella, 2005; Bass, 2015; Grotstein, 2000). 

Ithier tarafından başlatılan tartışmanın ilgi çekici bir yönü, özellikle Kuzey Amerika'da analistlerin dikkatini yeterince önemsenmemiş olan Freudcu araöznellik kavramının çeşitli boyutlarına çekmesidir. Bu diyalog, söz gelimi tek kişilik psikolojiyle iki kişilik psikoloji arasında uzun zamandır süregiden tartışmanın nasıl, dikkatimizi bu temas seviyesinden uzaklaştıran boğucu bir zıtlık yarattığını ve böylelikle öznelliklerarası alışverişin bilinçdışı yönlerinin tam anlamıyla takdir edilmesini nasıl sınırlandırdığını göstermektedir. De M'Uzan, Ogden ve Bollas'a göre odaklanılan şey bir ya da öbür öznellik değildir, hatta bu iki öznellik arasındaki ilişki bile değildir; onlarla hastaları arasında gelişen bilinçdışı süreçlerdir. Olma ve oluşmaya dayalı akışkan alışverişler halinde meydana gelen bu bilinçdışı süreçlerde analist hastaya dönüşür, paylaşılan düşler aracılığıyla yeni nesneler yaratılır ve canavarlar ortaya çıkar. 
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Belki de bu noktada, analistin bilgi konusundaki taahütlerinin bilinçdışı iletişim gibi bir görüngünün nasıl meydana gelebildiğiyle ilgili çeşitli kavramsallaştırmalara yol açması ve bunun yolları üzerine düşünmemiz mümkündür. Örneğin Bioncu yaklaşımla çalışan bir analist içten içe dünya hakkında, bilgi hakkında, zihin ve zihnin bedenle ilişkisi hakkında belli bazı felsefi varsayımlar taşıyacaktır. Bion'un yaklaşımının Locke ve Kant'ın ampirik ve anlıkçı gelenekleri üzerinde temellendiğini, Locke ve Kant'ın ise algının duyumlarımızla şekillenen dışsal maddi bir dünyanın içsel (zihinsel) temsili olduğuna dair Descartesçı taahhüdü daha ileri götürdüğünü görebiliriz. Böylece, Bion'un beta öğelerini farklı öğelere ayrılmış duyu verileri olarak kavrayışında, anlama yetisinin oluşturduğu karmaşık içsel algıların yapıtaşları olarak hizmet eden anlamsız öğeler olarak görmesinde, hem soyut hem de ikici bir yaklaşım buluyoruz. Böylece, Bion'un beta öğelerini farklı öğelere ayrılmış duyu verileri olarak kavrayışında, anlama yetisinin oluşturduğu karmaşık içsel algıların yapıtaşları olarak hizmet eden anlamsız öğeler olarak görmesinde, hem soyut hem de ikici (düalist) bir yaklaşım buluyoruz. Soyut olmasının nedeni temsillerimizin, bilinemeyen bir gerçekliğe ilişkin sonsuz türevi olan deneyimlerden oluşmasıdır. İkici olmasının nedeni ise, bedensel duyumlarımızın deneyime ve temsile yol açtığı düşünülen zihinsel işlemlerden ayrı tutulmasıdır. Burada tartışılan öznelliklerarası kavrayışları zihinler, bedenler ve bilgiyle ilgili farklı varsayımlar içeren temsili olmayan bir görüngübilim (Reis, 1999a; 1999b; 2006; 2007; 2009b; 2010a; 2010b; 201 1b) çerçevesine oturtmak da mümkün olabilir. 


TRAVMA KÖKENLİ VE HAYALİ KİMERALAR 

Ithier'nin analistle analizanın “travma kökenli yakınlıklar” terimiyle vurguladığı travma içeren alanlarının kapsamını kimerayla genişletmesini dikkate değer ölçüde anlamlı buluyorum. Yazar hastayla analistin kendi kişisel travma içeren alanlarından kaynaklanan ve seans içindeki şimdi ve buradaya yayılan bilinçdışı bağlantıları ağırlıklı olarak canlı duyusal, duygulanımsal ve coşkusal biçimlerde “analiste neredeyse fiziksel bir şekilde hitap eden” diyerek tanımlar. Ithier tarafından tarif edilen bu görüngünün, benim yeniden canlanan anı görüngüsü olarak tanımladığım şeye benzediğini düşünüyorum (Reis, 2009a, s. 1365). Mamafih ben bu görüngülerin aralıklı ve çarpıcı olaylar halinde belirdiği durumlara ek olarak daha süreklilik gösteren bir biçimde de ortaya çıktığını düşünüyorum: 
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Etkin bir görüngü olarak ortaya çıkan bu durum henüz bir içerik olarak degil travma içeren etkinlegmenin şiddeti açısından deneyimlenir. Anı bir deneyimin içeriğine gönderme yapmaktan çok, bir eylemdir, bedenin duygulanımsal olarak yeniden etkinleşmesidir. Klein'in (1957, 1961) “duygulardaki anılar” diye adlandırdığı anılara benzerdir ve belki deneyimin hastayla analist arasındaki bilinçli olmayan duygulanımsal alışverişin yakınlığın- da içkin olarak bulunduğu düşünülebilir. 


Bu görüngüleri, analiste bir seslenişin yaratılmasına psikanalitik olarak tanıklık etme konumuna, aktarım ve karşı aktarımın edimsel ve motor boyutlarındaki bir iletişime bağlıyorum. Bu iletişim insanın simgesel olarak kavrama ve hayal etme becerisinin sınırlarının ötesinde olan ama gene de hastayla analistin karşılaşmalarından birlikte bir tanıklık etme deneyimi oluşturmalarına olanak veren deneyimi aktarır. 

Ithier'nin analistle hasta arasındaki travma içeren bağlantılara dair tasviri bana Davoine ve Gaudilliere'in (2004, s. 11) önemli bir çalışmasını anımsattı. Bu çalışmada yazarlar, hastayla analist arasındaki “toplumsal bağın” bireysel delilik üzerindeki toplumsal tarihin etkilerini hafifletebileceğini belirtmişlerdir. Ithier gibi bu yazarlar da analistin söylemeyi amaçlamadığı sözcüklerin dile gelişini ve analistle hastanın, analistin geçmişindeki olaylarla bağlantı kurunca hastanın geçmişindeki karakterlere dönüşmelerini tarif etmişlerdir: 


Böyle anlarda, eskrimde dendiği gibi bir şekilde analiste tuse yapıldığında, analist araştırmanın felaketli alanına yakalanmıştır. Özneyle nesne karışmıştır: Hem burada hem orada, hem içeride hem dışarıdadırlar. Geçmiş şimdidir, ölüler geri gelir. Seans içinde yok olma tehdidi altındaki bütün bir topluluk adına şimdi olduğu yetişkinin ağzından bir çocuğun sesi konuşmaktadır. Uzak Afrika kıyılarında işlenmiş cinayetler aynı esnada ya da yıllar önce analistin doğduğu dağlarda meydana gelen bir katliama yerleşecektir. (s. xxvii, vurgu özgün metne ait) 


Ithier'nin kimerayı travma içeren bu alanlara doğru genişletmesini söz konusu canavarın özel bir türü olarak görüp, kendisinin de yaptığı gibi onu De M'Uzan'ın kimerasindan ayıracağım. De M'Uzan'dan alıntı yapan Ithier onun kimerasının “hayalin büyük rol oynadığı küçük “varsanılardan ileri geldiğini” (oü le Romanesque joue à plein?), kendi kimerasının ise “travma içeren izlerin analistin coşkusal olukları içindeki bilinçdışı karşılaşmasından 


2 Özgün metinde Fransızca: Romans: tarafın dolu dizgin gittiği — ç.n. 
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doğduğunu” belirtir. Buradaki “hayal” sözcüğü, muhtemelen “gerçekçi olmayan” ya da “kurmaca” şeklinde de çevrilebilir ve oldukça önemlidir çünkü bizi tekrar dolu dolu hisseden ya da düşsel alanı dolu dolu yaşayan analiste getirir. Böylesi hayali bir alanla odağında hastayla analist arasında bilinçdışı bir yakınlık bölgesi oluşturduğu anlaşılan güncel-gerçek travmanın bulunduğu bir alan arasında net bir ayrım yapılmalıdır. Bu ayrım, içinde bilinçdışının ifade edilecek bir düş ya da ele geçirilme olarak şekillenebildiği bir ruhsal alan tasarlamış olan Freudcu yaklaşımlarla dikkatini analistle analizan arasındaki kişilerarası alana veren Amerikan Kişilerarası ve İlişkisel yaklaşımları arasında gözler önüne serilmektedir; söz konusu kişilerarası alan güncel-gerçek travma içeren geçmiş olarak anlaşılan şeylerin çözülmüş parçalarının yeniden canlandırıldığı, simgeleştirildiği ve anlaşıldığı bir tiyatro gibi görülür. Bu ikinci kavrayışta güncel olaylara ve güncel-gerçek travmaya odaklanılması Freudcu alanda çalışan analistlerin öne sürdüğü bazı somutlaştırmalara yol açabilir; çünkü travma içeren geçmişin üzerinin açılması ve ózümsenmesinin kendisi başlı başına terapötik bir nihai hedef haline gelebilir. Şunu açıkça belirtmek isterim, Ithier'nin sunduğu o üç hastayla çalışmasına yaklaşımında var olan imgesel bileşen ve yazarın “metaforlu bir yorumlama tarzına” (Ithier) başvurduğu göz önünde bulundurulduğunda onun bu potansiyel tehlikenin tuzağına düşmüş olduğunu düşünmüyorum. 

Hayali olanla travma kökenli kimeralar arasında, analistin kendiliğe yönelimi ve analitik deneyimin doğası bakımından da farklılıklar vardır. 
Travma kökenli yakınlıklar alanında çalışan analist kendini kaybetmekten ziyade aktarım-karşıaktarım içinde kendisini ya da kendi geçmişinin bilinmeyen yönlerini canlandırma (yani bulma) eğilimindedir. Elbette alanlar arasındaki ayrım net değildir ve travma içeren ağlar bilinçdışı iletişimin hammaddesine değişen derecelerde nüfuz etmiştir. Bu alanlar arasındaki ilişki her zaman bir ölçüm meselesi olacaktır. Bununla birlikte, işin can alıcı noktası analistin her duruma göre farklı hareket edecek kadar maharetli olmasıdır. Bu denge içinde çalışan analistin dikkatli olup kendiliğin çözülmüş yönlerine odaklanırken hastaya olan bilinçdışı ilgisinin dinamik yönlerine odaklanmayı ihmal etmemesi ya da günceli vurgularken muğlaklığı vurgulamaktan da geri kalmaması gerekir.? Bariz bir risk de temel belirsizliklerin damgasını vurduğu çoklu gerçeklikler âleminde (Kohon, 1999) çalışmaktan ve Eigen'in (2011) bahsettiği bilmemenin faziletlerinden vazgeçip olanın tek bir otoriteye dayan- 


3  Budengenin iyi bir örneği Katz'da (2014) bulunabilir. 
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dığını iddia eden somutlaştırılmış anlatısal anlamalara yönelmekten kaynaklanır. Travmanın sağaltımın yanılsamalı alanı üzerindeki muhtemel çökertici etkisi göz önünde bulundurulursa, analistin bu değişme potansiyeline karşı uyanık olması gerekmektedir. 


SON BİR NOT 

Canavarların, düşlerin ve deliliğin psikanalitik değerlendirmesi bizi, yerde ve gökte kendi öznelliklerarası felsefelerimizde hayal ettiğimizden çok daha fazla şey olduğu sonucuna götürebilir. O tuhaf meşgale alanı, düşlerin, ruhların, ele geçirilmelerin olduğu o dalgalanan bireyleşme alanları analistlerin günlerini geçirdikleri bilinçdışı alanlardır. Bir fısıltı duymak, bilinmeyenle karşılaşmak üzere çalılar arasında hastayı takip eden, kaybolan, kendini kaybeden analist kendisini uzun soluklu bir sürece adamıştır. 

Kimeranın ıstırabıyla ilgili Mallarme'den alıntı yapan, De M'Uzan'la Ogden'in çalışmalarından yaptığı karşılaştırmada bir mantık oluşturan motiflerin kimerada bir araya gelişinin böylesine iyi temsil eden ve araştırmasını travma içeren yakınlıklar âlemine kadar genişleten Ithier'den daha iyi bitiremem. Ithier Freudcu araöznellik üzerine uluslararası bir diyalog başlatmıştır. 
Ben kendi adıma, bu diyalog bir melodide kodlandığında ortaya çıkacak müstakbel nağmeleri sabırsızlıkla bekliyorum. l 


Çevirenler: CEMİLE SERİN GÜRDAL - BELLA HABİP 
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Çağdaş Sohbetler: 
Béatrice Ithier'nin *Kimeralarin Kolları” 
Makalesi Üzerine Bir Yorum* 
JAN ABRAM 


Özet: Bu yorumda öncelikle, Béatrice Ithier tarafından önerilen kimera kavramını nasıl anladığımı özetleyeceğim. Yazımın ana kısmı, Ithier'nin kendi “kimera” kavramının Winnicott'un Therapeutic Consultations (Terapötik Görüşmeler, 1971) kitabında anlattığı çalışmaya tekabül eden bir tür “ruhsal çizmece oyunu” olarak tanımlanabileceği iddiasına odaklanacaktır. Ithier kimera kavramının özünde analistle hasta arasındaki travma kökenli bağ mefhumu yatmaktadır ve Winnicott'un çalışmalarından da bu yüzden bahsetmiştir. 

Ithier'nin önermesinin, Winnicott'un terapötik görüşmelerine temel oluşturan kuramıyla ilgili yanlış bir algılamaya dayandığını da tartışacağım. Travma yaşamış hastalarla yaptığı çalışmalara ilişkin klinik örnekler veren Ithier'den farklı olarak Winnicott “ortalama olarak kabul edilen bir çevreden” yani yeterince iyi bir aileden gelen hastaları seçmeye dikkat etmekteydi. Dahası, Winnicott hastalarıyla travma kökenli herhangi bir yakınlıktan ya da görüşmelerin seyri sırasında yarı-varsanımsı herhangi bir zihinsel durum deneyimlediğinden bahsetmez. Bu yönler onun kuramına dahil değildir. 

Tam tersine (Ithier'nin öne sürmeye çalıştığı kavramın aksine) Winnicott'un çizmece oyunu tanı görüşmesi olması amaçlanan bir psikanaliz uygulamasıdır. Winnicott'un terapötik görüşmeleri bu bağlamda, psikanalitik tedavide analistle analizanın sıradan gündelik çalışmasıyla karşılaştırılabilir. 


(*) Int J Psychoanal (2016) 97: 489-501 
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Benim yorumum, sembolik düşünebilen hastalarla çalışırken gelişen sıradan karşıaktarımla, tam tersine travma yaşamış ve bu nedenle sınırdurum düzeyinde ya da psikotik düzeyde işleyen hastalarla çalışırken gelişen sıradışı karşıaktarım arasındaki ayırımla ilgili bir soruyla sonuçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Çizmece oyunu, karşıaktarım, ruhsal duyarlılık, ruhsal sağ kalım, simgesel düşünme, terapötik görüşmeler, Winnicott. 


B Ithier’nin makalesinin başlığı bedensel bir imgeyi çağrıştırmaktaydı; kimeralar sanki kollarıyla tutma yetisi olan insanlardı. Ancak görebileceğimiz gibi, Ithier'in kimerası analisti tedavinin seyri sırasında belli bir noktada ele geçirmekteydi. Bu durum da klinik çalışmada fantastik bir öğeyi ortaya çıkarmaktaydı. 

Beatrice Ithier, temel önermesini girişte belirtmektedir. “Kimera” kavramını, ilk kez 1978'de tanımlayan Michel de M'Uzan'in çalışmasından ilham alarak tanıtacaktır. Ancak kendi kimerasını tedavinin seyri sırasında analitik çift arasında gelişen “travma içeren alanların bilinçdışı yakınlığı üzerine temellendirerek” De M'Uzan'ın kimerasından farklı olduğunu tartışacaktır. 

Ogden'in “analitik üçüncü” (1994) kavramını izleyerek Ithier kendi “kimera”sını, “öznelliklerarası üçüncü” olarak tanımlamakta, analistin seans sırasındaki yarı varsanımsı zihin durumunun bir ürünü olarak tanımlamaktadır. Bu durumun, seans sırasında analizanın bilinçdışından geçenlerin tetiklediği bir zihinsel duruma gönderme yapmakta olduğunu düşünüyorum. Ithier'nin kimerası, analistle analizan arasındaki “travma içeren bölgelerin yakınlıklarının” bilinçdışı sonucunun kimerada (ya da varsanıda) billurlaşmasından doğmuştur. Bu da, Freud'un 1912'de yazdığı gibi (Ithier tarafından makalenin başında alıntılanmıştır), analistin “(...) bilingdigini tıpkı alıcı bir organ gibi hastanın bilinçdışı vericisine çevirme” yetisine bağlı olarak meydana gelmektedir. Analistin Freud tarafından savunulan bu tekniği sürdürebildiğini ve “tıpkı bir telefon alıcısının mikrofonun vericisine uyumlandığı gibi” alıcı bir hale büründüğünü kabul eden Ithier hastanın bilinçdışı travmasının analistin buna karşılık gelen travmasını “ele geçireceğini” ileri sürer. Bunun bir sonucu olarak da “ele geçirilme” analistteki kimerayı yaratacaktır ve daha önce de belirtildiği gibi Ithier bunu öznelliklerarası üçüncü olarak da tanımlar. 

Ithier'nin klinik örnekleri analistin o sırada fiilen (Ithier'nin kavramlaştırmasına istinaden) depersonalize olmasına karşın, kimeranın analistin bilinçli zihnine nasıl yerleştiğini tanımlamaktadır. Analist kendi benzer ruhsal travmasının farkına vardıkça analizanının ruhsal travmasını daha iyi kavrayabilir. Böylece, analistin kimerasının anlamı analistin söze dökme ve hasta için anlamlı bir yorum yapma yetisine yol açar. Ithier analistle analizan arasında travma içeren bölgelerin bilinçdışı yakınlığının kimera kavramının çekirdeğini oluşturduğunu vurgular. 

Ithier önermesini savunmak için makalesine, iki iyi bilinen yazarın iki özgün kavramını nasıl anladığını özetleyerek başlamıştır. Çalışmaları Fransa'da iyi tanınan Michel de M'Uzan kimera kavramını 1978'de önermiştir. 
Daha sonra 1994'te çalışmaları uluslararası alanda bilinen Thomas Ogden, De M'Uzan'ın kimera kavramını çağrıştıran ancak daha farklı olan “analitik üçüncü” kavramını önermiştir. Ek olarak makalenin daha ileri safhasında Ithier, Donald Winnicott’un (1971) bir kavramdan çok “terapötik görüşmelerinde” bir tanı aracı olarak “psikanalizi uygulama” yolu olan “çizmece oyununu” kayda geçirmiştir. Bu kuramcılara ek olarak Ithier, kendi kuramsal araştırmalarını besbelli tamamlayan birçok yazarın kavramlarına ve kuramlarına atıfta bulunmaktadır. Örneğin, Baranger'nin “alan kuramı”, Bion'un “analitik nesneler” kavramı, Rosenfeld'in “kördüğüm” üzerine çalışması, Scarfone'un “geçmemiş zaman” kavramı, Asséo'nun “travmanın baglanması” kavramı, Laplanche'in “genelleştirilmiş baştan çıkarma” kuramı, René Roussillon'un “birincil simgelestirme" kavramı ve Ruggero Levy'nin “ruhsallikta simgesel olmayan alanlar” üzerine yorumları. Sonraki atıflar ise Esther Bick'in, Didier Anzieu'nün, Didier Houzel'in ve Genevieve Haag'in çalışmaları üzerinedir. Çeşitli yazarların kavramlarına ilişkin bu zengin göndermeler Ithier'nin kapsamlı okumasını göstermektedir. Bu kuramların birçok yönü Ithier'nin ana argümanına denk gelse de ileri sürdükleri fikirleri destekleyen bazı temel kavramlar birbirlerine aykırı olabileceği gibi muhtemelen Ithier'nin önermesini dayandırdığı temel kuramlarla da tezat teşkil etmektedir. 
Yukarıdaki yazarların çalışmalarını karşılaştırmak uzun bir araştırma olur fakat, örneğin PEP Open'da bu makale üzerine değerlendirmelerden birinde Ithier'nin Botellalar'ın çalışmasına yaptığı atıf sorgulanmıştır. Değerlendirmeyi yazan Ellen Sparer, Botellalar'ın çalışmasının Freud'un yapısal kuramına dayandığına, oysa Michel de M'Uzan'ın (Ithier'nin önermesinin temelini oluşturan) çalışmalarının Freud'un yapısal kuramını reddettiğine işaret etmektedir. Bu örnek psikanalitik literatürde kuramların nasıl kolaylıkla bir araya getirilebildiğini ve böylece yazarın ileri sürdüğü kuramsal görüşlerin değerini düşürdüğünü göstermektedir. Bu yorumda, Ithier'nin Winnicott'un 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“çizmece oyunu” kuramının altını çizerken benzer bir şeyi, istemeden de olsa, yaptığını göstermeyi umuyorum. 

Dikkat etmeye değer bulduğum bir diğer husus da şu; (kavramların tarihi sıralaması bağlamında) önce De M'Uzan'ın kavramının 1978'de, sonra Ogden'in analitik üçüncü kavramının 1994”te tanıtılmış olmasına karşın bu iki kavram arasındaki benzerliğin psikanalizin “kuramsal, klinik ve dilin yarattığı sınırların ötesinde” nasıl geliştiğini göstermesi son zamanlarda öne sürülmüştür (Scarfone, 2013; De M'Uzan, 2013 içinde). 

Ithier, Ogden'in kavramının geçerliğini göstermesine karşın bunun kendi önerdiği kavramdan da, De M'Uzan'ın kimerasından da farklı olduğunu ileri sürer. Daha sonra, De M'Uzan'ın “paradoksal sistemi”yle Ogden'in “hayalleme” üzerine fikirleri arasında ilginç bir bağlantı kurar, Ogden makalesinde bu fikirlerin onu hükmeden üçüncüye götürdüğünü belirtmiştir. 


Ogden'in bu “hükmeden üçüncü”nün ara öznelliğine yakıştırdığı hayatın özelliği “kimera”da da bulunmakla birlikte ikisinin vurgusu farklıdır çünkü “kimera” gerçek bir insan olarak tasavvur edilir, tıpkı çizmece oyunundaki gibi analitik çiftin iki üyesinin müdahalelerinden ve terapötik görüşme sırasındaki beklenmedik gelişmelerden doğan yeni bir yaratık gibidir. (...) 
Hakiki bir ruhsal cisimleşmeye yol açan “kimera” De M'Uzan'ın bilingdişıyla önbilincin sınırlarında konumlandırdığı bir alana aittir. (s. 60-61) 


Ithier sonlandırırken, Ogden'in kavramının, daha çok analistin öznelliğine karşılık gelen “kendilik merkezli bir hayalleme” olduğunu, De M'Uzan'ın ise: 


..kişi ancak olmadığı şeyi kuşatacak yeteneğe sahipse, öteki olmayı başararak, kendisi olabilir. De M'Uzan (2005) “kimlik yelpazesi” olarak kavramsallaştırdığı şeyi tanımlarken, onun anlayışına göre analistin sanki hastasıymış gibi olduğunu belirtir. (s. 61) 


Bunun olabilmesi için, Ithier’ye göre, analist içerinin yada dışarının artik algılanmadığı “içsel bir dönüşüm” sürecine girmelidir. Ithier, De M'Uzan'a göre bu süreçte analistle hasta arasındaki kaynaşmanın (benim terimim) “... her iki tarafın ruhsal işleyişini içeren bir özdeşleşime yol açmakta” oldugunu açıklar. Daha sonra, Winnicott'un “çizmece oyunu” üzerine çalışmasıyla bağlantılı olmasını umarak şu şekilde yazmıştır: 
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De M'Uzan'a göre eğer sistemin enerjisi analistten ileri gelirse, ana maddesi de kimeranın içinde yer alır. Ve eğer kimera analistin kendine özgü alıcılık becerisinden kaynaklanıyorsa, tıpkı yansıtmacı özdeşleşimin kabulünün “hükmeden üçüncü”ye önayak olması gibi, kimera konusunda da bilhassa ötekinin kimliği hususunda analiste daha çok iş düşer. (s. 61) 


Bu noktada Ithier argümanını geliştirirken, Winnicott'un çocuğu çizmece oyunu oynamaya davet ederek böyle yaptığını belirtir. Benim bunun akabinde geliştirdiğim iddiamı anlatmak için Ithier'nin tartışmasını bütünüyle alıntılayacağım. 


Bana göre, çizmece oyununda Winnicott'un müthiş bir kestirmeden giderek yapmaya çalıştığı şey de budur. Küçük bir hastayı çizmece oynamaya davet ederken şöyle der: “Gözlerimi kapatırım, kâğıdın üstünde böyle yaparım, sen de onu bir şeye dönüştürürsün, sonra sıra sana gelir, sen bir şey yaparsın, ben de onu bir şeye dönüştürürüm, bu bir çizmece oyunudur. 
Bundan başka bir şey yaparsın, o zaman sıra sana geçer; sen bir şey çizersin, ben de onu dönüştürürüm” (1971a, s. 12). Benim “zihinsel çizmece oyunu” olarak belirttiğim çizmece oyunuyla kimera arasında benzetmeli bir kıyaslamaya gerekçe oluşturan şey, varsanıya adeta yatkın olan bu yaratıklardır. Bu kurulumda, analist ve çocuk tarafından yapılan, sonra çocuk ve analist tarafından yapılan çizim kendi bilinçdışı süreçlerinin öngörülmeyen münasebetinden doğma yeni karakterin somut bir temsilini üretir. Burada bir kez daha çiftin iki üyesi arasındaki öznelliklerarası etkileşimi ve bununla birlikte bilinçdışına doğru bir açılmayı da görürüz; analistin en başında ilk çizgiyi ya da karalamayı çizmek üzere gözlerini kapatması, ondan sonra öteki kişinin çizdiği şey sayesinde ilk çizginin artık bir nesneyi temsil etmeye başlaması bunu açıkça ifade eder. Çatışmaya ve çocuğun ıstırabına tamamen açık ve analistle çocuk arasındaki etkileşim sürecine uzanan bir alıcılık içerisinde, yaratıkların zuhur ettiği topraklar canlanır. 
(s. 61-62) 


Şimdi yukarıdaki metin içinde birkaç noktayı inceleyeceğim. 

Beatrice Ithier bu noktada makalesinde, De M'Uzan'ın kimera kavramıyla Ogden'in “analitik üçüncü” kavramı arasındaki paralelliği nasıl okuduğunu özenle göstermiştir. Buradan yola çıkarak kendi kimera kavramının De M'Uzan'inkinden farklı olduğunu ve kendi kimerasını öznelliklerarası bir üçüncü olarak adlandırmasına karşın Ogden'in analitik üçüncü kavramından da farklı olduğunu belirtmiştir. Şimdi Winnicott'un terapötik görüşmeler üzerine olan çalışmasına dönersek, Ithier kendi geliştirdiği yeni kimera kavramının Winnicott'un çizmece oyunuyla benzerlik taşıyan bir ilişkisi 


110 jan abram 


olduğunu öne sürmektedir. Böylece kendi kimerasının “zihinsel çizmece oyunu” olarak adlandırılabileceğini göstermiştir. Ithier iddiasını, çizmece oyunuyla kendi kimerası arasındaki benzerliğin şundan kaynaklandığını söyleyerek doğrular: “...bilinçdışının ürünleri temelinde ortaya konan ruhsal çalışmadır; bilinçdışının söz konusu ürünleri bir taraftan çizmece oyunu ve oyundaki gelişmelerde diğer taraftan da kimeranın ortaya çıkışı ve kullanımında temsil bulur.” 

Bütünüyle ele alındığında Ithier'nin önermesi De M'Uzan ya da Ogdemin kuramlarından çok Winnicott'un kuramıyla aynı çizgidedir. Bu da Winnicott'un tüm terapötik görüşmelerindeki “travma içeren vurgu”yla bağıntısına dayanmaktadır. Ithier'nin kendi kimera kavramını oluşturmasının, “travma yaşamış hastaları” analiz etme deneyiminden ortaya çıktığını belirtmesi önemlidir. 

Ithier'nin tartışmasına ilişkin yukarıda belirttiğim kısa bölümden incelemek üzere çıkarılacak pek çok soru vardır. Merak ettiğim temel soru Ithier'nin iddiasıyla Winnicott'un çizmece oyunu arasındaki ilişkinin doğrulanıp doğrulanmayacağıdır. Winnicott'un terapötik görüşmeleriyle ilgili örneklemeleri kendisiyle küçük hastaları arasındaki “travma kökenli bağlantıyı” mı vurgulamaktaydı? Bu soruyu araştırmaya başlamadan önce Ithier'nin kendi kimerasının nasıl işlediğini göstermeyi hedeflediği klinik örnekleri ele alacağım. 


ITHIER'NİN KİMERA VERSİYONUNA DAİR KLİNİK ÖRNEKLER 
Ithier üç klinik örneği anlatırken, kimerayı ayrı tutarak alıcı analitik durugunun sağladığı hayallemeye gönderme yapar. Buna karşılık kimera, özgül bir şey olarak tanımlanmıştır; çünkü bep Ithier’nin kendi ruhsal travmasıyla ilişkisi vardır ve analisti hem ruhsal hem de fiziksel olarak ele geçirmektedir. 
Tartışmanın özünü koruyabilmek için, tanımlanan kimeraların “travma içeren bölgelerin bilinçdışı yakınlığını” oluşturan çekirdeği seçeceğim. Okuyucu bunun Ithier’nin kimerasını De M'Uzan'nınkinden ayıran nokta olduğunu hatırlayacaktır. 

İlk örnekte, hasta seans sırasında analistin zihninde bir Frankenstein imgesi oluşturur. Daha sonra epey düşündükten sonra Ithier kendisiyle hastası arasındaki “travma kökenli bağlantı”nın hastanede nasıl yürüneceğinin yeniden öğrenilmesine dair travma içeren anıyla ilişkili olduğunu tanımlar. 
Hastanın malzemesiyle tetiklenen “travma kökenli bağlantı”nın hastanedeki fizik tedavi olduğu görülecektir. 
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İkinci örnekte Ithier şiddet ve saldırganlık yansıtan bir hastayı betimler. Mamafih seansın seyri esnasında bunun üstesinden “huzurlu bir tekinsizlik” duygusuyla gelir. Bu duygu Ithier’nin bir inek olduğu (ineğe dönüştüğü) deneyime yol açar. Bir inek haline geldiğini hissettiğini belirtir. Bir süre sonra hastası Ithier’ye annesinin kendi annesini (hastanın anneannesini) kaybettiğinde bir inekte teselli aradığını anlatmıştır. Bu andan sonra ve seansın dışında, Ithier kendisinin de iki yaşında bir çocukken, anneannesiyle bir çiftliğe süt almaya gittiklerinde bir inek tarafından teselli edilmiş olduğunu hatırlar. Bu travma kökenli bağlantı annenin yokluğuyla bağlantılıdır ve sonuçta Ithier'nin, hastasının travmasının doğasını anlamasına yardım etmiştir. 

Üçüncü örnek Ithier’yi varsanımsı durum olarak tanımladığı noktaya götürür —“yer/zaman yönelimini kaybetmiş ve düşsel bir deneyimin içinde”— tıpkı bir kimera gibi kendisini kollarıyla fiziksel olarak hastasının omuzlarına sarılmış bulur. (Makalede bu netleştirilmemiş olsa da hastasının omuzlarına sarılması tarifini güncel bir gerçeklikten çok kendi düşsel hayallemesinde yapmış olduğunu varsayıyorum.) Hastanın hastaneye yatışı ve terk edilmeye ilişkin üzücü anısı Ithier'nin sanki kollarında iki yaşında bir çocuğu tutuyormuş gibi ve yanağını kendi yanağında gibi hissetmesine yol açmıştır. Bu üçüncü kimeradır ve bu örnekte lthier kendi anısıyla ilişki kurmaz ancak seans içinde tıpkı hastayı geçmişte tutan bir hemşire gibi olmayı (bir inek olmak gibi) deneyimleyerek anlar. 

Ithier farklı biçimlerde kimeralar tanımladığını vurgularken, bana onun kimera olarak tanımladığı şey (hayallemeden farklı olarak), kendisini ele geçiren, yoğun coşkusal —yarı varsanımsı— bir deneyim gibi görünüyor. Ithier, depersonalizasyon deneyimini oluşturanın da bu olduğunu gösterir — De M’Uzan’1n kimerayla ilgili çalışmalarında tam olarak bu şekilde olmasa da yazar bunu vurgulamıştır. Fakat ek olarak, onun argümanının önemli bir noktasıdır bu, Ithier'nin kimerası bir “yaratık”tır. Başka bir deyişle, Ithier'nin inek ya da hemşire haine gelişini anlatışındaki gibi, analist reenkarnasyona ya da bir bedende cisimleşmeye yakın bir deneyim yaşar. 

Özetle, Ithier kendi kimerasını De M'Uzan'inkinden a) analistle hasta arasındaki travma kökenli bölgelerin yakınlığı ve b) depersonalizasyona bağlı yarı-varsanımsı bir durumun pençesindeki analisti istila eden kimera görüngüsü üzerinden ayırt eder. Hastanın travma içeren bölgesi analistin travma içeren bölgesiyle bu haldeyken buluşur ve o anda, eğer Ithier'yi doğru anladıysam, kimera doğar. 
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KİMERA VE RUHSAL ÇİZMECE OYUNU: 

ITHIER'NIN ÖNERMESİ MEŞRU MU? 

Winnicott, Therapeutic Consultations (Terapötik Görüşmeler) adlı kitabında 
21 terapötik görüşmeyi sunarken kendisiyle küçük çocuklar arasında paylaşılan travma içeren bölgelerden bahsetmez ya da depersonalizasyon veya varsanı yaşayan zihin durumlarına atıfta bulunmaz. Ithier'nin hastanın ve analistin örtüşen travma içeren bölgelerinden oluşturduğu kimera kavramının tersine, Winnicott'un çizmece oyunundaki çizimler hastanın gündelik yaşamındaki sorunlara ilişkin çizdiği temsillerdir. Başka bir deyişle, çizimler erken: ruhsal travmalardan köken alan bedensel güncel-gerçekleştirmelerin aksine, bilinçdışı çatışmaların ve kaygıların simgesel temsillerini gösterir. Bu nedenle, Ithier’nin iddiasının meşru olmadığını çünkü Winnicott'un hastalarının travma yaşamış hasta grubuna göre daha gelişmiş bir coşkusal düzeyde işlev gördüğünü söyleyebilirim. Winnicott'un da güçlü bir biçimde vurguladığı bu iki grup arasındaki önemli ayrımın üzerinde duracağım. 


WINNICOTT'UN TERAPÖTİK GÖRÜŞMELERİ 
Katılmadığım kısmı gösterebilmek için Winnicott'un çizmece oyununu kullanarak yürüttüğü terapötik görüşmelerle ilgili yazılarını yeniden inceleyelim. 

Winnicott, güncel coşkusal bir sorun nedeniyle kendisine yönlendirilen çocuklar ve ergenlerle yaptığı ilk yorum görüşmesinde çizmece oyununu kullanmaktadır. Terapötik Görüşmeler kitabındaki ilk cümlesi: “Bu kitapta psikanalizin çocuk psikiyatrisine uygulanışı ele alınmaktadır” şeklindedir (s. 1). 
Serbest çağrışımın insanların normal bir etkinliği olduğunu ve hastanın dil üzerinden getirdiği bilinçli çağrışımların bilinçdışına bastırılan coşkuların türevlerini içerdiğini fark eden Freud'u takiben Winnicott, küçük hastasıyla oynadığı çizmece oyununun bastırılmış duygulara giden “kral yolu” olduğunu bulmuştur. Winnicott'la küçük hastası tarafından yaratılan bir seri yeni sunum, çizilen resimler biçimindeki bilinçdışı iletişimleri gösterir. Karşılıklı yapılan bu resimler sorunun kaynağıyla ilişkili, örneğin bir coşkusal sorun gibi henüz bilince dahil olmamış bilinçdışı öykülere işaret etmektedir. Her görüşmede otuz kadar çizim yapılmıştır. 

Daha erken dönemdeki spatula oyunundan (9 ila 18 aylar arasındaki bebeklerle oynanır) (Winnicott, 1941) köken alan çizmece oyunu böylece Winnicott için bir tanı aracı olmuştur. Winnicott, görüşmelerin soruna bir tanı getirmesine ek olarak hastaya terapötik bir deneyim de sunduğunu fark etmiştir. Bunun, kitabında gösterdiği gibi, hastadaki bir tıkanmayı açarak — bir 


çağdaş sohbetler: béatrice ithier'nin “kimeraların kolları” makalesi üzerine bir yorum 113 


düğümü çözerek bir başka etkisi daha olmuştur. Bu görüşmelerin içeriği Winnicott'un analitik süreci nasıl başlattığını da göstermektedir. Winnicott, bu şekilde yapılan bir tanılamanın, uygulamada tek seferlik bir görüşme (kimi vakalarda birçok görüşme serisi olabilir) olmasıyla psikanaliz tedavisinden farklı olmasına karşın, psikanalizin metodolojisinde de bulunduğunu vurgulamıştır. Aşağıdaki listede Winnicott'un çizmece oyununun beş ana özelliğini nasıl özetlediği görülmektedir: 


e Yeterince iyi bir çevredeki çocuk için bir tanı aracıdır fakat aynı zamanda da psikoterapötiktir. 

e Çocuğun (ve ailenin) yardım alacağına ilişkin güvenine ve umuduna dayanır. 

e Görüşmeyi yapan kişi tarafından başlatılır ve kucaklanır fakat görüşmeyi yapan kişi asla baskın olmamalıdır, eşit olmak çok ónemlidir. 

* Teknik basittir, amaç oynamayı ve sürpriz öğesini kolaylaştırmaktır. 

e Kâğıt üzerindeki etkileşimin sonuçları bilingdiginin temsilleri olan rüyalara benzetilebilir (Winnicott, 1989 (1968). 


Winnicott'un da belirttiği gibi kendi icadı olmayan çizim oyununun küçük hastanın serbest çağrışımda bulunmasını sağlayan, böylece sorununun nedenini aydınlığa kavuşturan bir araç olduğunu belirtmek önemlidir. Listedeki birinci maddede, çizmece oyununun amacının yeterince iyi bir çevredeki çocuk için “bir tanı aracı” olarak gösterilmesi manidardır (italikler bana ait). 
Winnicott'un buradaki vurgusu, oynama yetisi gelişmiş çocuklara ve ergenlere atıfta bulunduğunu göstermektedir (italikler bana ait). Başka bir deyişle bu çocuklar “travma yaşamış” olarak tanılandırılmamışlardır. 

İkinci özellik, Winnicott'un ailelerin yardım geleceğine ilişkin umutlarını fark etmesiyle ilişkilidir. Bu özellik yeterince iyi bir aile ortamını gösterir. 
Üçüncü ve dördüncü özellik teknikle ve Winnicott'un rolüyle ilişkilidir. “Başlatılır ve kucaklanır” ifadesi Winnicott’un psikanaliz tedavisi ve psikanalitik çerçeveyle ilgili yaklaşımı hakkında pek çok şey söylemektedir, yani analist hem içsel hem de dışsal olarak kucaklayıcı bir çevreyi oluşturan bir ortam sunar. Bu ortam içinde, erken dönemde annenin bebeği kucakladığı yeterince iyi ebeveyn bebek ilişkisine benzer olarak “eşitlik önemlidir”. Kolaylaştırıcı oyun ve sürpriz öğesi Freud'un teknik üzerine erken dönem yazılarını (Ithier'nin alıntı yaptığı yazısından) anımsatmaktadır: 
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.. en başarılı vakalar kişinin görünüşte hiçbir amacı yokmuşçasına ilerlediği, kendisine her yeni dönemeçte bir sürprizle karşılaşma izni verdi ği ve tüm yenilikleri açık zihinle karşıladığı vakalardır... (Freud, 1912, s. 114) 


Beşinci özellik, “kâğıt üzerindeki etkileşimin sonuçları bilinediginin 


temsilleri olan rüyalara benzetilebilir” aslında Ithier'nin de belirttiği gibi Winnicott'la hastası arasındaki oyunun bir “ürünü”dür. Ama “travma içeren bölgelerin yakınlığına” ilişkin atıf nerededir? Böyle bir atıf yoktur, çünkü kendisinin de belirttiği gibi Winnicott bu özgül görüşme biçimini ken di yararına kullanabilecek vakaları seçmeye dikkat eder. Ve aslında, bu yöntemi travma yaşamış hastalarla kullanmaya karşı da uyarır. 


Şimdi şöyle der: 


Bir grup vakada bu tür bir psikoterapötik görüşmeyi kullanmaktan kaçınmak gerekir. Çok hasta çocuklarla yararlı bir çalışma yapılamaz demiyorum. Eğer çocuk terapötik görüşmeden çıkıp anormal bir aile ortamına ya da sosyal ortama dönerse o zaman onun gereksinim duyduğu bis çevresel desteği yoktur ki bu benim için çok önemlidir. Görüşmede meydana gelen gelişimsel süreç içindeki düğümleri gevşeten değişimleri kullanabilmek ve sürdürebilmek için “ortalama olarak kabul edilebilir bir çevrenin” olmasını önemli buluyorum. (Winnicott, 1971, s. 5) 


Ithier'nin önermesine dönelim. Yazar yazısının sonuna doğru 


Mesela liro örneğini ele alalım; perde elli ve ayaklı liro, Winnicott'la arasındaki ilişkinin bilinçdışı dinamiğinde birlikte çizdikleri yaratığı büyük bir şaşkınlıkla adlandırır: “Bu bir ördek!” Buna bilinçdışı bir şekilde defalarca geri dönerler. İmgeler birbirini izleyerek geliştikçe, ortaklaşa çizimlerinden çocuğun anomalisinin yarattığı travmaya ilişkin ruhsal durumu simgeleştiren bir yaratık meydana gelir. Her çocuğun benliğinde travmayla bir gedik açılmıştır. Kimera meydana geldiğinde analisti pençesine alan ele geçi rilme hali, bu örnekte ısrarla geri dönen anlamlı çizime dair çocuğun yaşadığı şaşkınlığa denk gelir. Kimerayı “zihinsel çizmece oyunu” olarak tanımlayan benzerlik ilişkisi, bence böylelikle haklı çıkmış olur. Daha önce gördüğümüz gibi, Winnicott “zihinsel çizmece oyununu” rüya ekranı içinde ya da üzerinde, onun deyişiyle rüyanın görülebildiği bir yerde konumlandırır. Kimera gibi, zihinsel çizmece oyununa da can veren itkisel coşkusal bir harekettir ve ortaya çıkan çizim bulunmuş bir nesnedir. (s. 84-85) 


Winnicott, Terapötik Görüşmeler kitabında vakaların seçimini «le aldı- 


ğı Giriş bölümünde (liro ile yaptığı görüşme hakkında), “Benim bu çocuğu görmem gerekli değildi” der. Bu görüşmeyi, tam liro'nun randevusuna denk gelen eğitim amaçlı hastane ziyaretinde yapmıştır. Böylece bu görüşme onun çizmece oyununu uygulayarak nasıl çalıştığını gösterme fırsatı sunmuştur. Şöyle yazar: 


(...) bu vaka şu aksiyomu göstermektedir: Eğer bir çocuğa ya da bir erişkine uygun ve profesyonel bir biçimde fırsat tanınırsa, profesyonel ilişkinin sınırlı ortamında, danışan şimdiki sorununu, coşkusal çatışmasını ya da güçlük örüntüsünü getirecek ve gösterecektir (italikler bana ait). (1971, s. 7) 


Bu görüşmede liro'nun anomalisi nedeniyle travma yaşamış olduğu ya da “benliğinin bir travma nedeniyle gelişemediğine” ilişkin herhangi bir gösterge yoktur. “Sürpriz öğesi” Ithier'nin tanımladığı gibi bir kimera tarafından “ele geçirilmiş olma”ya göre çok farklı bir görüngüdür. Bu nedenle liro travma yaşamış bir hasta olarak tanımlanamaz. 

liro vakası tam tersine bir çocuğun annesinin kaygılarıyla nasıl uğraşmak zorunda kaldığını gün yüzüne çıkarır ve çocukla yapılan görüşmenin ardından anneyle bir araya gelen Winnicott'u hem anneye hem de çocuğa “şimdiki sorun” hakkında düşünmeye başlamalarını etkileyici bir biçimde gösterir. Sonuç olarak, kitaptaki diğer vakalarla birlikte bu vaka, Winnicott'un “adanmış bilimsel çalışma ve kişisel tekniğinin” derinliğini vurgular (Loparic, 2013, s.149). Çizim serileri yalnızca Winnicottla küçük çocuk arasındaki analitik süreci kolaylaştırmaz aynı zamanda daha ileride görüşme sonrasında gereken ruhsal çalışmayı da başlatır. Bu noktadan bakınca çizimler görüşme sürecinde “gelişimsel süreç içindeki düğümün çözüldüğü” çeşitli aşamaları temsil eder. Winnicott, görüşmeyle başlayan aydınlanma sürecinin devam etmesi için çocuğun ve ailenin yetilerine önem verir. Bazı vakalarda, küçük çocuğu tekrar görür ve/veya ebeveyuleriyle birlikte görüşmeyi önerir. 

Winnicott'un kitabının içindekilere dönersek, “travma” sözcüğüne yalnızca bir kez atıfta bulunmuştur. O da Winnicott'un görüşme sırasında tanıyı değiştirerek sonlandırdığı Bob'un olduğu dördüncü vakadır. Bu vaka, kitapta erken ruhsal travmanın benlik üzerindeki etkisinin gösterildiği tek vakadır, Winnicott Bob'un benliğinin annesinin kucaklayamamasından kaynaklanan çevresel bir yetersizlik nedeniyle “sınırlı miktarda belli bir tip felaketi bildiğini” söyler. Winnicott"un kitabındaki ikinci kısımda vakalar daha karmaşıktır ve her türden tanıyı içerirken üçüncü bölümde seçilen vakalar antisosyal eğilimle ilişkilidir. Winniçott, “Bu görüşmeleri sunmaktaki esas amacım belirti düzeyinde iyileşmenin gösterildiği vaka serileri vermek değildir. 
Amacım çocuklarla iletişim kutmak'la ilgili örnekler sunmaktır (italikler 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Winnicott'a ait, 1971, s. 7)” diye belirtir. Böylece, “travma kökenli yakinliklar” kavramının Winnicott'un görüşmeleriyle ilişkisiz olduğu açıktır. 

Dahası, Winnicott hastayla iletişim kurarken ve yorumlarken inceden inceye kendi karşıaktarımını kullanmasına rağmen “travma kökenli yakınlıklara” odaklanmamaktadır ya da bu ilişki içinde depersonalizasyona bağlı yarı varsanımsı durumlara ilişkin herhangi bir iz bulunmamaktadır. Kısaca bu temalar Winnicott'ta geçmemektedir. Tam tersine, erken ruhsal travmanın olduğu Bob vakası dâhil olmak üzere tüm vakalarda Winnicott'un vurgusu küçük çocukların benlik yetileri üzerinedir. Bob hariç tüm vakalar gelişimin belli bir düzeyine erişmişlerdir, yani simgeleştirebilirler ve “nesne kullanımları” iyidir. Bu yetinin, simgeleştirme yetileri olmadığı için ruhsal iletişimin daha ilkel bir biçimine başvuran ve “travma yaşamış” olarak tanımlanan hastalarda bulunanın tam karşıtı olduğuna inanıyorum. Böylece Ithier'nin kendi kimerasını zihinsel çizmece oyunu kabul ederek aralarında bir ilişki olduğu iddiasının Winnicott'un tanısal ve terapötik amaçlarını yanlış anlamasından dolayı geçersiz olduğunu ileri sürebilirim. 

Bununla birlikte, beraber yaratılan çizimler ve birlikte düşünmenin bir sonucu olan çizimler (Widlöcher, 2013 (2006)), De M'Uzan'in kimera ve Ogden'in “analitik üçüncü” kavramlarıyla (ve Bion'un daha sonra André Green tarafından da ele alınan analitik nesnesine ilişkin Ithier'nin diğer atıflarıyla da) ilişkili “zihinsel çizmece oyunu” kavramını güvenilir kılmaktadır. Bu yazarların bakış açısından “zihinsel çizmece oyunu” kavramı uygun olabilir. 
Ancak yukarıda da tartışmaya çalıştığım gibi “zihinsel çizmece oyunu” kavramını geliştirebilmek için, ruhsal işlevselliği travma yaşamış hastanınkinden farklı olan hastayla analist arasındaki sıradan bir analitik sürecin ürünlerinin gösterilmesi gerekir. 


ANALİSTİN RUHSAL ALICILIK - RUHSAL SAĞ KALIM YETİSİ 
Ithier'nin yazısındaki temel argüman, kimera tarafından “ele geçirilme” olarak tanımlanan görüngünün travma yaşamış hastalarla çalışırken analitik işlevin önemli bir yönü olduğunu göstermek gibidir. “Travma yaşamış” derken Ithier, en erken ruhsal travmayı deneyimleyen hastalara gönderme yapmaktadır. Winnicott'a göre, bu türden bir travma annesel kucaklama eksikliğini gösterir ki bu da psikoz ve/veya sınırdurum tanısına yol açar (Winnicott, 1952). Bu nedenle, Ithier'nin kimera kavramı yalnızca benliği erken dönemde bir felaketten ya da Winnicott'un bahsettiği erken bir çöküşten muzdarip olan hastalar için uygulanabilir (Winnicott, 1974 (1963)). 
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Tüm psikanalitik eğitimler, Freud'un yukarıdaki önerilerini izleyerek, analiste hastalarının değişen yoğunlukta ruhsal travmalarına duyarlı olabilecek şekilde derin ruhsal seviyelerde işlev görmesi için gerekli donanımı kazandırmayı hedefler. Ancak, bu analistlerin kendilerinin depersonalizasyon yaşamaktan istifade etmeleri gerektiği anlamına gelir mi? Travma yaşamış hastalarla çalışırken zihnin varsanımsı durumları kaçınılmaz bir görüngü müdür? 
Ithier'nin tartışması, analistler olarak bizlerin bu türden bir dönüştürücü deneyimden istifade etmemiz gerektiğine işaret etmektedir. 


KARŞIAKTARIM: SIRADAN VE SIRADIŞI 

Kucaklanmış ve kucaklanmamış olmak üzere iki tür bebek tanımlayan Winnicott'u takiben benim klinik deneyimim belli bir düzeyde benlik gücü olan ve simgesel düşünebilen hastalarla iletişimleri yoğun ve ruhsal işleyişi sınırdurumda ya da psikotik olan hastalar arasında bir ayrımın olduğunu doğrulamaktadır. Winnicott, daha sonra nesnenin kullanılması üzerine çalışmalarında “nesnenin sağ kalımı” kavramını (Winnicott, 1969) geliştirirken zihninde ikinci grup hastalar vardı. Winnicott'un önermesini takiben, başka bir yerde analitik duruşun analistin tüm hastalar karşısındaki ruhsal sağ kalımını oluşturduğunu ve analizandan gelen iletilerin her düzeyine ilişkin analistin ruhsal alıcılığının ayrılmaz bir parçası olduğunu ele alarak kuramını ilerletmeye çalıştım. Analizin derinlemesine araştırıcılık deneyimi birçok analizanın çalışmanın belirli aşamalarında zihnin sınır durumlarına erişebilmesi anlamına gelir. Biz analistlerin ise duygularımızla temas içinde olarak düşünme yetimizi geliştirmemiz ve buna ruhsal sağ kalım yetimize ilişkin ince ayar yapma sürecini de eklemlememiz gerekir. Bu da karşılığında hastanın analiz esnasında derinlemesine çalışmasını kolaylaştırır. Bu özgül ruhsal çalışma tüm uygulamacıların psikanalist olma ve bunu sürdürme sürecinde güçlenmesine ve büyümesine olanak tanır (Abram, 2013 
(2012). 

Hastanın ruhsal işlevselliğinin düzeyi ne olursa olsun pek çok analist, çeşitli durumlarda bilinçdışının doğasında analistin hastanın ham ve işlenmemiş duygulanımlarından kaynaklanan yoğun duygular tarafından “ele geçirileceği” konusunda hemfikirdir. Sınırdurum/psikotik hastada iletişimin bu biçimi ya da yansıtmacı özdeşleşim, sıklıkla sıradışı bir karşıaktarım tepkisinin ortaya çıkmasından sorumludur. Bu durumla ilişkili olarak belki Ithier'nin kimera kavramını geliştirme girişimi görüşme odasında özellikle az rastlanan görüngülerle çalışırken bakış açımıza yardım edebilir. 
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Psikanalizdeki karşıaktarım kavramının gelişimi hakkında daha ileri düzeyde bir tartışma burada yerinde olacaktır. Analistin karşıaktarımıyla ilgili Britanya Psikanaliz Cemiyeti'nde gerçekleşen belirli tartışmaları hatırladim. Marjorie Brierley'nin 1936'daki, duygulanımlar üzerine ufuk açıcı yazısı bu kavramın yolunu açtıysa da (Green, 1977; Abram, 2015) Winnicott'un 1947'de yazdığı “Karşıaktarımda Nefret” ve 1950'de. Paula Heimann’in “Karşıaktarım Üzerine” başlıklı makalesiyle karşıaktarım bir kavram olarak ortaya atılmıştır. Melanie Klein bu kavramla ilgili karşıt görüşünü belirtmemekle birlikte, bu kavramı analistin daha ileri düzeyde analize gereksinimi olduğu şeklinde görmeye meyilli olmuştur. Paula Heimann'ın “Karşıaktarım Üzerine” makalesini 1949 yılında Zürih'te yapılacak IPA kongresinde sunmasını kesinlikle istemez (Grosskurth, 1986, s. 378). Ithier'nin makalesi aktarım/karşıaktarım matrisinin nevrotik ve psikotik biçimleriyle ilgili tartışmaların verimli bir incelemesi olmuştur. Bununla birlikte, karmaşık bir kavram olan karşıaktarım üzerine çağdaş literatürün gözden geçirilmesiyle bağlantılı olarak bu türden bir detaylandırma bu Yorum'un kapsamının ötesindedir. 
Bana göre esas mesele her analistin karşıaktarımı nasıl ele aldığıyla ilişkilidir. 
Analistlerin hastaya karşı tüm duygulanımsal yanıtları sıradan ya da sıradan olmayan karşıaktarım görüngüsünü mü gösterir? Ithier hastayla analist arasındaki “travma kökenli yakınlıkların” bir karşıaktarım görüngüsü sayılabilecek kimerayla sonuçlandığını belirtmektedir. Ithier'ye göre, kimera kavramı üzerinden ilerlemek özellikle travma yaşamış hasta için psikanaliz tedavisi bağlamında terapötik bir durum oluşturur. 


ÖZET VE SONUÇ 

Beatrice Ithier’nin kimera kavramının Winnicott'un çizmece oyunuyla benzerlik taşıdığı ve bu nedenle “zihinsel çizmece oyunu” olarak adlandırılabileceği iddiasının geçersizliğini tartıştım. Karşı olduğum nokta, Winnicott'un çizmece oyununu üzerine oturttuğu kuramında, “travma kökenli yakınlıklar” ve analistteki *depersonalizasyon" içeren zihinsel durumlar gibi mefhumların yer almıyor oluşuna dayanmaktadır. Winnicott, tam tersine çizmece oyununun uygulanabileceği vakaların sadece yeterince iyi aile çevresinin bulunduğu kişiler olması gerektiğini açıkça söylemiştir. Bunun nedeni, küçük çocuğun terapötik görüşmeden coşkusal olarak etkilenebileceğini ve bu nedenle ruhsal çalışmanın devam edebilmesi için dönebileceği yeterince iyi bir aile ortamına gereksinim duyduğunu bilmesidir. Winnicott, görüşmenin seyri boyunca çizmece oyunuyla hissedilen derin coşkusal deneyimi başlatabilmek için görüşmenin ötesinde empatik bir aile ortamına gerek olduğunu açıkça anlamıştır. Ayrıca çizim oyunundan iyi bir şekilde faydalanamayacakları için erken dönem ruhsal travması olan vakaları seçmeye karşı da uyarmıştır. 

“Zihinsel çizmece” kavramı, analistle analizan arasında birlikte düşünme üzerinden oluşan “simgesel ürün” hakkında kavramsallaştırmalarda bulunan yukarıdaki çeşitli yazarlarla uygun bir biçimde ilişkilendirilmiş olsa da (Widlöcher, 2013 [2006]) bunun Ithier’nin analojik karşılaştırmasından farklı olduğunu düşünüyorum. “Zihinsel çizmece oyunu” bir temsili ifade etmekteyken Ithier'nin kimerası, analistte depersonalizasyon ve varsaniyla sonuçlanan bir biçimde zihnini ve bedenini ele geçiren bir “canlı”, “yaşayan bir varlık” (inek ya da hemşire) sunar. Bu türden bir dönüştürme simgesel olmaktan çok güncel-gerçektir. Ithier'nin “güncel-gerçek” deneyiminden yola çıkan analistin daha çok simgesel düşünceye yol açan bir yorum yapabileceğini savunmasını anlıyorum, ancak yine de bu durum Winnicott'un terapötik görüşmelerine kıyasla çok daha farklıdır. Bu nedenle, Ithier'nin Winnicott'un çizmece oyununu kendi kimerasıyla benzer bulması geçerli değildir ve Winnicott'un çalışmalarının yanlış anlaşılmasına dayanmaktadır. 

Beatrice Ithier’ye, Winnicott’un çizmece oyunu hakkında kendisinden farklı bir açıdan bakarak yazdığım bu Yorum'u yazma fırsatı verdiği için minnettarlığımı sunmak istiyorum. 
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Biokülarite, Psikanalistin İşleyen Zihni” 
DANA BIRKSTED-BREEN 


24 Eylül 2015'te yayına kabul edilmiştir. 


Özet: Yazar klinik malzeme kullanarak “bioküler” dikkat biçimini ele almaktadır, bu tür dikkatin bir kutbu hayallemenin ruhsal sürecine diğer kutbu ise “analiz etmeye” dayanır. Bioküler dikkat biçimi, “gölgede” kalmış veya temsil edilmemiş deneyimlerin öne çıkacağı, önce resimsel sonra fikirsel olarak şekillendirileceği ruhsal alanın geliştirilmesi için gereklidir. Bu ise farklı zaman ve uzamların açık, mantıklı ve açıklayıcı olanın içine düşmeden muğlaklığının beslenmesini ve orada kalınmasını zorunlu kılar. Psikanalistin bir taraftan “gerçek hayatta örneği olmayan” bir durum içerisinde analitik “yangını” sürdürürken bir taraftan da “öteki” olan şeye, görünürde şimdi ve burada olandan başka, sadece “sen ve ben”den başka olana yer açmasını gerektirir; görünür olmayan şeye göre azami şekilde düzenlenmiş bir yerdir bu. 

Anahtar kelimeler: Analitik ortam, bilinçdışı, binoküler görme, Bion, düşlem, görsel olarak temsil edilebilirlik, hayalleme, kapsama, simgeleştirme, “şimdi ve burada”, temsil edilmemiş, zamansallık. 


sikanalitik durum, inşa edilmiş ve açıkça tanımlanmış analitik ortamıyla (setting) ve psikanalistin buna eşlik eden özel tarzda dikkatiyle analizanın 


e 
1 


Int J Psychoanal (2016) 97: 25-40 

Bu makalenin daha ónceki bir versiyonu 2014'te Londra'da yapilan *Simdi ve Burada, O Zaman ve Orada” İngilizce Konuşanlar konferansında sunulmuştur. 

Biokülarite: Gözbilimde iki gözün ayrı ayrı işlev görmesi — ç.n. 
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ruhsallığının en ilkel, hazmedilmemiş ve travma içeren yanlarını harekete geçirir; psikanalisti, kendisinin veya hastanın içinde olanları hiçbir zaman bütünüyle kavrayamayacağının bilgisiyle kendisine ait deneyimlerini işlemden geçirmeye teşvik eder. 

Bu makalede, psikanalistin asli işlevinin, analitik ortamın biokülarite olarak adlandırdığım ve simgesel düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan temel bir işlevini sürdürmek olduğunu göstermeye çalışacağım. 

Terimlerimi tanımlayayım. Bana göre “analitik ortam” psikanalistin bir Şimdi ve bir Buradayla ilişki içerisindeki zihnini içerir. Azami duygulanım ve anlam Şimdi ve Burada olduğundan, analitik ortam oraya Freud'un ifadesiyle “gerçek yaşamdan bir kesit” (Freud, 1914, s. 152) getirendir; Freud bunun “olsa olsa laboratuvarda yürütülen bir deney izlenimi veren” hipnozla karşıtlığını vurgular. Bu nedenle, diye devam eder: “ analitik tedavi (...) hep zararsız ve sakıncasız olamaz” (Freud, 1914, s. 152). Analitik ortam bir taraftan gerçek yaşamdan bir kesitken -Şimdi olmaktadır- hiç silinmemecesine bir Oraya da bağlıdır. Fakat Orası “öteki” yere, düşlem dünyasının, ruhsal gerçekliğin, bilinçdışının ve Nachtrâglicbkeit tarafından sürekli yeniden biçimlendirilen geçmiş izlerinin yerine bir atıf olarak anlaşılır —zaten psikanalitik yaklaşımın özü de budur. 

Freud'un aktarım aşkı üzerine makalesinde bahsettiği “son derece patlayıcı güçler” (Freud, 1914, s. 170-1) vasıtasıyla analitik ortamın “hastalığı” ortaya çıkartması isteniyorsa, o “gerçek yaşam kesitinin” üretilebilmesi için analitik ortamın korunması gerekir. Bu analitik ortamın içinde “delilik” kendini gösteriverir. “Psikoz” da öyle. Green'in (1986) getirdiği önemli ayrımı yapıyorum ben de, Green deliliği patolojinin imtiyaz alanına değil “tutku” ve Eros'a bağlar, psikoz ise (bölme ve inkâr mekanizmalarıyla) yıkıcı dürtülere bağlıdır. Temsilin yokluğu ve nesneden yatırımın çekilmesiyle ilişkili olan psikozdur. 

Yaşamları onlara anlamsız geldiği için bize başvuran hastalarda, yatırım ve temsilin yokluğuna karşı mücadelede, “delilik” analitik ortamda memnuniyetle karşılanmalıdır. 

“Biokülarite” terimini o “aralığı” doldurmak üzere azami potansiyel sağlayan bir tutumu korumak gerektiğini göstermek amacıyla ortaya atıyorum; şöyle ki bir “göz” savunma mekanizmalarını anlayıp yorumlamakla meşgulken öbür “göz” belli bir yere odaklanmadan, “başka bir şeyin” öncelikle analistin zihninde gelişmesi için belli bir aralığı muhafaza eder. Analistin ruh halinde ortaya çıkan ve hiçbir temsil olmadığında temsiller oluşturmayı 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mümkün kılan gerileme durumlarına karşı giderek artan bir ilgi gözlenmektedir. Ben bilhassa bunun yol açabildiği ani ve genellikle kısa süreli görsel imgelerle ilgilenmiştim (Birksted-Breen, 2006, 2013). 

Bir göz/ben? anın içindeyken diğer gözle/benle henüz oluşmamış veya düşünülmemiş bir şeyi almaya açık şekilde, böyle iki taraflı olarak dinlemek kendiliğinden bir üçgenleşmeyi teşvik eder. Dolayısıyla şöyle diyebilirim, (geniş anlamda) analitik ortamın kendisi, farklı deneyim zamanları ve biçimleriyle ve uzamlarla ilişki içerisindeki psikanalistin zihnini de kapsamına alarak, simgeleştirmenin gelişmesi için yeterli gelmese de şart olan bir üçgeni oluşturur. 

Freud (1915) gerçeklikle düşlemin psikanalistin zihninde yıkılmaya yüz tuttuğu anlardan bahsederken, ilginç şekilde, tiyatro oyununda “yangın var” diye bağırma fikrinden yararlanır. Hastanın sevgi ihtiraslarının karşılanması analize ne kadar büyük zarar verecekse baskılanmasının da o kadar zarar vereceğini yazar. Bunun için, “gerçek hayatta örneği yoktur” diye yazar Freud (1915, s. 166). Benim bu sözlerden anladığım, “gerçek yaşamdan bir kesit” olan psikanalitik ortamın, psikanalistin tutumu da dahil olmak üzere belli karakteristik özelliklerinin, psikanaliz dışında başka hiçbir durumda bulunmadığıdır. Gerekli bir paradoks varsa o da analitik ortamın “gerçek yaşamdan bir kesit” olmakla birlikte “gerçek yaşam” olmayıp eylemin dönüştürülmesini ve başka bir şeye örtük olarak atıfta bulunmayı gerektirmesidir. 

Bion aradaki farkı şöyle vurgular: “Görüşme odasında olan her şey ekseriyetle tarafların ikisinin de daha önce başına gelmiş fakat hiçbir zaman aynen o şekilde olmamıştır (italikler bana ait) (Bion, 1992, s. 92). Bion sonradan şunu da ekler: “Yorumlar sokaktaki insana aşırı ve tuhaf görünür, bu nitelik analistin sıradan yorumlama yetisinin, sezgisinin gelişmesiyle ve aşina olduğu psikanaliz kuramından aldığı yardımla genişlemesinden kaynaklanır” (s. 92). 

Psikanalist işini “aradaki” bir yerde, düşlemle gerçeklik arasında, birincil ve ikincil süreç düşünme arasındaki bir alanda, kuramla deneyim arasında, kavramlaştırmayla sezgi arasında, “Şimdi” ile “Başka bir yer” arasında gerçekleştirir. Psikanalistin işlevi bu gerilimi muhafaza etmek ve kullanmaktır. Dolayısıyla psikanalizde zamansal bir “aralık” vardır, dönüşüm için gereken aralıktır bu. Bu anlamda psikanaliz eyleme dökmenin (veya müşterek eyleme dökmenin) tersidir. 

Kısa bir örnek verelim. Bir hasta haftada beş analizindeki alışılmadık uzunlukta bir aradan hemen önce panik halinde seansa girdi ve evimin yanın- 


3  ingilizcesinde I (ben) ve eye (göz) aynı şekilde okunur - ç.n. 
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daki korulukta yangın olduğunu haber verdi. Gayet ısrarlı şekilde polisi ve itfaiyeyi aramam gerektiğini, durumun tehlikeli olduğunu söyledi. Kaygısı beni bunalttı fakat zorlukla da olsa yerimden kalkmadan bombardıman halinde bana gönderilen şeyi hazmetmeyi ve sonunda bana iletmek istediği paniğin üstesinden gelmeyi başardım. Analitik ortam hastanın ruhsal gerçekliğini tıpkı rüyadaki gibi ortaya koymasına imkân tanımıştı. Onun için de benim için de bu olanlar bir süreliğine bir rüya veya ruhsal bir gerçeklik değil dış gerçeklik olmuştu. Kayıp etrafında aniden oluşan keskin kaygıyla, bu kaygının fişeklediği duygular karşısında patlak veren somut düşünmenin benim zihnim tarafından kapsanıp dönüştürülmesi ve zamansal bir boyutun işin içine dahil edilmesi gerekmişti. Seansın devam edebilmesi için benim hem görüşme odasında yangın olduğunu bilmem hem de görüşme odasında yangın olmadığını bilmem gerekiyordu. Hasta daha sakin bir ruh hali içinde seanstan ayrıldı. 
Hemen dışarı fırlama ihtiyacı hissetmedim, diğer hastalarla çalışmama devam ettim, ama evden bir dahaki çıkışımda koruluğa doğru kısa bir bakış attığımı da fark ettim. 

Görüşme odasında her şeyin şimdi ve buradalık içinde bir anlamı vardır fakat bunların hiçbiri katıksız şimdi ve burada olmadığı gibi katıksız sen ve ben de değildir. “Şimdi ve burada” şeklinde tabir edilen çalışmanın tuzaklarından biri de bir “sen ve ben” çalışmasının içine düşmesidir, yani bütünsel ve gerçek nesneler olan “sen ve ben"in gerçek ilişkisinin yorumun odak noktası olması ve bu ilişkinin hiçbir ötekilik olmaksızın “gerçek yaşam” haline gelmesidir. Blass “kişiler arası yaklaşım” olarak tarif ettiği durum içerisinden bunun bir örneğini aktarır, bahsedilen durumda “analitik odak hastayla analist arasındaki gerçek ilişkiye kayar —ne deneyimleniyor, ne anlaşılabilir- fakat bilinçdışının derinlikleri kaale alınmamış olur” (Blass, 2011, s. 1141). 
Blass bunu bazı ekollere bağlasa da, kanımca ötekilik ve temsil edilmeyen şeyler göz ardı edildiğinde bu tehlike hep vardır. 

Odada iki kişi olsa da analitik nesne odadaki iki kişiden daha fazlasıyla alakalıdır. Veya başka türlü söyleyecek olursak, Şimdi ve Burada daima, görünürde “şimdi” ve “burada” olmayana, bilinçdışına, kayıp bağlantıya, temsil edilmeyene atıfta bulunur. Bunları yakalamak zaman alabilir veya taşan duygulanımların patlama etkisiyle anlamı karanlığa gömülebilir. Bence, temsil edilmemiş olan şeyler haddinden fazla yorumlama faaliyetinin ağaçları arasında veya odağın fazla dar oluşu nedeniyle kaybolabilir de. Bunlar her şeyden önce “ağırdan almayı” gerektirir (Birksted-Breen, 2012) çünkü analitik çift içerisinde meydana gelen olaylar ancak belli bir zaman sonra görülüp 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anlaşılabilir ve “karşıaktarımda metabolize edilmeleri” (Ferro, kişisel iletişim) gerekir; ayrıca çünkü yeniye doğru olan ve tekrardan uzak hareket, hayalleme zamanının olmasına, bir amagsizlik haline bağlıdır. 

Bion binoküler? sözünü iki farklı perspektife atıfla kullanır: Bilinçli olanla bilinçdışı olanın bir araya gelmesi, aynı nesnenin iki görünümünün birbiriyle ilintili hale gelmesi. Bion şöyle yazar: “Psikanalizde, psikanalitik bir nesneyi incelerken bilinç ve bilinçdışının kullanılması gözle görülebilir bir nesneyi gözlemlerken iki gözün kullanılmasıyla aynı şeydir” (1962, s. 86). 
Dürbün (binoculars) iki perspektifi birlestirir;> bense kendi anlatmak istedifim şeyi bundan ayırmak için, iki imgenin birbiriyle örtüştüğünü ama ayrı olduklarını ve analistin zihninde bir arada var olmaya devam etmeleri veya tekrar bir arada var olmaya başlamaları gerektiğini belirtmek üzere, bioküler ve biokülarite terimlerini kullanıyorum. Ben ayrışımın sürdürülmesi üzerinde duruyorum. Psikanalistin işlevini, gerilimi “şimdi” ve “o zaman”, “burada” ve “başka” olan bir alanda koruma altına almak olarak görüyorum, öyle ki gerilim o zaman sadece bir ilişkinin bir “şimdi”sinin aciliyeti içine düşmeyip, azami düzeyde var kalmaya devam eder. 

Hastanın somut geçmişinin yerini veya hastaya geçmişten bahsedip bahsetmemeyi kastetmiyorum, deneyim anını “başka” bir şeyin mesken tuttuğu bir aralık gerektiren zihinsel katmana dönüştürmeyi kastediyorum. Simgeleştirme bu aralığı -simgeleştirilemeyen şey her daim zaman dışı olan bir şimdiki zamanda kalırken somut uzamsal ve zamansal anın kaybolmasını (Birksted-Breen, 2003, 2012; Weiss, 2013; Scarfone, 2014, s. 197-9)$ gerekli kılar. Hayalleme, içinde “başka bir şey”in meydana geldiği veya gelebileceği bu aralığa yerleşir. “Biokülarite” aralığı ve ayrışımı vurgular. Biokülaritenin binokülaritenin bir değişkesi olduğu söylenebilir, çiftli dürbünün odağı bozulduğundaki gibi. En çok Bion'un Brezilya Seminerleri'nde (1974) verdiği şu 


4 İngilizcesi binocular; iki gözle görüş ve dürbün anlamlarına gelir — c.n. 

5 Bion “binoküler” terimini ayrıca şu tür ilişkili anlamlarda da kullanır: “Bu iki kişinin (analist ve 
analizan] binoküler bir görüş, binoküler bir gözlem ortaya çıkarması gerekir”, W.R. Bion, Bütün Eserleri, Cilt XV, s. 54 (yayımlanmamış eserler, 1977); veya psikanaliz yaklaşımını birey üzerinden ve grup üzerinden ele alırken şöyle yazar: “Bu iki yöntem uygulamayı yapan kişiye basit bir binoküler görüş sağlar” (1961, s. 8). Bion ayrıca kendimizi bildiğimiz şeye körleştirmemiz gerektiğinden bahseder, o zaman sezgimiz “bir şeyi görme şansına sahip olabilir... Bir tür zihinsel binoküler görüşe ihtiyacımız vardır —gözlerin biri kördür, öbürü yeterince iyi görür” (s. 101, Toplu Eserleri, 1974, Brezilya Ders Notları). 

6 = Scarfone bu zaman dışı şimdiki zamanı impassé olarak adlandırır (2014, s. 197-9), zaman dışı bir 
şekilde aktif olduğu için “geçmiş” olmadığı fikriyle geçmiş haline gelemediği fikrini bir araya getiren bir neolojizmdir bu. 
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anlama yakındır: Bir tür zihinsel binoküler görüşe ihtiyacımız vardır —gözlerin biri kördür, öbürü yeterince iyi görür” (s. 101, Toplu Eserleri). 

Dönüşümün meydana gelebilmesi için analitik durumun Şimdisi otomatik bir tercümeden veya paralel bir söylemden daha fazlasını gerektirir, bunlar monoküler" ve tek zamanlıdır. Diderot dil tercümesinden bahsederken şu satırları yazar: “Kelimesi kelimesine tercüme edenlere yazıklar olsun! 
Onlar ki her sözü tercüme ederek anlamı dermansız bırakırlar! Yazı öldürür ruh ise hayat verir denecek yer tam da burasıdır.”8 

Psikanalitik durumda dönüşüm olması için kelimesi kelimesine tercümeden fazlası gerekir. Psikanalistin çok katmanlı mesajlara karşı alıcı olması ve çeşitli bilinçlilik seviyelerinde, bilinçdışından bilingdigina iletişime yer açması, alımlanan şeyi bilinçli ve bilinçdışı olarak deneyimleyip hazmetmesi gerekir —süregiden bir süreçtir bu fakat yoruma yeterince uygun hale gelebilmesi için uzunca bir zaman geçmesi gerekebilir. Dolayısıyla, analistin ruhsallığı üzerinden dönüşüm sırf bir tercüme değildir, bir “çalışmayı” işin içine katar; zamansal bir öğeye sahiptir. Ben yorumla sonuçlanan şeye atıfla değil de, tıpkı yas çalışması veya rüya çalışması gibi bilinçli ve bilinçdışı süreçlere atıfla, bundan “yorum çalışması” olarak bahsettim (Birksted-Breen, 2006). “Yorum çalışması” sözel bir yorumla sonuçlanabilir de sonuçlanmayabilir de. “Yorum çalışması” hem Bion'un “«-ritya-caligmasi” (1992) veya “bilinçdışı uyanık düşünme” (1962, s. 9) olarak adlandırdığı süreçleri, hem de analistin analitik duruma dair aralıksız süregiden bilinçli ve bilinçdışı bilgi işleme sürecini içerir. 
Ben “yorum çalışmasına”, analistin söylediklerini sırf tarif etmekle kalmaktan çok “anlam çıkartma” anlamını veriyorum. Bu çalışma şimdiki zamanda meydana gelir ama zaman içerisinde gelişen bir birikimin de sonucudur. Yorum çalışmasının nasıl büyük ölçüde analistle hasta arasındaki karşılaşmadan kaynaklanan bilinçdışı süreçlere dayandığından bahsetmiştim, ayrıca unutulan ve sonra zorlukla hatırlanan, seansın başındaki gelip geçici bir imgenin seansın gelişimini nasıl önceden haber verdiğini de tasvir etmiştim (2006). 

“Yankılanma zamanı” olarak adlandırdığım, psikanalistin zihnindeki hayalleme vasıtasıyla dönüşme zamanı, olanla olmayan arasındaki o zamansal aralığı muhafaza eder —kaybın başka bir şeye, diğer bir şeye dönüşümüne yol açan kayıp anı. Anlam o aralıkta oluşur. 


7 Tek gözlü görüş — c.n. 

8 “Malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui en traduisant chaque parole énervent le sens! 
C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue, et que l'esprit vivifie." Voltaire (1759), XVIII, Francois Marie Arouet, namı diğer Voltaire'den alıntı, kaynak gösteren: François Marie Arouet, nami 

iğer Voltaire. 
diğer Volt 
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Hayalleme mefhumunu irdelemek yerinde olur, çünkü bana kalırsa biraz farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Benim “hayalleme”yi kullanışım Bion'unkine başka bazı yaklaşımlardan daha yakındır ve bence Bion'un ima ettiği üç şeyi içerir: Pasif ve alıcı bir dikkat hali; Ceglie’nin belirttiği gibi (2013), hastaya bir “yönelim” -çünkü annenin sevgisinin bir ifadesidir; ve dönüştürücü bir zihinsel süreçle sonuçlanan, annenin veya analistin zihninde kalma süresi. Anneyle analistin hayallemeleri birbirinden açıkça farklıdır, şöyle ki, annenin hayallemesi ve sevgisine bedensel bakım eşlik eder, fakat ikisi de hastanın veya bebeğin hizmetinde alıcı bir tutum içerir. Bion bunu şöyle belirtir: “Fiziksel iletişim kanalları bir tarafa bırakılacak olursa, benim izlenimime göre annenin sevgisi hayallemeyle ifade edilir” (Bion, 1962, s. 35-36). Ve devam der: “Hayalleme terimi hemen hemen her içeriğe uyarlanabilir. Ben terimi sadece sevgi veya nefret dolu içeriklere ayırmak istiyorum” (s. 36). Ben bu son ifadeye bakarak, hayallemenin anneyle bebeğin, analistle analizanın coşkusal bağıyla alakalı olduğu anlamını çıkartıyorum. 

Bu anlamda analistin zihninde yer alan, sözgelimi savunmacı bir tepkiyle hastadan kopmanın sonucu olabilecek düşünceler (bize faydalı bilgiler sunsalar bile) Bion'un söylediği anlamda ” hayalleme” değildir. Ogden ise hayalleme mefhumunu genişleterek, işlenmiş bilinçli anlatılar şeklinde ve “analistin narsisist dalgınlığını... hayaller kurmasını yansıtan psikolojik durumların alacalı bulacalı bir karışımı” şeklinde tarif eder (Ogden, 2004, s. 177). Benim anladığım haliyle annenin hayallemesi bilinçli bir süreç değildir ve Winnicott'un “fantezi kurma” (Winnicott, 1971) olarak adlandırdığı şeye daha yakın olan hayal kurmaktan ayırt edilmelidir. Her ne kadar Ogden'in bahsettiği zihinsel faaliyetlerden faydalı bilgiler toplanabileceğine, bilhassa da görünürdeki dalgınlığın hastanın erişemediği duygulanımı öne çıkardığına katılsam da, bu tür zihinsel faaliyetler Bion'un kullandığı anlamda “hayalleme”yle aynı şey değildir, Bion'unki esas itibariyle bilinçdışı bir “alfa rüya çalışması” sürecidir. Bu yüzden aniden beliren ve o bilinçdışı çalışmanın ürünü olan görsel imgeler benim gözümde özellikle merak konusudur. Ferro bu tür ani imgeleri “rüya benzeri flaş görüntüler” olarak adlandırır (Ferro ve Basile, 2004, s. 678). 

Aynı zamanda, hayalleme, olmakta olan bir şeyi temsil etmek üzere metafor gibi akla gelen imgeyle aynı şey de değildir. Benim bahsettiğim imgeler “düşüncelerden” ziyade rüya imgelerine yakındır ve anlatacağım gibi, maddiyatta meydana gelen bilinçli hiçbir şeyle bağlantılı görünmeyebilirler. 
Bir anlatı eklenebildiğindeyse o anlatı rüyanın ikincil düzenlemesiyle aynı özelliklere sahiptir. İmgeler “alfa öğelerine dönüştürülen duyu izlenimlerinden” tiirer (Bion, 1962, s. 26). Izlenimlerin birikmesinden kaynaklanir ve kendi paylarına onlar da, bilinçdışı olarak, analistin dikkatine kılavuzluk ederler. 

l Hayalleme analistin herhangi bir deneyimi değildir; (duygulanıma yoğunlaşan ve savunmaları içeren vs.) karşıaktarımın dengi de değildir. Hayalleme, Bion'un “bellek olmaksızın, arzu olmaksızın” şeklinde nitelediği hali gerektirir. Hastanın bir yoruma verdiği karşılık gibisinden özel bir şeyin beklenmediği, azami alıcı bir haldir. Hayalleme, tanımı gereği alfa işleyişinin ürününe işaret eder. Bu şekilde, hayallemenin yeni bir şey kattığı ve bu anlamda tekrarlama zorlantısına karşıt olduğu söylenebilir. Dolayısıyla hayalleme, farklı bir şeyin gelişmesi için açılan aralığa veya uzama atıfta bulunur. Bu yüzden Eros'un “deliliğiyle” alakalıdır. 

Hayalleme hali ister istemez analistin daha odaklı bir başka zihinsel tutumuyla gerilim içindedir, söz konusu zihinsel tutumun işlevi hastanın seansta sergilediği ruhsal mekanizmaları saptamak etimolojik olarak soyup incelemek anlamında “analiz etmek”— ve söze dökülmelerine yol açmaktır. Hastanın yoruma verdiği karşılığı aramak bunlardan biridir. Bu karşılık bazen önemlidir ve bütünsel verinin bir parçasını oluşturur, ama bana göre psikanalistin “arzusunu” öyle bir şekilde işin içine dâhil eder ki, arzu hayallemeye müdahale edebilir. 

“Biokülarite” mefhumuyla, aynı anda iki perspektifi de korumanın önemini aktarabilmeyi umuyorum: Bir “göz” savunmacı konumlarda ortaya çıkan hareketler, tekrarlayan örüntüler, kaygılar vb. üzerindeyken bir “göz” de hayallemenin ürünü üzerindedir veya daha ziyade onu doğuracak *olumsuz yetiyi” muhafaza etmenin peşindedir. Bana göre, haddinden fazla yorum veya açıklayıcı yorumlar yoluyla ilk göz genellikle ikinci gözü bastırır, oysa yaşam gücü olan, Eros olan, tekrarın ve ölgünlüğün üstesinden gelerek dönüşümü mümkün kılabilecek olan şey hayallemedir. 

Biokülarite her iki ruh halinin de bir arada bulunması gerektiğini anlatır: Bir yanda malzemenin bilinçli olarak işlemden geçirilmesi, savunmaların anlaşılması, daha derin kaygıların aranması, diğer yanda ise bilinçdışı iletişime azami düzeyde alıcı olmak ve bilinçdışı iletişimin görsel imgelere dönüştürülmesi. “Bilinçdışı iletigim"i kestirme bir ifade olarak kullanıyorum çünkü alımlanan şey daha ziyade Bion'un beta-öğeleri olarak adlandırdığı formdadır ve hastayla şimdiki ve geçmişteki deneyimi temelinde analistten kaynaklanan beta ve alfa öğelerinin bir karışımıyla bir arada bulunur. Bu karışımı tamamen birbirinden ayırmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
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Bu iki tutumun, kapsamanın olmazsa olmaz iki yönünü temsil ettiği düşünülebilir: Anne nitelikli içe alma ve “içeride tutma” ile baba nitelikli ayırma ve bir “üçüncülük konumunu” alma. İkisi bir araya gelince hem duygulanım bakımından etkilenmeyi hem de “dengeli” bir tutum tutturmayı sağlar: “Anlayışlı bir anne, bebeğinin yansıtmacı özdeşleşimle başa çıkmaya çalıştığı büyük korku duygusunu deneyimleyip gene de dengeli görünümünü muhafaza edebilir” (Bion, 1959, s. 313).? 

İki tutumun karşılıklı etkileşimi başlı başına bir klinik ilgiyi hak eder ve verimli bir araştırma konusu olabilir. İki “benin/gözün” karşılıklı etkileşimi, birinin ötekine üstün gelmesi, birinden birinin kaybı her iki tarafın da ruh haliyle ilgili bilgi verir ve görüşme odasındaki başka görüngüleri aksettirir. 
Sözgelimi Bion hastanın nasıl serbestçe dalgalanan dikkate saldırıda bulunabileceğini yazar: 


Analitik çalışmada gerekli görülen serbestçe dalgalanan dikkat ... alfa-öğelerinin üretilmesi için analistin kendini alfa-rüya-çalışmasının işleyebileceği şartlara bıraktığı ruh hali olarak tasvir edilebilir. Psikotik hasta bunu bilir ve seans sırasında kendinde veya analistte alfa öğelerinin üretimini mümkün kılan herhangi bir şeye ve her şeye saldırmak üzere özellikle harekete geçer. (1992, s. 150) 


Biokülaritenin iki bileşeni hakkında anne ve baba nitelikleri üzerinden düşünmek yeni düşüncelerin doğurulabilmesi için gereken üçgenleşmeyi cinsiyet farkıyla tasvir eder. İki bileşenin karşılıklı etkileşimi, bileşenler birbirini yok etmek yerine verimli hale getirdiği müddetçe, azami bilgi verir ve kılavuzluk eder. Birine fazla ağırlık verilmesi ötekinin içini boşaltır. Seansta nasıl bir etkileşim içine girecekleri aynı zamanda bilinçdışı güçlerin ürünüdür, dolayısıyla benim tarif ettiğim şey neyin başarılacağından çok neyin gayreti içinde olunacağıyla ilgilidir. 

Bu makalede spesifik olarak biokülaritenin bir yanına odaklanmaktayım, o da hayallemenin işlevi ve daha genel anlamda ötekiliğin mesken tuttu- 
£u aralığın korunmasıdır, bu yanın daha aktif olan bazı çağdaş yaklaşımlar- da kaybolduğunu düşünüyorum. 


KLİNİK KARŞILAŞMA 
Şimdi de temsil yetisi eksik olan ve düşünme biçimini “işlemci düşünme” (Marty ve De M'Uzan, 1963) diye tarif edilen şekilde değerlendirebileceğimiz 


9 Vermote (hazırlanmakta) bunu Bion'un en eski kapsama tanımlarından biri olarak ayırt eder. 
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bir adamla çalışmamı anlatacağım. İşlemci düşünmede kişi her türlü —narsisist ve nesne bağlantılı— libido yatırımını reddederek kendisini travmadan korur. 

Lucas prestijli bir üniversitenin bir bölümünde çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiş bir matematikçiydi. Mantık alanında uzmanlaşmıştı. Nitekim benim yorumlarımı ve kendi düşüncelerini sanki çözülmesi gereken mantıksal bir bütünün parçaları gibi ele almaktaydı. Olayları bu şekilde mantığa indirgemesi onun kendi “normalliği” üzerine düşünmesi- ne yol açıyor, sonunda “normal” olduğu, öyle büyük sorunları olmadığı sonucuna varıyordu. Gerçi bazen dağılmaktan korktuğu açıkça hissediliyordu. 

Lucas cinsel bir sorun hakkında danışmak üzere gelmişti, başka herhangi bir sorunu olduğunun farkında değildi ve sorunu olmadığı konusunda da rahatlatılmak istiyordu. Bununla birlikte, ilk görüşmemizde ona kim oldugunu veya ne istediğini bilmediğini söylediğimde ilgilenmiş göründü ve bence bunu gördüğüm için gelmeye devam etti; bu ve felç edici kaygıların pençesin- de olduğunu bilmesi ve seansların bu kaygıyı yatıştırabildiğini hissetmesi etkili oldu. Ayrıca Lucas'ın takıntılı düşüncelerden muzdarip olduğunu gördüm, bazen bu düşünme biçimi çözülme korkusunu bertaraf etmeye veya korkutucu bir boşluğu doldurmaya yarıyor gibiydi. Kendini küçültülmüş hissettiğinde duyduğu hiddet dışında Lucas'ın duygularına erişimi yok gibiydi, fakat hiddetini kontrol etmeyi öğrenmişti çünkü öldürmekten de öldürülmekten de korkuyordu. Seanslarda şevkle dinliyor, söylediklerimi “ilginç” buluyordu, fakat duygusal etki büyük ölçüde eksikti. Çok nadiren, söylediğim bir şeye karşı bedensel bir tepkiden bahsediyordu, neden olduğunu bilmese de, coşkuyla ilgili tek ipucu buydu. 

Bahsettiğim zamanlarda istekli olmakla birlikte konuşması çok olgusaldı ve tekrara dayalıydı ve ben de herhangi bir şey gelişebilir mi hiç kestiremiyordum. 

Bir gün Lucas divana uzanmadan önce paltosunu koltuğun üzerine fırlattı. Onu ve tekrarlayan takıntılı ve entelektüel konuşmasını dinliyor, coşkular bakımından öne çıkan hiçbir şey bulamıyordum. Birden koltuğun üstündeki paltosunun kıvrımlarında bir aslan veya panter gördüm, sağrılarının üstüne oturmuş dosdoğru bana bakıyordu. Kaybolmuş olacağını düşünerek tekrar tekrar her baktığımda imge gerçek ve keskin göründü. Bunun ne tür bir vahşi kedi olduğunu merak ettim; aslandan çok pantere benziyordu çünkü siyahtı ve nispeten küçüktü, belki daha çok dişi gibiydi. Sivri kulakları vardı ve dosdoğru bana bakıyordu. Tehditkâr veya saldırgan değildi, fakat bana son derece yoğun bir şekilde bakıyordu, sanki ne olacağını görmek ister 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gibiydi. Bu davetsiz imge merakımı uyandırmıştı. Hastamın hayvani tarafını düşündüm —geçmişte fiziksel olarak şiddete yönelik olmuştu. Beklemek ve bakmak en görünen yönüydü. Benim kendi hüsranım ve bir şey olmasını beklemem bunun bir parçası olabilirdi, ben felce uğramış taraftım ve merakla bekliyordum. Kuşkusuz bu hal, gidişatın tasviri olabilirdi ama seansta diğer her şeyden kopuk görünüyordu, Lucas da her zamanki kopuk ama istekli haliyle konuşmaya devam ediyordu. Hayvan birkaç seans koltuğun üzerinde durdu sonra gene esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Hastalarımın çoğu paltolarını koltuğun üzerine koysa da böyle bir deneyimin daha önce de daha sonra da yaşanmadığını eklemeliyim. 

Birkaç ay sonra Lucas, analizin tatil olduğu bir sırada gördüğü bir rüyayı anlattı. Karısıyla yatakta yatıyordu ve Lucas'ın üzerinde başını hastanın omzuna yaslamış bir aslan uyuyordu. Aslan ağır ve boğucuydu. Yerde de ona bakan bir çita vardı. Çağrışımlarında aslanı doğrudan babasına çitayı ise annesine bağladı. Ebeveynlerin ikisi de gerçeklikte korkutucu figürlerdi, anlaşıldığı kadarıyla öngörülemeyen ve şiddet dolu davranışlara eğilimli kişilerdi. 
Anlaşılan görüşme odası potansiyel olarak tehlikeli hayvanlarla dolmuştu, gözetlemeci merak ve kontrol bana çok çarpıcı geldi, bunun tersi olan aslanın uykudaki hali de öyle. Ensestin iglenmemesi için olan o boğucu “göz hapsi- nin” şüphesiz karısıyla arasındaki cinsel sorunla bir ilgisi vardı. Başka bir yönden bakılınca, çocuğun duygularının yansıtıldığı aslan/baba ilk sahnenin gerçekleşmesine mani oluyordu. Lucas'ın ta en baştaki rüyası bir kasırgada ayaklarının yerden kesildiğini ve beyazlar içinde bir kadının, bakire anne/ analistin göğe yükseldiği bir imgeyi gösteriyordu. Onun “iyi”, çalışkan bir hasta olma çabalarına rağmen bir şey hiç şüphesiz içe işleyen ve coşkusal bakımdan verimli bir alışverişin gerçekleşmesini engelliyordu. 

Aslanlı rüyayla ilgili ancak “Babanız sizi cinsel ilişkiden ve hatta yaşamaktan alıkoyuyor” gibi basit bir şey söylemiş olabilirim. Kasten zamansallık ve çok anlamlılıkla, “baba”nın farklı anlamlarıyla oynuyordum. Şimdiki zamanı kullanarak (babanız sizi alıkoyuyor) halihazırdaki ruhsal gerçekliği farklı “babalara” referansla irdelediğimi belli ediyordum: Lucas felç halinde olmazsa ona saldırmasından korktuğu görüşme odamdaki baba, çocukluğunun gerçekten şiddet dolu olan babası, kendi sadist dürtülerinin ve ilk sahneye dair merak ve hasedinin yansıtıldığı baba, küçük Oidipus'un ensest işlemediğinden emin olma peşindeki iğdiş edici baba; büyük B'yle temel Oidipus durumunun Babası ve eşcinsel konumdaki baba. Şimdiki zamanı kullanarak kasten “o zaman” ile “şimdi” ye yer açıyor ikisini bir araya getiriyordum, aynı zamanda da farklı babalardan bahsediyordum: Çocukluğun babası, içsel baba, analitik baba ve yasaklayıcı baba. 

Lucas'la doğrudan ikimizin arasında daha derin bir alışverişe engel olan şeyi ele almak da doğru olurdu (söz gelimi tehlikeli aslanı/babayı veya onun ya da benim içimdeki aslanı uyandırma korkusu hatta arzusu), fakat o sırada bu onun için hiçbir anlam ifade etmezdi, çünkü benimle alışverişinin neresinin yüzeysel olduğunu anlaması zor olduğu için kendini eleştirilmiş gibi hissederdi. Bence daha açık türde bir yorum da düşünselleştirmeyi kamçılardı. O evrede amacım çağrışımlarındaki bir şeyi açmak —böylece daha spesifik şekilde yorumlanabilirdi— ve çoklu perspektiflere alan yaratmaktı. Rüyanın anlamını onun konuşmaktan memnun olacağı şekilde, onunla ve benimle ilgili olarak açıklamak yerine farklı ihtimallere alan açılmasını teşvik ederek biokülariteyi sürdürüyordum. Şimdiki zamanı kullanarak onun ruhsal gerçeklikle ilgili farkındalığını beslemek ve olgusal olmayan boyutun gelişmesini mümkün kılmak istedim. 

Geriye gidip zihnimde hâlâ canlı olan koltuktaki imgeyi dügündügüm- de, sfenkse dair bazı tasvirlerle bir benzerlik buldum. Ayrıca Kurt Adam'ın rüyasıyla da bir etkileşim olduğunun farkındaydım, bu etkileşim şimdi Lucas'ın rüyasında yerde ona bakan çitada şekle bürünüyordu, böylece bir ilk sahne durumunun merkezde olduğunu düşündüm. Beklemek, izlemek, felç hali, olan şeyin ana hatlarını andırıyordu ve benim zihnimde de psikanalizin babası Freud vardı. 

Bir süre sonra Lucas bir başka rüya anlattı. Karısıyla ilgili cinsel bir rüya gördüğünü söyledi ama “olmadı” dedi. Karısı onun üzerinde yatıyordu, yanlarındaki yatakta boz bir şekil vardı. Açıklama olarak gölgede olduğu için boz dediğini söyledi. Belki de, diye ekledi, sadece bir kediydi, sonra yine ekledi, şeklin onları gözetlediğini zannetmiyordu. Bu benim aklıma öteki rüyadaki aslanı, koltuğun üzerinde benim “gördüğüm hayali” ve gene ilk sahneyi getirdi. Seans daha ziyade yüzeysel bir şekilde devam etti; alışıldık takıntılı haliyle karısına karşı eziyet derecesindeki ikircikliliğini anlatmaya devam etti. 
Seansta bir şey “olmuyordu”. 

Rüyadaki boz şekli biraz daha sordum. Ona lahdi hatırlattığını söyledi. Önce kendisinin ölü/depresif bir kısmından bahsediyor olabileceğini düşündüm fakat çocukken birden nasıl Mısırlıların çok ilgisini çektiğini anlatmaya başladı, lahitler üzerine okumaya koyulmuş, kıymetli şeylerin çalınmaması için mezarların nasıl korunduğunu öğrenmişti. Seansta sanki bir şey hayat bulmaya başlıyor gibiydi. Onun çocukluğundaki herhangi bir şeyi gerçek 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bir ilgiyle anlattığını veya anlamlı herhangi bir şey söylediğini hiç duymamıştim. Bu rüyayla bana mumyanın? içindeki ve bedenindeki değerli şeylere karşı yoğun bir arzu ve merakın olduğu bir hikâyenin gölgede yattığını, fakat bunun güçlü savunmaları gerektiren devasa tehlikelerle geldiğini söylüyordu. 
Onun sergilediği yarı otistik halin o katı duvarlarının, ondaki güçlü arzulu içgüdüsel dürtüleri nasıl mezara koyduğunu ilk defa görebiliyordum, o dürtüler sanki hiç yokmuş gibi görünüyordu. Karısına karşı arzu duymamasının ardında karısının bedeninden yoğun şekilde korkmasının yattığı da böylece zihnimde birleşti. 

Bu yoğunlaşmış imgeler Şimdide, Buradada ve O Zamanda pek çok şekillerde anlaşılabilir kuşkusuz. Ayrıca elbette seanslarda hasta rüyadaki gibi sırt üstü yatmaktadır; seansta ne kadarının “olmasına” izin vereceğine dair bir mesele de vardır. Ne var ki benim için önemli olan uzun zaman alan tekrarlayan malzemeden sonra bir rüya alanının açılmakta olmasıydı, hasta o alanda olgusal olmayan bir içsel yaşama ulaşmaya başlayabilirdi. Annenin/ karısının/aktarımda benim içimdeki değerli şeylerin karşısında arzunun uyanması tehlikesi etrafında, eşlik eden bütün tehlikeler ve söz konusu arzuyla ilişkili zulmedilme korkuları da dahil olacak şekilde, bir düşlemi temsil etmeye başlayabileceğini düşündüm. Her şeyden önce de, annenin bedeni içinde degerli şeyler olduğuna dair bir hisle temas kurduğunu düşündüm, bu his onun analistine karşı görünürdeki coşkusal vurdumduymazlığıyla ve gerçeklikte annesini reddetmesiyle tam bir karşıtlık içindeydi ve bu temas da arzu, bağımlılık ve kaybı simgeleştirmenin yolunu açabilirdi. 

Hastam her şeyi düşünsel düzeyde karşıladığı için o noktada imgelerin ayrıntılarına girmedim, rüyası ve çağrışımlarıyla merkezi bilinçdışı bir dinamiği temsil etme yetisinde bir şeylerin gelişmesini yeterli buldum, bunlar ruhsal işlemden geçirmenin ve ruhsal çalışmanın artık onun için daha mümkün olduğunu kanıtlıyordu. Bu gelişme, dehşet içerisinde yükseltilmiş duvarların ardında, onun dürtüsel kendiliğini, anne bedeninin tehlikelerini ve hastanın merakını bir anlığına da olsa görmemi sağladı. Ayrıca bana daha canlı bir şeye ulaşılabileceği umudunu verdi. Bundan bir süre sonra Lucas karısına göre kendisinin artık bazı şeylerden daha bir zevk alabildiğini söyledi. Bu da, kontrolü kaybetmekle sonuçlanmasından dehşetle korkmasına rağmen Lucas'ın haftada beş tam bir analize gelebileceği bir gidişata yol açtı. Beş seansa başlayınca, Lucas'in bir seansta “Ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Merakımı 


10 İngilizcesimummy hem “mumya” hem “anneciğim” anlamına gelir — ç.n. 
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cezbediyor, kafanızın içinde olmak isterdim. Hüsran hissediyorum, kendimi ezilmiş hissediyorum” demesiyle, mesele daha simgesel ve doğrudan aktarım içinde ifade edilebilir oldu. 

Lucas'ın vurdumduymazlığının gerisinde nesnesinden zalimce intikam alması gibi şeyleri ele almak daha mümkün hale geldi; fakat bence bunun anlamlı olması için Lucas'ın nesneye yönelik tutkusunu tanıması gerekiyordu; sevgisi, arzusu ve merakıyla birlikte mezara koyduğu mumyayı, kapsayan bütünlüklü bir deri dahi olmadan tamamen muhtaç bırakılma deneyimini bilmesi gerekiyordu —bu muhtaç bırakılma deneyimini, sonunda beş parasız ve evsiz kalma korkusuyla geleceğe yansıtıyordu. Onun bilgiç tutumunun gerisinde son derece düşük bir özsaygının ve istenmeyen bir çocuk olduğu düşüncesinin yattığını görmeye başladık (iki kardeşinden on yıl sonra, “kazaen” doğmuştu). 


SONUÇ YORUMLARI 

Bir psikanalizin Şimdisinde pek çok şey meydana gelir, seansın Şimdisinde olmanın ise pek çok şekli vardır. Bu malzemeyi getirmekle, bu hastayla psikanalistin işlevini nasıl, ona bir alan sağlamak olarak gördüğümü göstermek istiyorum; o alanda, gerçeklik boyutuna ve coşkudan uzak düşünsel boyuta korkuyla ve sımsıkı tutunmaktan daha fazlası meydana gelebilir, ciddi zulmedilme ve felaket kaygıları yüzünden felç olmuş olan kısma ulaşılırken, bu kaygılara ulaşmanın yolu da açık kalır. Bunun için ve hastayı felce uğratan “ adsız dehşete” (Bion, 1962, s. 96) veya “düşünülemez ... ıstıraba” (Winnicott, 1974, s. 104) bir şekil, bir duygulanım vermek, nihayetinde de düşünceler ve sözler bahşetmek için simgeleştirme yetisinin gelişmesi gerekir — bu gelişme daha az donuk, daha “muğlak” bir zamansallıkla el ele gider. 

Perde anı erken çocuklukta, karanlık bir dünyada muhtemel bir çöküşe işaret etmektedir, bu çöküş Lucas'ı sınırlı bir coşkusal yelpazeyle yetinmeye ve Winnicott'un “Çöküş Korkusu” (1974) makalesinde anlattığı gibi gelecekteki akıl sağlığından korkmaya yöneltmiştir. Barangerler “muğlak zamansallığın —veya başka deyişle, analistle yaşanan şimdiki durumla arkaik nesnelerle geçmişteki bir ilişkinin birlikte deneyimlenmesinin- verdiği korkuyla, daha baştan yönlendirilmiş ve belirlenmiş bir zamansallığa” yapışan hastalar üzerine yazmıştır. Şunu da eklemişlerdir: “Analizin zamansal diyalektiğinin sabitlenmiş ve belirlenmiş bir zamansallıktan farklı türde (daha hareketli, daha geleceğe ilişkin ve farklı içerikte) bir zamansallığa doğru ilerlediğini söyleyebiliriz, arada da bilhassa muğlak bir zamansallıktan geçerek” (Baranger ve Baranger, 2008, s. 800). 
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Başka türlü söyleyecek olursak, Botella'nin dediği gibi (Botella, 2014) hastanın hatırlanan fakat toparlanamayan bir geçmişe geri gitme dehşeti yüzünden ve çöküş sinyali veren bir geleceğin korkusu yüzünden bir şimdiki zamana yapıştığını söyleyebiliriz. Şimdinin bu sınırlı alanı içerisinde bir muğlaklığın yeniden eski haline kavuşturulması gerekir, göstermeye çalıştığım gibi “çok zamanlı” bir muğlaklıktır bu. “Çok-zamanlı” terimini, birçok zamansallığa açılmayı vurgulamak amacıyla, çokanlamlılığın belli bir yönü veya kategorisi gibi kullanıyorum. 

Benim anladığım anlamda analitik işlev bioküler özelliği muhafaza etmektir, hemen oracıkta olanla başka bir şey arasındaki hem birleşimi hem de ayrışımı sürdürmektir. En hafif bir ayrışmada ikisinin de bir arada tutulması ve açıklamalar veya kelimesi kelimesine tercümelerle bir sonuca bağlanmaması gerekir. Bu ayrışım simgeleştirmenin gelişmesi için gerekli zemini sağlayan hayalleme sürecinin yer alacağı bir aralık, bir zaman, bir yapı yaratır. Baranger ve Baranger şöyle yazar: “Alandaki her şeyin veya her olayın aynı zamanda da başka bir şey olması analitik yöntemde temel niteliktedir. Eğer bu temel muğlaklık kaybolursa analiz de ortadan kalkar” (2008, s. 799). Benim bu makaledeki spesifik odağım bioküler durumu sürdürmek amacıyla psikanalistin işleyen zihninde ortaya çıkan ayrışıma ilişkindir, bioküler durumda bir “ben/göz” diğerinden ayrıdır fakat ikisi de birbirine önemli malzemeler sağlar; bağlantı ancak çok sonra veya seansların dışında meydana gelebilir ve ikisinin de farklı zamanlarda ön plana çıkarak gerekli alanı yaratması gerekir. Lucas'ın durumunda iki boyutlu bir dünyanın kısıtlı alanından dışarı çıkmak için bir hamlenin başlatılmasına imkân verdi. Aynı zamanda “ölü” bir analitik durumun yeniden libidoyla dolmasına ve Lucas'la ona coşkusal olarak dokunan bir temas kurulmasına imkân tanıdı. 

Da Rocha Barros rüyalardaki resimsel temsili “düşünülebilirliğin ilk adımı” (2011, s. 270) olarak irdeler ve coşkusal deneyimi depolayabilmek için ve duygulanımlarımızı başkalarına ve kendimize iletmek için simgelerin gerekli olduğuna işaret eder (da Rocha Barros ve da Rocha Barros, 2011). Benim anlattığım tarza bir hastada resimsel temsil hastada meydana gelemediğinde, bir gerileme evresiyle, temsilin analistte meydana gelmesi gerekebilir. 
Görsel imge yeni bir şey üzerinde bir alan açabilir ve daha fazla simgeleştir- 


11 Müzikte “çok zamanlı” terimi aynı anda olagelen farklı zamanları anlatmak için kullanılır; bir seansta ve bir analizde farklı *tempo"larin birbirine karışması mefhumu da verimli olmakla birlikte müzikteki biraz daha farklı bir düşüncedir ve tempolardan biri olarak, benim “yankılanma zamanı” adını verdiğim zamanla ilişkilendirilebilir. 
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menin ilk adımını oluşturabilir. Bu çalışma aynı esnada meydana gelen daha bilinçli bir çalışmadan da farklı bir çalışmadır. Sözgelimi, bilhassa yavan zamanlarda, Bion'un ifadesiyle “seansın rüyasını görmekten” (Bion, 1992, s. 
120) de fazlasını yapmam gerektiğini hissettim ve fazla uzak kaçmadığını umut ederek hayalimden bir şey daha “icat etmem” gerekti. 

Bazı yazarlar, boşluk alanlarının baskın olduğu bu hastalarla çalışabilmek için analistin gerilemeli ruh halleriyle özellikle ilgilenmiştir (başlıcaları de M'Uzan, 2005 ve Botella ve Botella, 2005). Perelberg'e göre analistin górsel temsile dönüştürme çalışması hayallemeyle eşdeğerde değildir, çünkü hastanın “ulaşılamayan ve hatırası olmayan” deneyiminin olumsuzu tarafından tetiklenen ve “ulaşılamayan daha evvelki bir sahneye denk” olan “ikame edici bir sahne” yaratma yetisini içerir. “Hatırlanamayan hatıranın yerine perde anı olmaya mahküm ikame edici bir hatırayı geçirme yetisine sahiptir” (Botella ve Botella, 2013, s. 119, italikler metnin kendisinden) (Perelberg, 2015). 

Anlatılanlarda farklı kavramsal modeller ve çeşitlemeler vardır, sözgelimi ender rastlanır ve merkezi olarak anlamlı bir “sahne”den mi yoksa süregiden bilinçdışı işlemden geçirmelerin bilincin içini oymasindan mı bahsedildiğine göre ve bilhassa da geçmişle bağlantının kavramlaştırılmasına göre farklılıklar olabilir, bana göre ise hayalleme mefhumu—bundan kastımız ister “görsel olarak temsil edilebilirlik”. (Botella), ister “uyanıklık rüya düşüncesi” (Ferro)? olsun- jenerik olarak “çalışma”yı tasvir etmek üzere kullanılabilir. 
Bion şöyle yazar: 


Bellek ve arzudan soyunmakla ulaşılan alıcılık (“inanç edimlerinin” hükmü olması bakımından bu temel önemdedir) psikanaliz ve başka bilimsel işlemlerde temel önemi haizdir. Varsanının veya halüsinoz halinin deneyimlenmesinde temel önemi haizdir. Ben bu hale patolojik bir durumun ve hatta normal bir durumun da abartılması gözüyle bakmıyorum: Daha ziyade daima mevcut olan fakat onu kamufle eden başka görüngülerle üstü örtülen bir hal gözüyle bakıyorum. Bu diğer öğeler ılımlı olabilirse veya askıda kalabilirse halüsinoz gösterilebilir hale gelir; tüm derinliği ve zenginliğine ancak “inanç edimleriyle” ulaşılabilir. (1970, s. 35-6) 


Benim yaşadığım halüsinoz, ilk sahnenin olması gereken yerde beyaz bir boşluk tasvir eden hastanın temsil edemediği itkilerin temsili olarak dügünebilir. Sadece bir kere, yatak odası bağlamında korkutucu doğaüstü güçler tarafından kovalanmanın olduğu bir rüyada ilk sahne iması vardır. 


12 Hock da (2014) Freud'un ilk dönem çalışmalarında bile inşayla yeniden inşa arasında hakiki bir 
ayrım olmadığını belirtir. 
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Bioküler kelimesini kullanarak iki zihinsel tutumu da —ayrıştırıcı şekilde “analiz eden” tutumla azami alıcı olmayı sürdüren tutumu— korumak gerektiğini vurgulamakla birlikte aslında binokülerlikten farklı bir şeye de işaret etmiyorum. De Masi yeni bir makalesine “Hezeyan ve Bioküler Görme” başlığını koymuştur. “Bioküler görme” terimini psikotik hastasından aldığını belirtir. De Masi şöyle yazar: 


Lorenzo gerçeği görme şeklinin bioküler olduğunu fark ettiğini belirtti. 
Sözlerindeki müthiş kesinlik gözümden kaçmadı: Görmesi bütünlüklü olmadığı için binoküler görmeye sahip olduğunu söylememişti, iki görme şekli karşılaştırılıp birbiriyle kıyaslansa ister istemez öyle olurdu. O durumda, biri hezeyanlı öbürü gerçek olan iki görme şekli birbirinden ayrı ve farklılaşmış olmayı sürdürür, çünkü ikisi de aynı algı özelliğine sahiptir, o da gerçeklik algısıdır. (De Masi, 2015) 


Makalemi ilk yazdığımda De Masi'nin çalışmasını okumamıştım ve iki görme şeklinin bütünleşmeyen yapısını tarif etmek için biokülerin aynı şekilde kullanılması beni çok şaşırttı. Ben bu bütünleşmemişliğin, analitik tutumun bir parçası olarak geliştirilmesi gereken elzem aralığın bir parçası oldugunu öne sürüyorum. Benim anlattığım durumda, söz konusu tutum koltuktaki yabani kediye yol açtı, henüz olmamış ve ancak daha sonra hasta vasıtasıyla temsile kavuşan bir şeyi önceden haber veren bir halüsinozdu. Aralıktan kastım elzem olan “başka bir şeyin”, çoğunlukla hemen anlaşılmayan ve daha ileriki bir vakte kadar bütünleşmeden kalan “bir şeyin” boy göstermesi için sürdürülmesi gerektiğini savunduğum aralıktır. Söz konusu “bir şey” flaş görüntü halinde ortaya çıkan, kolayca ortadan kaybolabilen ve hatırlanmayan imgeler şeklinde kendini gösterir. Bana kalırsa insanın fark ettiğinden çok daha sık kendini göstermekte olup gene de analitik sürecin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda öngörü kısmından da bahsettim, analistin ruhsallığı üzerinden ileriye doğru bir hareketi teşvik eden önemli bir etkendir. Bahsettiğim görsel imgede veya çabucak kaybolan bir flaş görüntü- de, hatırlanacak olsa imgenin bağlam dışı ve malzemeyle görünürde bağlantısız kaçacak olması o imgenin başlıca özelliklerinden biridir. Burada anlattıgim vakada görsel imge aynı seansta değil ama birkaç ay sonra ortaya çıkan malzemeyi haber veriyordu. Bu ise temsilin psikotik delikleri doldurması için gerekli bir deliliktir. 
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Olumsuz Varsanılar, Rüyalar ve Varsanılar: 
Çerçeveleyen Yapı ve 
Analitik Ortamdaki Temsili* 


ROSINE JOZEF PERELBERG 


30 Nisan 2016'da yayına kabul edilmiştir. 


Özet: Bu makale, haftada beş seansla analize devam etmiş bir hastanın varsanımsı deneyimlerinin anlamını incelemektedir. Yazar düşüncelerini André Green'in çerçeveleyen yapının ve olumsuz varsanının zihnin yapılanmasındaki rolü üzerine düşüncelerine dayandırmaktadır. Aktarım ve karşıaktarımın anlaşılması, analitik süreçte anlamın oluşmasında ve dönüşümlerin gerçekleşmesinde büyük önem taşımıştır. Yazar klinik bir örneğin ayrıntılı analizi üzerinden, Bion'un histerik varsanılarla psikotik varsanılar arasında yaptığı ayrımı incelemekte ve ikisi arasındaki farklara dair kendi hipotezini kurmaktadır. Makale, psikotik varsanıların yaşamla ölüm arasında bir çatışmayı ifade ettiklerini, histerik varsanıda ise çatışmanın sevgiyle nefret arasında olduğunu öne sürer. Makalede ayrıca, analitik karşılaşmanın dramatik doğası üzerine bazı düşünceler de yer almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Analitik karşılaşmanın dramatik doğası, çerçeveleyen yapı, dönüşümler, histerik varsanılar, imgeler, inşa, karşıaktarım, olumsuzun çalışması, olumsuz varsanılar, psikotik varsanılar, rüyalar. 


ÇERÇEVELEYEN YAPI reen, annenin bebeği kucağında tutarken çocuğun üzerinde kollarının baskısını bıraktığını, bunun ise annenin yokluğunda anne nesnesi algısının kaybını ve anne nesnesine dair olumsuz bir varsanıyı kapsayan çerçeve- 


(9) Int J Psychoanal (2016) 97:1575-1590 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leyen bir yapı oluşturduğunu belirtir. Bu çerçeveleyen yapı, annesel bakımla oluşan annesel çevrenin içselleştirilmesinin sonucudur. “Oluşacak olan yatırımın ilk matrisi”dir (Green, 1986b, s. 166). Anneye dair olumsuz varsanı oluşturabilme yetisi, temsilin kökeninde yer alır; bu yeti, nesneye dair gelecekteki temsillerin kaydolduğu bir olumsuzluk arka planına dayalıdır. Bu, olumsuzun yapılandırıcı işlevindeki rolüdür. (Green, 2005a, s. 161;1 2005b) Bu açıdan bakıldığında, olumsuz varsanı tüm temsil kuramlarından önce gelir. Olumsuz varsanı, yeni nesnelerin temsili ve yatırımı için, düşünme ve simgeleştirme etkinliklerinin gerçekleşeceği koşullar için potansiyel bir alan oluşturur.? Green, namevcut ötekinin ruhsallığın kuruluşundaki rolünün altını çizerken, Winnicott ve Bion'cu gelenekleri izler. Bu *[nesnenin] orada olmasıyla... kayıp arasında bir ara durum” (Green, 1975, s. 13) olan bir yokluk halidir. Green'in “Ruhsallık, biri orada olmayan iki beden arasındaki ilişkidir” sözü buna yaslanır (1995, s. 69-76).3 

Anneye dair olumsuz varsanı, Freud'un öne sürdüğü arzunun varsanı yoluyla gerçekleşmesinin, imgelerin, düşlemsel yaşamın ve düşünmenin bir önkoşuludur. Ayrıca, annenin yokluğu “Gittiğinde nereye gidiyor?” sorusunu da zımnen getirdiğinden, üçüncülüğün [thirdness] de bir göstergesidir. Babaya örtük bir göndermedir. Anne, sevgilisi olan babaya gitmektedir. Annenin yokluğu ve onun yokluğunun çerçeveleyen yapı dahilinde ürettiği düşlem etkinliği, Green'in psikanalitik çerçeveyi formüle edişinin merkezinde yer alır. 

Bu süreçler gerçekleşemezse ve travma etkisi yaratan bir ihlal, ruhsal alanın sağlam bir biçimde oluşturulmasını sağlayacak yokluğa izin vermezse ne olur? Eğer anne, psikotik annenin olduğu gibi, çocuk için fazlasıyla dehşet vericiyse ve bu nedenle çocuk onun çerçeveleyen yapısını içselleştiremiyorsa, bu- 


1 “Çocuğun (hangi kültürde doğmuş olursa olsun), annenin bedenine yaslanır şekilde tutulduğunu 
varsayıyorum. Annenin bedeniyle temas kesildiğinde bu deneyimden arda kalan, bedensel temasın -kaide olarak annenin kollarının- izidir; bu iz, anne nesnesine dair algının kaybını, ona dair olumsuz bir varsanı formunda barındıran çerçeveleyen bir yapı oluşturur.” (2005a, s. 161, italikler özgün metinden). 

2 “Anneye dair olumsuz varsanının, hiçbir şekilde bir şeyi temsil etmeyerek, temsil için gerekli koşulları sağladığı çıkarsamasında bulunmakta haklı değil miyiz?” (Green, 2001, s. 86). 

3 Normal gelişim sürecinin bir gereği olan anneye dair olumsuz varsanı ile sınır yapılanmalarda olduğu gibi, ruhsallıktaki boşluk hallerine ve deliklere işaret eden, düşüncenin olumsuz varsanısı gibi anlaşılabilecek olgu arasındaki farkı gözetmek önemlidir (ayrıca bkz. Pirlot ve Cupa, 2012, s. 
57-59). Ruhsal yaşamın başlangıcındaki anneye dair olumsuz varsanı, reddin [foreclosure] bir ifadesi olan, nesnenin mevcudiyetini inkâr etme niteliğindeki nesneye dair olumsuz varsanıdan ayırt edilmelidir. Bunu yaparken, olumsuzun yapılandırıcı işlevindeki rolü yıkıcı yönlerinden ayırt edilmektedir (bkz. Perelberg, 2015a). Freud, 1917'de şöyle yazmıştır: “Varsanıyı açıklamaya yönelik herhangi bir girişimin, olumlu varsanıdan ziyade olumsuz varsanıdan hareket etmesi gerekeceğini ... eklemek isterim” (1917, s. 232). 
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nun düşlemsel yaşamın başlangıcına ne gibi etkileri olur? Green (1985b) “ölü anne karmaşası” formülasyonunda, anne kaynaklı travmatizmin, annenin depresyonunun ve çocuktan yatırımını geri çekmesinin çocuğun ruhsallığının oluşumu üzerindeki etkilerini betimler; bilinçdışında ruhsal delikler bıraktığını, bir anlam kaybına -Bion'un terimiyle hiçliğe (Bion, 1965, s. 79)— ve temsilleştirme yetisinde ve ruhsallık içi olanla öznelliklerarası olanı ayırt etme yetisinde bir bozukluğa yol açtığını belirtir. Burada, analistin rolünün hastanın zihninde halihazırda varolanı yorumlamamak olduğu, analitik çalışmanın böyle bir anlamı inşa etme süreci haline geldiği bir teknik kuramına yönelik imalar vardır (Perelberg, 2003, 2015b). Böyle bir analizde, her türlü nefret tezahürü, yatırımın bu kütlesel biçimde geri çekilmesinin bir sonucudur ve ona göre ikincil olarak ortaya çıkar; analistin yorumları analitik ortama yönelik saldırılara odaklanırsa boşa gidecek ve esas soruna hitap etmeyecektir (Green, 1986a). 

Aşırı yokluk Green’e göre bir yalnızlık duygusuna, çaresizliğe ve kedere yol açar; çok uzun süren bir ayrılık hastanın zihni ölümle, yoklukla veya amneziyle kaplandığından nesneye yatırımın geri çekilmesine neden olur (Winnicott, 1971). Çok korkutucu olan aşırı mevcudiyet ise örgütlenmeyi bozan, anlaşılmaz, klostrofobik bir iç ve dış dünya oluşumuna yol açar. 

Aşağıdaki klinik örnek, kişinin aktarım ve karşıaktarımın değişimleri içinde dehşet verici bir anne imagosuna ulaştığı bir analizi örneklemektedir. 


KLİNİK ÖRNEK: CAROLINA 


Carolina'nın Analizi: Rüyanın Kumaşını Yırtmak 
Bir Çarşamba sabahı Carolina seansına geldi ve şöyle dedi: 


Carolina: Dehşet verici bir rüyayı hatırlayabiliyorum. Arada sırada gördüğüm ve hiç hatırlamadığım rüyalardan biri. 

İki kelime öne çıkıyor: “Kürtaja karşı”. Rüyada, rüyanın kumaşını yırtmaya çalışıyordum. Bunların hepsi rüyada mantıklı geliyordu. O kelimeler, sanki bir şarkının nakaratıymış gibi rüya boyunca zihnimde tekrar ediyordu. Sırtıma bir bıçak saplanacaktı. Bunlar olup biterken yarı uykudaydım ve kendime bunun sadece bir rüya olduğunu söylüyordum. Suya dalıyordum. Bir de erimiş bir peynir vardı ve üzerinde yazılı kelimeler beliriyordu. Sonra yeşil bulanık sulara dalıyordum. Bu rüyam başından beri bir kumaş parçası gibiydi ve dışarı çıkabilmek için onu yırtmaya çalışıyordum. Sular çamurdu. Ben çamurdum. Çamurda balıklar, denizatları, yengeçler vardı -çamurdaki bu şeylerin tümü, cama dönüşmüşlerdi, kırık cam parçalarına. Beni içimden kesiyorlardı. 
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Çok korkunç bir rüyaydı. Yarı uyanık halim tekrar uykuya dalana dek uzun süre devam etti. 

(Yarım bir gülüşle güldü.) 

(Çok uzun bir sessizlik.) 

Rüyanın çok korkunç olduğunu, buna rağmen gülüyor olduğunu söyledim: Gülmek böyle korkunç bir rüyayı sahiplenmemenin bir yolu mu olmuştu acaba? 

Sadece bir rüya olduğunu söyledi. 

Analist: Gece uzun süre yaşadığınız bir deneyim. (Sessizlik. ) 

Carolina: Ciddi bir halde düşünemiyorum bu deneyim üzerine... Ama onu yaşarken odamda olmak korkutucuydu... 

(Seansa her zamanki güler yüzüyle, acele içinde gelişini düşünüyordum...) 

Analist: Belki de sahici gelmeyen bu rüyalarla, o korkunç rüya hayatından kaçmaya çalışarak sürekli bir faaliyet içinde oluşunuz arasında bir bağlantı vardır. 

Carolina, rüyanın ona uzun zaman önce gördüğü bir rüyayı anımsattıgını söyledi. 

Bir korku filmindeydim, Çığlık filminin bir pastişi. Büyük bir bahçesi olan büyük bir evdeydi; korkulu bir rüya için çok uygun bir yer. Sonra ambulans geldi. Birisi kaybolmuştu, bu bendim. Dışarıda delirmiş çılgın bir katil vardı. Ambulans sonunda geldi, ölmüş birini sedyede taşıyorlardı, o bendim. İçimden dışarı çıkan balon şeklinde bir zar vardı, yüzümü kapatıyordu. Galiba o zar kanla doluydu ve patladı patlayacak gibiydi. Aynı diger rüyayı yırtıp çıkmaya çalışmam gibiydi. 

(Sessizlik. ) 

Analist: Çok dehşet verici; çeşitli şekillerde rüyanın dışında durmaya çalışıyorsunuz. Bir film ve siz olan biteni izliyorsunuz. (İçerikten ziyade rüyayla ilişkilenişine hitap ediyordum.) 

Carolina: Korkuyorum ama aynı zamanda da korkutucuyum. Bugünkü rüyadaki gibi, çamur benim. Hareket etmemi engelleyen yutucu bir şey. 
Kendimi korkmuş bir yaratık olarak düşünmek daha kolay benim için. Beni korkutan “o şey” ne kadar deli olduğumun bilinmemesi faktörü. Bu rüya bana, filme çekilen bir Lorca oyununu çağrıştırıyor, Kanlı Düğün. O filmdeki anne, olacak olan dehşet verici olayları önceden seziyor. Şöyle diyor: “Kulaklarımda sesi sürekli yükselen bir çığlık var.” 

Daha sonra dökülecek kanların hepsini önceden seziyordu ve önlemek için hiçbir şey yapamıyordu. Annenin çığlığı bir ıstırabın ve bir alametin çığlığı: Hepsini önceden seziyor ama olmasını engelleyemiyor. Korkum, eğer bütün bunlarla temasa geçersem hiç içinden çıkamamak; ıstırabı, gözyaşlarını ve içine gömüleceğim büyük üzüntüyü hiçbir zaman durduramayacağım. 

(Ağlıyor.) 

Aslında çığlık atmıyor, diye ekliyor Carolina. 
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Analist: Bir annenin içinize, yüreğinize işleyen çığlıklarıyla bağlantılandırdığınız dehşet verici bir dünya; korkunuz bununla ilgili hiçbir şey yapamamak. 

(Sessizlik. ) 

Carolina: Bu rüya neden şimdi ortaya çıktı merak ediyorum. 

Analist: Düşünüyorum da sırtınızdaki bıçak acaba benden, benim zihnimdekilerden korkunuz da olabilir mi? (Bunu söylerken, aklımda, ilk görüşmemizde söz ettiği, Fawlty Towers dizisindeki zararsız görünümlü fakat cinayet işleyebilecek biri olduğu sonra anlaşılan Portekizli garson var.] 

Carolina: Rüyadaki “kürtaj” kelimesini düşünüyorum. Annemin beni aldırmak istemiş olduğunu biliyorum... 

(Sessizlik. ) 

Analist: (O hafta iki seansı iptal etmiş olduğumu düşünüyordum): Bu haftayı düşünüyorum, sadece üç seans yapmış olmamızın rahatsız edici geldiğini. Düşük gibi. 


Bu seansta, tekrarlayan bir çocukluk rüyası olan önceki geceki kâbusla, yaşamdan ziyade ölümü çağrıştıran anne imagosu aktarımındaki deneyim arasında derin bir bağ var. 


Vakanın Geçmişi 

Carolina, diğer üçü erkek olan dört çocuğun en küçüğüydü. Aile, bir Latin Amerika ülkesindendi. Carolina, birkaç yıl önce işi nedeniyle Londra'ya taşınmıştı ve analiz anadilinde gerçekleşiyordu. Çocukken dünyada korktuğunu ve kafa karışıklığı içinde olduğunu hatirliyordu; etrafında olup bitenleri ve insanların birbirleriyle ilişkilerinin doğasını tam anlayamıyordu. Davranışlarının önceden kestirilemez olduğunu hissettiği annesinden, hayatının çok erken dönemlerinden beri korktuğunu hatırlıyordu. Carolina kendisini korkunçmuş gibi hissediyordu ve annesinin ondan nefret ettiğini düşünüyordu. Annesinin onunla birlikte korku filmleri izleyerek gece geç saatlere dek onu uyanık tuttugunu, sonra da kendisi canavarmış gibi yapıp — Drakula veya vampir —ardından şiddetli şekilde güldüğünü anımsıyordu. Carolina canavardan mı, yoksa annesinin ciddi mi şaka mı yapıyor olduğunu bilememekten mi daha çok korktuğunu kestiremiyordu. Bilememenin belirsizliğindense, annesinin gerçekten bir canavar olmasını tercih edermiş gibi geliyordu ona. Gerçekliği, korku filmlerinin kâbusvari dünyasından ayırt edemediğini hissediyordu. 

Annesi Carolina'ya, onu aldırmak istemiş olduğunu söylemişti; ayrıca, onu sürekli ağlayan ve tatmin olmayan, zor bir bebek olarak görmüştü. Yatak odasının kapısını kapatıp ağlaması durana dek onu orada bırakarak, ona ağlamamayı öğretmişti. 
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Carolina'nın altı ila dokuz yaşları arasında olduğu dönemde, annesi, cadılarla ilgili kapsamlı bir hikâye geliştirmişti. Dünya, iyi ve kötü cadılarla doluydu. O iyi bir cadıydı; kötü cadılar hep çocukları kaçırmaya çalışıyorlardı, bu yüzden dikkatli olmak gerekiyordu. Geceleri annesi saplı süpürgesinin üzerinde dışarı çıkıyordu. Carolina bazen pencerenin yanına gidip onu görmeye çalışıyordu ve birçok kez onu uçarken görmüş olduğunu düşünmüştü. 

Aile yeni bir şehre taşındığında, Carolina'nın annesi, evlerinin bir mezarlığın üzerine inşa edilmiş olduğunu söylemişti. Evin karşısında bir kabristan vardı ve Carolina buranın kötülüklerle dolu bir sokak olduğunu düşünüyordu. Carolina geceleri çok korkuyor, yatakta uyanık kalarak yakındaki çarşıdan gelen derin çangırtıları dinliyordu. Annesi, hayvanları öldürdüklerini söylemişti; Carolina bazen insanları öldürdüklerini düşünüyordu. Dünya, onun için dehşet verici ve önceden tahmin edilemez bir yerdi. 

Carolina'nın kendinden yaşça oldukça büyük olan iki ağabeyiyle pek teması olmamıştı; onlar daha önce yaşadıkları şehirde kalmışlardı. Küçük ağabeyi, onun tersine, mutlu biri gibiydi. Herkes tarafından seviliyordu ve dertsiz, memnun bir şekilde etrafta koşturuyordu. Carolina büyürken, babası evde olduğu zamanlarda ona asgari bir koruma sağlıyordu. Uzun saatler çalışıyor ve eve geç saatlerde geliyordu. Carolina yine de onu mesafeli ve talepkâr biri olarak deneyimlemişti ve kendisinin onun için bir hayal kırıklığı olduğunu hissediyordu. Bir kez, bir okula giriş sınavına hazırlık alıştırması olarak eski bir ödevi yapmak üzere babasının üst kattaki çalışma odasına gittiğini hatırlıyordu. Sorun, ödevin henüz çalışmadığı ve hiç bilmediği bir konu olan kesirlerle ilgili olmasıydı. Bu yüzden, babası ona çoktan seçmeli testte yanıt seçeneklerinden birini seçmesini söylediğinde, büyük sayıların doğru cevaplar olacağını varsaymıştı. Babası, “Hayır, hayır, başka bir tane seç” diyerek ona sinirlenmişti. Ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktu. Bu etkileşim, Carolina'nın dünyada varolma deneyiminin bir kısmını belirlemiş gibiydi; daha sonra, analizde kendini sık sık, anlamadığı kesirleri çözmesi isteniyormuş gibi hissetti. Bu yaşantının üstesinden gelmek için başvurduğu yol, telaş içinde uyum göstermeye çalışmaktı. 

Fakat Carolina, aynı zamanda, çok akıllıydı ve çok çalışkan bir öğrenciydi. İyi notlar almış ve ülkesindeki saygın bir üniversiteye kabul edilmişti; mezun olduğunda, kendi tercih ettiği bir alanda başarılı bir kariyere başlamıştı. Analize geldiğinde Carolina, saygın bir hukuk firmasında çalışmak üzere Londra'ya taşınmıştı. 
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Analiz 

Haftada beş seanslık analizine başlayacağımız günün hemen öncesindeki akşam, Carolina beni aradı ve babasının ölmüş olduğunu söyledi. Ülkesine gidip annesiyle beraber olabilmesi için patronu ona bir ay izin vermişti. Böylelikle, analizinin başlangıcına babasının ölümü ve annesiyle birlikte olabilmek için burada olamaması damgasını vurmuştu. Bu düzenleniş, çeşitli şekillerde, analizin ilk aylarındaki tonu belirledi; tekrarlama zorlantısının damgasını vurduğu bir tondu bu. Baba gitmişti ve ikimizin de payına düşen Carolina'nin deli anneyle baş başa kalışıyla başa çıkmaktı. 

Birlikte çalışmamızın ilk aylarında Carolina, babasının ölümü karşısında travmaya uğramış bir haldeydi. Zaman ilerledikçe, kendini dünyada kaybolmuş gibi hissedişi üzerine konuşmasında güçlü bir yokluk, temassızlık ve şaşkınlık hissi olduğunu fark ettim. O sıralar, gecenin ortasında korku içinde çığlık atarak uyanması dışında içeriklerinden pek bir şey hatırlamadığı dehşet verici kâbuslar görüyordu. Kelimeleri olmayan bu kâbuslar, düşüncenin olumsuz varsanısına ve Carolina'nin kendini anlam taşıyan kelimelerle ifade edemeyişine işaret ediyordu. O zamana dek temsil edilmemiş olan cinsindendiler. Seanslarda, işteki sürekli faal hali bana çarpıcı gelmişti; hep “eylem halinde”ydi. Seanslardaki anlatımının tahliye edici bir niteliği vardı. Her seans elli dakika boyunca, bana yorum yapacak yer bırakmadan sürekli konuşabiliyordu. Konuşmasında daha sonra (cinayet ve savaş hissini çağrıştırdığı için) makineli tüfek olarak adlandıracağım bir güç vardı. Karşıaktarımda, böyle seanslardan sonra bazen kendimi tamamen ezilmiş, boş ve tükenmiş hissediyordum. 

Carolina'nın analize getirdiği şey, deneyimleri düşüncelere dönüştürmesini sağlayan bir düşünme yapısına sahip olmama deneyimiydi. Bir keresinde rüyasında kafatasının üst kısmının olmadığını, kafasının içinde kurtçuklar olduğunu ve bunların dışarı taşmakta olduklarını görmüştü. Analize gelerek kendisini bir başkasının zihnine ve kendi zihnine açmak, kendisini sokabileceği en tehlikeli durumdu. 

Bu makalenin başında aktardığım kâbus, işteki ve analizdeki deneyiminin pek çok yönünü kapsıyordu. Rüyanın kumaşını yırtmaya çalışması, annenin bedeni, annenin zihni, kendi zihni ve analistin zihni içinde hapsolmuşluk deneyiminden kurtulma girişimini temsil ediyordu. Annesi onu aldırmak istemişti: Anne, yaşam verici olarak değil, ölümün, dehşetin ve kâbusların kaynağı olarak deneyimleniyordu. Rahminin suları bulanıktı ve orada balıklar, denizatları, yengeçler vardı: ilkel şeyler; bir insan cenini değil. Bunlar 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cama dönüşüyorlardı — onu içeriden kesen kırık cam parçalarına. Kanlı Dügün'ün dünyası, trajik bir dünyadır: Erkekler bıçaklı kavgalarda ölür ve kadınlar tek başlarına hayatta kalırlar. Annenin çığlığıyla baş başa kalırlar. Karakterlerin adları yoktur, ailedeki konumlarına göre adlandırılırlar: Anne, Baba, Ağabey, Gelin ve Damat. İspanyol hâkimiyetindeki Güney Amerika dünyasıdır bu; İspanyol fethinin ve ardından gelen diktatörlüklerin barındırdığı şiddeti içerir. Analizde içinde yol bulmaya çalıştığımız dünya bu trajik, aşırılıklarla dolu, isimsiz dünyaydı (Perelberg, 2015b). 

Carolina şimdiki zamanda da annesiyle etkileşimleri sonrasında, bir şeyin gerçekten olup olmadığı konusunda kafası karışık bir halde kalıyordu. 
Aktarımda ve karşıaktarımda bu hali en küçük ölçüde yer alıyordu, ancak bunu daha doğrudan bir şekilde deneyimleyebilmemiz için birkaç yıl geçmesi gerekmişti. Birlikte çalışmamızın bu ilk döneminde zihnimde oluşan bir çağrışım, kurbanın giderek kendi gerçekliğinden şüphe etmeye yönlendirildiği Gaz Lambası filmindendi.* Filmin 1940 versiyonu için Time Out dergisi şöyle yazmıştı: “Pusuda bekleyen bir tehdit sis gibi havada asılı duruyor, elektrik yüklü bir atmosfer var ve Wynyard aklını yitirmemek için mücadele verirken çok ıstırap çekiyor” (Wikipedia'dan). 


Bıçak Varsanısı 

Analizinin üçüncü yılında Carolina, tüm haftasonu ona zulmeden bir bıçak varsanısı yaşadı. Söylediğine göre, bu ne bir rüya ne de bir görüntüydü: Bir bıçak sürekli etrafında dolanıyordu. Bıçaktan kurtulamıyordu; rüyasında da onu görmeye devam etmişti, uyanıkken de bıçak oradaydı. Dehşete düşmüş, klostrofobi hissine kapılmış ve çok rahatsız olmuştu. Karşıaktarımda ben de kişiliginin psikotik kısmı daha öne çıkıyor diye telaşa kapıldım ve kaygılandım. 


4 Film özeti: Alice Alguist kim olduğu bilinmeyen bir adam tarafından öldürülmüştür; bu kişi sonra, Alice'in ünlü değerli yakutları için evini talan etmiştir. Yeni evli Paul ve Bella Mallen bu eve taşınana dek ev yıllarca boş kalmıştır. Bella, bir süre sonra, kendisini küçük nesneleri yanlış yerlere koyarken bulur ve bunun üzerinden fazla zaman geçmeden, Paul onu aklını yitirmekte olduğuna ikna etmeye başlar. Evde daha önce gerçekleşen cinayeti araştırmış eski bir dedektif olan B. G. 
Rough, derhal Paul'ün Alice Alguist'in katili olduğundan şüphelenir. 

Paul, evin kapalı üst katlarını araştırmak için gaz lambaları kullanmaktadır; bu, evdeki diğer lambaların ışıklarının loşlaşmasına yol açmaktadır. Bella bunu ona söylediğinde, Paul ona gerçekte olmayan şeyler gördüğünü söyler. Bella, Paul'ün yandaki evden bu evin üst katlarına giriyor olduğundan habersiz, sesler duyduğuna ikna olur. Bu olanlar Bella'nın marüz kaldığı daha büyük bir aldatma planının bir parçasıdır. Filmde, Paul'ün cinayetten sonra bulamadığı yakutları bulmak üzere o eve dönen, aranan Louis Bauer olduğu ortaya çıkar. 

İngilizcede “gaslighting” terimi [gaz lambası oyunu yapmak şeklinde Tiirkcelestirebiliriz] bu tiyatro oynuna ve onun iki film uyarlamasına göndermeyle kurbanın giderek kendi akıl sağlığından şüpheye sürüklenecek şekilde yönlendirildiği psikolojik istismarı ifade eder. 
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Bıçağın anlamının birden fazla belirleyeni vardı. Carolina bir adamla tanışmış ve haftasonunu geçirmek üzere onun annesinin evine davet edilmişti. Bıçak o sırada henüz oluşmaya başlamış olan her şeye bir saldırıydı: Bu bıçak her şeyle bağlantısını kesmesini sağlamış, diğer her şeyin önemsizleştiği ve anlamsız hale geldiği narsisist bir kuşatmaya girmesine yol açmıştı. Sanki kendisine ve bana esaslı bir “hayır” diyormuş gibi hissettim, olumsuzun çalışmasının su katılmamış bir ürünüydü bu: “Her şeye hayır diyebilirim.” 

Bütün haftasonu ortada olan bıçak bana Kanlı Düğün'ü anımsattı. Birinci Sahne'nin başında Anne şöyle der: “Bıçak, bıçak... Yerin dibine batsın o bıçakların hepsi de, onları icat eden alçak da... En küçük bıçağa varıncaya kadar... Kazması da, yabası da... İnsan bedenini kesebilen her şey...” (Lorca, 1987, s. 3). Bıçağın önlenemez bir varlığı ve uğursuzluk habercisi bir niteliği vardı. İnsan deli Anne'nin sunduğu bir evrende kalakalıyordu. Analiz annenin kehanetlerine bir fark getirebilecek miydi? 

Bu kısım bana Kurt Adam'ın parmağını kestiği olumsuz varsanısını da hatırlattı.” 

Bıçak varsanısı haftasonu analizden uzakta olduğu bir zamanda gerçekleşmişti. Bir süre sonra analiz odasının içinde de bir şeyle karşılaşacağımız tahmin edilebilirdi. 


İnsan Boyutlarında Yaban Arısı 
Birkaç hafta sonra bir seansta, odaya bir yaban arısı girdi. Yaban arısı pencerenin etrafında vızıldayıp duruyor, bazen odanın içinde dolanıyordu. Carolina'nın felç olmuş halini ve dehşetini hissedebiliyordum ama bir şey söylemedim. İkimizin de kelimelere dökülemeyen, klostrofobik, felç edici bir dehşetle sarmalandığımızı düşündüm. Atmosfer çok gergindi ve seansın sonuna dek süren sessizlik boyunca bekledim. “Pusuda bekleyen bir tehdit sis gibi havada asılı duruyor, elektrik yüklü bir atmosfer var...” 

Bir sonraki seansta Carolina bana, seans boyunca bir kadın büyüklügünde bir yaban arısını kapıya asılı olarak gördüğünü ve kendisini felç olmuş gibi hissettiğini söyledi. 


5 “Bahçede dadımın yanında oynuyordum; rüyalarımda da gördüğüm ceviz ağaçlarından birinin 
kabuğunu çakımla oyuyordum. Birden, anlatılamaz bir dehşetle, (sağ veya sol?) elimin küçük parmağını kesmiş olduğumu, parmağımın sadece deriyle bağlı halde sarktığını gördüm. Hiç acı hissetmiyordum ama büyük bir korku içindeydim. Birkaç adım ötede olan dadıma bir şey söylemeye kalkışmadım; en yakın bankın üzerine çöküp parmağıma bir kez daha bakamayacak halde orada oturdum. Sonunda sakinleştim, parmağıma tekrar baktım ve sapasağlam olduğunu gördüm.” 
(Freud, 1914a, s. 205) 
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Carolina: Devasa, insan boyutlarında yaban arısı kesinlikle kapının yanında duruyordu. Orada öyle asılı duruşunda temkinli bir zarafet vardı; burada konuşmaya devam ettiğimi sanıyordum, siz farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyordunuz, ben de kendimi bana saldırılıyormuş gibi hissediyordum. Çok yumuşak, nazik bir şekilde söylüyordunuz, benim duyduğum tek şey ise saldırıydı. Çok gerçekti bu. 

Sık sık annemle bağdaştırdığım bir imge varsa o da zincire bağlı bir Rottweiler; havlayıp duruyor ve keskin dişlerini gösteriyor, üzerinize saldırip sizi öldürmek için zincirinden kurtulmaya çalışıyor. Annem, yaşım biraz büyüdüğünde beni korkutmak için bana Drakula dişlerini gösterirdi; ama bunu ben bebekken de yaptığını ve benim ağladığımı söyledi... Burada gördüğüm o insan boyutlarında yaban arısı gibi. Zincirini zorlayan bir Rottweiler gibi değildi o. Rottweiler zincirini çekiyor, çünkü sizi öldürmek istiyor. Yaban arısı daha meditatif bir haldeydi, zamanını bekliyordu. Ama o da tehlikeli. Sonuçta sizi öldürebilir. 

Analist: Ortak olan şey ikisinde de bir tehlike ve tehdit hissi oluşu. 

Carolina: Yaban arısı sizi öldürüp öldürmeyeceğine henüz karar vermemişti. O kadar şiddet içerircesine korkutucu değil. Odada bir yaban arısı olduğunda ne olacağını kestiremediğimden rahat edemezdim... Bazı seanslardan yara almamış bir şekilde çıkıyorum ama ne olacağını önceden bilmiyorum. Dışarıda gözüm üstlerinde olabilir, ama daha belirsizler ve onları yakalamak daha güç. Burada da aynı şey, yani yakalamak güç benim için, vızıldayıp kaçıyor. Tehlikeli olduklarını düşünüyorum. 

Analist: Bu sizin burada olma deneyiminiz: Korku, tehlike... Benden korkuyorsunuz, ama belki ayrıca kendinizden de korkuyorsunuz. 

Carolina: En kötüsü kendi içimdeki tüm bu saldırganlığı düşünmek... 


İmgeler, Rüyalar, Varsanılar: Bazı Düşünceler 

Rüyaların Yorumu'nda Freud, “temsilleştirilebilme koşulları”nı, “rüya çalışmasının niteliklerinden biri” olarak tanımlamıştır (1900, s. 499). Düşünceler çok sayıda düşünceyi veya kişiyi yoğunlaştıran imgelerde ifade edilerek “bileşik imgeleri” oluştururlar (s. 324). İmgeler deneyimi kaydetmenin en eski biçimidir; Bilinçdışına daha yakındırlar. “İmge” kelimesi, “imago”dan gelir; “imago” atanın tam kaybolacağı anda —yani yas anında— oluşturulan temsilidir (Rolland, 2015, s. 107). İmgenin varlığı, nesnenin yokluğuyla bağlantılıdır. Bebeklikte, bebeğin doyum deneyimini yeniden oluşturmaya çalıştığı arzunun varsanı yoluyla gerçekleşmesinin kaynağında bu yokluk yer alır. 


Bu doyum deneyiminin önemli bir bileşeni, belirli (buradaki örneğimizde beslenmeyle ilgili) bir algıdır; ihtiyacın uyandırdığı heyecanın bellek iziyle, o andan itibaren onunla birlikte akla gelen hatırlatıcı imgedir. Böylelikle 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oluşan bu bağ neticesinde, ileride bu ihtiyaç tekrar belirdiğinde ruhsal bir itki birden ortaya çıkacaktır. Bu itki algının hatırlatıcı imgesine yeniden yatırım yapmaya ve algının kendisini tekrar uyandırmaya çalışacaktır. Başka bir deyişle, ilksel doyum durumunu tekrar kurmaya girişecektir. (Freud, 1900, s. 565-66) 


Freud (1925) “Değilleme” başlıklı makalesinde, imgelerin algısal deneyimlerden kaynaklandığını öne sürer: 


Bütün imgeler algılardan kaynaklanır ve algıların tekrarlarıdır. Öyle ki başlangıçta imgenin sadece orada olması, hayal edilenin gerçekliğinin bir garantisi olma işlevini görür. Öznel olanla nesnel olan arasında ilk başta fark yoktur. Bu fark sadece, düşüncenin sahip olduğu bir yetiden kaynaklanır: Bu yeti daha önce algılanmış bir şeyi, dışsal nesnenin orada olmasına gerek kalmadan bir imge olarak yeniden üretme yetisidir. (1925, s. 369) 


İmgeler birden çok anlamlıdır ve çok yönlü bir aydinlatmayla farklı deneyim katmanlarını zihinde uyandırırlar. Analitik süreçte zaman zaman bireysel geçmişin bir mitogramı gibi olan imgeler ortaya çıkar; bunlar bireyin duygulanımsal deneyimini örgütleyen imgelerdir (Rolland, 2015, s.143). 

© Normal gelişimde, temsilleştirmenin kökeninde yatan şu süreç izlenebilir: Doyum deneyimi, nesnenin yokluğu ve yapılandırıcı işleviyle olumsuz varsanıdan arzunun varsanı yoluyla gerçekleşmesine doğru bir sıralama. 

İmgeler arzu gerçekleşmesi varsanısının, rüyaların, düşlemlerin ve sanat eserlerinin malzemeleridirler, ama Freud'un (en meşhuru Breuer'le birlikte gördüğü Anna O olan) histerik hastalarında olduğu gibi (Freud, 1985), varsanıların da malzemesi olabilirler. Hasta ve ölmek üzere olan babasına baktığı dönemde yılan varsanıları yaşamış olan Anna O, babası öldüğünde melankolik bir anne imagosunun merhametine kalacaktı (Perelberg, 1999a). 
Bu varsanılar içsel, bilinçdışı temsil oluşturma yetisindeki bir yetersizliği temsil ederler, algılara dönüştürülmüşlerdir. Freud, tedavinin amacının, bu gibi imgelerin yerini onların hikâyelerini anlatacak anlatıların alması oldugunu düşünüyordu. 

Varsanılar, Schreber vakasında olduğu gibi, kendi kendini tedavi etmeye yönelik bir ilk girişim olarak anlaşılabilir. Hezeyan oluşumu “aslında iyileşmeye yönelik bir girişimdir, bir yeniden inşa sürecidir” (Freud, 1911, s. 
71). “Gözlemcilerin hastalığın kendisiyle karıştırdığı bu iyileşme girişimi, pa- 


Y 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ranoyadan farklı olarak yansıtmayı kullanmaz, (histerik) bir varsanı mekanizması kullanır” (s. 77).$ 

Bion, varsanıları alfa öğelerini tahrip eden ve onları düşünülemeyen, dolayısıyla tahliye edilmesi gereken parçalara indirgeyen zihinsel süreçlerin sonucu olarak görüyordu. Bunlar dış dünyaya yansıtılarak tuhaf nesnelerin oluşumuna yol açarlar. Ancak, kendi kendini tedavi etme bileşeni Bion'un formülasyonlarında da yer alır. Bion varsanılarda tahliye edilenlerin yine de bazı anlam öğeleri taşıyan duyusal öğeler oldukları kanısındaydı: “Psikotik kişinin rüyasının en önemli özelliği mantıksızlığı, tutarsızlığı veya parçalı oluşu değildir, hastanın bütünsel nesneler olduklarını hissettiği ve tam da bu yüzden güçlü suçluluk ve depresyon duygularına gayet uygun düşen nesneleri açığa çıkarmasıdır” (Bion, 1958, s. 347). Dolayısıyla, Bion'a göre de imgelerin tedavi edici bir boyutu vardır. 

Hastamın bıçak varsanısı, deneyiminin hayatında reddedilen bir yönünü gösteriyordu: İlkel, katil bir anne imagosu ve hastanın bu anneyle özdeşleşiminin yarattığı dehşet duygusu.” Ancak bir varsanının üretilmesi, güncel- de, o sıra yaşanan aktarımda da bir şeylerin etkin olduğu anlamına geliyordu. 
Rüyaların oluşumunda olduğu gibi burada da işbaşında olan en az iki farklı kaynak vardır: Bebeklikte kaydedilmiş olup travmatizmle bağlantılı olan bir bellek izi ve o bellek izine bağlanma istidadı olan güncel bir algı. Bu yüzden bir imgenin oluşumuna birden fazla temsil yol açar (bkz. Birksted-Breen, 2012). Daha sonra gelen yaban arısı varsanısında, bendeki ve hastanın kendisindeki önceden kestirilemezlikten dolayı duyulan korku, vızıldayarak odada oraya buraya uçan yaban arısına yansıtılmıştı. Hastam varsanısı aracılığıyla, yaban arısını odanın köşesinde kapının tarafında, onu gözünün önünde tutabileceği bir yere yerleştirmişti. Tehlike olasılığı dramatize edilmişti ama artık onun tümgüçlü kontrolü altındaydı. Kendini ölümcül bir tehlike içinde hissettiği bir anı ifade eden bıçak varsanısıyla birkaç hafta sonra gelen, tehlikenin daha kontrol altında olarak deneyimlendiği yaban arısı varsanısı arasında önemli bir dönüşüm gerçekleşmişti. 


6 Bu metinde Freud, şiddet dolu varsanılar üreten “dementia praecox" ile yansıtma mekanizmasını 
kullanan paranoya arasında ayrım yapmaya çalışmaktadır. Freud, dementia praecox'un, otoerotizmle nesne sevgisi arasında bir saplantı noktasını ifade ettiğini, paranoyanınsa narsisizm haline gerilemeyi ifade ettiğini öne sürer. Ancak Freud, paranoid ve şizofrenik görüngülerin farklı oranlarda bir arada olabilecekleri sonucuna varır. Schreber vakasında, varsanıların üretiminin tespit edilebildiğini ve bunların paranoid yansıtma mekanizmalarından ayırt edilebildiklerini belirtir (s. 77-78). 

7 Arkaik anneden korkunun betimlendiği başka klinik örnekler şu metinlerde görülebilir: Perelberg 
(1995, 1998, 1999b, 2003, 2015b). 
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Olumsuz varsanı, rüyalarla varsanılar arasındaki ortak matris olsa da, rüyalarla varsanılar birbiriyle örtüştürülemezler (Green, 1999, s. 276). Kanımca, yoğunlaştırma ve yer değiştirmenin bir ürünü ve rüya çalışmasının bir sonucu olan rüya imgesine tezatla, varsanılarla çalışırken anlam henüz oluşmamıştır. Freud, imgelerin yoğunlaştığına, varsanılarınsa bölme aracılığıyla çözülüp parçalandığına inanıyordu (1911, s. 48). Rüya imgeleri içseldir, rubsal gerçekliğin ürünleridirler; varsanılar ise işlenmemiş halde tahliye edilen malzemelerin bir ifadesidir ve dış gerçeklikten geliyormuş gibi deneyimlenirler. Schreber'in dünyanın sonunun geldiğine dair korkusu, içsel bir felaketin yansıtılmasıydı (Freud, 1911, s. 70); gördüğü “tanrının ışınları” ise libidinal yatırımlarının bir yansıtılmasıydı (s. 78). Haz vermeyen ve yabancı olan şey benliğin dışında konumlandırılır: “İçsel olarak feshedilen şey dışarıdan geri döner” (Freud, 1911, s. 71). Freud'un değillemeyle ilgili makalesinde tahliye mekanizmasına bir vurgu vardır. 

Bion (1958) psikotik varsanılarla histerik varsanılar arasında bir ayrım yapmıştır. Aradaki fark doğrudan doğruya hastanın depresyona tahammül etme yetisindeki artışla ilgilidir. Psikotik varsanılar kısmi nesnelere benzer öğeler taşır; histerik varsanılar ise bütünsel nesneler içerir ve depresyonla ilişkilidir. 

Başka bir farkın da şu olabileceğini ileri sürüyorum: Psikotik varsanıda çatışma yaşamla ölüm arasındayken, histerik varsanıda çatışma sevgiyle nefret arasındadır. Her ikisinin de hatırlamayla ilgili yönleri olduğu kanısındayım. Carolina psikotik varsanıdan histerik varsanıya geçmiş olabilir miydi? 
Pusuda bekleyen bir cinayet olasılığıyla birlikte, bıçak varsanısı daha çok kişiliğinin psikotik kısmına aitken, insan boyutlarındaki yaban arısı daha çok histerik düzleme mi aitti? Yaban arısı net bir şekilde bir nesneye, annesine, bana ve kendisine dair bir çağrışımdı. İki varsanı arasındaki zaman zarfında ölümcül bir cinayet olasılığını potansiyel olarak daha kontrol edilebilir bir tehlike deneyimine çevirebilecek şekilde imgeleri kelimelere dönüştüren analitik bir çalışma gerçekleşmişti. 

De Masi ve ark. (2015), varsanılarda dış gerçeklikten duyusal bir kipe geri çekilme olduğunu belirtmişlerdir. Kişi, temsilleştirme veya simgeleştirme seviyesine henüz ulaşmamış saf duyusallıkla uğraşmaktadır (Segal, 1957). Bu yazarlara göre, “varsanı deneyimi sırasında hasta düşünmez; ya görür ya da hisseder” (2015, s. 313, italikler özgün metinden). Ayrıca Perceval'den alıntı yaparlar, ona göre varsanı halleri ancak edilgen bir kabul konumundayken yaşanır (2015, s. 308). Bu düşünceyi, Carolina'nın hayatı boyunca sürmüş olan boyun eğme deneyimiyle bağdaştırabiliyorum. 
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Green, nevrotik olmayan hastaların tedavisinde bilinçdışı arzunun ekonomisiyle değil, bir “ümitsizlik mantığı” yla uğraştığımızı öne sürmüştür. (Urribarri, 2013, s. 21). Bu mantık birincil sürecin mantığına göre daha düzensizdir ve Altbenlikten gelen işlenmemiş öğelerle yetinmesi gerekir. Düşünme, olumsuzun çalışmasının hâkimiyeti altındadır (Green, 1999). Analitik çalışmanın hedefi, varsanıları hastanın geçmişi hakkında bir anlatı oluşturan kelimeler haline getirmek ve böylece sayıklamayı oyuna, ölümü de yokluğa dönüştürmektir. 

Bu gibi hastalar söz konusu olduğunda, ruhsallığı anlamak için temel model, arzunun varsanı yoluyla gerçekleşmesinde yaşanan bir aksamadır. Bu aksama birincil nesneyle travma içeren bir karşılaşmanın sonucudur. Bellek izine yatırım yapmak, uyandıracağı acı ve dehşet nedeniyle mümkün değildir. 
Bir haz deneyimi uyandırmaktansa, bir sıkıntı deneyimi olarak öne çıkar. 
Ruhsal gerçeklikten yatırım çekilir; hasta “kendisine ait kişisel, bedensel ve duyusal [bir] alana” geri çekilir (Urribarri, 2013, s. 293). Zihinsel işleyiş kısith hale gelir, daha olgun işlevler devre dışı bırakılır. Kelimeler, Freud'un Bilinçdışı üzerine makalesinde belirttiği gibi, şeyler olarak görülür. Hasta kendi söyleminde ve seansta mevcut değildir; ayrıca kendisini hapisteymiş gibi de hisseder. Hastanın kendisini analitik bakıma bırakabilmesi süreci olan edilginleşme neredeyse imkânsızdır (Green, 1986a). 

Paul Williams “işgal edici bir nesnenin bünyeye katılması” deneyiminden muzdarip hastalar hakkında yazmıştır. Bu deneyim, kişilik bozukluklarına yol açabilecek bir taşma deneyimi yaratan nesnenin özelliklerinin ilkel bir şekilde içe alımından kaynaklanır (Williams, 2004). Williams bu süreçten, bebekliğin erken dönemlerinde gerçekleşen, kapsama ve anneye özgü alfa işlevi yetersizliğini (Bion, 1962) ifade eden bir “proto-özdeşleşim” şekli olarak söz eder. Bebek bu şiddet dolu yansıtmaları kendi zihinsel temsil sisteminin bir parçası olarak bedenine katar ve normal özdeşleşim süreçleri sekteye uğrar. Kendilik hissinin gelişiminde bir bozulma olur. Bu gibi hastaların yaşadıkları erken döneme ait travmalarının sonucu, “henüz başlamış deneyimlerin bir karışımı, zihinsel temsil statüsünde olmayıp bilinçdışında ve bedende konumlanan “yabancı madde (ya da cisim)” deneyimine denk düşebilecek şeylerin kalıntısı veya tortusu” olarak ifade edilir (Williams, 2004, s. 1342).8 Bu 


8 Freud, Histeri Üzerine Çalışmalar'da (1895), travma içeren unsurdan şöyle söz eder: 

“Ruhsal travmanın —ya da daha doğrusu travmanın hatırasının— yabancı bir cisim gibi işlediğini farz ediyoruz, öyle ki bu yabancı cismi girişinden uzun süre sonra bile işleyen bir fail olarak görmeye devam etmemiz gerekir” (s. 6, italikler bana ait). 

Freud, travma içeren unsurun, temsilleştirmeyle absorbe edilemediğine ve simgeleştirmenin kapsama alanına girmediğine işaret eder. 
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makalede, varsanımsı bir biçim alan imgeler üretilmesinin, bu gibi deneyimlerin temsilleştirilebilmelerinin başlangıcı olarak analizin bir başarısı olduğunu öne sürdüm. 

Simgeleştirmenin yeri olarak çerçeveleyen yapı ile hastanın birincil nesneyle deneyiminin niteliklerini yeniden üretecek analitik deneyim arasında temel bir bağ vardır. Çerçeveleyen yapı doğrudan algılanamaz, ancak analitik ortamda ortaya çıkardığı üretimler aracılığıyla tanınır (Green, 1999). Travma içeren arkaik geçmişin bıraktığı izlere analizin oluşturduğu aprés-coup’da, yani sonradanlıkta ulaşılır; bu izlerin bazıları analitik sürecin “şimdi ve burada”sında ilk kez temsilleştirilecektir (Perelberg, 2006, 2007, 2011, 2015b). 

Bu beni, analitik tedavinin belli bir yönünün altını çizmeye getiriyor ki bu da dramatik boyutudur. Breuer ve Freud'un histeriklerin anılardan muzdarip olduklarını söylemelerinden (Freud, 1895) ve Freud'un “Hatırlama, Tekrarlama ve Derinlemesine Çalışma” (1914b) adlı çalışmasından bu yana, ruhsal çatışmaların kelimelerden başka yollarla ifade edilebileceği düşüncesi psikanalizde bilinen bir konu haline geldi. Ancak Freud ve Breuer, çalışmalarının bu noktasında semptomu geçmişin bir tekrarı olarak görüyorlardı. 
Freud, daha sonra, aktarım olgusunu, o zaman ve orada ile şimdi ve burada arasındaki bağlantılar üzerinden daha kapsamlı şekilde anlayacaktı. Proust'un madlen kurabiyesi gibi aktarım da çoklu belirlenmiştir. Metaforik ve metonimik bir ışınım görüngüsünden doğan madlen kurabiyesi, pek çok an'ı, yeri ve hatıraları çağrıştırır ve nihai olarak bizzat anlatıcının çocukluk çağı arzusunu 

“ifade eder (Kristeva, 1996; Perelberg, 2008). 

Analitik durumun dramatik bir boyutu olduğu ve travma içeren durumun prototipi olan ve kaygı yaşantısının kaynağında yer alan yeni doğmuş bebeğin çaresizliğini (bilflosigkeit) uyandırdığı için, tanımı gereği dramatik olduğu kanısındayım (Kohon, 2005; Perelberg, 2007). Ilk nesneyle ilişki bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. 

Aktarım, hastalarımızın bilinçdışı düşlemleri ve çocukluk çağı cinsellikleriyle bağlantılı olan ve şimdiki durumda tekrarlama zorlantısının hâkimiyetinde olan arzularıyla doludur. 

Psikanalize Giriş Dersleri'nde, Freud, travma kökenli nevrozda yaşananlar hakkında şunları zaten belirtmişti: 


... hastalar, travma içeren durumu rüyalarında sürekli tekrar ederler; analiz edilebilir bir histerik nöbet gerçekleştiğinde, nöbetin hastanın travma içeren durumun içine büsbütün sokulmasına tekabül ettiğini görürüz. Sanki bu hastaların travma içeren durumla işleri bitmemiştir; acil olarak yapılması gereken bir işle karşı karşıya gibidirler... (Freud, 1916-17, s. 274) 


Freud, Haz İlkesinin Ötesinde metninde, travma içeren rüyalardan kısaca söz ederken şunu öne sürer: 


Artık travma kökenli nevrozlarda ortaya çıkan rüyalar, hastayı yaşadığı kaza durumuna tekrar tekrar geri götürme özelliğine sahiptir, hasta o durumdan başka bir korkuyla uyanır. (Freud, 1920, s. 13) 


Tekrarlama zorlantısının hâkimiyeti altında, travma yaratan ilk durum şimdiki zamanda rüyalarda tekrar yaşanmaktadır (ayrıca bkz. Perelberg, 2000). Freud (1932) daha sonra, travma içeren bu rüyaların kaygı ürettiğini söyleyecektir. 

Bu nedenle, 1920 yılında Freud'un modelinde önemli bir değişiklik olur; vurgu, temsillerden eyleme dökmeye kayar (Green, 2002, s. 163). Bu düşünceler, analitik durumun üzerine modern bir kavramlaştırmayla ve hastaların hatirlamaktansa eyleme başvurdukları anlayışı ile özellikle ilgilidir. 

Travma içeren durumların tekrarlanması, sadece travma içeren rüyaların bir özelliği değildir, tüm rüyalar için ve analitik durumun kendisi için de geçerlidir. Artık söz konusu olan şey hastanın konuştuğu, analistin yorumladığı bir analitik ortam değil, hastayla analistin hastanın geçmişinde yaşanmış bir etkileşimi asgari düzeyde tekrar ettikleri dramatik bir kargilagmadir.? 
Her analizin karşı karşıya olduğu zorluk, tekrarlama zorlantısının hazırda bekleyen anlatısında bir dönüşüm yaratabilmektir. 


9 Burada bahsedilen Freud'un Haz İlkesinin Ötesinde (1920) ve İnşalar (1937) metinleriyle gelen 
paradigma değişimidir. Britanya Psikanaliz Cemiyeti'nde bu temel meseleleri incelemeyi sürdürmüş olan başlıca makaleler arasında şunlar yer alır: Heimann (1950), Sandler (1976), Segal (1977), King (1978) ve Joseph (1985). Sandler, yansıtmalı özdeşleşim kavramının gelişiminin çeşitli aşamalarını belirlemiştir. Klein'da bu kavram düşlemde gerçekleşen bir süreci ifade eder. İkinci bir aşama, Heimann (1950), Racker (1968) ve Grinberg'in (1962) çalışmalarında betimlenen gelişmelerde görülebilir; burada, analistin karşıaktarım tepkisinin hastanın zihninde olup bitenler hakkında bir bilgi kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bion'un çalışmasında, yansıtmacı özdeşleşim kavramının daha geniş şekilde anlaşılması yazarın kapsayan ve hayalleme kavramlarında ifade bulur: Analiste yansıtılan şey analistin hayalleme çalışması tarafından kapsanır ve dönüştürülür. Dördüncü bir aşama, Sandler'in kendi çalışmasında (1976) ve Joseph'te (1985) görülebilir; ikisi de analiste yansıtılanın analistte bir karşılık uyandırdığına ve analistin belli bir şekilde yanıt vermeye “sürüklendiğine” işaret ederler (ayrıca bkz. Spilius, 1992). Rüyalarla ilgili olarak Kohon (2000), rüyaların bir eyleme dökme şekli olabileceğini öne sürmüştür. Perelberg'e göre “rüyalar aktarım ilişkisiyle ilgili yoğunlaşmış bir anlatı içerirler ve analiz ilerledikçe ortaya çıkacak bir anlatının nüvesini kapsül içine alırlar” (2000, s. 109). 
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Daha Sonraki Gelişmeler 

Analizin beşinci yılına gelindiğinde Carolina bir adamla tanışmış, evlenmiş ve hamile kalmıştı. Hamileliğinin ilk aylarında zulmedilme hisleri arttı. Bebeğin çekilen ilk görüntülerini görmesiyle bu değişti. Bebek onun için canlı bir insan haline geldi ve bu noktada rüyaları daha insani bir nitelik kazandı. Carolina hamileliğine dair giderek daha çok heyecan duymaya başladı. 


Carolina: Bedenimdeki değişiklikler, gizemli ve büyülü gibi geliyor. Bu şekilde kendimi rahat hissedeceğimi hiç düşünmezdim. Bütün bu değişimlerin emzirebilmem için olduğunu umuyorum. Eminim buraya geldiğim için böyle hissedebiliyorum. 

Analist: Belki de bir bebek sahibi olabilmek için analize geldiniz. 


Analizinin başlangıcındaki rüya aklıma geldi: Ölümün habercisi olan anne. Ayrıca “kürtaja karşı” kelimeleri. Carolina belki şimdi kendisini ölümün habercisi olan bir anne olarak değil de yaşam vermek isteyen bir anne olarak görebiliyordu. 


Çeviren: EBRU SALMAN 
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Eşcinsellik Konusu Üzerine: 
Freud Ne Demişti?* 


SARA FLANDERS - FRANCOIS LADAME 
ANDERS CARLSBERG - PETRA HEYMANNS 
DESPINA NAZIRI - DENNY PANITZ 


29 Şubat 2016'da yayına kabul edilmiştir. 


Özet: Bu çalışma, Freud'un eşcinsellik üzerine çalışmalarını Fliess'e gönderdiği mektuplarındaki ilk varsayımlarından 1940'ta, ölümünden sonra yayımlanan Psikanalizin Anahatları adlı kitabındaki son gözlemlerine kadarki süreçte incelemektedir. Freud'un düşünmesindeki süreklilik kadar değişiklikleri de izleyen bu çalışma kavramsal olarak şu başlıklar altında düzenlenmiştir: 1) Çiftecinsellik, 2) Narsisizm ve Nesne Seçimi, 3) Normallik ve Patoloji, ve 4) Niceliksel Etken ve Saldırganlık. Bu makalede, Freud'un eşcinselliklerin varlığını teyit eden ilk kişi olduğunu; normallik ve patoloji sorusuna, konuyu çevreleyen hararetli tartışmaların anlaşılmasına katkıda bulunurken siyah beyaz bir çözüm getirmekten kaçındığını ve hatırı sayılır miktardaki çalışmasında konuyla ilgili daha ileri düşünmeye imkân sağlayan zengin ve çeşitli bir temel ortaya koyduğunu göstereceğiz. 
Anahtar kelimeler: Çiftecinsellik, eşcinsellik, narsisizm, normallik, özdeşleşim, saldırganlık. 


Res" escinsellikle ilgili düşüncelerini baştan sona incelediğimizde, tutumlarına dair derin bir karmaşıklık duygusuyla karşılaştık; eşcinselliği sürekli olarak genişleyen ama aynı zamanda gelişip değişen bir kuramsal çerçeveye oturtmaya çalışırken bazen çelişkili bir duruş içinde olduğunu gördük. 
Aslında çok şey var; saptanacak, yalınlaştırılacak, temel kurallara dökülecek. 


(*) Int J Psychoanal (2016) 97: 933-950 
^ 
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Freud'un ilgi alanları yaşam boyu entelektüel ve klinik uğraşları doğrultusunda değişip geliştikçe, yazılarında eşcinsellik konusuyla farklı keşiflerin ve farklı klinik sorunların karşılıklı olarak birbirlerini etkilediğini sıklıkla görüyoruz. Cinsel gelişimin doğasından, özellikle de erişkin cinselliginin inşasında çocukluk çağı cinselliğinin rolüyle ilgili yeni ufuklar açıcı temel tartışmalardan (1905) narsisizmin nesne seçimine yön vermedeki rolüne (1910), ruhsallığın yapılandırılmasında Oidipus nitelikli özdeşleşimlerin doğasına, Benlik ve Altbenlik konusuna (1923), kadın cinselliğinin doğasına (1931), saldirganlığın kişilik içerisindeki çiftecinsel eğilimler arasındaki çatışmalara katkısına (1930, 1937) kadar konunun gözlemlendiği tüm yerlerde birtakım değişikliklere, konuya farklı açılardan ışık tutulmasına rastlıyoruz. Freud, eşcinselliğin gelişimsel tarihinde belli bir kesinlik taşıyan şekilde bir örüntü bulduğunda bile bunun arkasında tamamen durmadığını, bunun yalnızca bir eğilim, bir süreç olduğunu vurguladığını görüyoruz. 

Bununla birlikte, Freud, genel olarak 1905'te takındığı tutuma, yani erişkin cinselliğinin her türlü biçiminin karmaşık bir evrimin sonucu olduğu, çocukluğun erken çağlarında ilk baştan çıkarıcı olan anneyle ilişkide ortaya çıkarak zamanla geliştiği görüşüne sadık kalmıştır. Bu geniş çerçevede karmaşıklık potansiyeline dair anlayışı yıllar süren çalışmaları süresince daha da zengin, derin ve daha da kesin hale gelmiştir. Aynı zamanda, çok sayıdaki eserinin tümü, bir sınır duygusu da içermektedir; psikanalitik açıdan öğrenilecek çok şey olmasının yanı sıra psikanalitik anlayışın da sınırları vardır. Bu noktada, Freud'un popüler kültür ve sağduyuya karşı yazdığı Üç Deneme'si (1905) göz ardı edilemez. Freud tıpkı feminizmi, kadın cinselliğini tartışırken olduğu gibi, eşcinsellikle ilgili yazılarında da diliyle bir önyargıyı ele vermekten kaçınamamış, eşcinselliği tanımlamakta, aydınlatmakta ve kendisini ondan uzaklaştırmakta çoğunlukla sıkıntı çekmiştir. Sosyal tutumların, araştırmacıyı ve konusunu etkileyen kültürel yaşamın konu üzerindeki etkisinin farkında olsa da prensipte mesafeli ve peşin hükümsüz bir tavır takınmaktadır. 
Bunun neticesinde, Freud'un eşcinsellikle ilgili ortaya koyduğu çeşitli görüşleri devamlılıkları ve çelişkilerine özel bir dikkat göstererek yakalama çabası doğmaktadır. Bu makale, çiftecinsellik; narsisizm, nesne seçimi ve özdeşleşim; normallik ve patoloji meselesi; niceliksel etken ve saldırganlık olmak üzere dört başlık altında düzenlenmiştir. Freud'un düşüncelerini kavramsal ve tarihsel olarak aydınlatıcı ama aynı zamanda ihtiyatlı biçimde ele almış olduğumuzu umuyoruz. 
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ÇİFTECİNSELLİK ÜZERİNE 
Freud'un eşcinsellikle ilgili düşüncelerindeki en önemli ve konuyla ilgili tutarlılık, hiçbir zaman kanıtlanmamış ya da derinlemesine açıklanmamış bir varsayım olan bireyin doğuştan hem biyolojik hem de psikolojik temelleri olan bir çiftecinselliğe sahip olduğu fikrinden kaynaklanır. 1925'te ve öncesinde belirttiği gibi (Freud, 1905, s. 143-144), bu çiftecinsellik eşcinsellikle ilişkilidir: “Eşcinselliğin kökeni tüm insanların bünyesel çiftecinselliğine uzanmaktadır” (Freud, 1925b, s. 38). Eşcinsellik gelişir ama çiftecinsellik tüm belirsizliğiyle temeli oluşturur. Fliess'e mektuplarından Sonlandırılabilen ve Sonlandırılamayan Analiz (Freud, 1937) adlı eserine kadar, çiftecinselliğin, psikolojik ya da fizyolojik dışavurumlarına, çoğunlukla da örtük olarak her ikisine birlikte vurgu yapılarak sürekli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Kavramı ilk ortaya atan Fliess'tir ve bu kavram erken ve şekillendirici bir entelektüel arkadaşlığın kalıcı mirasını oluşturmaktadır. Freud, 1896'da çözümlemek için çaba harcadığı vaktinden evvel cinsel deneyime farklı tepkiler olarak gördüğü şey konusunda entelektüel sırdaşına mektubunda şunları söylemektedir: “Tüm insanların çiftecinselliğinden istifade ediyorum” (Freud, 1950, s. 
238). Bununla kastettiği, Fliess’in kuramindan faydalandığı veya Almancadan alternatif bir çeviriyle bu kuramdan “canının çektiğini aldığı”dır ve yaşamı boyunca da aldıkları tabağında kalacaktır. Kuramı bu şekilde kendisine mâlettiği sıralarda, Freud, Fliess'e vaktinden evvel cinsel deneyimin sapkın ya da nevrotik sonuçları olarak gördüğü konu hakkında yazmaktadır. Bu bağlamda sapkın ifadesini haz arayışının zorlantılı bir şekilde sahneye konması olarak tanımlayıp erillikle bağlantılandırırken, nevrotik ketlenmeyi de dişillikle özdeşleştirmektedir. Freud, çiftecinselliği bu ilk ifade edişinde farklı psikolojik nitelikleri çiftecinsellik potansiyeliyle bağlantılı görerek erilliği etkin, dişilliği ise edilgin olarak ele almaktadır. İlginçtir ki, erken dönemdeki tartışmalarında, saf dişil ya da saf eril yönelimlere rastgele yapılar olarak yaklaşmaktadır. Bunu daha sonraları, “Cinsiyetler Arasındaki Anatomik Farklılıkların Bazı Ruhsal Sonuçları” (19252) adlı eserinde şu şekilde ileri sürmektedir: “Çiftecinselliğe bağlı eğilim ve çapraz kalıtımları nedeniyle tüm bireyler hem eril hem de dişil özellikleri bir arada taşımaktadır; bu nedenle de saf erillik ve dişillik, belirsiz içeriğe sahip kuramsal yapılar olarak kalmaya devam etmektedir” (Freud, 1925a, s. 258). 

Fliess'in kuramından yararlanmaya başlamasından üç yıl sonra, Freud bu defa daha da ikna olmuş ve daha az şüpheli bir dille Fliess'e yine bir mektup yazmıştır: “Çiftecinsellik! Haklı olduğunuza eminim ve her cinsel eylemi 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dört birey arasındaki bir olay olarak görmeye kendimi alıştırıyorum” (1 Ağustos 1899 tarihli 113. Mektup, Masson, 1985 içinde, s. 364). Buradaki vurgu daha ilkel ve özellikle de cinsel olup her bireyin çift yönelime sahip olduğunu ifade etmekte ve bireylere gönderme yaparak herkesin içinde neredeyse eksiksiz bir erkek ve dişi “birey” eşdeğerinin yer aldığını ima etmektedir. Yıllar sonra bu kavramsallaştırma, Freud'un Oidipus karmaşası ve bunun ürünleri olan erkek ve dişiyle özdeşleşimlerle ilgili anlayışında, özellikle de 1923 yılında yayımlanan eseri Benlik ve Altbenlik'te merkezi bir yere sahip olacaktır. O zamana kadar geçen sürede, Freud, özdeşleşimin karmaşık yanlarıyla ilgili daha bilgili hâle gelmiştir. Ancak 1905 gibi erken bir dönemde şunları yazdığını görüyoruz: “Çiftecinsellik kavramıyla tanıştığımdan bu yana bunun belirleyici bir etken olduğunu düşündüm ve çiftecinselliği göz önünde bulundurmadan gerçekte erkek ve kadınlarda gözlemlenebilecek cinsel dışavurumların anlaşılmasının pek de mümkün olmayacağı görüşündeyim” (1905, s. 220). 

Çiftecinsellik kavramı uygulamada eşcinsellik konusuyla ilgili özel ilgimizle sınırlı değildir. Ancak eşcinselliğin göz önüne alındığı tüm durumlarda çiftecinsellik mevcuttur. Freud, 1905'te yayımlanan Üç Deneme adlı eserinde bunu şu şekilde dile getirmektedir: “Çiftecinsel eğilim, bir şekilde tersine dönmeyle [inversion] ilgilidir ama anatomik yapının ötesinde bu eğilimin neyi içerdiğini bilmiyoruz” (1905, s. 143). Freud, eşcinselliğin dışavurumlarını araştırmaya devam ederken erkek eşcinsellerin “erilliğin ruhsal niteliğini muhafaza etmeleri” nedeniyle eril olmasına, ama geçmişte Yunanlarda olduğu gibi nesnelerinde dişil özellikler aradıklarına değinmektedir. Bu noktada Freud, “bir erkek arayışındaki itkiyle bir kadın arayışındaki itki arasındaki” bir uzlaşmadan söz ederek “nesnenin vücudunun (yani cinsel organlarının) eril olmasının üstün bir koşul olmayı sürdürdüğünü” dile getirmektedir. “Bu şekilde, cinsel nesne, öznenin kendi çiftecinsel doğasının bir çeşit yansımasıdir” (son cümle 1915'te eklenmiştir) (1905, s. 144). 

Burada Freud çiftecinselliğin objektifinden bakarak eşcinsel nesne seçiminde bir karşıcinsellik unsuru olduğunu keşfetmiştir. 1920'de bir hastasindaki eşcinsel nesne seçiminin tersine dönme ihtimalinden bahsederken, ihtiyatlı olunması gerektiğine değinmiş ama analizin hastasının karşı cinse yaklaşımını mümkün hâle getirdiği bir vakasını hatırlatmış ve bu analizde hastanın “tam çiftecinsel işlevlerini” tekrar kazandığını eklemiştir (1920, s. 151). Çiftecinsellik, cinsel kimliğin ve çoğu durumda cinsel tercihin ortaya çıktığı olagan, normal, esas çizgidir. Çiftecinsellik, eşcinsellik dâhil tüm cinselliklerin 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başlangıç noktasıdır. Aynı cinsiyetten birine duyulan çekim evrenseldir ancak pek çok nedenle genellikle bilinçdışına havale edilir. Buna karşın Freud bir kadında “Eşcinsellik Vakasının Psikolojik Kökeni” üzerine yazarken, “insanların evrensel çiftecinselliğinin unutulmaması” gerektiğine vurgu yapmıştır (1920, s. 157). Bu çalışmasının odak noktası olan genç kadının durumunda, Freud yine eşcinsel bir nesne seçimi içerisindeki, eril bir dişi nesne seçimindeki karşıcinselliği ele almakta, çiftecinsellik kavramını kullanımındaki hemen göze çarpmayan özelliği bir eşcinselin cinsel yaşamını göz önüne alarak tekrar ortaya koymaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi bu çalışmasında da, eşcinsel nesne seçimini ele alırken Freud'un çiftecinselliği kavramsallaştırışı kesin olarak doğrulanmış olduğu kadar anlaşılması güçtür de. 


Eşcinsellik sorununu çözmek psikanalizin görevi değildir. Psikanaliz, nesne seçiminin belirlenmesine yol açan ruhsal mekanizmaları ortaya çıkarmakla yetinmelidir... Psikanalizin biyolojiyle ortak bir noktası vardır; insanlarda (hayvanlarda olduğu gibi) kökensel bir çiftecinselliğin var olduğunu varsayar. Buna karşın psikanaliz, geleneksel ya da biyolojik deyimbiliminde “eril” ve “dişil” olarak adlandırılan kavramların esas doğasını açığa kavuşturamaz. Yalnızca bu iki kavramı devralarak çalışmasının temeline koyar. 
Bu kavramları daha da indirgemeye çalıştığımızda, erilliğin etkinlik, dişilliğin ise edilgenlik içerisinde kaybolup gittiğine şahit oluruz ve bu bize yeterli bilgi vermez. (1920, s. 171) 


Buradan da anlaşıldığı gibi, çiftecinselliğin biyolojik boyutu kadar kesin bir dille ortaya konan psikolojik boyutunu tanımlamak güçtür. 

Benlik ve Altbenlik (1923) adlı eserde, bireyin çiftecinselliğinin özdeşleşim süreciyle, özellikle de Oidipus nitelikli bağlanmada kaybedilen nesnelerle özdeşleşim, ebeveyn çiftin içselleştirilmesi ve üstbenliğin derinlemesine işlenmesi süreciyle iç içe geçtiği gösterilirken, çiftecinsellik kavramının daha dinamik bir rol aldığı görülmektedir. Freud, Oidipus karmaşasının sonucunu şu şekilde açıklamaktadır: 


Bu nedenle her iki cinsiyette de eril ve dişil cinsel eğilimlerin görece gücünün Oidipus nitelikli durum sonucunda babayla mı yoksa anneyle mi özdeşleşim olacağını belirlediği görülmektedir. Bu durum, çiftecinselliğin Oidipus karmaşasının daha sonraki değişikliklerinde rol oynarken kullandığı yollardan biridir. Diğer yol ise, daha da önemlidir. Sıradan Oidipus karmaşasının, hiçbir surette karmaşanın en sık rastlanan biçimi olmadığı, şüphesiz genellikle pratik açıdan yeterince gerekçelendirilmiş bir basitleştirme ya 


da şemalaştırmayı temsil ettiği izlenimi uyandırmaktadır. Daha yakından 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incelendiğinde, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönü olan Oidipus karmaşası daha bütünlüklü olarak ortaya çıkarılabilir ve bu kökensel olarak çocuklarda var olan çiftecinselliğe bağlıdır. Bir başka deyişle, bir oğlan çocuğu yalnızca babasına çiftedeğerli bir tutum ve annesine yönelik şefkat içeren bir nesne seçimine sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda bir kız çocu- 
£u gibi davranarak babasına şefkat içeren dişil bir tutum da sergiler ve annesine karşı buna denk düşen kıskançlık ve düşmanlık duyguları besler. İşte çiftecinselliğin bu çetrefilli unsuru, gerçekleri en erken nesne seçimleri ve özdeşleşimleriyle bağlantılı olarak açık bir şekilde görmeyi zorlaştırır, bunları anlaşılır şekilde açıklamayı ise daha da zorlaştırır. Hatta ebeveynlerle olan ilişkilerde sergilenen çiftedeğerlilik tamamıyla çiftecinselliğe atfedilebilir ve [daha önce| tasvir ettiğim gibi rekabet sonucundaki bir özdeşleşimden doğmaz. (1923, s. 34) 


Son olarak Freud, “Herhangi bir bireyde bu iki özdeşleşimin göreceli yoğunluğu, cinsel eğilimlerden hangisinin ağır basacağını yansıtır” düşüncesini doğrulamaktadır. Yatkınlıklar doğuştan gelir; bunlar her çocuğa doğuştan bahşedilmiş ya da bir istidat gibi verilmiş çiftecinselliktir (1923, s. 34) ve her bireysel geçmişte bunlar çocuğun tüm gelişimsel adımlarını, her türlü etkiyi ve kazayı etkiler. Bu ufuk açan çalışmadan anlaşıldığı üzere, Oidipus nitelikli durumun merkezinde yer alan rekabetlerden ortaya çıkan özdeşleşimlerle bağlantılı düşmanlık kalıntısı, çatışmalı cinsel kimlikle ilişkili daha sonraki meşguliyetleri etkiler ama burada bireyin çiftecinsel doğası, çiftedeğerli cinsel özdeşleşimlerin verimli temeli olarak tanımlanmaktadır. 

Freud, 1923'te önemli bir adım atarak çiftecinselliği yapısal modeliyle bütünleştirdikten sonra çalışmalarında bu kavramın önemini iddia etmeye devam etmiştir. Bununla birlikte, tekrar ve bu defa daha da açık olarak prensibin idealine sıkı bağlılığının yanı sıra çiftecinselliğin karanlıkta kalan bir kavram olduğunu düşündüğü görülmektedir. Freud Uygarlığın Huzursuzlugu (1930) adlı eserinde şöyle açıklamaktadır: 


Çiftecinsellik kuramı, henüz açıklığa kavuşmamıştır: Bu kuramın içgüdü [dürtü] kuramı ile bağlantısının henüz kurulmamış olması psikanalizde ciddi bir aksaklık olarak görülebilir. Ne olursa olsun, bireyin cinsel yaşamında hem eril hem de dişil arzuları tatmin etmek istediğini gerçekten varsayacak olursak, bu taleplerin aynı nesne tarafından karşılanamayacağı (...) 
olasılığını da kabul etmiş oluruz. (1930, s. 106 (621) 


Freud'un eşcinsellikle ilgili düşüncelerini oturttuğu bu temel paradigma, kuramsal olarak anlaşılmazlığını ve bilimsel olarak kurgusallığını sürdürse de kuramsal olarak faydalıdır. Bu paradigma aynı zamanda cinsel kimliğin gelişimiyle sonuçlanan her türden eşcinsel sonucun gelişiminde payı olan çiftecinselliğin herkeste mevcut olduğunu öne sürdüğü için eşitleyici bir role de sahiptir. 


NARSİSİZM VE NESNE SEÇİMİ, NARSİSİZM VE ÖZDEŞLEŞİM 

Freud, 1909'da yayımlanan Beş Yaşındaki Bir Oglanda Fobinin Analizi adlı eserinde şunları dile getirmektedir: “Egcinsellige özgü bir içgüdü tanımlamak için hiçbir geçerli gerekçe bulunmamaktadır. Bir eşcinseli eşcinsel yapan, içgüdüsel yaşamındaki değil nesne seçimindeki özelliktir” (1909, s. 109-10). 
Bunun kesin ve belirsizliğe yer vermeyen bir ifade olduğunu görüyoruz. 
1915'te Üç Deneme (1905) adlı eserine eklenen dipnotta ise, “tüm insanlar eşcinsel nesne seçimi yapma yetisine sahiptir ve aslında bilinçdışı olarak yapmıştır da” (1905, s. 145) ibaresi yer alır. “Leonardo”ya (Freud, 1910a) 1919'da eklediği dipnotta ise Freud her erkek ya da kadının “ya bu bilingdişındakine [escinsel nesne seçimine| hâlâ bağlı kaldığını ya da sert karşı tutumlar yoluyla kendisini bundan koruduğunu” öne sürmektedir (1910a, s. 99). 
Nesne seçimi meselesi eşcinselliğin özelliklerini tanımlamada olduğu gibi bir kesinlikle ele alınmaktadır ancak en azından bilinçdışı olarak herkes tarafından yapılan bir seçim olarak ortaya konulmasının yanı sıra aralarındaki ayrımin da üzerinde durulmaktadır. Gelişim esnasında yaşanan bir şey doğrultusunda “sert karşı tutumlar” eşcinsel nesne seçimine engel olur. Bu durumun herkesin erotik ve coşkusal yaşamında bir noktada meydana geldiği anlaşılmaktadır. Kesinliklerin bu karmaşasına Freud'un eşcinsellik üzerine tartışmalarında sıkça rastlamaktayız. 

Nesne seçimi, eşcinselliğin özünde yer alan şeyi tanımlamada belirleyici bir unsur olmaya devam ettiyse de, Freud daha sonraları nesne seçiminin eşcinsellikle ilişkisini yeniden tanımlayarak 1920'de alanı genişletmiş ve o zamana kadar kendi yazılarında pekiştirmiş olduğu tekil tanımdan uzaklaşmıştır. Kadınlarda eşcinselliği ele aldığı Bir Kadında Eşcinsellik Vakasının Psikolojik Kökenleri (1920) adlı çalışmasında, Freud eşcinselliğin, biri nesne seçimi olan üç özellikten oluştuğunu ifade etmektedir. Diğer ikisi ise fiziksel özelliklerle ilgilidir; kelime anlamıyla kişinin her iki cinsiyetin fiziksel özelliklerini birden barındırma, en uç noktada ise hem erkek hem de kadın cinsel organlarına sahip olma ihtimali olan “fiziksel erdişilik” ve cinsiyetlerden biriyle bağlantılı olan “zihinsel cinsel karakterler ya da eril veya dişil tutumlar"dir (1920, s. 170). Bunlar nesne seçiminin de ötesine geçen fiziksel ve ruhsal nitelikler olup günümüzde genellikle toplumsal cinsiyet adı altında toplanan nitelikleri barındıran zihinsel tutumlar ve kimlik deneyimlerini içermektedir. 
1920'ye kadar nesne seçimi, eşcinselliğin tanımında önemli bir role sahip olsa da belirleyici bir özelliği olarak tek başına yer almamıştır. O zamana kadar Freud, kimlik sorunuyla ilgilenmiştir. 

Freud'un eşcinsellik ve nesne seçiminin doğasıyla ilgili düşüncelerinde belirleyici dönüş narsisizm kuramını geliştirmesiyle meydana gelmiştir. Bu kuramda Freud, hem eşcinsel kimliğe hem de eşcinsel nesne seçimine giden yol için dinamik bir psikolojik anlayış sunmayı başarmıştır. Üç Deneme (1905) eserine 1910'da eklediği dipnotta şunu öne sürmektedir: 


geleceğin ters cinsiyetlileri çocukluklarının en erken yıllarında, bir kadına (genellikle de anneye) çok yoğun ama kısa süreli bir saplantı evresinden geçer ve bunu geride bıraktıktan sonra, kendilerini bir kadınla özdeşleştirip kendilerinin cinsel nesnesi haline getirirler. Bir başka deyişle, narsisist bir temelden yola çıkarak kendilerine benzeyen ve annelerinin kendilerini sevdiği gibi sevebilecekleri genç bir erkek arayışına girerler. (1905, s. 145) 


Freud, bu órüntüyü Leonarda da Vinci'yle ilgili uzun biyografik denemesinde keşfedip ayrıntılarıyla ele almıştır. Leonardo'nun durumunda gayrimeşru olan oğlan çocuk, babasının terk ettiği anlatılan annesiyle yalnızdır ve annesi tarafından öpülerek “vaktinden evvel cinsel olgunluğa” itilmiş (Freud, 1910a, s. 131), “erotizminin vaktinden erken olgunlaşması, erilliğinin bir parçasının [çalınmasına] yol açmıştır” (1910a, s. 117). Bu varsayımsal yeniden yapılandırmada işlenen anne, fallik, içe nüfuz eden bir annedir ve Leonardo'nun erken dönemdeki anılarından biri olarak anlattığı düşlemi etkilemektedir. Bu düşlemde Leonardo, bir akbabanın (ya da çaylağın) beşiğine doğru “inip kuyruğuyla ağzını açarak kuyruğunu defalarca dudaklarına vurduğunu” tasvir etmektedir (1910a, s. 82). Annenin memesini emme edilgenleşip “emzirilme” hâline gelerek edilgen bir eşcinsel düşleme dönüşmüştür. Bu uyarılmış durumun ileride bastırılması ise anneyle özdeşleşime olanak sağlar. Freud'a göre narsisist nesne seçimlerinin temeli hâline gelen de işte anneyle olan bu özdeşleşimdir. Leonardo'nun durumunda bu nesne seçimleri, stüdyo ve atölyelerine gelip giden ve annesinin kendisini sevdiği gibi sevdiği genç erkeklerdir. 

Freud, 1914'te narsisizm konusunu araştırırken alanı şu şekilde genişletmiştir: “Libidonun [narsisist biçimde] tahsis edilmesinin, insanın normal cinsel gelişiminde bir yeri olabilir. Bu anlamda narsisizm, bir sapkınlık [perversion] olmayıp öz koruma içgüdüsünün bencilliğini libido nitelikli olarak 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tamamlayan bir unsurdur ve yaşayan her varlıkta bir ölçüde bulunduğu haklı olarak düşünülebilir” (1914, s. 73). Freud, narsisizmi öz koruma içgüdüsünün libido nitelikli tamamlayıcısı olarak tanımlayarak narsisist incinebilirliğin ve yaşam ya da ölüm ihtimalinin, neticede yaşam ya da ölüm kaygısının, cinsel nesne seçiminin gelişimini nasıl etkilediğini, yani bu ve diğer çalışmalarda eşcinsel nesne seçimiyle birlikte tanımlanan narsisist nesne seçimine nasıl yol açtığını düşünmeye yönlendirmektedir. 

Bu çalışmasında Freud, yine eşcinsellikle narsisist nesne seçimini birbirine bağlayan genellemeyi öne sürer sürmez tipik bir şekilde vurguyu azaltmaktadır: “Nesne seçimlerinin destek temelli ya da narsisist olması durumuna göre insanların birbirinden kesin hatlarıyla ayrılmış iki gruptan birine dâhil olduğu sonucuna ulaşmış değiliz; daha ziyade, her iki nesne seçimi türünün de her bireye açık olduğunu ama bireylerin biri ya da diğerine yönelik tercih sergileyebileceğini varsayıyoruz” (1914, s. 88). Bu noktada yine bir karmaşıklık söz konusudur; Freud'un burada ele aldığı konunun —eşcinsellikle narsisizm arasındaki ilişkinin— karmaşıklığını tutarlı olarak öne sürmesiyle uyumlu bir şekilde aydınlatıcı bir genellemenin ardından bir ihtiyat, bir vazgeçme, soruyu açık tutmaya yönelik bir ısrar göze çarpar. Freud şöyle devam eder: “İnsanın aslen iki cinsel nesnesi olduğunu söylüyoruz — kendisi ve kendisine bakan kadın; bunu yaparak herkeste birincil narsisizmin olduğu ve bunun bazı durumlarda hâkim bir biçimde kendisini nesne seçiminde dışavurduğu varsayımında bulunuyoruz” (1914, s. 88). Freud, burada Leonardo'yla ilgili çalışmasında yer verdiği ve Üç Deneme'sindeki dipnotta ifade ettiği etkenle ilgili anlayışa eklemede bulunarak anneyle olan ilk ilişkideki güçlü yoğunluğun eşcinsel nesne seçiminin oluşumunda potansiyel bir temel olduğunu öne sürer. Özne, kendisine bakım veren ama bunaltan güçlü bir anneyle özdeşleşirken, fazlasıyla yoğun ve bunaltıcı bağlanma sürdürülmekte hatta kendilik temelinde bir sevgilinin nesne olarak seçilmesiyle iyileştirilmektedir. 

Freud'un sıklıkla cinsel nesne seçimine özgü narsisist kaygıyla iğdiş edilme korkusu arasında bağ kurduğunu görmekteyiz. İlk olarak 1909'daki yazısında (Küçük Hans’la ilgili), daha sonra ise “Bir Paranoya (Dementia Paranoides) Vakasının Otobiyografik Anlatımı Üzerine Psikanalitik Notlar” (Freud, 1911) ve “Kıskançlık, Paranoya ve Eşcinsellikteki Bazı Nevrotik Mekanizmalar” (Freud, 1922) adlı eserlerinde bunu gözlemlemek mümkün: “Kendi cinsel organlarının erojen önemi nedeniyle, [escinseller] cinsel nesnelerinde benzer bir özellik görmeden edemezler. Otoerotizmden nesne sevgisine kadarki gelişimleri boyunca, her ikisi arasında, otoerotizme daha yakın bir 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noktada saplanıp kalırlar” (1909, s. 109). *Erojen önem”, öncelikle libido nitelikli doyumun önemine işaret eder. Ancak iğdiş edilme kaygısı ve otoerotizmin her ikisi de “öz korumanın narsisist bencilliği” yle bağlantılıdır (1914, s. 73). Erken nesne ilişkilerinde uyandırılan hayatta kalma meseleleri söz konusu olunca, iğdiş olma kaygısı yalnızca erotik nesne bağlarına yönelik bir tehdit olmakla kalmaz aynı zamanda onu narsisist bütünlüğe yönelik bir tehditle de bağlantılandırmak söz konusudur. 

Eşcinsel nesne seçimi, erkeğin iğdiş edilme kaygısına yönelik bir çözümdür; kadınların erotik yaşamında iğdiş edilmenin önemi, Freud'un genel anlamda kadın gelişimiyle, özellikle de kadınların eşcinselliğiyle ilgili görüşlerinin temelinde yer almaktadır. Freud, “iğdiş edilmiş olarak algılanan” kadınların küçümsenmesinin erkeklerdeki eşcinsel nesne seçimlerinin bazılarını açıkladığının altını çizmekte ve sonra “kadınlarda iğdiş edilme karmaşasının etkileri”ne değinmektedir. Yegâne olmayan ama muhtemel gelişim hatlarından biri, kadının “tehdit edilen erilliğine cüretkâr bir kendinden eminlikle tutunmasına yol açar. Kadın inanılmayacak kadar geç bir yaşa kadar, bir gün bir penise sahip olacağı umuduna tutunur. Bu umut yaşamının amacı haline gelir ve her şeye karşın erkek olma düşlemi uzun yıllar boyunca şekillendirici bir etken olarak varlığını sürdürür.” Kadınlardaki bu “erillik karmaşası” görünür bir eşcinsel nesne seçimiyle sonuçlanabilir (1931, s. 229-230). Ancak, Freud'a göre bu her zaman olacak diye bir şey yoktur. Burada kadınlardaki narsisist hasarın, kaynağını narsisist açıdan yetersiz erkeklerin narsisizminden alan küçümsemeden (kadınlara karşı) ve bir de kadının kendi eksikliğini kabul etmesinden kaynaklandığını görmekteyiz. Freud, genç bir kadının eşcinsel nesne seçimi üzerine çalışmasında, çocuk doğurmayla ilişkili narsisist tehdidin potansiyel olarak eşcinsel nesne seçimine ve anneliğin getirdiği beden bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak anlaşılan “şekilsizleşme” den kaçışa yol açan bir başka silsile olduğunu eklemektedir (1920, s. 169). 

Freud, narsisizm ve eşcinsel nesne seçimiyle ilgili mülahazalarının çoğunda, Üç Deneme'nin (Freud, 1905) teması olan, cinsel gelişimin anneyle birincil ilişkide başlayıp ayrımlaşma ve gelişim evrelerinden geçtiği düşüncesine bağlı kalmıştır. Anneyle birincil ilişkiye, Leonardo (1910a) adlı çalışmasında daha da vurgu yaparak narsisist olarak anlaşılan eşcinsel nesne seçiminin bir yoğunluk, bir aşırılıkla sevilen ve bu yoğunluğunda önce öz koruma daha sonra ise karşıcinselliğe tehdit olarak algılanabilecek birincil nesneden ayrılmayı tekrar ettiği ama aynı zamanda desteklediğini öne sürmektedir. Freud, erken deneyimde yoğun nesne sevgisiyle narsisist eşcinsel nesne seçimi arasında bağ kuran paradoksu aydınlatırken, tipik bir şekilde, Leonardo ve karşılaştığı diğer vakalarda görüldüğü gibi bu sürecin “belki de pek çoğundan yalnızca biri ve belki de yalnızca bir tek “eşcinsellik türüyle ilgili” olduğunu dile getirmektedir (1909, s. 101). Freud, bu şekilde, eşcinsellik alanını 190 te kaleme aldığı Üç Deneme adlı eserinden bu yana doğruladığı karmaşıklıklara tam anlamıyla uygun olan bir alana, eşcinsellikler alanına doğru genişletmektedir. 


NORMALLİK VE PATOLOJİ ÜZERİNE 

Eşcinselliğin normalliği ya da patolojisi tartışmasının ve kendi araştırmasının konumlandığı kültürel bağlamın varlığını ara sıra kabul etse de Freud'un bu tartışmaya dair herhangi bir kesin duruş konusunda net bir destek sağlamadığı görülmektedir. Başından beri Freud'un taahhüdü, bir tartışmada taraf seçmekten ziyade kavrayışı derinleştirmekle ilgilidir ve bunu her şeye karşın dile getirmektedir. Freud, cinsellik konusuna değinirken, sık sık bireyin cinsel gelişimi ve kaçınılmaz olarak bununla ilgili tüm çalışma ve tartışmalar üzerinde etkisi olan toplumsal güçlerden bahsetmektedir. En azından 1923 sonrası kendi metapsikolojisini takip ederek yapmış olması mümkündüyse de Freud bu kültürel bağlamla üstbenlik arasında açık bir bağ kurmamıştır. Zaman zaman araştırmalarının gömülü olduğu kültürel bağlama hafif atıflar yaparak, örneğin, eşcinsellik sorununu ele alırken kullandığı alıntılarda “sapkın” insanlara gönderme yapması gibi (1916-17, s. 304), ya da eşcinsellik gibi “sapkınlık olarak tanımlanan” gelişimsel ketlenmelere değinme yoluyla kendini konudan daha da uzaklaştırarak (Freud, 1940, s. 155) çoğunlukla bilimin önünü açmaya çalıştığı görülmektedir. 

Üç Deneme (Freud, 1905) çalışmasından bu yana araştırmalarının verdiği sonuç, normallikle ilgili yaygın varsayımların yapıbozumunu gerçekleştirmek olmuştur ve bunu yaparken de normallik ve patoloji, erillik ve dişilikle ilgili tüm basit görüşleri temellerinden sarsmıştır. Freud, 20. yüzyılın ikinci yarısında pek çok araştırmacı tarafından araştırılıp tanıtılan ve kendisinin Üç Deneme adlı çalışmasının ilk kısmında ayrıntılarıyla ele aldığı erişkin yaşamındaki cinsel etkinliklerin çeşitliliğinin evrensel olarak cinsel, gelişimsel olarak ise karmaşık bir çocukluk çağında oluştuğunu keşfetmiştir. 
Normallik her durumda çetrefilli bir bütünleşme ve uzlaşma olarak ortaya konulmaktadır. Normallik ve patolojiye ilişkin siyah beyaz bir tutum takınma talebi, Freud'un temel duruşuna karşı yaygın bir direncin varlığına işaret etmektedir. 


172 sara flanders - francois ladame - anders carlberg - petra heymanns - despina naziri - denny panitz 


Üç Deneme çalışmasının Cinsel Anormallikler adlı birinci bölümünde, Freud, eşcinselliğe “sapkınlık” değil “tersine dönmüş cinsellik” olarak değinmektedir. Daha az aşağılayıcı olan bu terim, aslında ilk defa Havelock Ellis'in 1897'de yayınlanan Tersine Dönmüş Cinsellik adlı kitabında ortaya konmuştur. Tersine dönmüş terimi ve eşcinselliğin bir dürtü ya da bir hedefe özgül olmaktan ziyade özünde nesne seçimiyle ilgili olarak kavramsallaştırılması, Freud'un bu nispeten erken çalışmaları boyunca tekrarlanan ve ilk olarak eşcinsellikle ilgili olarak gösterilip araştırılmasına karşın daha sonraları farklı bağlamlarda kendini yine gösteren ana kuramsal konumlarından birini desteklemektedir. Eşcinsellik, içgüdü ve nesnenin ayrılmazlığına yönelik geleneksel varsayımın yapıbozumunu gerçekleştirerek Freud'un içgüdü ya da dürtüleri kavramsallaştırmasına yardımcı olmuştur. Eşcinselliğin çocukluktaki normalliği ve içgüdü ya da dürtü kavramlarının yapıbozumunun gerçekleştirilmesindeki tanımlayıcı yardımı, erken dönemde ele alınmış ve Küçük Hans'la ilgili ünlü bir alıntıda tekrarlanmıştır. Freud, eşcinselliğin içgüdüden ziyade nesne seçimiyle ilgili olduğunu vurgulayarak içgüdü ya da dürtülerin normallik yönünü de muhafaza etmiştir: 


Eşcinselliğe özgü bir içgüdü tanımlamanın hiçbir geçerli gerekçesi yoktur. 
Bir eşcinseli eşcinsel yapan, içgüdüsel yaşamındaki değil nesne seçimindeki özelliktir. Üç Deneme çalışmamda söylediklerimi hatırlayacak olursak, cinsel yaşamda içgüdüyle nesne arasındaki bağın gerçekte olduğundan daha yakın olduğunu düşünmekle yanlış yaptık. Bir eşcinselin normal içgüdüleri olabilir ama o, bu içgüdülerin özel bir belirleyiciyle tanımlanan nesneler sınıfıyla ilişkisini kesmeyi başaramaz. Hans eşcinseldi (tüm çocukların olabileceği gibi) ve bununla tutarlı bir şekilde, her zaman akılda tutulması gereken bir gerçek şuydu ki yalnızca bir tür cinsel organa aşinaydı — kendisininkine benzer bir cinsel organa. (1909, s. 109-110) 


Freud, Üç Deneme'de şunlara yer vermektedir: 


Psikanalitik araştırma, eşcinselleri özel karakter grubu olarak insanlığın geri kalanından ayırmaya yönelik her türlü çabaya kararlı olarak karşı çıkmaktadır... Psikanaliz, cinsiyetinden bağımsız olarak nesne seçiminin -dişil nesnelerle eşit şekilde eril nesneleri de kapsayan bir özgürlüktür bu- iki yönden birindeki kısıtlama sonucu, tıpkı çocuklukta, toplumun ilkel evrelerinde ve tarihin erken dönemlerinde görüldüğü gibi, normal ve tersine dönmüş cinsiyet türlerinin gelişimine yol açan ilk temeli teşkil ettiği görüşündedir. (1905, s. 144-146) 
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Burada belli bir nesne seçimine odaklanmada normalleştirici bir eğilim göze çarpar. Freud daha sonraları, buna benzer bir şekilde (Freud, 1916-17) eşcinsellerin “cinsel nesnelerine normal insanların kendi cinsel nesnelerine davrandığına aşağı yukarı benzer şekilde davranan sapkınlar sınıfı” oldugunu ifade etmiştir (s. 307-308). Burada Freud'un nesne ilişkilerini esas alan “tersine dönmüş” terimini bırakarak eşcinsellere “sapkınlar sınıfı” olarak deindiği, bu şekilde eşcinselliği sapkın olarak tanımlanan bir şemsiye altında tutarken bir yandan da davranışlarının “normal insanlar”ınkine aşağı yukarı benzer olduğunu söyleyerek farklı bir sınıf ayrımı yaptığı görülmektedir. 

Freud, 1905'te nesneyle hedefinin ayrılması konusunda ve neden eşcinsel ilişkilere özgü bir hedefin belirlenemeyeceğine dair daha ayrıntılı bilgi verir: 


Önemli olan gerçek şu ki, tüm tersine dönme durumlarına uygulanabilecek tek bir hedefin belirlenmesi mümkün değildir. Erkeklerde, anüs yoluyla cinsel ilişkiye girmek, hiçbir şekilde tersine dönmeyle örtüşmez; mastürbasyon da aynı sıklıkla erkeklerin özel hedefidir ve cinsel hedefin basit coşku taşmalarına indirgenecek ölçüde kısıtlamasının eşcinseller arasında karşıcinsel sevgililer arasında olduğundan daha yaygın görüldüğü de bir gerçektir. Kadınlar arasında da tersine dönmüşlerin hedefleri çeşitlidir. (1905, s. 
145-146) 


Freud, eşcinselliğin “eşcinsellikler” meselesi olduğunu açık açık kabul etmektedir. Buradaki çeşitlilik hedeflerde yatmaktadır. Freud, 1915'te eklediği dipnotta nesne seçimine daha ayrıntılı değinerek cinsel hedefi şu şekilde açıklamıştır: “Tersine dönmüş tiplerde, arkaik yapıların hâkimiyetine ve ilkel ruhsal mekanizmalara düzenli olarak rastlanmaktadır. Bu tiplerin en önemli özelliklerinin narsisist nesne seçimini faaliyete geçirmek ve anal bölgenin erotik öneminin korunması olduğu görülmektedir” (1905, s. 146). Freud, “anüs oluyla cinsel ilişki” ve “cinsel hedefi sapkınlık olarak damgalayan iğrenme” yle ilgili olarak ise şunları dile getirmektedir: 


söz konusu organın dışkılama işlevini gerçekleştirdiğini ve dışkıyla temasa girdiğini -dolayısıyla kendisinin iğrenç olduğunu- söyleyerek bu iğrenmelerine açıklama getirmeye çalışan insanlar, idrar çıkarma görevi gördüğü için erkek. cinsel organından iğrendiklerini söyleyen histerik kızlardan daha isabetli değildir. Anüsün mukoza zarının oynadığı cinsel rol, erkekler arasındaki cinsel ilişkiyle sınırlı değildir; bunun tercih edilmesi ise hiçbir şekilde tersine dönmüş duyguların niteliği olarak görülemez. 
(1905, s. 152) 
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Freud, Cinsel Sapmalar'da (1905) sapkınlıkları kapsamlı bir şekilde belgelerken azalan bir sürekliliğin varlığını kabul etmektedir: “Belirli bir kısmı içeriklerinde o denli normalden uzaklaşmıştır ki patolojik olduklarını söylememek mümkün değildir” (1905, s. 161). Freud burada hiçbiri aslında özel olarak tersine dönmüş cinsellik türleriyle ilişkili olmayan pedofili, ölüsevicilik ve sadomazoşizme değinmektedir. Eşcinsellik, Üç Deneme'de, erişkin karşıcinselliğine doğru evrilmeyi karmaşıklaştıran pek çok duraklama ve ketlenmeden biri olarak gelişimsel başarısızlıkla bağlantılı görülmüşse de bu bilgiler ışığında patolojik sayılmaz (1905, s. 207). 

Freud sapkınlığı içeriğinden ziyade gelişimsel sürecin son aşaması olan ve üremenin elzem gereksinimi olarak gördüğü karşıcinsel birleşmeyle olan bağlantısıyla tanımlama yoluna gitmektedir. Freud, karşıcinsel yaşamla bütünleşmiş her türlü sapkınlık için kanıt aradığı bir bağlamda şunları ifade etmiştir: “Sapkinlik, dışlama ya da ancak belli bir gruba açık olma ve saplanma özelliklerine sahipse, bunu patolojik bir belirti olarak görmekte genellikle haklıyız” (1905, s. 161). Bu konuyu sık sık çevreleyen belirsizliği gözler önüne seren “genellikle” ifadesini saymazsak, bu tanımıyla eşcinselliğin karşıcinsel birleşmeye doğru ilerlememesi ve cinsel dürtünün “üreme işlevi” nin hizmetinde olmaması nedeniyle patolojik olduğunu söyleyebiliriz. Erişkin karşıcinselliğine ulaşmadaki başarısızlık, “üremenin amaçlarını yerine getirme"ye yönelik bir başarısızlıktır (1908, s. 189-90); toplum için iyi olanın, “örgütlenmeleri gereği bazı kişilerin yerine getirecek denklikte olmadıkları bir şeyin” önüne hazzı koymaktır. Erişkin karşıcinselliği seviyesine ulaşmada ortaya çıkan çeşitli ketlenmeler ne olursa olsun, Freud'un sapkınlıkla ilgili tanımı bizi genellikle üremeyle ilgili yukarıda verilen ilişkiye yönlendirmektedir: “Üreme işlevinin bir tarafa bırakılması, tüm sapkınlıkların ortak özelliğidir. Üreme hedefini yitiren ve bundan bağımsız bir hedef olarak haz elde etme arayışına giren cinsel etkinliği sapkın olarak tanımlamaktayız” (1916-17, s. 316). Üreme hedefinden vazgeçilmesi, aynı zamanda üreme hizmetine gereksinim duyan toplum için de bir tehdit haline gelmektedir. Eşcinsellik bu şekilde toplumsal bir mesele haline gelmekte, güçlü cinsel dürtüleri üreme biçiminde kendisine hizmet için kontrol altına alarak kullanmaya çalışan tüm toplum için bir soruna dönüşmektedir. 

Üreme konusundaki bu başarısızlığa değinen Freud'a göre eşcinseller, 


“cinsel yaşam”ları ortalamanın genel resminden en çarpıcı şekilde sapan bireylerden oluşan topluluklardır. Bu “sapkın” insanların bazılarının cinsiyetler arasındaki ayrımı programlarından çıkardıklarını söyleyebiliriz... 
Her zaman olmasa da sıklıkla bu kişiler diğer yönlerden kusursuz, yüksek entelektüel ve etik gelişime sahip erkek ve kadınlardır; yalnızca bu vahim sapmanın kurbanıdırlar. (1916-17, s. 304) 


Freud, toplumsal iyiliğe katkı konusunda yazarken, eşcinsellerin topluma yönelik katkılarından da bahsetmektedir ve bunu yaparken daha geniş bir kültür için beslenen kaygıyla toplumsal olarak faydalı üreme yetisinin yüceltilmesine değinmektedir. 

Kuşkusuz üreme yetisi ancak ergenlikte ortaya çıkar ve Freud'un 1909'te yazdıklarına göre, erişkin cinselliğine ulaşılması başarılabilir ya da başarılamaz. 1905'te cinsel gelişime dair temel anlayışı tekrar eden Freud, yaşamının sonlarında ise şunları dile getirmiştir: 


[Cinsel işlevin) tamamen örgütlenmesi ancak ergenlikte, dördüncü [evre olan| cinsel organ evresinde gerçekleşmektedir... Bu süreç her zaman kusursuz olarak gerçekleşmez. Gelişimindeki ketlenmeler, cinsel yaşamda farklıtürde rahatsızlıklar olarak kendilerini dışa vurur. Diğer yandan ise libidonun daha erken evrelerdeki koşullara saplandığını görürüz; libidonun normal cinsel hedeften bağımsız olan itkisi ise sapkınlık olarak tanımlanır. 
İşte bu gelişimsel ketlenmelerden biri, örneğin, dışavurulan eşcinselliktir... 
(1940, s. 155) 


Burada dikkat çeken nokta, Freud'un eşcinselliği cinsel hedef sapkınlıklarıyla birlikte alması, Üç Deneme ve bundan sonraki çalışmalarında (1905, 1909) yıllarca yaptığı gibi bunları birbirinden ayrı tutmamasıdır. 
1940'a gelindiğinde, eşcinsellik korunmuş statüsünü bir parça da olsa kaybetmiş ve hem hedef hem de nesne, tanımında kendisini daha net göstermeye başlamıştır. Freud, aynı zamanda daha erken evrelerdeki koşullara saplantıların sapkınlık olarak tanımlanmasından bahsederek toplumsal tutumlara riayeti de tekrarlamaktadır (1940, s. 155). 

Bununla birlikte, eşcinsel nesne seçiminin özünde normal olduğuna ve aslında her çocukluk çağı deneyiminin bir gerçeği olduğuna yönelik ısrar, Freud'un düşüncelerinden silinmemiştir. 1915'te Üç Deneme'ye eklediği ve daha önce de alıntıladığımız ünlü dipnotunda bu kesinlik görülmektedir: Çocuk “erkek ve dişi nesneler arasında eşit derecede gidip gelme özgürlüğü”ne sahiptir (1905, s. 145). Daha sonra 1925'te de bunu yine doğrulamıştır: “Bu sapkınlıkların en önemlisi olan eşcinsellik nadiren bu adı hak der. Kökeni tüm insanların yapısal çiftecinselliğine ve fallik üstünlüğün artçı etkilerine kadar uzanır. Psikanaliz, herkeste bir eşcinsel nesne seçiminin öyle ya da böyle izini bulup çıkarmamızı sağlar” (1925b, s. 38). Freud, okuyuculara herkeste var olan eşcinsel unsuru hatırlatmaktan vazgeçmemiştir: “Hepimizin yaşamı boyunca, libido normal olarak erkek ve dişi nesneler arasında gidip gelir; bekâr bir erkek evlendiğinde erkek arkadaşlarından vazgeçerken evlilik yaşamı tadını yitirdiğinde kulüp yaşamına geri döner” (1920, s. 158). 

Bununla birlikte, Freud, Jones tarafından alıntılanan ünlü ifadesinde endişeli bir anneye şunları yazmaktadır: “Eşcinsellik kesinlikle bir avantaj değildir, ama utanılacak bir şey, bir ahlâksızlık, bir değer kaybı da değildir; hastalık olarak da sınıflandırılamaz. Eşcinselliği cinsel gelişimde belli bir duraklama nedeniyle cinsel işlevde meydana gelen bir çeşitlenme olarak görmekteyiz” (Freud'dan Bir Anneye Mektup, 1935, aktaran Jones, 1957, s. 195). 
Freud'un endişeli anneye “cinsel gelişimde belirli bir duraklama”dan bahsettiğini görüyoruz. Eşcinsel nesne seçimi, erişkin karşıcinselliğe geçişi (1905, s. 
144-145, dipnot 1910), nihai gelişim başarısı ve toplumsal üremenin hizmetkârı olan üretken eşcinselliğe geçişi engelleyen bir narsisizmle ilişkili olarak görülmeye devam etmektedir. Cinselliği narsisizm ve otoerotizme yakın olan, nesnesinden kendi cinsiyetinin cinsel organlarını talep eden eşcinsel (1911, s. 
61, 1916-17, s. 426-427), üreme amaçları için gerekli olduğu anlaşılan nesne seçiminden engellenmiş olmaktadır. 

Gelişimsel duraklamaya ilişkin dil, Freud'un yazıları boyunca varlığını sürdürse de, nihai bir normal cinselliğe ulaşılması konusunda Freud'un ihtiyatlı davrandığı unutulmamalıdır. Freud, toplumsal baskı olmasa daha çok kişinin eşcinsel görüşü benimseyeceğini (1905, s. 229-30) ve erişkin. cinselligine giden yolun nadiren dolambagsiz olduğunu teyit etmiştir. “Cinsel içgüdünün kendi doğasındaki bir şeyin tam doyum almaya elverişsiz olduğu ihtimalini hesaba katmalıyız”. Ardından Freud bununla ilgili etkenleri sıralar: Cinselliğin iki evreli başlangıcı, ensest engelinin araya girmesi, uygarlığın dayattığı bir bedel olarak özellikle anal ve sadist hazlardan vazgeçilmesi (1912, s. 188-189). 

Freud eşcinselliği ele alırken özellikle de normallik ve patoloji üzerine düşünürken neden bu kadar acil ve rahatsız edici olduğuna açıklama getirmek istermişçesine, yaşamının son dönemlerinde karşıcinsellikle eşcinselliğin neden birbirine tahammül edemediği sorusunu yöneltmiştir. “Bir erkeğin karşıcinsel işlevine yönelik en büyük tehdit, bu işlevin gizil eşcinsellik tarafından bozulmasıdır”. Neden bağımsız olarak ortaya çıkan bir çatışma eğilimi vardır? (1937, s. 243-244) Freud'un bu çatışmayla ilgili araştırmasına çalışmanın sonunda değineceğiz, ancak bu çatışmada eşcinselliğin normalliği ve patolojisinin ya da şu anda artık kabul edebileceğimiz şekliyle eşcinselliklerin normallik ve patolojilerinin araştırılmasına yön veren bir zorluk olduğunu göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Freud, genel bir kural olarak, bunun bir görüngü olduğu ve diğer görüngülerde olduğu gibi psikanaliz vasıtasıyla mümkün olduğunca araştırılması ve aydınlatılması gerektiği görüşündedir. “Eşcinsellik sorununu çözmek psikanalizin görevi değildir. Psikanaliz, nesne seçiminin belirlenmesine yol açan ruhsal mekanizmaları ortaya çıkarmak ve bu mekanizmalardan içgüdüsel eğilimlere giden yolların izini sürmekle yetinmelidir” (1920, s. 171). 


EŞCİNSELLİKLE İLGİLİ NİCELİKSEL ETKEN VE SERBEST 
SALDIRGANLIK YA DA YIKICILIK 
Freud, “Psikanaliz Üzerine Beş Konferans” (Freud, 1910b) adlı çalışmasında her insanda var olan bünyesel çiftecinselliğe şu şekilde değinmektedir: “...Her çocuğa doğuştan bir parça eşcinsellik bahşedildiğini söylersek haksızlık etmiş olmayız” (1910b, s. 44). Yıllar sonra Benlik ve Altbenlik (Freud, 1923) adlı eserinde, bir ebeveynle özdeşleşip diğerini, genellikle de karşı cinsiyettekini nesne olarak almakla sonuçlanan Oidipus nitelikli durumun karmaşık gelişimiyle ilgili tartışmayı takip eden Freud şunları dile getirmektedir: “Her iki cinsiyette de eril ve dişil eğilimlerin göreceli gücü... Oidipus nitelikli durumun sonucunda anneyle mi yoksa babayla mı özdeşleşim olacağını belirlemektedir” (1923, s. 33). Burada Freud ilişkilerin kendisinden ayrı bir niceliksel etkene işaret ederek erillik ve dişiliğin içkin niceliğinin tüm ilişkileri ve bunun da ötesinde Oidipus karmaşasının hem olumlu hem de olumsuz sonucunu belirleyen özdeşleşimleri etkilediğini ima etmektedir. Doğuştan gelen her şey a priori çatışma öncesidir ve neticede dürtülerin, sevgi ve nefretlerin, bağlılık ve rekabetlerin, ancak nispeten istikrarlı bir erişkin cinsel eğilimiyle ve cinsel kimliğiyle sonuçlanan diyalektiklerin hareketine yön verir. Doğuştan sahip olunan çiftecinsellik kotası, olumluyla olumsuz Oidipus arasındaki mücadeleye yön verir ve Freud'un 1923'te kaleme aldığı gibi karşıcinsel ya da eşcinsel özdeşleşimleri “belirler”. 

1910'da, yukarıda sözü edilen “Beş Konferans”la aynı yıl ve Freud'un Leonardo'yla ilgili gerçekleştirdiği çalışmayla da aynı yıl Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme adlı eserine eklediği dipnotta, Freud dinamik bir unsurun yanı sıra niceliksel unsuru da göz önünde bulundurmuştur: “Geleceğin ters cinsiyetlileri ... bir kadına çok yoğun ama kısa süreli bir saplantı evresinden geçer” (1905, s. 145). Çalışmamızın “Narsisizm ve Nesne Seçimi, Narsisizm ve 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Özdeşleşim” bölümünde değinildiği gibi bu yoğun tutkudan vazgeçilerek narsisist dayanağı olan bir nesne seçimi yapılır. Freud, bu hareketin nedeni konusunda varsayımda bulunmayarak yalnızca bu tutkulu yoğunlukta bir niceliksel unsurun olduğunu kabul etmiş ve bu şekilde eşcinsel hareketin kısa ömürlü bir yoğunluktan uzak olduğunu, aşırı yoğun olduğunu, dolayısıyla uyarilmayla çaresizliğin bir araya gelişini kapsamanın fazlasıyla zor olduğunu ima etmiştir. Özne, kendisini ebeveynin, annenin rolüne koyarak bağımlı olma durumu üzerinde bir parça hâkimiyet kazanır. Bu, diğer yerlerde de tartışıldığı gibi, erken bir kaygı durumuna karşı getirilen narsisist bir çözümdür. 
“Kıskançlık, Paranoya ve Eşcinsellikteki Bazı Nevrotik Mekanizmalar” (1922) adlı eserinde, Freud birincil nesneye aşırı sevgi ya da bağlanma- nın rolüne değil doğrudan bu bağlanmadan doğan saldırganlığın işlevine ve bu işlevin yine erkekte eşcinsel nesne seçiminin gelişimindeki etkisine bakar. 
Oğlançocuğun annesinin hayranlık duyduğu diğer, rakip oğlan çocuklar karşısında uyanan ve rakiplerine karşı güçlü, bunaltıcı ölüm arzuları beslemesi- ne yol açan “anne karmaşasından kaynaklanan ve çok büyük yoğunluktaki erken kıskançlık dürtüleri” nden bahseder (1922, s. 231). “Yetiştirilme biçiminin etkisiyle —ve kuşkusuz süregiden güçsüzlüklerinden de etkilenen- bu dürtüler bastırmaya boyun eğerek bir dönüşümden geçmiştir ve bu şekilde erken dönemin rakipleri ilk eşcinsel sevgi nesneleri haline gelmiştir” (1922, s. 
231). “Çok büyük yoğunluk”taki bir nefretin nesnesi, arzu nesnesi haline gelir ve sonuç itibariyle talep edilen bir nesne olur; bu da daha önce rakip olanı yıkmaya yönelik saldırganlığın başarısızlığa uğradığının doğrulanmasıdır... 
hatta bunun tersinin de, yani, rakip tarafından yıkılmaya yönelik saldırganlıgin başarısızlığının da doğrulanmasıdır. Üçgenleşmiş durumda nefretin sevgiye dönüşmesi de Oidipus nitelikli bir olayı aynı ölçüde açıklayabilirdi. Burada üzerinde durmak istediğimiz nokta, niceliksel etkenin Freud'un eşcinsel nesne seçimine yol açan süreçlerle ilgili anlayışındaki çarpıcı yeridir. Çocuğun durumunda coşkusal anlamda örtük olarak “süregiden bir güçsüzlük” durumu, “çok büyük yoğunluktaki” uyarılmış duygulanım miktarı karşısında deneyimlenen çaresizlik, ruhsal kapasitenin doyum ya da kapsayıcılık getirme yetisini aşarak çocuğu ruhsal bir kaymaya, nefretin sevgiye dönüşmesine sürükler. Benlik ve Altbenlik (1923) çalışmasında nefretten sevgiye olan bu geçişi daha ayrıntılı inceleyen Freud, bu kaymanın amaca uygunluğu, yarattığı boşalım fırsatı ve sevgi yönünde bir kayma söz konusu olursa daha büyük bir “doyum olasılığı” varsayımlarında bulunmaktadır (1923, s. 44). 1922'de açıklanan süreçte, nesnenin aynı cinsiyetten olma zorunluluğu ve bu şekilde 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anne nesnesi için rekabet yoğunluğunun üstesinden gelindiği tarif edilmiştir. 
Freud, bu hareketi babayla ilişkili iğdiş edilme korkusuyla ve bir oğlanla rekabetten kaçma hareketiyle ilişkilendirir. Babayla rekabetten ve dolayısıyla iğdiş edilme tehlikesinden çekilme, yine “oldukça müstesna bir güç” kotasından, “erkek cinsel organına verilen yüksek değer”den kaynaklanan narsisist kırılganlığı teskin eder (1922, s. 230). Eşcinsel evrimin hem aşırı rekabet ve düşmanlığın nefret ve korkuyu sevgiye dönüştürmeye sürüklediği bu versiyonunda hem de Leonardo'nun durumunda olduğu gibi (Freud, 1910a) anneyle ilişkili aşırı sevgi yoğunluğunun kendiliği aynalayan bir nesne için daha az tehditkâr bir sevgi haline geldiği versiyonunda, eşcinsel nesne seçimine doğru olan hareket, gerek aşırı sevgi gerekse aşırı nefretten dolayı ruhsal olarak bunalma deneyimine karşı bir çözüm olarak anlaşılmaktadır. 

Nefretin coşkusal tarihi ve erotik yaşamda sadizmin varlığının kanıtı Freud'un ilgisini her zaman çekmiş olsa da, bunların daha açık olarak odak noktası haline gelmesi 1920'den sonra, çalışma yaşamının sonuna kadar sürdürdüğü bir kavram olan ölüm dürtüsünü ortaya atmasıyla gerçekleşmiştir: “Erotik ilişkinin yanı sıra kendi sadist bileşenleriyle ilişkili olan yalın bir saldırganlığa yatkınlık kotası sık sık birlikte görülmektedir” (1930, s. 106). Saldırganlığa yatkınlık, Benlik ve Altbenlik (1923) çalışmasında tanımlanmıştır... Freud bu çalışmada benliğin nesnelerinden vazgeçmeyi başardıktan sonra geriye kalan bir saldırganlık unsurundan bahsetmektedir. Erotik bağlanmadan vazgeçilmesi ve bunu takip eden özdeşleşimde, Freud'a göre, her zaman geriye kalan bir şeyler vardır, ruhsallıkta dolaşan saldırganlık miktarı olarak tanımlanan ve yüceltme ya da özdeşleşim ya da bir nesne ilişkisiyle sinırları çizilmemiş “serbest kalmış bir saldırganlık” mevcuttur. Freud, üstbenliğin oluşumuyla ilgili şunları dile getirir: 


Bu tür tüm özdeşleşimler, cinsellikten arındırmanın, hatta yüceltmenin dogasında yer almaktadır. Şu anda görünen o ki, bu tür bir dönüşüm meydana geldiğinde, aynı anda içgüdülerin ayrışması da söz konusu olur. Yüceltmeden sonra, erotik bileşenin artık birlikte olduğu yıkıcılığın tümünü bağlamaya gücü kalmamıştır ve bu, saldırganlık ve yıkıma yönelik bir yatkınlık biçiminde ortaya çıkarılır. (1923, s. 54) 


Üstbenliğin oluşumundaki özdeşleşim süreciyle ilgili bu yorumunda, Freud'un erotik yaşamın gelişimine etkisi olan niceliksel bir kavramsallaştırmayı ortaya koyduğunu ve bu şekilde cinsel özdeşleşimlerin gelişimi ve üstbenliğin oluşumunda yeri olan doyumun bastırılmasının -ki bu, esasen 


z 
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Oidipus sürecine özgü bir görevdir— bir miktar saldırganlığı her zaman serbest bıraktığını ima ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda, ruhsallıkta saldırganlık niceliklerinin en etkin bağlayıcısının 1922'de kaleme aldığı çalışmasında (“Kıskançlık, Paranoya ve Eşcinsellikteki Bazı Nevrotik Mekanizmalar”) eşcinsel bir nesne seçiminin gelişimiyle ilgili açıklamasında tasvir ettiği erotik dürtü olduğunun tekrar altını çizmektedir. Bu kavramsallaştırmadan çıkartabileceğimiz şey, özdeşleşimle, arada kalan saldırganlığın yenilenen erotikleştirmeyle bağlanmasına yönelik çaba arasında potansiyel bir gidiş gelişliğin söz konusu olduğudur. 

Daha sonraları, Freud saldırganlık, yıkıcılık ya da ölüm dürtüsü niceliklerinin eşcinsellikle karşıcinsellik arasındaki ruhsallık içi çatışmadaki etkisi üzerine varsayımda bulunmuştur. Sonlandırılabilir Analiz ve Sonlanmayan Analiz (1937) adlı eserinde, Freud bir kez daha bir çatışma bağlamında daha geniş bir şekilde göz önüne aldığı ölüm dürtüsü ya da yıkıcılığın etkisi altındaki çiftecinsellik konusuna ve çiftecinselliğin psikanaliz tedavisinin başarıya ulaşmasında zorluk çıkartmakla ilgili rolüne kafa yormuştur: 


Gelmiş geçmiş tüm zamanlarda olduğu gibi şu anda da insanlar karşı cinsiyetinden olanlar kadar kendi cinsiyetinden olanları da cinsel nesneleri olarak almış, bu iki akımın hiçbiri diğerine müdahale etmemiştir. Bu insanları çiftecinsel olarak adlandırıyoruz ve varlıklarını çok yadırgamadan kabul ediyoruz. Ancak öğrendik ki bu anlamda her insan çiftecinseldir. Ama şu noktada takılıp kaldık. Bir sınıf insanda bu iki akım birbiriyle çarpışmadan bir arada geçinirken, ikinci ve diğer sınıflarda söz konusu akımlar uzlaştırılamaz bir çatışma hali içerisindedirler. Ne bir erkeğin karşıcinselliği herhangi bir eşcinselliğe ne de eşcinsellik karşıcinselliğe tahammül edebilmektedir... Bir erkeğin karşıcinsel işlevine yönelik en büyük tehdit, bu işlevin gizil eşcinsellik tarafından bozulmasıdır. Her bireyin emrinde ancak belli bir miktar libido olduğunu ve iki rakip akımın bunun için mücadele etmek zorunda olduğunu söyleyerek buna bir açıklama getirme çabasına girebiliriz. 
Ancak bu rakiplerin neden diğer durumlarda yaptıkları gibi mevcut libido miktarını göreceli güçlerine göre aralarında her zaman paylaşmadıkları açık değildir. Bir çatışmaya yönelik eğilimin libidonun niceliği ne olursa olsun özel olduğu, duruma yeni eklenmiş bir şey olduğu sonucuna itilmekteyiz. Bağımsız olarak ortaya çıkan bu tür çatışmaya yönelik bir eğilimi serbest kalmış saldırganlıklar unsurunun müdahalesi dışındaki bir şeye atfetmek pek mümkün değildir. (1937, s. 244) 


Burada Freud, tüm cinsel gelişimleri, çiftecinsel eğilimin tüm uzlagmalarını, çatışmalarını ya da bütünleşmesini şekillendiren bir etkiyi ortaya koymaktadır. Başlangıçtan itibaren varolan çiftecinsellik saldırganlığın etkisine duyarlı olacaktır. Bu saldırganlığın varlığı psikanaliz tedavisine direnci içerecek ve herhangi bir bireyin cinselliğinin doğasına etki etmekle kalmayıp eşcinsellikle ilgili her türlü tartışmayı da şekillendirecektir. Freud'un cinsel gelişimle ilgili tartışmanın başından itibaren net bir şekilde ifade ettiği gibi, karşıcinselliğe yol açan bir yaşamın gelişimini onaylayan uygarlığın taleplerinin bedeli yüksektir. Freud son formülasyonlarında, ölüm dürtüsünün bu gelişime etki edeceğini belirtmiştir. Ayrıca Freud, gelişimin Oidipus çatışmasıyla ilgili feragat ve özdeşleşimler gibi kendi taleplerinin de az çok serbest saldırganlığa yol açacağını, bunun ise cinsel gelişimin sonucunu etkileyeceğini ortaya koymuştur. Freud'un 1905'te kabul ettiği ve yaşamının son yıllarına kadar işleyerek araştırmayı sürdürdüğü üzere, Oidipus çatışmasıyla yüzleşmek için hem içkin saldırganlığı hem de toplum içinde yaşamak için gerekli olan uygarlaştırıcı feragatlerin sonucu olan saldırganlığı birbirine bağlama projesi zor bir görevdir. Freud, hiçbir zaman sorunu tam anlamıyla araştırmış olmanın rehavetine kapılmamıştır; bunu bu makalede daha önce sözünü ettiğimiz Uygarlığın Huzursuzluğu adlı çalışmasında bir melankoli havası içerisinde aşağıdaki şekilde kabul etmektedir: 


Uygar insanın cinsel yaşamı (...) ara sıra diş ve saçlarımızın organ olarak gerilemesi gibi, gerilemekte olan bir işlev izlenimi uyandırır. (...) Kimi zaman sadece uygarlığın baskısının değil, işlevin özündeki bir şeyin bizi tam bir tatminden yoksun bıraktığı ve başka yollara sürüklediği izlenimine kapılırız. Bu bir yanılgı da olabilir, karar vermek zordur. (1930, s. 105 (61)) 


SONUÇ OLARAK 

Freud, eşcinselliğin normalliği ya da patolojisi konusuna siyah beyaz bir açıklik getirmeye yönelik arzuyu doyurmamaktadir. Yaşamı boyunca, ciftecinselliğin farklı şekillerde de olsa hepimize doğuştan bağışlandığını, hepimizin çocukluk çağında eşcinsel olduğumuzu ve eşcinselliğin erişkinin bilinçdışı yaşamında yaşama devam ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, erişkin karşıcinselliğine giden yolun karmaşık olduğu, engebelerle dolu olduğu ve uygarlığın talepleri tarafından, toplumun devamlılığı için elzem olan üreme baskısı tarafından zaman zaman vahşice zorlandığı düşüncesindedir. Toplumsal baskı olmasa çok daha fazla eşcinsellik olacağını da doğrulamıştır. Bu baskı karşısında geri çekilme ya da buna karşı isyan etme, eşcinsellikte ifade edilmektedir ve Freud her zaman eşcinselliğin narsisizm ve otoerotizme gelişimsel olarak karşıcinsel nesne seçiminden daha yakın olduğunu savunmuştur. Eşcinsel nesne seçimine giden pek çok yolu araştırmışsa da, çok erken dönemlerden itibaren eşcinsel nesne sevgisinin birçok farklı çeşidinin olduğunu doğrulamıştır (Freud, 1905). Bu açıdan Freud eşcinselliklerin varlığını doğrulayan ilk psikanaliz yazarıdır. 

Freud'un eşcinsellikler ve karşıcinselliklerle ilgili araştırmaları boyunca ele aldığı ve kuşkusuz daha sonraki yazılarında daha da önem kazanan konulardan biri saldırganlığın rolüdür. Başlangıçta aşırı sevgi taleplerinin yarattığı tehdidi eşcinsel nesne seçiminin belirleyicisi olarak görürken (Freud, 1910a), daha sonraları eşit derecede bunaltıcı bir sorun olan aşırı nefretin eşcinsel nesne seçimine yol açarak nefreti libidoya dönüştürmeye, rekabetin dayanılmaz yoğunluğuna narsisist bir çözüm bulmaya çalıştığını öne sürmüştür (Freud, 1922). Benlik ve Altbenlik (1923) adlı çalışmasında, deneyimin yönlendirdiği Oidipus karmaşasından kaynaklanan ama doğuştan bahşedilmiş çiftecinselliğin yön verdiği ve hatta belirlenen çoklu özdeşleşimleri ele alırken her feragatte, cinsel bireyleşmeye doğru atılan her gelişimsel adımda geride bırakılan bir miktar saldırganlık olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, aynı birey içerisinde karşıcinsel ve eşcinsel yönler arasında hiddetlenen içsel çatışmayla ilgili son sözlerinde, bu çatışmaya yön veren “serbest saldırganlığın”, ölüm içgüdüsüyle bağdaştırılan yıkıcılığın rolünün, bu çatışmayı nasıl renklendirdiğiyle ilgili varsayımda bulunmuştur (Freud, 1937). 

Bu yıkıcı dürtünün varlığı, bize bireyin cinselliğiyle ilgili bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda eşcinsellikle ilgili her türlü tartışmaya da yön verir. Bu dürtünün varlığının tanınması, psikanaliz camiasında olduğu kadar dışarıda da eşcinsel fobisine genellikle açık ya da örtük tehlikeli tutumların eşlik ettiği durumlarda bu tartışmaların bazılarının hararetini anlamamıza yardımcı olur. Freud karmaşık konuları araştırırken araştırmanın üzerinde her zaman etkisi olan ya da araştırmanın sonuçlarıyla iç içe geçmiş bağlamsal baskıların farkındalığını ve bilimsel merakımızla birlikte bir alçak gönüllüğü de sürekli sürdürmeye yönelik zorlu bir göreve bizi davet etmektedir. 
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Meltzer'in Cinselliğe Yaklaşımı Üzerine 
Kısa Bir Yorum* 
MARGARET RUSTIN 


23 Mayıs 2016'da yayına kabul edilmiştir. 


B: tarihsel malzemeyi okumak hem İngiltere'deki psikanaliz dügüncesi- nin kapsamlı evrimi açısından hem de eşcinselliğe dair psikanalitik anlayis açısından ilginçtir. Meltzer'in makalesiyle Mason'ın vaka malzemesi bir arada Kleinci geleneğin ve özellikle de klinik tekniğinin gelişimindeki verimlidönemin dikkate değer açıklıkta bir örneğini sunmaktadır. Rüya malzemesinin çok ayrıntılı incelemesini yapan Meltzer, analistle aktarım ilişkisinin gelişiminde ortaya çıkan bilinçdışı düşlemin analizine yaptığı vurguyla ilgili çıkarımlarını tane tane anlatır. Bu kısa makalenin yazıldığı sırada yayımlanan kitabı Psycho-analytical Process'te (Psikanalitik Süreç, 1967) yazar psikanalize genel yaklaşımını açıklarken sonraki kitabı Sexwal States of Mind'da (Zihnin Cinsel Halleri, 1973) Bronstein'ın belirttiği gibi cinsellik ve cinsel ilişki hakkındaki psikanalitik anlayışını daha da kapsamlı olarak irdeler. Belki de Bion'un zihinsel işlev anlayışının etkisi sonucu zaman içinde cinsellik meseleleriyle daha az ilgilendiğini 1998'de ifade ettiğini (Cohen ve Hahn) hatırlamak da önemlidir. Ancak, Batı dünyası için cinsel devrim yılları olan altmışlı yılların sonuna denk gelen çalışması, psikanalizin cinsel meselelere karşı tutumunu yeniden değerlendirmeye yönelik belirgin arzusuyla heyecan yaratmıştır. 

O yıllarda Britanya İngiliz Psikanaliz Cemiyeti bağlamında olan bazı şeyleri hatırlamak yerinde olur. 1950'li ve 1960'lı yıllar Kleinci paradigma- 


(*) Int J Psychoanal (2016) 97: 967-968 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nın yoğun olarak geliştiği bir dönemdi. Rosenfeld, Segal, Money-Kyrle ve Bion, hepsi de önemli çalışmalar yayımlıyorlardı; Kleincı grubun dışında kalan ve onlardan etkilenen Winnicott’la Bowlby’nin de dâhil olduğu diğerleri ise benzer şekilde azımsanmayacak katkılarda bulunuyorlardı. Gerçekten de Britanya Cemiyeti'nin çok yaratıcı yıllarıydı. İlişkilerin gergin oldu- 
£u birkaç yıldan sonra, Meltzer üyelikten çekildiği halde, karşılıklı saygının ve ortak araştırma alanlarının olduğu kayda değer bir dönem de olmuştu. 
Meltzer'in zihinsel yaşamı açıklayıcı bir yaklaşıma böyle özel ilgi duyması- nın kökeninde psikanaliz çalışmasının geliştirici potansiyeline duyduğu inanç, bununla bağlantılı olarak çocuk psikanalizine ve en erken nesne ilişkilerinin araştırılmasına olan ilgisi yatar. Eşcinsellik anlayışı bakımından bunun anlamı, sapkınlık fikrine odaklanmak yerine güdülenme sorusunu açmak ve temelde neyin yıkıcı olup neyin olmadığını netleştirmek amacıyla hastanın iç dünyasını keşfetmektir. Gelişimdeki eksikliklerle (ki bunlara Meltzer'in aile ve sosyal bağlamın rolüne dair farkındalığı, örneğin tek cinsiyete ait yatılı okulların ergenlikteki etkisi de dâhildir) “hayatın gerçekleri”ne saldırılar arasında ayrım yapılabilir; Money-Kyrle'in ifadesiyle *hayatın gerçekleri” —cinsiyet ve nesiller arası fark- Meltzer'e göre akıl sağlığı- nın temeli olarak kabul edilmelidir. 

Meltzer'in Mason'a yaptığı yorumda psikososyal olgunlaşmada hem kız hem oğlan çocuk için eril ve dişil konumun müthiş karmaşıklığı ve akıcılığı tane tane anlatılmıştır. Bu ise Meltzer'e örneğin eşcinselliklerin, içsel ebeveynlerle ilişkide korumacı ve onarıcı itkileri olduğu kadar düşmanca ve karalayıcı tutumları da ifade etmenin yolları olabileceği fikrini derinlemesine işleme olanağı verir. Rüya malzemesi, erken kaygıların ve savunmaların analist tarafından anlaşılması ve kapsanmasının elverdiği bağlamda, hastanın ruhsal durumunun geçirdiği evrimi göstermek için kullanılmıştır. 

Bence Bick'in aynı dönemdeki bebek gözlemi çalışmasından etkilenmiş olan Meltzer’in, erken çocukluk çağı kaygılarının şiddetine gösterdiği hassasiyet onun, ortaya koyduğu hem zulmedici hem de savunmacı kaygılara karşı güçlü savunmalara duyulan mutlak ihtiyacı içten bir şekilde anlamasını kolaylaştırmıştır. Çalışmasının belki de en ayırt edici yönü, ilk olarak Klein tarafından ortaya konan ve Narrative of a Child Analysis (Bir Çocuk Analizinin Anlatısı) kitabında titizlikle kaydedilen erken kaygıların son derece ayrıntılı biçimde işlenmesidir. Bu kitap, Meltzer'in çok değer verdiği bir kitaptır (bkz. The Kleinian Development [Kleinc: Gelişim], 1978). Meltzer, yetişkinlerle olduğu kadar çocuklarla olan klinik çalışmalarında da kısmi 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nesne ve bütünsel nesne terimleriyle konuşmasıyla Klein’: izlemiştir. Kısmi nesne ilişkilerine odaklanmak ve kısmi nesne ilişkilerini yorumlamak sonraki yıllarda daha az rağbet görmeye başlamıştır, fakat burada sunulan makaledeki kullanımı tarihsel bir çalışma kaydı olmanın ötesinde hayal gücümüzü kıpırdatır. Bilinçdışı düşlemin fiziksel niteliği, elbette özellikle çocuk analizi çalışmalarında canlı kalır ve erken çocukluk döneminin tutkularına oldukça uzak kalan psikanalitik söylemin tersine, bizi bedensel benliğin yakınlarında tutar. 


Çeviren: AsLı DAY 
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Arşiv Çalışmaları: 
Donald Meltzer'in Cinsellik Üzerine 
Yayımlanmamış Taslak Makalesi” 


Yayıncının notu: Albert Mason, Donald Meltzer'in yaklaşık 1968 tarihli bir makalesini bulmuş ve bunu The /nternational Journal of Psychoanalysis'e ulaştırmıştır. Mason şöyle yazar: “En iyi tahminime göre ben tam Los Angeles'a taşınmak üzereyken (1968-1969) Meltzer okumam/onaylamam için makaleyi bana vermiş olmalı, ben de onu apar topar diğer yazılarla birlikte paketlemiş olmalıyım. Makale orada gömülü kalmış, sanki biri tarafından tavanarasında bulunmuş kayıp bir hazine gibi ancak şimdi gün ışığına çıktı!” Bu makalede Meltzer'in tartıştığı hasta, Dr. Mason'ın yaklaşık on bir yıl boyunca tedavi ettiği ve tedavinin başlarında Dr. Meltzer'den görüş aldığı bir hastadır. Dr. Mason 1960'larda hasta hakkında yazdığı özgün raporu da sunmuştur. Dr. Abbot Bronstein'ın giriş yazısını takiben, Dr. Mason'ın raporundan şunları içeren alıntıları yayınladık: Vaka hakkında ayrıntılar, Dr. Mason'ın “dönüm noktası düşleri” olduğuna inandığı iki düş ve onun “hula-hula rüyası” olarak adlandırdığı üçüncü bir düşün yanı sıra onu izleyen klinik malzeme. 


ABBOT A. BRONSTEIN'IN GİRİŞ YAZISI 
Albert Mason 1968 yılında mezuniyet makalesini Britanya Psikanaliz Enstitüsü ve Psikanaliz Cemiyeti'ne sundu. Dr. Mason, Dr. Hanna Segal'le analiz- 


(9) Int J Psychoanal (2016) 97: 951-965 
1 Albert Mason'ınklinik malzemesiyle Meltzer'in Cinsellik Üzerine yayınlanmamış bir makalesi. 
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den geçmiş ve cemiyete üyelik için yazdığı bu vakayla ilgili birkaç kere Dr. 
Donald Meltzer'e danışmıştı. Daha sonra aynı yıl içinde Dr. Meltzer, cinsellik evreleri kuramları ve eşcinsellik hakkındaki görüşlerindeki gelişimi açıklamak için Dr. Mason'ın vakasının bazı rüyalarını kullanarak Britanya Cemiyeti'ne kısa bir sunum yapmıştır. Yakın bir zamanda Mason hem kendi mezuniyet makalesini hem de Meltzer'in kız ve oğlan çocuklardaki cinsel gelişime ve eşcinselliğe dair Kleincı bakış açısı üzerine yazdığı 1968 tarihli makalesini bulmuştur. 

Meltzer'in kısa makalesi çoğu yönden 1974'te yayımlanan Sexual States of Mind'da (Zihnin Cinsel Halleri) geliştirdiği düşüncelerinin bir taslağıdır. Henüz yayımlanmaya hazır olmayan bu taslakta Meltzer, psikanaliz sürecini berraklaştırmaya, zihin karışıklığı durumlarına (bölgesel karışıklıklar), birleşik nesnelerle içsel nesneler ve bilinçdışı düşlemler dünyasına geri döner. 
Melanie Klein'in erken çocukluk çağı cinsel gelişime dair görüşleri üzerine düşüncelerini anlatır. İlgisi hem cinselliğin sapkın unsurlarına, yani “kötüyü iyiye/ iyiyi kötüye çevirmek” üzerine, hem de cinsel kimliğin sağlamlaşmasını sağlayan birçok bilinçdışı düşleme yoğunlaşmaktadır. 

Meltzer'in iç dünyaya, çocuğun iç dünyasındaki nesneler arasındaki iletişimlere ve özellikle de içselleştirilmiş ebeveyn çiftiyle kurulan içsel ilişkilere karşı ilgisi üst düzeydedir. Meltzer, Klein'in psikoseksüel gelişime dair görüşlerini adeta bir seminer veriyormuşçasına gözden geçirir. Klein'in bebeğin memeyle, penisle ve içsel çiftle ilişkileri hakkındaki görüşlerinin üstünden geçer. Kız ve oğlan çocukların dişil ve eril konumlarına dikkat çeker: “Sırasıyla memeyle/anneyle ve penisle/babayla özdeşleşim.” Çocuğun anatomisine bağlı olarak Meltzer hem benzerlikleri hem de farklılıkları vurgular. 

İkinci bölümde, Meltzer daha çok eşcinsel davranışa yol açan belirli bilinçdışı “eşcinsel düşlemler” üzerine odaklanır, bunu nesne seçimi konusunda tanısal bir önerme olarak değil, bu düşlemlerin aktarım durumunda nasıl ortaya çıkabileceklerini incelemek üzere yapar. Bu temaların çoğu daha sonra Zihnin Cinsel Halleri kitabındaki aktarımın sapkınlıkları ve psikanalitik yöntem bölümlerinde daha da genişletilmiştir. 

Üçüncü bölümde Meltzer, Mason'in malzemesine, özellikle de A, B ve “hula-hula” rüyalarına döner. Okuyucular yorumların mantığını ve Meltzer’in bu çalışmadaki açıklamalarının gelişimini takip edebilsinler diye bu rüyalar Mason'ın bölümünde yeniden yazılmıştır. Bu makale bir bakıma, daha az eşcinsellik daha fazla “ya zulmedici ya da depresif kaygılara karşı savunma olarak görülebilecek çeşitli ve farklı düşlemler” hakkındadır. 1968'de bir şe- 
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-kilde kendi zamanının ilerisinde olan Meltzer, eşcinselliğin bazen bir sapkınlık olabileceğini ancak her zaman öyle olmadığını söyler. Onun ilgisi zihne ve bu unsurların psikanalistin görüşme odasında nasıl ortaya çıktığına yöneliktir. 

Meltzer’in bu kısa notunda ve Mason'in klinik çalışmasında, yorumlarin hem Klein'in Narrative of a Child Analysis (Bir Çocuk Analizinin Anlatist) çalışması hem de Segal'in erken dönem çalışmaları ile yakından bağlantılı olan Kleincı düşünme ve yorumlama biçimi göze çarpar; yorumlarda kısmi nesne dili ve bilinçdışı çocukluk çağı düşlemleri kullanılır ve bunların analiz ortamında aktarım ilişkisinde nasıl hayata geçtiği görülür. Meltzer'in makalesi psikanaliz kuramı ve tekniği üzerine yazdığı yaratıcı, kapsamlı yazılar bağlamında ve psikanaliz camiasındaki kapsamlı eğitimleri ve etkisi çerçevesinde yer alır. 

Meltzer’in yazısı Mason'ın hastasının rüyalarına dayandığı ve Mason’a gönderilmiş olduğu için Mason'ın izlediği mesleki yol da ilgi çekebilir. 
Mason’in Britanya psikanaliz grubundan mezun oluşundan tekrar Los Angeles'a taşınmasına uzanan yolculuğunda ilgi çekici olan kısım onun, 1984'te Kaliforniya Psikanaliz Merkezi (PCC) adını alan Kleincı grubun oluşumunda önemli bir role sahip olmasıdır. Albert Mason, Wilfred Bion'un daveti üzerine 1969'da Los Angeles'a gelmiştir. Bu davet kısmen Los Angeles'taki analiz ve süpervizyon talebi nedeniyledir. Beş yıl sonra Susanna Isaacs Elmhirst —ileriki yıllarda Londra'ya dönmeden önce— Los Angeles'ta Mason ve Bion'a katılır. Bion ve daha sonra Mason, Los Angeles psikanaliz gruplarına hem ihtilaf hem de yeni fikirler getirmişlerdir. Sonraki kırk yıl içerisinde Meltzer, Segal, Joseph, Spillius ve diğer Kleincilar Los Angeles'ta, sonradan PCC olarak adlandırılan merkezi ziyaret etmeye ve eğitim vermeye başlamışlardır. 


ALBERT MASON'IN VAKA SUNUMUNDAN ALINTILAR 
Mason'in vakasından yapılan bu alıntılar Meltzer'in (aşağıdaki) makalesiyle ilgili olan yönlerdir. 


Kırk beş yaşındaki bu erkek hastayı tedaviye getiren belirtiler depresyonlar, kafa karışıklığı durumları, alkolizm ve çok sık sakinleştirici kullanımıydı. Her gün bir şişeden fazla alkollü içki içiyor, esrar kullanıyor ve gece gündüz sakinleştirici alıyordu. İlk görünümü kilolu, bakımsız, oldukça dağınık ve kafası karışıktı. Kendisinin “elden gittiğini”, hayatının ise artık hiçbir anlamı kalmadığını hissediyordu. Ömrü boyunca eşcinsel olduğunu ve eşcinsel bir fahişe tarafından öldürülmekten korktuğunu belirtti. Genç erkekleri 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tavlayıp üzerlerine işeyerek, çişini içmelerini isteyerek ya da kırbaçlayarak onları taciz etme ve küçük düşürme alışkanlığındaydı. Üç rüyası özellikle ilgi çekicidir. Bu rüyalar libidosunun, annesine karşı onarıcı arzular doğrultusunda dönüşümünü göstermektedir. Hasta, babasının spermine karşı düşlemsel saldırılarından dolayı, yani babasının annesiyle ilişkisindeki canlı, onarıcı ve yaratıcı yönlerinin somut temsillerine saldırılarından dolayı annesinin acı çektiğine inanmaktaydı. Hastanın sorunları başarıyla tedavi edilmiştir. 


Mason aşağıdaki rüyaları dönüm noktaları olarak açıklar: 


Rüya A 

“Teknem dibe değiyor ve karaya oturuyordu, ben üzerinde bir deniz feneri olan çamur yığınını kazıyordum, teknemin su döktüğünü fark ediyordum, sonra tekne çamur yığınının üzerinden uçuyor gibi görünüyordu. Ne olduğunu anlamak için suya dalıyordum ve zıpkınlı bir adam gördüğümü düşünüyordum ama o beni yiyecek aç bir köpek balığıymış... Çığlık atarak uyandım.” 

Rüyayla ilgili iki çağrışımı oldu. Çamur, geçen hafta çamurlu olan benim ön bahçemle bağlantılıydı, halımı kirleteceğini düşünmüştü. Yığın [bank]? ona geçen hafta gittiği bankasını hatırlattı ve benim hangi bankayı kullandığımı merak etti. “Hoares? gibi seçkin bir banka olmalı diye dügünüyorum!” dedi ve Hoares adında bir banka olduğu ve tüm işadamlarının fahişelere ödeme yaptığı düşüncesiyle gürültülü bir kahkaha attı. Ayın sonu oldugundan ve ona faturasını vermek üzere olduğumdan, kazıp içine çamur taşıdığı fahişenin ben olduğumu hissettim. 

Bunun üzerine, teknesinin işeyen kendi penisini temsil ettiğini yorumlayarak devam ettim — teknesi kendini anne gibi benim popomun içine itip su dóküyordu (Fahişenin Bankasına çamur taşıyarak); halbuki o orasinin -benim çamurlu ön bahçem- babanın bölgesi olduğunu hissediyordu ve orası babanın penisi (deniz feneri) tarafından korunuyordu. Tehlikeli bir balıkla karıştırılan zıpkınlı adam hem bir penis hem de şimdi ona yönelen bir ağızmış gibi görünüyordu. Annenin istilasının ısırmayla olduğu kadar dışkılama yoluyla da olduğunu, bu nedenle zulmedilmenin yansıtılmış kendi aç dişleriyle olduğu kadar babanın intikamcı penisiyle de gerçekleştiğini hissettim ve bu minvalde yorumladım. 


2 Rüyada geçen “mud bank” ifadesi, “çamur yığını” anlamına gelir, hastanın çağrışımı ise “bank” 
kelimesinin ikinci anlamı olan “banka” yla ilgilidir — ç.n. 

3 İngiltere'de bir banka adı; okunuşu “whores” (fahişeler) veya *whore's" (fahişenin) kelimeleriyle 
sesteştir — ç.n. 
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Rüya B 

O ay içinde daha sonra, zulmedilmeye karşı sakinleştirici bir savunmayla sonlanan benzer bir rüya daha gördü: “Bir restorana girmeye çalışıyorum ancak tüm kapıları kilitli. Birini şiddetle itip kilidi kırıyorum, bir garsonla çarpışıyorum ve suratına vuruyorum. “Sen kim olduğunu sanıyorsun?” diye bağırıyor. Ben de “Aşçıyım, sen de orda anahtar deliklerinden gözetlememelisin!” diyorum. Sonra muhasebecimin bana şüpheyle baktığını fark ediyorum, sanki hesaplarımla ilgili bir sorun varmış gibi. Korkuyorum, gidip onu ağzından öpüyorum.” 

Rüya pazar akşamı görüldüğü için kapalı restoranın hasta-çocuğa kapalı bir besin kaynağı olan analizi temsil ettiğini düşündüm. Hafta sonunda, kapalı kapıyı şiddetle itmesi bana annenin bedeninin içine doğru ittirmesini ve aynı anda da babaya ve onun cinsel ilişkisine saldırmasını temsil ediyor gibi göründü. Anahtar deliğini vajinaya bir atıf olarak gördüm. Hasta aynı zamanda babanın da orada, annenin içinde olmaması gerektiğini iddia etmişti, böylece anne bedenine yönelik kendi gayrimeşru istilasını babasının penisine yansıtmaktaydı. Kendisinin aşçı olduğunu iddia etmesinden de sadece annenin içine giren baba olmak değil, aynı zamanda yemeği hazırlayan anne de olmak istediği görülüyordu. 

Bunu hastaya yorumlayarak simgelerden bu yoruma nasıl ulaştığımı açıkladım. Hastanın buna verdiği karşılık küçücük her ayrıntıyı nasıl dikkate aldığımı dinlerken korkuya kapıldığını söylemek oldu. Kendisini fena halde korunmasız ve çaresiz hissetmişti. Aynı zamanda da yorumların çok zekice olduğunu ve benim onları çok güzel bir araya getirdiğimi düşündüğünü söyleyerek —çok etkileyici bir sesim olduğunu hissettiğini de ekleyerek— devam etti. 

Bunun üzerine ona seansta da tıpkı rüyadaki gibi davrandığını gösterebildim, ürünlerini (bu durumda rüyaları) dikkatle inceleyip onlardan “bir hikâye çıkardığımda” ,* önce annesinin bedenini istilasının ayrıntılarını fark edeceğimden, şimdi de benim onu istila edeceğimden önce korkuya kapılıyor, sonra da bu korku nedeniyle tıpkı rüyadaki muhasebeci-babaya yaptığı gibi pohpohlayıcı ve sakinleştirici bir üslupla ağzımla (sesimle) ilgili yağcılık yapıyordu. 

Sonra seansına alışılmadık şekilde erken geldiğini söyleyerek devam etti -çok vakti olduğu için bekleme odasından bir dergiyi tuvalete götürüp orada sigara içerek okumuştu. Evde böyle davranırdı. 


4 Özgün metinde geçen “account” kelimesi hem hikâye hem de hesap çıkarmak anlamına gelir — c.n. 
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Bunun üzerine benim evimi kendi evi haline getirdiğini ona göstermem mümkün oldu; gerçekten istila ediyordu, düşleminde onu ele geçiriyor ve kendi evi haline getiriyordu. İçerideyken bir an suçluluk hissettiğini ve orayı kullanmak isteyen başka biri olur mu diye merak ettiğini söyledi. 

O zaman, kendisi rahatlamak için anneye sahip olurken, “tuvalet- anne”yi kullanmak isteyen kendisinden başka herkesi dışarıda bırakarak, hafta sonunda “dışarıda bırakılmış küçük çocuk” rolünü nasıl tersine çevirdiğini yorumlayabildim. 


Psikanaliz sürecinde daha ileri bir tarihte Mason aşağıdaki kesiti kaydeder: 

Rüyamda annemle yataktayız, kapıdan bir gürültü geldiğini duyuyoruz. Annem yataktan kalkıyor, ben de onu takip ediyorum. Abe Amcam oradaymış sanki, fakat sonra yerdekinin babam olduğu ortaya çıkıyor. Çok hastaymış —yok, ölüymüş- onu kollarımın arasına alıyorum ve zarar görmüş gibi görünen sırtını desteklemeye çalışıyorum, acı içinde haykırıyorum, “Ne yazık! Ne ziyan!” diyorum. Acıma ve kederle karışık güçlü bir karşıaktarım tepkisi hissettim. Hem hastanın üzüntüsünü hem de kendi acıma duygumu fark ettim, hem hastaya acıyordum hem de ziyan olmuş bir hayatla ve ziyan olmuş yaratıcı potansiyeliyle ilgili hissettiği trajediye -amca/baba gibi kendi zürriyetinin de ölümüne- aciyordum. 

Bununla ilgili çağrışımında, bir keresinde annesinin yatağına yavaşça süzülmüş ve babasını orada bulmuştu. Aralarına girmişti, sonra babasının yataktan fırladığını hatırlıyordu, çünkü hasta çişini yapmıştı. 

Bunun üzerine, kendisini küçük bir çocuk gibi hissettiği anda araya girip ebeveynleri ayırmaya ve babayı yok etmeye çalıştığını yorumlayabildim. 
Bu durum, suçlulukla birlikte korkunç bir ziyanlık hissi yaratmıştı, çünkü artık içine alabileceği sadece zarar görmüş ve intikamcı bir baba imgesi vardı. 
Kötü sırt, sırtımla ilgili uzun çağrışımlara sebep oldu; uzun saatler boyunca oturduğum için sırtımın rahatsız olduğunu düşünüyordu. 

Ertesi gün eşimle okula giden çocuklarıma rastladı ve seansın ortasında işemeye gitmek için ayağa kalkması gerekti. Tuvaletten döndükten sonra gözlerimin şaşılaştığını düşündü. Görülen o ki işemesi, benim iki çift-gözümden birinin yatağından dışarı fırlamasına neden olmuştu. 

Oidipus nitelikli bu malzeme, söylediğine göre, çok tatlı ve sevecen olduğu, onu çok sahiplendiği halde babası sahneye çıktığı anda “onu bırakıveren” ve babasının gözünün içine bakan annesiyle ilişkideki kıskançlık, öfke 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ve aldatılmışlık duygusuyla ilgili çağrışımlar getirdi. 

Hemen akabinde bunu önemli bir seans ve rüya izledi. Seansa çok enerjik geldi, divana uzandı ve herhangi bir girizgâh yapmadan doğrudan rüyaya geçti. 

Bu onun alışıldık davranışı değildi; genellikle araya giren olaylardan biraz bahseder, bir rüya gördüğüyle ilgili bazı yorumlar yapar, sonra rüyaya geçerdi. | 

Rüyasında tatildi, daha sabah erken olduğu, etrafta kimse olmadığı ve denize ilk giren o olduğu için kendisini memnun hissettikten sonra denize keyifli bir cup sesiyle dalıyordu. 

Yüzmek, bütün denizin kendisine kalması, suyu kirletecek kimsenin olmaması ne kadar güzel, diye hissediyordu. Çıkarken bir çeşit yosuna dolandığını fark etti, yosunlar üstünden aşağı sarkıyordu; “ottan etek giymiş bir hula-hula dansçısı gibi.” Sonra yanına bir köpek geliyordu, ellerini ve ayaklarını yalıyordu, durmadan yalıyordu. Hasta kendisini bu kadar lezzetli kılan şeyin cildindeki tuz olduğunu düşünüyordu. Eğlenerek tuzlu et gibi olmalı, diye düşünüyordu. 

Sonra kendi kolunu yalıyor ve tuzlu tadın hoş olduğunu zihninde onaylıyordu. Tuzun cildinde nasıl bir etki yarattığını merak ediyordu, cildini esnekleştirebilir miydi? 

Plajdan çıkarken bir delikanlı grubunun ona oldukça hayranlıkla (öyle hissetmişti) baktığını fark ediyor ve onlara bir içki ısmarlamayı teklif ediyordu. İçinde kolay sarhoş olacaklarına dair bir his vardı ve sonra onlarla ne isterse yapabilirdi. 

Tuzlu etle ve tuzlu eti nasıl sevdiğiyle ilgili derhal pek çok çağrışım getirdi; sonra başka Yahudi yemeklerine geçti, gittiği birkaç şahane Yahudi restoranından ve aynı zamanda da kendi pişirdiği güzel Yahudi yemeklerinden bahsetti. Benim de Yahudi olduğuma inanıyor, tıpkı onun gibi yemeğe düşkün biri olduğumu düşünerek evdeki yemek kokuları hakkında sıkça yorumlar yapıyordu. 

Uzun çağrışımlardan sonra köpeğin babasının penisini temsil ettiğini anladı. Babasının hep bir köpeği olmuştu; hasta, köpeklerin hep burunlarını deliklere soktuğunu, kolayca heyecanlanip hopladiklarini ve hep etrafa işediklerini düşünüyordu. Hula-hula dansçıları için çağrışımıysa göbek dansçılarıydı ve yanlarına yaklaştığınızda nasıl da pejmürde —dişsiz— göründükleriydi. 

Denizin annesini temsil ettiğini yorumladım; annenin içine dalıyor ve ona sahip olduğunu hissediyordu, sonra annenin içinden tıpkı onun gibi etrafta dans ederek oğlanları cezbeden bir hula-hula dansçısı olarak çıkıyordu. 
Aynı zamanda anneyi cinselliğiyle “kirleten” baba olmadan sabahları kim bilir kaç kere ilk iş olarak annesinin yatağına daldığını ve annesinin sadece ona kaldığını hatırlattım. 

Şimdi hula-hula bedenine ve tuzlu et cildine sahip olunca, kendisi besin olan bir meme-anne olmuştu, baba da emen küçük bir bebek olmuştu, gelip onu yalamaktaydı. Sadece baba onu yalamakla kalmaz, eğer ihtiyaç duyarsa kendisi de kendisini yalayabilir. Cildinin yumuşak ve esnek, muhtemelen anneninki gibi dişil olup olmayacağını merak ettiğine ve erkeklerin onu çekici bularak onlara verecekleriyle sarhoş olacaklarına dikkat çektim. Aynı zamanda kendisi de annenin memelerinin esiri olmak yerine onlarla ne isterse yapabileceğini hissetmiş oluyor. 

Sonra aktarımla çalışmaya geçtim ve seansa nasıl birdenbire, denize dalar gibi daldığına dikkat çektim. Derhal atılıp lafı ağzımdan aldı, sonra benim de yutkunup ağız sulandırıcı bulacağımdan emin olduğu restoran, yemek malzemesi ve rüyalarıyla beni heyecanlandırdığını düşündü. Yahudi yemeklerini ayrıntısıyla anlatmasındaki niyetinin iştahımı kabartmak, onun vereceği bilgiye, yemek yapışına ve restoranlar hakkındaki uzmanlığına açlık duymamı sağlamak olduğuna dikkat çektim. “Ağzınızın sulandığını duyuyorum, merak etmeyin adreslerini veririm!” dedi cömertçe, “eğer gerçekten isterseniz.” 

Bu noktada, beni hula-hula dansı gibi nasıl oynattığını, yorumları nasıl kasten evirip çevirdiğini, zihnini kalçalarını sallayan bir hula-hula kızı gibi evirip çevirmesine hayran olmamı beklediğini yorumladım. Elleriyle “Bu ne ki — daha bunun gibi binlerce espri yapabilirim” anlamına gelen bir jest yaptı. 

Bu jest dikkatini çektim ve beni eğlendirmek için konuşmaya bile ihtiyaç duymadığını hissettiğini gösterdim; sözcükler olmadan da eğlendirebilirdi. 

Bunu takiben biraz sakinleşti, biraz yanağını yoldu, bu yaptığı siyah noktaları sıkmakla ilintiliydi. Sakinleşmesinden ötürü aktarımda baba oldugumdan emindim; bunu yorumladım ve yemekle baştan çıkarmasıyla bunu bağlantılandırdım. Ayrıca yansıtmacı bir yöntemle anneyle özdeşleşiliyordu — siyah nokta hastadan dışarıya anneden içeriye doğru sıkılıyordu. Siyah noktaların çirkinlik duygularıyla ilişkili olduğuna dair bazı çağrışımları oldu. 

O zaman bütün seansın ve rüyanın birçok amaç için anneyle özdeşleşim haline bir dönüş olduğunu yorumlayabildim. Öncelikle, onu kucaklayıp bırakıveren, böylesine vefasız bir nesneye karşı özlem ve arzu duymaktan onu uzaklaştırıyordu. 
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İkinci olarak, onun babasını tahrip edip sonra da suçluluk duymasına neden olan erkeksi duygulardan uzaklaşmasını sağlıyordu. Sonra gene bu sayede, bebeğin çirkinliğini annenin içine doğru sıkarak anneden her şeyin acısını çıkartıyor, dışarıda bırakılmanın kıskançlığını hula-hula bedenine sahip olduğunda babayla çekip giderek anneye ödetiyordu. 


DONALD MELTZER'İN MAKALESİ 


Bilek, 
Gi dor I gs / 


Bu makalenin konusu olan eşcinselliği ele almadan önce tam anlamıyla psikanaliz olarak tanımlanabilecek bir görüşü netleştirmeye gerek var gibi görünüyor. Analist seans odasında seanslardaki çeşitli iletimleri anlamlandırmaya teşebbüs eder. Anlamlandırabilmek için, sözel iletimi anlayabileceği, hastadaki ve kendisindeki coşkusal iletimi farkedebileceği bir kurama başvurmalıdır. 

Bir anlamda analistin kuramı, onun algılamasını sağlar. Tıpkı Freud'un olumsuz terapötik tepki görüngüsünü incelerken narsisizmi keşfetmesinde olduğu gibi, görüşme odasındaki başarısızlıklar kuramda yeni gelişmelere yol açar. 1930'lardan itibaren çocuk gözlemi ve çocuk analizi, insan davranışı ve gelişimi hakkındaki psikanaliz kuramının irdelenmesi için başka bir bakış açısı daha sağlamıştır. 

Vurgulamamız gereken şey, psikanaliz kuramının her zaman zihin hakkında bir önerme olduğudur; başka bir deyişle her davranışın ya da gelişmenin, temsil ettiği bilinçdışı düşlemler açısından anlamı vardır. Şöyle de denebilir: Her davranışın anlamı belli bir kurama bağlı olarak çıkarsanır. 

Bu makale, kız ve oğlan çocuklardaki psikoseksüel gelişimin Melanie Klein tarafından betimlenmesi ışığında, eşcinsel davranışın değerlendirilmesidir. Yazarın görüşüne göre eşcinsel davranış, farklı olarak çok erken (psikotik veya paranoid şizoid) kaygılara karşı ya da daha sonraki (nevrotik veya depresif) kaygılara karşı bir savunmanın temsili olarak görülebilir. Eşcinsel davranış bir sapkınlık mıdır, yani iyiyi kötüye ve/veya kötüyü iyiye döndürmek midir? Gelişimde bir duraklama mıdır ve öyle ise duraklama hangi evrededir? 

Umulan odur ki bu makale, eşcinsellik konusunu faydalı bir biçimde aydınlatacaktır. Niyetim bu meseleyi psikanalitik düşünme pratiği olarak 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kullanmaktır. Klein'ın kitabındaki bölümlerin özetinin yanı sıra eşcinsel davranışla temsil edilen bilinçdışı düşlemler açısından bu gelişim kuramının anlamını tahmin etmeye çalışacak ve bu kuramı kullanan bir analistin yazdığı vakadan bazı malzemeler sunacağım. 


Bölüm 1 

Melanie Klein'ın psikoseksüel gelişim bakış açısı, erken döneme ait Oidipus öncesi kaygıların etkisini vurgular; Klein bu kaygıları sonradan paranoid-şizoid konumun zulmedici kaygıları olarak adlandırarak, depresif konumun depresif kaygılarından ayırt edecektir. 

Doğumdan itibaren var olan ilkel benlik, yaşamın ilk 4-6 ayında bölme, yansıtma ve içe atma mekanizmalarıyla korunarak ve zenginleşerek gelişir! Freud ve Abraham tarafından oral, anal, fallik, genital gelişimin ilerlemesiyle ifade edilen bölgesel üstünlük fikri Klein'in yazılarında değişikliğe uğrar. 
Artık nesneyle/kişiyle olan ilişkilerin kısmi-nesne düzeyinde mi yoksa bütünsel nesne düzeyinde mi olduğuna odaklanılmaya başlanır; en erken evrede oral, anal, genital eğilimler iş başındadır. 

Kız bebeğin en erken ve en önemli kaygısı, içinin oyulması ya da çalınmasıdır. Bebek, düşleminde memeye (annenin kısmi nesne temsili) ve ötekinin içindekilere saldırır. Bu itki, ihtiyaç durumunda yaşanan bir yoksunluk sonucu ortaya çıkar ve ona eşlik eden, içinin tahrip edildiği hissi memeye yansıtılır. 

Memeye karşı düşlemlenen bu saldırı, misillemeci “kötü” memeyi oluşturur ve bu defa o meme bebeğe saldırmak ve onun içini talan etmek ister. Bu “kötü” memeyle özdeşleşilir veyahut da içselleştirilir ve meme içeride saldırdığı hissedilen içselleştirilmiş “kötü” meme haline gelir; onunla baş etmenin yoluysa ya tekrar dışarıya yansıtmak (yansıtmacı özdeşleşim) ya da ilkel benliğin gelişimini güçlendiren tatminkâr beslenme sırasında icsellestirilmiş iyi bir içsel nesnenin yatıştırıcı etkisiyle değişime uğratmaktır. 

Bebek, meme tarafından yoksun bırakıldığında penise/babaya başvurur. Penis düşlemde bebeği besler ve memeyle ilgili yansıtmacı ve içe atmacı olarak tanımlanan süreçler vasıtasıyla “iyi” ve “kötü” penis haline gelir. Çocuğun psikoseksüel gelişimindeki çok önemli bir diğer düşlem, meme/vajina ve penisin cinsel ilişkide birleşmeleridir. Bu noktada bebek, hem meme hem de penis tarafından yoksun bırakılmıştır, böylece penisin annenin içine saldırması ve vajinanın penise saldırmasıyla bu cinsel birleşme sadist bir niteliğe bürünür. Sadist cinsel birleşme halindeki ebeveyn çiftinden oluşan bu içsel 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nesnenin içeride olduğu ve çocuğun içini tahrip ettiği hissedilir ve bu içsel nesne gelişimin en önemli itici gücü olur. 

Kaygı üzerinde hâkimiyet kurmak için “iyi” içsel nesnelere tehdit oluşturan bu “kötü” içsel nesnelerin sebep olduğu erken kaygıların üstesinden gelmek gerçekle etkileşim kurmak açısından itici güç sağlar. Mesela “kötü” dış dünyaya yansıtılır ve orada hâkimiyet kurulur. 

Bu üç nesnenin, yani meme, penis ve içsel çiftin önemi kız çocuğunun gelişiminde görülebilir. Diğer tüm deneyimlerin prototipi memeyle bağlantılı olacaktır. 

Yoksunluk aşırı ya da tahammül edilemez olduğu ölçüde meme, kız çocuğun içindekilerin çalınıp tahrip edileceği yönündeki en temel kaygı durumunun kökenini oluşturarak zulmedici olacaktır. Anneyle iyi ilişki ve yoksunluğa 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karşı yeterli tahammül, güvenilecek “iyi” içsel memenin yerleşmesine sebep olur ki bu da, insanın kendi iyiliğine dair güven duygusunun temelidir. 

Kız bebek, penise/babaya başvurduğunda da penisin onu doyurduğu ve ona bebek verdiği olumlu bir deneyim yaşamasının yanı sıra penise karşı kendi sadist saldırılarından dolayı zulmedici penis deneyimi de yaşayacaktır. 
Klein'a göre penisle ilk ilişkiye genital bir duyum da eşlik etmekte ve kız çocuğa vajinasıyla ilgili ilk bilgiyi vermektedir (kız çocuk — klitoris daha önceden ve kız çocuğun cinsel birleşme halindeki ebeveyn çiftine yönelik sadist düşlemleriyle ilişkili olarak bilinir). Bu tam olgunlaşmamış bilgi, kız çocuk için içe atım eğilimlerinin önemli olmasına yol açar. Kızın tümgüçlü düşlemleri, dışkısı ve beden sıvılarıyla olduğu kadar içindeki babanın penisi yoluyla da gerçekleşir. Bu yolla iyi bebekleri ve iyi bir içi olabilir. 

Ebeveyn çifti düşlemi çok önemlidir. Kız çocuğu sadist ebeveyn çiftinin güçlü sadist penisiyle özdeşleşiminde, onu yoksun bırakan ve ona penis vermeyen annesinin bedenini istila edip içindekileri tahrip edebilir. İyi penisle özdeşleşiminde ise annesini onarabilecektir. Sadist anneyle özdeşleşimi sonucu onu yoksun bırakan penise saldırılarını gerçekleştirebilecek, ancak en ónemlisi anneyle özdeşleşimi sonucu iyi penisi içine alabilecek, iyi bebekleri olacak ve içini özellikle anne gibi kötü içsel nesnelerden koruyabilecektir. 

Klein'ın psikoseksüel gelişimle ilgili bölümlerinin önemli bir yanı meme, penis ve ebeveyn çiftiyle bağlantılı erken kaygıların yeniden çalışılmasıdır. Gelişimin her adımında çocuk tarafından bu temel kaygı durumlarının sürekli yeniden çalışıldığı hissi vardır. Kız çocuğun anneyle erken ilişkisinin daha uzun oluşunun açıklanması bilhassa önemlidir. Bu zaman zarfında kız çocuğu, babanın penisini tamamen kendisine alma arzusuyla penisi anneye 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vermek arasındaki çatışmayı derinlemesine çalışır; penisi anneye verdiği takdirde annenin bebekleri olabilecek ve babanın cinsel ilişkideki penisi sayesinde kız çocuğun annenin bedenin içindekilere karşı dolaylı ve dolaysız saldırılarının onarılması mümkün olacaktır. Bu temel kaygı durumlarının âdet görme ve çocuklarla bağlantılı olarak yeniden çalışılması da çok önemlidir. 

Oğlan çocuk da kendi içsel meme, penis ve ebeveyn çiftini aynı kız çocuğun süreçlerinde olduğu gibi tesis eder. Anne memesinde deneyimlenen oral yoksunluk, memeye karşı sadist saldırılara yol açar ve oğlan çocuğu, dişil konumun altyapısını oluşturan babanın penisine yöneltir, oğlan için eşcinselliğin temeli budur. Anneye aşırı oral saplanma, babanın penisine de aynı oranda saplanmaya sebep olur. 

Annenin içindeki baba penisiyle ilgili düşlem çok önemlidir. Oğlan çocuğun babanın penisine duyduğu oral arzular, annesinin bedenine saldırmasının nedenlerinden biridir; oğlan annenin içinde olduğunu hayal ettiği penisi zorla almak ve alırken de anneye zarar vermek ister. Babanın penisinin, dışkıların ve annenin içindeki bebeklerin böyle şiddetle gasp edilmesi, anne/me- meden (“kötü” meme) gelecek yoğun bir misilleme saldırısından korkmaya sebep olur. 

Oğlan çocuğun babanın penisiyle ilişkisi bu oral evrede genital itkilerden etkilenerek, çocuğun anneye tamamen —oral, anal ve genital olarak— sahip olmayı istemesine yol açar. 

Dolayısıyla oğlan çocuk babanın penisinden iki sebeple nefret eder: Onunla deneyimlediği oral yoksunluktan ve babanın penisinin aslında kendisinin olmak istediği yerde, yani annenin içinde olmasından dolayı. Böylece penise saldırısı kızınkinden daha güçlüdür ve misilleme saldırısına karşı duyduğu korku da bununla orantılıdır. 

Bu yüzden oğlan çocuk, saldırılarını babanın penisine yoğunlaştırırken kız çocuk daha uzun süre doğrudan anneye/memeye saldırmayı sürdürür. Babanın “kötü” penisini içsel nesne olarak alma korkusu ve gittikçe güçlenen kendi genital dürtüleri oğlan çocuğun anneyle özdeşleşimi bırakmasına ve eril (karşıcinsel) konumunu kuvvetlendirmesine neden olur. Sadist ebeveyn çifti içsel nesnesi babanın penisi kadar annenin vajinasına dair de artan bir korkuya sebep olur — annenin içindeki penis tarafından iğdiş edilmeye ya da vajinaya dair aşırı kaygı, çocuğun eril konumunun tesis edilmesini ketleyebilir. 

Oğlan çocuk memeye karşı sadistliğinin yavaş yavaş üstesinden geldikçe, annenin içindeki babanın penisini de giderek daha fazla anneye yönelik bir tehlike olarak görmeye başlar; bu ise sadece onun babanın penisinin kendisi için tehlike arz ettiğiyle ilgili endişelerinin bir yer değiştirmesidir. Kendi penisi, kaygıyla başa çıkmak için bilgi toplayan bir organı temsil eder; yani annenin içini inceleyerek kendi penisi ve dışkılarıyla olduğu kadar babanın penisiyle de ne gibi bir tahribat yapıldığını ve orada ne gibi tehlikelerin kendi penisine pusu kurmuş beklemekte olduğunu bilmesini sağlayan bir göz veya kulak gibidir. Bu kaygıyla başa çıkma arzusu, bilgi edinmek ve cinsel eyleme girmek için bir uyaran haline gelir. 

Oğlan çocuğun nesnelerle artan ilişkisi (özellikle “iyi” anneyle/memey- le) ve gerçekliğe uyumu, kaygılarını gittikçe annenin içindeki babanın penisinden gerçek dış nesnelere doğru kaydırmasına sebep olur, böylece gerçek anneye duyulan sevgi ve gerçek babaya karşı korku/nefretle eril Oidipus durumu tipik hale gelir, ancak oğlan çocuğun dişil konumu bu tutumları değiştirecektir. Klein'in bakış açısına göre, her zaman için annenin içindeki babanın “kötü” penisi tarafından iğdiş edilme korkusu duyulur. 

Bunlara ek olarak cinsel birleşmeye teşvik eden bir başka neden de, babanın penisinin annenin içinde olmasını fırsat bilmektir, yani iğdiş edilme kaygısına hükmetmek içindir. 

Bu noktada kız ve oğlan çocuk arasındaki farkların altını çizmek istiyorum. Dikkat edilmesi gereken şey, hem kız hem oğlan çocuğun dişil ve eril konumları, yani sırasıyla memeyle/anneyle ve penisle/babayla özdeşleşimleri olduğudur. Erken sadist evrede, erken genital eğilimleri belirtecek biçimde oğlan çocuk daha çok babasının penisine saldırırken kız çocuk annenin içindekilere saldırır. Oğlan çocuk tümgüçlülüğünü penisinde toplayıp bu şekilde kötü nesnelerini dışarı yansıtarak kaygılara orada hükmetmeye çalışırken; kız çocuk cinsel organının içeriye dönük yapısı gereği, kaygısına daha ziyade kendi dışkısı ve içselleştirdiği babasının penisinin tümgüçlülüğü vasıtasıyla hükmeder. Kız çocuğun tümgüçlü düşlemleri, penisi anneden almaya ve annenin bedenine doğrudan saldırmaya odaklanır; daha sonra iyi içsel penis vasıtasıyla kendi bedenini onarıp bebek sahibi olduğu gibi aynı yolla annesinin bedenini de onarıp ona bebekler verir. 

Oğlan çocuk en baştan itibaren babanın penisiyle rekabet eder, kendi penisi vasıtasıyla sadist saldırı düşlemlerini devam ettirir, bilhassa da babanın annenin içindeki penisine karşı saldırılardır bunlar ama memeye ve penise de yöneltilir; eğer iyi içsel annesine olan inancı yeterince güçlüyse anneye iyi bebekler verebilecek, kendi penisi vasıtasıyla zarar bu şekilde tazmin edilecektir. 

Kız çocuğun karşıcinsel konumu için esas olan annesini onarabilecek ve kendisine de iyi bebekler verebilecek iyi içsel penise olan inancıdır; penisi 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anneye vermekle kendisinde tutmak arasındaki çatışma, anne onarılıp bebekleri olurken, penisin küçük kızdan da ilgisini esirgememesiyle onun da daha az sayıda ya da daha küçük bebeklerinin olması şeklinde çözülmelidir. 

Oğlan çocuğun karşıcinsel konumu için esas olan ise penisindeki sadizmin annenin içindeki babanın penisiyle savaşacak güce sahip olacak kadar güçlü şekilde tesis edilmesidir; zamanından önce ortaya çıkan genital eğilimler gelişmemiş benliğin (misillemeye karşı duyulan) korkuyla ezilmesine yol açabilir; böylece oğlan çocuk sadizmini bastırır ve anne için savaşa giremez. 

Oğlan çocuğun dişil konumunun yüceltilmesi, oğlan çocuğun kadınları sezgisel olarak anlamasına olanak verirken, kız çocuğun eril konumunun yüceltilmesi ona erkeklerin “iyi” penisiyle ilgili güven verir. Kız çocuğun temel kaygısı, içindekilerin tahrip edildiği ya da edileceğidir; cinsel birleşme libido tatmini olduğu kadar bu korkunun üstesinden gelmenin de bir yoludur. Aynı şekilde oğlan çocuk da bedeninin içi için kaygılanır, ancak bu korku onun penisine yer değiştirdiği için çocuk iğdiş edilmekten ve aynı zamanda da kendi penisinin zarar vereceğinden korkar; cinsel birleşme ona, kendi bedeninin içinin iyi olduğunun ve penisinin hasarı onardığının güvencesini verir. 


Bölüm 2 

Kadın ve erkeklerin çeşitli eşcinsel düşlemlerinde bu içsel nesneler arasındaki ilişkiyi anlatmayı umuyorum, başka bir deyişle eşcinsel davranışa anlam verebilecek düşlemlerin neler olabileceğini anlatmayı ümit ediyorum. Amaç, eşcinsel davranışla ilgili belirli bir düşünme biçimini, yani aktarım durumunda ne olduğuna ilişkin belirli bir düşünme biçimini anlatmaktır. 

Kadının en erken, en ilkel korkusu içindekilerin ya sadist penis veya meme ya da sadist içsel çift tarafından çalınacağı ya da tahrip edileceğidir. 
Cinsel davranışla denetim altına alınan Oidipus öncesi bu ilkel kaygıları düşünürken en önemlisi ebeveyn çiftiyle ilgili olası düşlemlerdir. 

Anneyle özdeşleşim içindeki kız çocuk/kadın sadist penisten korkabilir ya da kendi sadist vajinasının iyi penise zarar verebileceğinden de korkabilir. 
Düşlem, aynı zamanda partneri iyi penise sahip olmaktan alıkoymak da olabilir ya da erken gelişiminde annesiyle yapmak zorunda olduğunu hissettiği gibi onu kötü penisten korumak da olabilir. 

Kilit faktör, düşlemin sevgi/koruma düşlemi mi yoksa nefret/yıkım düşlemi mi olduğudur. Kadının partnerini penise sahip olmaktan alıkoyması sevgiden ya da nefretten olabileceği gibi, o penisle bebek sahibi olup kadın 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olarak kendi gücünü artırma ümidi de olabilir ya da partnerini veya kendisini penisin tehlikesinden koruyor olabilir. 

Eğer kadının kendisinin penisi olduğu düşlemi (yani babayla ya da eril konumla özdeşleşimi) varsa, o zaman ya partnerine sadistçe acı verebilir ya partnerine iyi bebekler verebilir ya da kendi içini iyileştirebilir. O zaman, düşlem partnerin ya korunacak ya da tahrip edilecek bir penisinin olması da olabilir, kadına ya sevgi ya da acı verecek bir penisinin olması da olabilir. 

Anneyle ya da babayla özdeşleşimin her iki konum için de pek çok anlama sahip olduğu görülebilir. Can alıcı sorular şunlardır: Kız çocuğu annesini ya da babasını keyif almaktan ya da beslenmekten alıkoymaya mı teşebbüs etmektedir? Anne ya da babaya zarar vermeye mi teşebbüs etmektedir? Anne ya da babasını hasar ya da zarar görmekten korumaya mı teşebbüs etmektedir? Düşlemde verdiği zararı onarmaya mı teşebbüs etmektedir? Düşlemin zarar verici bir düşlem olması halinde kişideki rahatsızlık, düşlemin koruma ya da onarma düşlemi olmasına nazaran daha ciddi olacaktır. Annesini düşleminde onardığında kendi içini de iyi ve güvenli hale getirecektir. 

Klein'a göre oğlan çocuğun/erkeğin eşcinsel davranışı için iki temel neden vardır. İlki partnerini cinsel edim için iktidarsız hale getirmektir; anneyi cinsel edimden koruyor olabilir; anneyi babanın sadist penisinden koruyor, fakat aynı zamanda anneyi ondan uzak tutarak babayı da yenilgiye uğratıyor olabilir. İkinci temel neden, partneri iğdiş etmektir ki bu sayede birçok hedefe ulaşılabilir. 

Babanın penisini alabilir, böylece anneye karşı daha fazla iktidar sahibi olabilir. 

Anneye kendisi tatmin verebilmek için sperm biriktiriyor olabilir. İyi penisleri ve meniyi anneye iyi bebekler verme ümidiyle kendi içinde saklıyor olabilir ya da bunları anneden saklıyor olabilir. Annesini sadistçe tahrip edebilmek için daha fazla güç topluyor olabilir. Cinsel ilişkilerini engellemek için ebeveynlerinin arasına giriyor olabilir, böyle yapmakla onları ya da kendisini hasardan koruyor olabilir, fakat aynı zamanda bu yaptığı onların birbirlerine verdikleri tatmini engellemek de olabilir, yani şimdi kendisinin yerine onlar yoksun kalacaklardır. 

Eşcinsel davranış içine girmek, kendi penisini babanın penisiyle boy ölçüştürebilmek için babanın penisi hakkında bilgi edinme çabası olarak görülebilir, ya da kendi penisinden veya vajinadan ne farkı olduğunu öğrenmek için ya da onun gibi olup böylece anneyle cinsel ilişkide daha iktidarlı olabilmek için girişilen bir teşebbüs olarak görülebilir. 
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Hepsinin üstünde düşlemlerin sevgi dolu mu nefret dolu mu olduklarını; onarmaya mı, korumaya mı yoksa tahrip etmeye mi yönelik bir teşebbüs olduklarını, dolayısıyla da kaygıların depresif mi yoksa paranoid mi olduklarını dikkate almak önemlidir. 


Bölüm 3 
Eşcinselliği görüşme odasında ortaya çıkan aktarım açısından ele almak için şimdi A. A. Mason tarafından yazılmış vakaya geçeceğim. 


Yorum 

Mason'in vakasında aktarımda ilişkilenme bakımından yansıtmacı özdeşleşimden içe atmacı özdeşleşime, takıntılı kontrole, suçluluk duygusuna ve onarıma doğru bir hareket vardır. Yansıtmacı özdeşleşimle birlikte (tümgüçlü düşlem tarafından gerçekleştirilen bölünme sonucunda kendilik ya da nesne yüceltilirken nesnenin ya da kendiliğin değersizleştirilmesi) ona eşlik eden, nesne tarafından misillemeye maruz kalma korkusu vardır; bu bir kısmi nesne ilişkisidir. Bu vakada görülebileceği gibi bu düşlemlere kafa karışıklığı durumları eşlik eder. 

Sonraki malzeme öncelikle anneyle özdeşleşimle ilişkilidir, özdeşleşim depresif kaygılara karşı, yani kaybetme korkusuna, zarar görme korkusuna ya da nesneye zarar verme korkusuna karşı savunma olarak ortaya çıkar; bu ise bütünsel bir nesne ilişkisidir. 

Eşcinsel davranışa eşlik eden düşlemlerin, savunmayla karşı durulan kaygı türü bağlamında ele alınması önemlidir. 

Mason, A ve B rüyalarında eşcinsel davranışın hem malzemede hem de aktarımda misilleme saldırısına karşı yatıştırıcı bir savunma olabileceğini gösteren malzeme sunar. 

Yorumlar anneye/memeye ya da analiste sahip olmak ve cinsel ilişkideki babaya/penise saldırmakla ilgili yansıtmacı özdeşleşimin tümgüçlü düglemlerine işaret eder. 

Gayrimeşru yoldan yayılmacılık babanın penisine yansıtılmıştır. Yansıtmacı özdeşleşim hem baba/penis olup annenin içine girmekle hem de besine sahip olan anne/meme olmakla gerçekleşir. Aktarım içindeki pohpohlama ve yatıştırma, korkulan saldırıya karşı bir savunmadır, yani misilleme saldırısı korkusuyla, annenin bedenine nüfuz ettiğinin farkına varılmasını engellemektir. 

“Anne memesine saldırı” (s. 5) genellikle hastanın cinsel faaliyetiyle yer değiştirmiştir, hasta bu faaliyetlerde ya delikanlıların (memeyi temsil 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eden) popolarını cezalandırmaktadır ya da iyi besinin reddi veya iyi besine karşı aşağılayıcı bir saldırı olarak alkol, uyuşturucu türünden “kötü bir besine” yönelmiştir. 

Bu kısım eşcinsel davranışın bir sapkınlık ya da bağımlılık olduğuna bir örnek olabilir. 

Bu döneme aşırı kafa karışıklığı durumları eşlik eder; bu ise nesneler arasındaki ayrımları silikleştirmek için yoğun yansıtmacı (anal) süreçlerin kullanıldığına işaret eder; ayrımların silikleştirilmesi ya bebekle meme arasındaki farkı inkâr edebilmek içindir ya da meme/anne bedenini bebek için o kadar ulaşılabilir ve müsait hale getirmek içindir ki, artık farklılıkların bir önemi kalmaz. 

Anneyi sonradan kendi uzantısı haline getiren annesinin iyi küçük oğlu/ uzantısıyla ilgili tarihsel bilgide (ek bölüm) gördüğümüz memeyle ilk ilişki ilk yaz tatili arasında aktarım içinde yeniden yaşanır. Analize yeniden başlama zamanının karıştırılması Y.Ö. yoluyla kontrol ve kafa karışıklığına işaret eder: Kapıya konulmanın yarattığı aşağılanma, önemsiz olmayı ya da bağımlılığı inkâr eden kişiliğin tümgüçlü kısmına yapılan bir darbeyi gösterir. Kül tablasıyla birinin suratını dağıtmak istemesini izleyen kafa karışıklığı ve eşcinsellik olayı, ayrılmış analiste/anneye karşı düşlemlediği saldırıya eşlik eden kaygıya karşı savunma olarak yansıtmacı süreçlerin tekrar ortaya çıktığını göstermektedir. 

Bunu annenin içindeki bebeklere ya da babanın spermine dışkıyla saldırmasını temsil eden rüya malzemesi izler. 

Analistin oğluyla ilgili malzemenin yorumlanması rüya malzemesiyle uyumludur, yani analistin oğlu hakkındaki düşünceler aslında saldırgandır ve eşcinsel baştan çıkarma fikri tarafından üzeri örtülmüştür. Burada eşcinsellik, anneye/analiste karşı dışkı saldırısının kabulüne karşı (inkâr) ve dolayısıyla korkulan misilleme saldırısına karşı bir savunma olarak kullanılmaktadır (bkz. Rosenfeld, 1949). 

Anneyle özdeşleşime eşlik eden kafa karışıklığı durumlarının kıskançlık saldırılarının neden olduğu zulmedilme kaygısına karşı savunmayı takip ettiği dikkate alınmalıdır. 

Bu kafa karışıklıkları azaldıkça farklı tutumlar ortaya çıkar: 

“hasta hastalığının gerçek ciddiyetinin ve yardıma ihtiyacı olduğunun daha bilinçli şekilde farkına varmaya başladı (s. 7) hastalığın ciddiyeti hastanın “sadece bir eşcinsel olduğu? inancıyla inkâr edilmekteydi” (s. 16). 
Anne ve aktarımda anneyi temsil eden analistle özdeşleşim sonucu değişen tutumu daha örgütlü ve tutarlıydı. 
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Anneyle özdeşleşimin, görüşme odasında hastanın delikanlılarla olan cinsel ilişkilerinde gerçekleştiği açıkça ortaya çıktı: “Genç oğlanlarla cinsel davranışlarında açıkça annesinin versiyonu rolünü oynuyordu. Sıklıkla onun içindeki küçük oğlan çocuğu yerine geçen oğlanlar, onun tarafından kontrol edilmekte, hükmedilmekte, cezalandırılmakta ya da doyurulmaktaydılar” (s. 7). 

Bu yolla analistin elinden yaşadığı engellenmenin üzerinden atlamış olur ya da kendisi analistin olmadığı iyi ebeveyn olurdu: “Hafta sonumu yiyip içip, cinsellik yaşayarak geçirdim”. Bu şekilde hasta, çaresiz bağımlı çocuk olmak yerine, bütün zenginliklerin güçlü sahibi (çocuğun anneyi görme biçimi) haline gelir, yani eşcinsel davranış depresif kaygılara karşı savunma olarak kullanılır. 

Amaç, konumu tersine çevirerek analisti engellemektir; hasta gerçekten analistin onu kıskandığını ve onun heyecan verici yaşamını bozmak istediğini hissetmektedir. 

Hastanın oğlanlarla cinsel davranışlarının çeşitli anlamları vardı. 

Anüsü ve testis torbası annenin vajinası rolünü üstlenmiştir, penisi de oğlanları besleyen “sütümsü sıvıyı” üreten meme olmuştur. 

Oğlanlara bir ders vermek için onları kırbaçlaması ya da onlara mastürbasyon yapması öğretmen olan annesiyle özdeşleşimini temsil etmektedir. Oğlanların güzel tenli poposunu okşaması, popoların artık tümgüçlü biçimde kontrol edebildiği memeleri temsil ettiğini göstermektedir (rüyayı hatırlayınız). 

Memeleri tümgüçlü biçimde kontrol etmek için benliğin bir kısmını yansıtma düşlemleri depresif kaygılara dayanırken, “oğlanları küçümsemesi” ve beraberinde gelen şiddet ve öldürülme korkusu paranoid sizoid kökenli, daha ilkel bir zulmedilmeye işaret eder. “Anne olmanın, anne tarafından terk edilmekle baş etmenin çok iyi bir yolu gibi göründüğünü”, yani depresif konumdaki kaygıya karşı bir savunma olduğunu gösteren bir başka malzeme daha ortaya çıkmıştır. 

Hastanın babasıyla ilişkisine her zaman korku eşlik etmiştir. Bunun babaya/penise zarar vermek amacıyla ebeveynlerinin cinsel ilişkisinin arasına girme düşlemiyle (s. 10) bağlantılı olduğu keşfedilmiştir. Hem suçluluk duygusu hem de zulmedilme kaygısı uyanmıştır ve hastanın elinde içselleştirilmek üzere sadece zarar görmüş ve intikamcı bir baba imgesi vardır. 


RÜYA MALZEMESİ 
Hula-hula rüyası, anneyle özdeşleşimin babayı meme emen küçük bir bebek durumuna soktuğunu göstermektedir. Böylece anneyle özdeşleşim, babanın 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değersiz görülmesine ve bunu izleyen misilleme korkusuna sebep olmuştur; bunu en etkileyici biçimde gösteren şey, hastanın babasının onu hiçbir zaman ciddi olarak cezalandırmadığını hatırladığı halde babasından korkmasıdır. 
“Tatlı köpek” rüyası sadece penise saldırısını değil, aynı zamanda kendi saldırganlığını ona yansıttığını da gösterir. 

“Kadın genital organına korkuyla bakılmaktaydı. Bir keresinde kadın poposuyla mastürbasyon yapmaktan bahsederken “sadece bir delik” düşüncesi onu ürpertmişti. Bir kadının memelerine ve vajinasına dokunduğu rüyası panik içinde uyanmasına sebep olmuştu, çünkü kan görmüştü” (s. 13). Kadın genital organıyla ilgili bu kaygı, annenin içindeki babanın penisi tarafından iğdiş edileceği korkusu olduğu kadar, düşleminde kendi penisiyle annenin içindekilere verdiği zararın da neden olduğu bir korkudur. Vajinanın kendisi, açgözlü, merhametsiz ve doyurulması imkânsız kendi çocukluk çağı ağzıyla karıştırılmaktadır. 

Hastanın “Koca J"yle ilişkisinin bir evlilik olduğu varsayılmıştır— “yalnız, küçük oğlan çocukların popolarını ve ağızlarını annenin vajinasına tercih eden eşcinsel bir babayla yapılan bir evlilik”. Babayla bu eşcinsel ilişkinin ve babanın penisinin değersizleştirilmesinin analizi, gerçek babasıyla ilgili gerçek bir suçluluk duygusu hissetmesine neden olmuş ve bunu onarım rüyaları izlemiştir. “Güçten düşmüş bu penisin içe atılması, kendi erkeksiliğinin gelişimindeki eksiklik açısından önemliydi”. 


SONUÇ 

Bu makalede eşcinselliğin tartışılması eşcinsel davranışa farklı pek çok düşlemin eşlik edebileceğini ve eşcinsel davranışın zulmedilme kaygılarına ya da depresif kaygılara karşı savunma olabileceğini gösterme çabasını temsil eder. 
Eşcinsel davranış bazen bir sapkınlık olsa da, her zaman bir sapkınlık değildir. Melanie Klein'in psikoseksüel gelişim kuramı, içsel dünyanın gelişimini ayrıntısıyla ortaya koyar; bu zihin modeli, görüşme odasında karşımıza çıkan eşcinsel düşlemlere zengin anlamlar kazandırır. 


Çeviren: AsLı DAY 
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GİRİŞ 

ülteci krizi siyasetçiler ve vatandaşların yanı sıra tıp doktorları, sosyal 

bilimciler ve psikanalistler dahil diğer meslek gruplarını da şaşırttı. 
2015 yılında, 1.091.894 sığınmacı Almanya'da yurt çapında bir elektronik 
dağıtım sistemi olan “EASY”ye (Erstverteilung der Asylbegehrenden; Sığınmacıların Ön Dağıtımı) kaydedildi. “Balkan Yolunun” kapatılmasına rağmen 2016 yılı ve sonraki yıllarda en az 900.000 mültecinin Almanya'ya gelmesi bekleniyor. 2015 yılında, en kalabalık mülteci grubu Suriye'den gelmişti (% 35), bunu Arnavutluk (% 12,2) ve Kosova'dan (% 7,6) gelen mülteciler takip ediyordu. Dahası Afganistan, Irak, Eritre, Pakistan, Cezayir, Tunus, Rusya ve Ukrayna'dan kaçan gruplar var. 2014 yılında sığınmacıların üçte ikisi 18-35 yaş arası genç adamlardı. 2015 yılının ilk altı ayında, mültecilerin 47.000 kişiden fazlasını çocuklar ve 18 yaş altı ergenler oluşturuyordu. 

Günlük medya raporları bizi mültecilerin ve çocuklarının muazzam 1stırabı ve çaresizliğiyle yüzleştiriyor. Bu raporlar, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan 14 milyon mültecinin, özellikle de ileri yaştaki kişilerin anılarını canlandırabilir. Savaş, terör ve kaçışla bağlantılı insani felaketlerin bireysel ve toplumsal bellekte yer alması, şaşırtıcı derecede sıcak karşılama dalgasının yanı sıra binlerce Almanın mültecilere destek vermek istemesinin nedenlerinden biri olabilir. Buna karşın mültecilere yönelik şiddet 


(*) Int J Psychoanal (2016) 97: 1077-1093 
1 İngilizceye çeviri: Nora Hettich ve Constanze Rickmeyer, redaksiyon: Justin Morris. 
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ve husumetin de gitgide endişelendirici boyutlara ulaştığı gözlemleniyor. Her geçen gün mülteci evleri kundaklanıyor. 

Paris ve Brüksel'deki saldırıların ardından, Alman halkının içinde İslâ- mi terörizm ve radikalleşmeye dair artan bir endişe ortaya çıktı. Bunun nedeni birkaç yüz bin mültecinin Almanya'da güvenlik incelemelerinin yapılmamış olmasıydı. Alman uzmanlar, Selefi vaizlerin ergen mültecileri bilhassa da “ön kabul kampında” olanları radikalleştirme çabaları konusunda uyarıda bulundular (bkz. Wikipedia: 2015'ten bu yana Almanya'da Flüchtlingskrise). 

Bu nedenle, Alman toplumunda olası bir bölünmeye odaklanan yoğun tartışmalar devam ediyor. Mültecilere yönelik çiftedeğerli ve muhtelif tepkilerin nedenlerinden biri, savaş mültecilerinin “travma” meselesiyle ilgili bilinçdışı çağrışımlar uyandırması olabilir. Travmadan kasıt kendiliği ölüm korkusu, çaresizlik ve güçsüzlüğe maruz bırakan aşırı deneyimlerin yardımcı bir iç nesne ve etkin bir kendiliğe duyulan temel güvenin çökeceği şekilde kendiliği bunaltmasıdır. 

Biyolojik kökenleri olan kaçma itkisi travma algısına ve travma yaşayan insan algısına verilen yaygın tepkilerdendir. Bu itki, tahammül edilemeyene bakmama, dayanılmazı inkâr etme ve arka plana atma itkisidir. Travma yaşayan mültecilere ve göçmenlere empatiyle yaklaşabilmek için, ki bu her zaman duygusal bir zorluk yaratır, bu itkiye karşı koymak gerekir. Ancak bu itkiye karşı koymanın özellikle zor olduğu anlaşılmıştır, çünkü mevcut durum insan eliyle yaratılan felaketler bağlamındaki ağır travmanın sadece bir kuşağın hayatını zorlaştırdığını ve hatta tahrip ettiğini anımsatmakla kalmaz, çoğu zaman çocuklara ve torunlara da iletildiğini hatırlatır. 

Psikanalistler bu güncel, acil ve karmaşık toplumsal olaya katkıda bulunabilirler mi? Sadece psikanalitik araştırma yürütülen bir enstitü olan Sigmund Freud Enstitüsü bağlamında, önceki haftalarda bu soruyla her gün karşı karşıya kaldık. Bu nedenle, psikanaliz bilgimize ve uzmanlığımıza dayanarak, projeler vasıtasıyla ilgilendiğimiz mülteci krizlerine dair deneyimlerimizin bazılarını ana hatlarıyla aktarmak istiyoruz. 


Sigmund Freud Enstitüsü: Frankfurt Psikanaliz Merkezinde? 

Travma Yaşayan Mülteciler İçin İşbaşı 

Sigmund Freud Enstitüsü (SFE) 2009'ten bu yana, travma ve travmanın kuşaklararası iletimine dair psikanalitik bilgisinden yararlanarak, Anna Freud 


2 Bkz. www.sigmund-freud-institut.de 
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Enstitüsü'yle (AFE) yakın işbirliği içinde, üstün başarı merkezi IDeaA'nın? 
kurumsal çerçevesindeki bazı erken önleme projeleriyle ilgileniyor (bkz. Leuzinger-Bohleber ve Lebiger-Vogel, 2016; Wolff, 2014). Hessen Eyaleti Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2015 Ekimi'nde, göç geçmişi olan (ağırlıklı olarak mülteciler) travma yaşayan yaklaşık 3.000 aileyle yapılan deneysel çalışmalara dayanarak Darmstadt'taki bir “ön kabul merkezindeki” mülteci ailelere destek olmak üzere SFE'nin ADIM-ADIM’: projelendirmesini istedi. Örnek bir pilot proje olan ADIM-ADIM"'m bilimsel değerlendirmesi yapılacak ve başarılı bulunduğu takdirde Hessen Eyaleti'ndeki diğer ön kabul merkezlerinde uygulanabilmesi gerekiyor. Bu ön raporda projenin başladığı Ocak 2016'dan beri yaşadığımız ilk deneyimlerin bir kısmını anlatmak ve tartışmak istiyoruz. 

Geçen Ekim'den bu yana SFE — Psikanaliz Merkezi'nde başka etkinlikler de gerçekleştirildi: 


1) Travma yaşayan mültecilere, SFE ve Frankfurt Psikanaliz Enstitüsü'nde (FPE, Alman Psikanaliz Cemiyeti'ne bağlı psikanaliz formasyonu veren bir enstitü), dışarıda psikanalitik kriz müdahalesi ve psikoterapi hizmeti verildi. 

FPE tarafından mülteci çocuk ve ergenlere dil dersi veren Goethe Üniversitesi Üniversitesi öğrencilerine süpervizyon verildi. 


& 


e 


Mülteci ailelere konsültasyon verilmesinin yanı sıra travma yaşayan çocuklarla çalışmak üzere çocuk ve ergen psikoterapisi için psikanaliz eğitimi veren AFE ile işbirliği yapıldı. 


Bu raporun üçüncü bölümüne SFE’nin dışarıdaki hizmetlerinin bir parçası olarak geçtiğimiz aylarda mültecilere uyguladığı bazı kriz müdahalelerinin kısa özetini ekliyoruz. 


3  IDeA merkezi “risk altındaki çocukları” farklı bakış açılarından inceleyen disiplinler arası bir 
araştırma merkezidir. Farklı disiplinlerden (eğitim bilimleri, sinirbilim, psikanaliz, gelişimsel psikoloji vb.) yüzün üzerinde araştırmacı işbirliği yapmaktadır. Merkez, Hessen Eyaleti Üstün Başarı Girişimi tarafından desteklenmektedir (bkz. Leuzinger-Bohleber, 2014, 2015). 
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ADIM-ADIM: MICHAELIS-DORF (MICHAELİS KÖYÜ) 
DARMSTADT'TAKİ* “ON KABUL KAMPINDAKİ 

MÜLTECİLER İÇİN BİR PİLOT PROJE 

Göç ve kaçış, her zaman daha iyi ve daha güvenli bir yaşam için yola çıkış ve umutla ilişkilendirilir. Ancak, göçe bu unsurların yanı sıra kayıp deneyimleri ile ağır travmalar içeren deneyimler de eşlik eder. Psikanaliz alanındaki travma araştırmaları, (Yerinden Edilmiş Kişilerin bulunduğu kamplardaki Yahudi Soykırımı'ndan kurtulanlar), yaşamı tehdit eden, akut yaygın travmalardan sonraki ilk deneyimlerin birinci derecede önemli olduğunu kanıtlamıştır: “Akıl almaz” şeylere şahit olanlar, yani insanların yarattığı felaketlerde ve soykırım edimlerinde insanoğlunun ötekilere yapmaya muktedir olduğu şeylere tanıklık edenler, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına acil ihtiyaç duyarlar. Bunun yanı sıra, bu kişilerin onları dinlemeye açık ve istekli olan empatik insanlarla bir araya gelme gereksinimleri vardır. Birçok psikanaliz raporundan ve etkileyici romandan biliyoruz ki Soykırım'ın ardından ötekilerle ilk temas hayatta kalanların çoğu için hayati önem taşıyor, hatta bazen depresyonu ve intiharı önlüyordu (bkz. örneğin Laub, 2005; Krell ve ark., 2011; Bodenstab, 2015). 

Örnek proje ADIM ADIM, travma ve travmanın kuşaklararası iletimine dair psikanaliz bilgisine dayanır. Baştan itibaren mültecilerin travma içeren deneyimlerinin “yolunu kesmeyi” hedefler. İlk önce asgari bir güvenlik duygusu yaratmayı amaçlar — hem dost insanlarla, hem de çevreyle. ADIM ADIM projesi 15 Ocak 2016'da hayata geçmiştir ve Hessen Eyaleti Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Siyasi yükümlüler Hessen'e dağıtılan ve Darmstadt'ta olan bilhassa kırılgan mülteci gruplara (bebekleriyle yalnız seyahat eden annelere, ailelere, hamile kadınlara ve özellikle travma yaşayan mültecilere) kalacak yer tahsis etmeye çalışır. SFE'nin yukarıda bahsedilen psikanalitik önleme projeleriyle uyumlu bir şekilde ADIM ADIM, yerel ekiplerle yakın işbirliği yaparak ilk profesyonel desteği verir. 
Uzun vadede, ek adımlarla daha yoğun destek verilecektir zira ilgili ailelere Darmstadt ya da civarında kalıcı konut tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu da ADIM ADIM'ın travma yaşayan mültecilerin Almanya'ya entegrasyonlarina daha ileri ve hatta uzun-vadeli destek vermesini mümkün kılmaktadır (bkz. 
örneğin Leuzinger-Bohleber ve Lebiger-Vogel, 2016). 


4 ilk “ön kabul kampı” olan Michaelis Köyü, Ağustos/Eylül 2015'teki akut “mülteci krizi” sırasında, Kızıl Haç Darmstadt tarafından ilk önce çadır kampları olarak ve sonrasında eski ABD askeri barakalarının olduğu tesislerde kurulmuştu. Eski barakalarda konaklama büyük bir termo çadırla desteklenmişti ve yeni, daha küçük evler inşa edilmişti. Gelen mülteci sayısına göre, geçtiğimiz aylarda 400-800 kişi köyde iskân edildi. 
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Psikanalitik Bir Proje Olan ADIM ADIM Hangi Kavramları Temel Alır? 
SFE, bir grup meslektaş ve Goethe Üniversitesi öğrencisiyle birlikte —yerel ekiplerle de yakın işbirliği içinde- “Michealis Köyü”ne varan mültecilere bazı günlük modüller sunar. Bu modüllerin amacı mültecilere asgari derecede güvenli bir oryantasyon sağlamaktır; ki bu da güvenilir, empatik ve profesyonel ilişkilerde deneyimlenen ilk tutulma ve kapsanma deneyimleriyle yaratılır. Bu çabanın göstergelerinden biri şudur: Örneğin, kurum “ön kabul kampı” yerine “Michealis-Dorf”, ya da Michealis Köyü olarak adlandirilmıştır. Bu adlandırma, sosyal bir buluşma mekânının, her bireyin kendine özgü (travma içeren) geçmişi ve kırılganlıklarının yanı sıra kendine has yetenekleri ve becerileriyle nevi şahsına münhasır bir birey ve kişilik olarak görüldüğü bir sosyal toplumda hoş karşılandığının metaforudur. Mülteciler köyde sadece birkaç hafta kalacak olsalar bile, bu bireysel yeteneklerin, mesleki becerilerin vb. tanınması, desteklenmesi ve bunlarla köyün içindeki sosyal yaşama katkıda bulunacak tarzda özgül ve üretken şekillerde meşgul olunması gerekir. 

Böylelikle, köy başta mültecilere güvenlik ve koruma sağlamaya çalışır. Yaşanan yerden ayrılmanın neden olduğu köklerinden sökülmüşlük duygusu, yalnızlık ve güvensizlik bilfiil etkisizleştirilir. Bunun amacı kâbuslara, geçmişe dönüşlere (flashback) vb. neden olan çaresizlik, iktidarsızlık, aşırı umutsuzluk, acı ve panik gibi travma içeren deneyimlerin yeniden harekete geçmesini engellemektir. Sonuç olarak, günlük yapılandırmalar ve temasların yanı sıra ikamet edenlerin arasındaki ilişkiler de önemlidir: Baştan bir topluluk hissinin, geliş ve ait olma duygusunun -kóy yaşamında olduğu gibi— ortaya çıkacağı varsayılır çünkü birçok araştırmanın göstermiş olduğu gibi bu sadece kendini ev sahibi ülkeye “hoş gelmiş” hissetmek için önemli değildir, aynı zamanda yabancıların sonradan uyum sağlamaya daha istekli olmalarını da sağlar. Sosyal işbirliğini kuvvetlendirmek amacıyla, projenin hedefi ikamet eden her yaştan kişinin her gün (yaklaşık iki saat) bilfiil desteklenmek (“bir şey almak”) üzere sunulan bir olanağı kabul etmesidir. Dahası ikamet eden herkesin köy için her gün bizzat bir etkinlik gerçekleştirerek (“bir şey vermek”) iki saat boyunca kendi etkinliğini sergilemesi gerekir. 

Yerel destek ekibi yeni gelen mültecilere psikolojik ve psikososyal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri ve sonraki entegrasyonları için, bu kurum- da uzun dönem ikamet etmeyecek olmalarına rağmen, köydeki günlük rutini bilfiil organize etmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlatır. 
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*Michaelis-Dorf"a (Michealis Köyü) Has Özellikler 
Michealis Kóyü'nü ózel kilan nedir? Yukarida sózü edilen aylarda bildirildiği üzere pek çok kez şiddet ve tecavüz suçu işlenmiştir ve bunlar sıklıkla Almanya'daki “ön kabul kamplarında” gerçekleşmiştir. Bu durum esasen bazı durumlarda birkaç yüz genç adamın (çoğunlukla 20-30 yaşları arasında) sadece birkaç genç kadın ya da genç aileyle birlikte çadırlarda ya da geçici binalarda ikamet etmeleriyle ortaya çıkmıştır. Genç adamları genç kadınlardan ve ailelerden ayıran siyasi kararın nedenlerinden biri budur. Bu genç kadınlar ve aileler daha sonra ivedilikle Darmstadt'taki Michealis Köyü'ne “emniyette olacakları bir yere” nakledilmişlerdir. Ayrıca, profesyonel idari ekiplerin genç aileleri ve bekâr genç kadınları köyün içinde özel koruması olan ayrı binalara taşıma yetkileri vardır. 

Dolayısıyla, kurumun altyapısı “travma yaşayan mültecilerin” yanı sıra “çocuklu kadınların” ihtiyaçları için de yeterlidir. 


Projenin Hedefleri 

ADIM ADIM projesi, SFE psikanaliz ekibi (Başkan: M. Leuzinger-Bohleber) ile Goethe Üniversitesi'nin eğitim bilimleri bölümünden bir ekip (Başkan: S. Andresen) arasındaki disiplinler arası işbirliğiyle gerçekleştirilecek hedeflere sahiptir. Ekipler kendi aralarında işbirliği içinde olmalarının yanı sıra profesyonel sosyal hizmet ekibi, sağlık çalışanları ve Michaelis Köyü yönetimiyle de yakın işbirliği içinde çalışır. Tüm ekiplerin ortak hedefleri şunlardır: 


e Ailelerin (psikososyal) entegrasyonlarını desteklemenin yanı sıra çocukların (erken) gelişimine ve kendilerini iyi hissetmelerine katkıda bulunmak, 

e Çocukların ve ebeveynlerinin dayanıklılıklarını artırmak, 

e Ailelerin ya da bekâr kişilerin topluma katılımlarını sağlayarak ve kökensel kültürleriyle kurdukları (iç ve dış) bağları özellikle destekleyerek, köy topluluğundan sosyal anlamda geri çekilmelerini engellemek, 

* Travma yaşayan ailelere psikanalitik ve psikososyal destek vermek. 
Bunun amacı akut yaygın travmayla çalışmak ve travmanın kuşaklararası iletimini zayıflatmak, 

e Hem köyde hem de uzun dönem ikamet edecekleri yere nakledilmelerinden sonra “risk altındaki” ailelere (Darmstadt civarındaki 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bilhassa kırılgan aileler için) psikososyal ve kurumsal destek hizmeti ağı kurmada yardım etmek, 

e Michealis Köyü'nde çalışan profesyonel ekiplerin ve gönüllülerin işbirliği ve iletişim yapılandırmasını desteklemek ve en iyi seviyeye getirmek, 

e Köyde çocukların ve ergenlerin kendilerini kabul edilmiş ve güvende hissettikleri çocuk dostu alanlar tasarlamak, 

e Çocuklar ve ergenler için çeşitli ve teşvik edici koşullar oluşturma- nın yanı sıra onları eğitici gruplarla psikanalitik yönelimli gruplara katılmaları konusunda motive etmek. 


Özellikle çocuklar ve ergenlerin köyü çocuk dostu bir yer olarak algılamaları çok önemlidir. Kendilerini köyde güvende hissedip, oraya yetenekleriyle katkıda bulunmaları gerekir. Bu tip bir yer, eğitici ve eğlenceli etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle, ikamet eden kişilerin kendi fikirleriyle katkıda bulunacakları olanaklarla, hem açık fikirli olup hem de travma yaşayanlara profesyonel terapötik yardımda bulunabilecek yetişkinlerin vasıtasıyla organize edilmeli ve tasarlanmalıdır. Öğrencilerle ilgili proje ise sosyal meslekler alanındaki öğrencileri ve genç araştırmacıları mülteci çocuklarla, ergenlerle ve ailelerle çalışma konusunda yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

© Aşağıdaki koşulların yardımıyla belirtilen hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır: 


a) Michaelis Köyü'ndeki destek personelinin süpervizyonu 

Travma yaşayan mültecilerle yapılan özel çalışmanın yanı sıra sürekli değişen kurumsal durum, yerel sosyal destek ekibiyle tıbbi ekip için büyük bir zorluk yaratmaktadır. Tüm ekibe yönelik haftalık süpervizyonun, hem münferit travma yaşayan mültecilerin ve ailelerinin psikodinamiklerinin hem de travma yaşayan bireylerle başa çıkarken ortaya çıkan tipik karşıaktarım tepkilerinin anlaşılmasında çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır (bkz. örneğin Bohleber ve Leuzinger-Bohleber, 2016). Psikanalitik süpervizyon aşırı dolu ve aşırı yüklü olma tehlikesini karşılamaya, profesyonel sınırları korumaya ve böylelikle “yardımcıların” arasındaki tükenmişliği, depresyonu ve psikosomatik tepkileri engellemeye yarar. Ayrıca bunun mesleki bilgi akışının çoğalmasına da yardımcı olduğu ispatlanmıştır. Yani, ADIM ADIM projesinin profesyonel tıbbi ve sosyal destek ekipleriyle Michaelis Köyü'ndeki pek çok gönüllü arasındaki yoğun işbirliğinin elzem olduğu görülmüştür. 
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Bir örnek vermek gerekirse: İlk haftalarda köyde “acil durum" denebilecek bir durum ortaya çıktı. Uzmanların yokluğunda pek çok gönüllü devreye girdi; her şeyin olabildiğince iyi bir şekilde anında yapılması ve yönetilmesi gerekti. Ekip üyelerinin çoğu “ilk andan” itibaren tamamen adanmış ve tutkulu bir şekilde mültecilere yardım etti. Çoğunlukla haftada 60 ya da daha fazla saat çalışıyorlardı, hiç boş zamanları yoktu. Kişisel tükenmişlik ve benzeri duyguları engellemek için net yapılandırmaların sadece mülteciler için değil köydeki uzmanlar ve gönüllüler için de önemli olduğunu süpervizyonda konuşmak elzem hale geldi. 

İkinci mesele tüm ekibin profesyonelliğini artırma konusunda sarf edilen ortak çabaydı. Yine bir örnek vermek gerekirse: Süpervizyonların birinde ekip bekâr bir Afgan annenin 5 aydır kendisini odasına kapadığını ve ilk haftalarda Michaelis Köyü'nde ortaya çıkan kaotik durum yüzünden sosyal destek ekibi tarafından “unutulduğunu” bildirdi. Bir gün anne tıbbi ekipten dört çocuğundan ikisini alıp götürmelerini istemişti: “Çünkü aşırı derecede zorlaniyorum”. Süpervizyon sırasında sosyal hizmet uzmanlarının suçluluk duygularını ve bu tip “hataları” bölmeye uğratmadan süpervizyonlarda bunlar üstüne profesyonel bir biçimde düşünmenin gerekliliğini konuştuk. 

Seanstan sonra, ben (MLB) bir çevirmenle birlikte Bayan A'yı ziyaret ettim. Bayan A tehlikeli bir ruh hali içindeydi. Varsanılar görüyordu ve paranoid düşlemleri vardı: Dört çocuğunun babasının çocukları ondan alıp Afganistan'a götürmek üzere bir suç çetesi kiraladığını söylüyordu. Dört çocuk da besbelli kötü bir ruh hali içindeydi: Hepsi yatakta yatıyordu (sabahın 11'inde!) ve ciddi şekilde çökkün ve hissiz görünüyorlardı. Bayan A'yla yaptığım konuşmada, aklıma “Medea düşlemi” (Leuzinger-Bohleber, 2001; Leuzinger-Bohleber ve Pfenning, 2010) geldi. Bu kadının çocuklarına zarar vermesinden korktum, bir tür acil müdahale gibi daha küçük iki çocuğunu “vermek” istemesinin nedenlerinden biri bu olabilirdi. 

Bayan A için derhal günlük destek organize ettik. Birkaç kriz müdahalesi seansı yaptık. Bayan A ilaç almayı reddetti ama günlük psikolojik destek aldığı için rahatlamış göründü. Çocuklar her gün anaokuluna ve dil kurslarına götürüldü (aşağıya bkz.). Ailenin güvenli bir şekilde ikamet edebileceği Darmstadt'a nakledilmesi için düzenlemeler yaptık. Bayan A ile Darmstadt'ta bir sosyal hizmet uzmanı ilgilenecekti. Bayan A'nın psikiyatrik değerlendirmesini ADIM ADIM, tüm ailenin psikiyatrik değerlendirmesini de (anaokulu, okul, bireysel ortaklık, Bayan A için uzun dönemli terapi vb.) İLERİ ADIMLAR organize etti. 
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Sonraki süpervizyonlarda tüm gözlem ve müdahaleleri konuştuk. 
Mültecilerin (çökkün olanlarının) bir kısmının tekrar “unutulmaması” için sosyal destek ekibinin köydeki aileleri düzenli ve sistematik bir şekilde denetlemesini organize ettik. 


b) Tıbbi bakım hizmeti ve Sosyal Hizmetler ekibiyle işbirliği içinde travma yaşayan mülteciler için haftalık psikanalitik değerlendirme ve kriz müdahalesi 

Her hafta deneyimli psikanalistler travma yaşayan ailelere, çocuklara ve ergenlere (bkz. yukarıdaki örnek) akut durumda kriz müdahalesi ve psikanalitik değerlendirme yapıyor. Tıbbi ekibin ya da sosyal destek ekibinin üyeleri travma yaşayan mültecileri (genellikle çevirmenlerle işbirliği içinde) kapsamlı bir psikanalitik değerlendirmenin yapıldığı “Psychoanaltische Sprechstunde” denilen psikanalitik konsültasyon seansına yönlendiriyor. Üç kısa vaka bu tür “psikanalitik sosyal yardım hizmetlerine” örnek olabilir (bkz. Leuzinger -Bohleber, 2014, 2015). 

Psikanalitik konsültasyon seansım için sosyal destek takımının bir üyesi beni (MLB) Suriye'den kaçan bir aileyle tanıştırdı. Travma içeren kaçış koşullarının sonucunda anne Türkiye'deki bir mülteci kampında erken doğum yapmıştı. Aile daha sonra Almanya'ya kaçmayı başarmıştı. Ancak, duygusal anlamda aşırı yüklü oldukları aşikârdı. Köydeki konuşmamızdan önce bebeğin aniden kalbi durdu. Yerinde tıbbi destek sayesinde hayatta kalmayı başardı: Bebek sürekli gözlem altında ve ebeveynleri kalıcı olarak ikamet edilecekleri yere nakledilip uzun vadeli tıbbi ve terapötik süpervizyon alana kadar da gözlem altında tutulmaya devam edecek. Darmstadt'taki tıbbi, psikososyal ve psikanalitik ağ sayesinde, ADIM ADIM travma yaşayan bu ailenin Darmstadt'ta kalıcı olarak ikamet etmeye başladıktan sonra da uzun vadeli tıbbi ve psikanalitik destek almasını sağlayacak. 

Michaelis Köyü'nde ebeveynlerle yapılan bazı psikanalitik yönelimli kriz müdahaleleri —“İLK ADIMLAR"la uyum içinde- onların akut durumla başa çıkmalarına yardımcı olmak için destek sağlıyor. Ayrıca kaçış sırasında yaşadıkları travmayı, Türkiye'deki erken doğumu ve Suriye'deki korkunç deneyimlerini konuşabilmeleri için güvenli ve empatik profesyonel bir ilişki sunuyor. 

Kürt kökenli bir baba, İranlı eşi ve 3 yaşındaki oğluyla birlikte bir terörist grubunun akşam saldırısından sonra kaçmıştı. Bu terörist grup (muhtemelen IŞİD) daha önce babanın babasını ve erkek kardeşini kaçırmıştı. Konuşmamız sırasında baba Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmekten korktuğunu anlattı çünkü boğulup bedeni bir Yunan adasının sahiline vuran 3 yaşındaki ölü çocuğun resimlerini görmüştü. Bu yüzden Bulgaristan üstünden Balkan yolunu seçmişti. Ailesiyle birlikte, akşam 14 saat boyunca sınırı boydan boya yürümüştü. Kucağında muhtemelen işitme engelli olan çocuğunu taşımıştı, ağlamasını engellemek için onu şekerle beslemişlerdi. 

Tüm aile ciddi uyku bozukluklarından muzdarip. Çocuğun endişe verici davranışlarının —genelde ortaya çıkan duygulanımlarıyla birlikte— ne ölçüde deneyimlediği travmadan ve/veya ne ölçüde işitme engelinden kaynaklandığı hâlâ belirsiz. 

Michaelis Köyü'ndeki bazı kriz müdahalelerinden sonra, ailenin —Michaelis Köyü'nde arkadaş oldukları Suriye'den gelen ağır travma yaşayan başka bir kadın ve onun iki oğluyla birlikte— kalıcı ikamet için Darmstadt’a nakledilmesini ayarladık. Titiz bir tıbbi ve psikolojik denetim başlatıldı. Dahası bu ailenin kısa zamanda akut yaygın travmalarını profesyonel şekilde işleme fırsatı bulacaklarını umuyoruz. Ayrıca kulak ameliyatı olması gerektiği takdirde çocuğu daha fazla ayrılık travmasına maruz bırakmamak için annesinin onun yanında kalması gerekecek. Böyle bir talepte bulunmak, diğer kültürlerden gelen kişiler için yalnızca zor olmakla kalmıyor, aynı zamanda böyle bir talepte bulunabileceklerini bilmiyorlar. 

Başka bir konsültasyonda, bir Afgan/Suriyeli aileyle tanıştırıldım. Ailenin 11 yaşındaki oğlunda sıklıkla beklenmedik saldırgan patlamalar görülüyordu (bkz. Leuzinger-Bohleber, 2010). Saat 11'de odaya girdiğimizde hâlâ yatağında uyuyordu. Aksine, 15 yaşındaki ağabeyi görünür şekilde görece daha iyi İngilizce konuşuyordu ve sormaya gerek kalmadan çeviriye yardımcı oldu. Otuz beş yaşındaki tükenmiş anne kocasının (Afganistan'dan Sünni bir mülteci) nasıl tüm ailenin önünde Suriye'deki bir hastanede böbrek naklinden sonra öldüğünü anlattı. Suriyeli doktorlar onu doğru tedavi etmemişlerdi. Kadının kendisi meme kanseri olmuştu: İki oğlunun önünde bize alınmış memesini gösterdi. Kanser ameliyatından sonra iki oğluyla beraber yalnız başına Türkiye ve Akdeniz'i (Lampedusa) geçerek kaçmıştı. Üçü de kaçışları sırasında insanların ölümüne şahit olmuşlardı. 

Michaelis Köyü'ndeki yetkililer, sadece travma yaşayan kadın için değil ergen oğulları için de babalarının kaybı ve kaçıştaki rol değişiminden sonra kendi güvenli evlerini bulmanın ve acilen uzun vadeli sosyal-pedagojik ve terapötik destek almanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorlardı. Maruz kaldıkları yaygın travmalara rağmen, iki oğlan da yakında okula gitmek konusunda son derece motive. İkisi de cep telefonlarının yardımıyla Almanca öğreniyor. 

Ancak, mesele sadece eğitim ve ev sahibi ülkede konuşulan dili öğrenmek değil, babanın travma içeren kaybı ve kaçış sırasında aşırı yorgun anneyle rollerin değişmesi ve bunun iki ergen oğlun iç nesne dünyasındaki sonuçlarıyla şüphesiz çetrefilli hale gelen, kişilik gelişimi ve özdeşleşimi içeren ergenlik süreçlerini de desteklemek gerekiyor (bkz. örneğin Grinberg ve Grinberg, 1990; Meurs, 2016; Rosenbaum ve Varvin, 2007). 


c) Hamile kadınlar ve bebekli anneler için psikanalitik yönelimli 

İLK ADIMLAR gruplar? 

Hamile kadınlar ve bebekli anneler için göç koşullarında erken ebeveynlik gibi güncel konuların konuşulduğu haftada iki saatlik gruplar yapılıyor ve anne-bebek etkileşimleri kültüre hassas şekilde profesyonelce destekleniyor. Mülteci grubundan bazı kadınlar “eş grup lideri” (eş danışman) olarak (“bir şey vermek” için) gruplara katılmaları konusunda motive ediliyor. 

Çoğu genç anne memleketleri ve kaçış sırasında yaşadıkları travma içeren deneyimler yüzünden ciddi doğum sonrası depresyonu geliştirdiler. Bu 


5 İLKADIMLAR projesi, SFE AFE işbirliğiyle hayata geçirilen göçmen ailelere yönelik bir projedir. 
Pilot çalışma 2007'de başlamıştır. Ana çalışma 2010'da Frankfurt'ta ve ek olarak 2012'den bu yana Berlin'de uygulanmaktadır. Proje, göçmen geçmişi olan çocukların en erken entegrasyonuna ve çocukların ailelerinin göçün kritik evresinde ve erken anne-babalıkta desteklenmesine odaklanır. 
İleriye dönük rastgele seçilmiş karşılaştırma grubu deseni kullanarak, psikanalitik yönelimli erken önleme programının (A müdahalesi) etkililiği yardımcı profesyonellerin yaptığı grupların (B müdahalesi) sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. A müdahalesi, göçmen aileleri erken anne-babalığa dair gelişimsel bilgiye dayanarak destekleyen, ev ve merkez temelli müdahaleleri birleştiren mesleki bir tedariktir. B müdahalesi göçmen geçmişi olan uzman yardımcı profesyonellerin verdiği merkez temelli bir tedariktir. Frankfurt ve Berlin'de 1.000’den fazla aileyle iletişime geçilmiştir. Burada, 330 
aile projeye katılmaya karar vermiş ve rastgele A ya da B müdahalesine seçilmişlerdir. Yaklaşık 
140 aile, alımın hâlihazırda tamamlanmış olduğu Frankfurt'taki çalışmada sürekli yer almışlardır. 
Berlin'de alım hâlâ devam etmektedir. Çocukların yaşamlarının ilk üç yılında, onlar anaokuluna başlayana kadar aileler desteklenmekte ve değerlendirilmektedir. Sosyal ve aileye bağlı stres etkenleri, anne-çocuk etkileşiminin niteliği, çocukların bağlanma tarzları, çocukların duygulanımsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri, çocukların anaokuluna girişteki fizyolojik stres düzeyleri ve ailelerin sosyal entegrasyonları değerlendirilmektedir. 

İlk ön sonuçlar profesyonel destek verilen, iyi erken anne-babalığın (A müdahalesi) göçmen çocukların sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişiminin yanı sıra ailelerinin sosyal entegrasyonunu da geliştirdiğini göstermiştir. Frankfurt'taki projenin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla Almanya'da dışarıya doğru daha fazla bir açılma başlamış ve Berlin'deki uygulamaya ek olarak bu günlerde Stuttgart'ta İLK ADIMLAR'm farklı bir uygulaması başlamıştır (bkz. Burkhardt-Mumann, 2015; Emde ve Leuzinger-Bohleber, 2014; Fritzemeyer [yayın için gönderilmiştir); Lebiger- Vogel ve ark., 2014; Leuzinger-Bohleber ve ark., 2010, 2012; Leuzinger-Bohleber ve Lebiger-Vogel, 2016, 2016, Rickmeyer ve ark., 2015). 
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kadınların çoğu şiddet ve tecavüz mağduruydu. Bazıları vahşi tecavüzlerin sonucu oluşan gebeliklerinin sonlandırılmasını istemişti. ADIM ADIM’in profesyonel ağı sayesinde böyle (geç) sonlandırmaların uygun kliniklerde gerçekleştirilebilmelerini sağladık ve sonlandırmanın öncesinde ve sonrasında psikanalitik kriz müdahalesi sunduk. 

Tüm bu kadınlar sonradan İLK ADIMLAR gruplarına geldiler ve yas süreçlerinin yanı sıra diğer çocuklarına yaptıkları annelik konusunda desteklendiler. Mülteci annelerin çoğu çok gençti ve çok sayıda çocukları vardı. Ço- 
£u zaman anneler aynı dili konuşuyor ve birbirleriyle temas kurmaya başladılar: Entegrasyon için önemli bir adım. 

İLK ADIMLAR gruplarında sadece dramatik deneyimler konuşulmuyor. Almanya'daki göçmen koşulları altında erken annelik ve ebeveynlikle ilgili pek çok farklı konuya değiniliyor. Bir örnek: Genç meslektaşlarımız süpervizyonda Afrikalı bir annenin bebeğini hastaneye götürmesi gerektiği halde, Michaelis Köyü'ndeki İLK ADIMLAR grubuna katılırken ne kadar mutlu ve tasasız olduğunu anlattılar. Anne bebeğinden ayrılmaya hiçbir duygusal tepki vermemiş görünüyordu. Süpervizyonda farklı kültürlerin erken ebeveynlikle nasıl farklı yollarla başa çıktıklarını konuştuk. Çoğu Afrika ülkesin- de süt bebeklerine bir grup daha büyük çocuk ve birçok yetişkin bakıyor. Çoğu zaman anneler bebekleriyle Alman anneler kadar ikili etkileşim içinde bulunmuyor. Afrikalı annelerin Frankfurt ve Berlin'deki İLK ADIMLAR grubunda öğrendikleri önemli bir deneyim Almanya'da annelerden/babalardan bebekleriyle yaşamlarının ilk aylarında özel olarak ilgilenmelerinin beklenmesiydi. 


d) Çocuklar için psikanalitik (resim) grubu 

Psikanalitik çocuk terapistleri özel destek ihtiyacı olan çocukları erkenden fark edebilmek için her gün anaokulu ve dil kurslarını ziyaret ediyorlar. 
Bu çocuklar deneyimli bir çocuk-ergen psikanalistinin haftada bir çocuklar için yürüttüğü terapötik (resim) gruplarına yollanıyor. Bu gruplarda çocuklara yük olan ve hatta onlar için travma içerikli olan deneyimleri dışavurma olanağı veriliyor ve böylece çocuklar deneyimlerini uzman terapistlere ifade etmiş oluyorlar. Birçok araştırma çocukların travma içeren deneyimlerini işleyebilmeleri için bu deneyimlerle baş başa bırakılmayıp psikanalitik çerçevenin sağladığı korunaklı bir alanda bunları konuşabilmelerinin çok önemli olduğunu göstermiştir. Kadın mülteci grubundaki bazı kadınlardan da resim gruplarına destek vermeleri istenmiştir, örneğin çeviri yaparak (“bir şey vermek”). 
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Altı yaşındaki bir oğlan Suriye'de, şehrin pazar yerinde bir intihar bombacısına tanıklık ettiği deneyimi defalarca resmetti. Baba terapiste oglunun olaydan sonra ne kadar rahatsızlık çektiğini anlatmıştı. Oğlan kekelemeye başlamış, şiddetli kâbuslar görmüş ve saldırgan patlamaları olmuştu. 

İlk kriz müdahalesi, Michaelis Köyü'ndeki terapötik grupta gerçekleşebilir. Darmstadt'ta güvenli konaklama sağlandıktan sonra çocuk ve ailenin muhtemelen uzun dönemli psikanalitik yardıma ihtiyaçları olacak. 


e) Ergen kız ve oğlanlar için psikanalitik yönelimli gruplar 

Psikanalitik yönelimli bu gruplar özellikle ergenlerin ihtiyaçlarına odaklanıyor. Goethe Üniversitesi Frankfurt öğrencileri ve SFE'deki personelin tedariklerine ek olarak, duruma göre, özellikle sıkıntılı ergenler için daha ileri tedarikler sağlanacak. Köydeki bazı anne ve babalardan da sunulan olanaklara katılmaları (“bir şey vermek”) istendi. 

Erkek ergen grubunun ilk seanslarında, SFE personeli Michaelis Köyü'ndeki odalarını ergenlerle beraber boyadılar. Böylelikle ergenler için bir buluşma yeri yaratılmış olacaktı. Bazı ergenler odanın duvarına Suriye bayrağı çizdiler. Bunun üzerine Afgan ergenler gruba katılmamaya karar verdiler. 
Çevirmenlerin yardımıyla ergenlerin arasında ilginç ve zorlayıcı tartışmalar başlamış oldu: Almanya'daki ortak bir buluşma yeri, farklı ülkelerden, Suriye'nin yanı sıra Afganistan ve örneğin başka Afrika ülkelerinden gelen mülteciler için alan sağlamalıydı. Bu konuşmalar kimlik, din, kültür, demokrasi gibi ergenlik çağı meseleleri üstüne ilk derin düşünceleri başlatmış oldu. 


f) Çocuk grupları ve “çocuk dostu alanlar” tasarlama 

Goethe Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi grubunun 5-12 yaş arası çocuklar için belirlediği tedarikler “çocuk-dostu alanların (ÇDA)” tasarım ve kurulumuna dair uluslararası geçerliliği olan ilkelere sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ilkeler sosyo-pedagojik çocuk ve genç çalışmalarıyla, geliştirilmiş yaklaşımlarla ve sosyal yardım hizmetlerinin uzun geleneğiyle birleştirilmiştir. Çocukların “bugün üzerinde hakları” var ve canlandırıcı etkinliklere, ilgili yetişkinlere ve baştan itibaren emniyetli alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Her şeyden önce, sunulan bu olanaklar çocukların ihtiyaç (katılım) ve ilgilerine yöneliktir. 
İkinci olarak bütünleştiricidir, üçüncü olarak çeşitli öğrenme deneyimleri sağlarlar. 
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g) Yetişkinler için (eğitici) akşam programları 

SFE personeli ve uzman terapistler, Michaelis Köyü personeliyle birlikte çeşitli konularda akşam programları düzenliyor. (Örneğin Almanya'daki mültecilerin ve sığınmacıların güncel yasal durumlarına dair problemler, demokratik sistemlerdeki değer sistemlerinin yanı sıra beslenmeyle ilgili unsurlar, uyku problemleri, ebeveynlik tarzları, Alman eğitim sistemi, kadınların rolleri, vb.) Bu programlarda filmler, fotoğraf malzemeleri gibi farklı kaynaklar kullanılabiliyor. Amaç, “eğitim programları” vasıtasıyla güven tesis ederek Michaelis Köyü'ndeki ulusal gruplar arasında kümeleşmelerin engellenmesi ve şiddet ve/veya fahişelik gibi zor meseleler hakkında konuşulabilmesi. 

Almanya'daki “ön kabul kamplarında” farklı mülteci grupları arasında şiddetin patladığı bilinen bir gerçektir (örneğin, farklı dindar Müslüman gruplar arasındaki şiddet). Muhtemelen ADIM ADIM'ın sunduğu olanak yelpazesi sayesinde Michaelis Köyü'nde bu tarz bir şiddet neyse ki henüz yaşanmadı. 


b) Bilimsel değerlendirme 

Pilot proje bilimsel olarak değerlendirilecektir. Projenin yapısı ve tedariklerinin ne ölçüde başka kurumlara aktarılacağı araştırılacaktır. Bilimsel değerlendirme “biçimlendirici değerlendirme” yaklaşımının yanı sıra Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin'in (Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü) *Sozioókonomischem Panel”i (SOEP, Sosyo-ekonomik Panel) ile işbirliği içinde deneysel grup değerlendirmeleri yolunu da izlemektedir. 


TRAVMA MAĞDURLARIYLA SİGMUND FREUD ENSTİTÜSÜ'NDE 
PSİKANALİTİK SOSYAL YARDIM HİZMETİ ÇERÇEVESİNDE 
ÇALIŞMA: BAZI ÖRNEKLER 

Yukarıda belirtildiği gibi, SFE, Frankfurt Psikanaliz Merkezi bünyesindeki farklı psikanaliz enstitüleri mültecilere özel kriz müdahaleleri ve psikanalitik terapi hizmetleri sunmaktadır. Bu hasta grubuna özgü zorlukları ve kullanılan tedavi tekniklerini tartışan profesyonel bir ağ kurduk. Ayrıca Almanya'daki mültecilerin ve sığınmacıların güncel yasal durumlarıyla hem Frankfurt hem de Almanya genelinde varolan farklı girişimler hakkında bilgilendirici birkaç konuşma düzenledik. Son uluslararası konferansı da “Göçmenlik ve Travma: Sonraki Kuşaklar İçin Sonuçları” (4-6 Mart 2016) temasının bilimsel tartışmasına ayırdık. Bu konferansın ana metinlerini yayımlamayı planlıyoruz. (Bu metinlere www.sigmund-freud-institut.de adresinden de ulaşabilirsiniz.) 
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FATRA e.V. kuruluşundan meslektaşlarımız (Psychosoziale Beratungsstelle für Flüchtlinge und Folteropfer (Mülteciler ve İşkence Mağdurları için Danışmanlık Merkezi]) 1990’lardaki Balkan Savaşı'ndan bu yana travma yaşayan mültecilerle yaşadıkları deneyimlerini ileterek tedaviye dair özel sorular üstüne (örneğin çevirmenlerle çalışma) bazı eğitimler verdiler. Bu konuyu sonraki metinlerde aktarmayı düşünüyoruz. 

Bu ön rapor bağlamında örneğimizi kriz müdahalesinde bulundugumuz iki ergen mülteciyle yaşadığımız başlangıçtaki deneyimlerle sınırlı tutacağız: 


“Kız kardeşimin Eritre'den Almanya'ya peşimden gelmesini istemiyorum...” 
(Bay A, 17 yaşında mülteci, Eritreli) 


Bay A, şiddetli kilo kaybı ve tehlikeli psikosomatik bir durumdan sonra, sosyal hizmet uzmanı tarafından bana (MLB) yönlendirilmişti. Sabah yataktan kalkmak istemiyordu ve okula gitmeyi bırakmıştı. 

Bu genç adamı ilk gördüğümde çok şaşırmıştım: Anoreksiya sınırındaydı, yüzünde “donmuş” bir ifade vardı ve ciddi şekilde çökkün görünüyordu. Benimle İngilizce ve Almanca iletişim kurmaya çalıştı ama bu zor oldu. 
Ebeveynleriyle birkaç haftadır konuşmamış olduğunu söyledi. Enstitü'deki odamdan onları aramasını önerdim. Üzgün bir şekilde, 14 yaşındaki kız kardeşinin ebeveynlerini iki hafta evvel terk ettiğini ve nerede olduğuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. 

Bay A ikinci seansı çevirmenle yapmayı kabul etti. 

Bu ikinci görüşmede travmalarla dolu kaçışından bahsetti. Eritre'yi terk etmişti çünkü aksi takdirde yıllarca askere alınacaktı. Ebeveynleri bu riski almayı istememişlerdi. Babası da yıllarca orduda görev almış ve korkunç şeyler yaşamıştı. Şimdi sakattı. Ailesi çok yoksuldu. 

Sudan'a uçmuş ve orada ailesinden para sızdırmak isteyen suçlular tarafından kaçırılmıştı. Onu dört ay boyunca bir ormanda rehin tutmuşlardı. 
Neredeyse açlıktan ölüyordu. Birkaç kez işkence görmüştü. Kaçmasın diye kasığını yanan bir çiviyle dağlayıp sakatlamışlardı. Suçlular ancak Bay A'nın ebeveynlerinin fidyeyi ödeyemeyeceğini anlayınca onu serbest bırakmışlardı. 

Sahra Çölü boyunca kaçarken başka şiddetli travmalara maruz kalmış, Libya'da geçirdiği feci haftalarda işkence görmüştü. Neredeyse ölüyordu. 

Sonunda kaçmayı ve Lampedusa'ya giden bir teknede kendisine yer bulmayı başarmıştı. Teknedeki bazı insanlar boğulmuştu. 
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Bir yıl önce Almanya'ya ulaşmayı başarmıştı. Almanya'daki bir klinik- te kasığındaki derin yaranın iyileşmesini sağlayan bir operasyondan bahsederken görüşmede ilk kez gülümsemişti: “Tekrar futbol bile oynayabiliyorum — Almanya harika!” 

Görüşmenin sonunda genç kız kardeşiyle ilgili korkusundan bahsetti: “Benim maruz kaldığım korkunç deneyimlere o da maruz kalabilir. Muhtemelen benim Sudan'da olduğum yerdedir. Sürekli onu düşünüyorum, özellikle de geceleri.” Libya'yla ilgili konuşurken çökmüştü. Orada genç kızlara vahşice tecavüz edildiğini görmüştü. “Küçük kız kardeşinizi koruyamadığınız ve ağabeyi olarak ona karşı kendinizi sorumlu hissettiğiniz için ciddi bir depresyondan muzdarip olduğunuzu anlıyorum... Buna dayanmak çok zor. Ama Libya'daki korkunç durumun sorumlusu siz değilsiniz. Elbette kız kardeşinize yardım etmek isterdiniz, eğer yapabilseydiniz... Muhtemelen sahip olduğunuz tüm iyi şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz — okuldaki başarınız, sağlığınız ve burada Almanya'daki geleceğinize dair iyi öngörüleriniz, çünkü kendinizi çok suçlu hissediyorsunuz...” 

Bu yorum Bay A'ya görünür şekilde ulaştı. Sosyal hizmet uzmanı onun tekrar yemek yemeye başladığını ve okula gittiğini söyledi. 

Bay A şimdilerde daha fazla terapötik yardım almayı reddediyor ama Frankfurt'taki Eritreli toplulukla temas halinde olmayı tercih ediyor. Eritreli çevirmen ona Frankfurt'taki geniş ve iyi-yapılandırılmış alt kültürün kapılarını açmış oldu. i 


“Babam okulda başarısız olduğum için beni uzaklara yolladı...” 
(Bay B, 21 yaşında, Suriyeli) 


Bay B'yi ilk değerlendirme görüşmesine sosyal hizmet uzmanı getirdi. 
Bay B ciddi bir krizin içindeydi: Uyuyamıyordu, “gecesi gündüzüne karışmışti^; artık okula devam etmiyordu. Düzenli içki içiyordu ve diğer ergenlerle yaşadığı şiddet içeren kavgalardan sonra polislerle bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. 

Bu uzun boylu, fiziksel anlamda kuvvetli adamla karşılaştığımda ilk tepkim kaygı oldu: Bay B bana çok karamsar ve şüpheci şekilde bakmıştı. Hemen aklıma Arap teröristler, intihar bombacıları vb. gelmişti. 

Görece iyi İngilizce konuşuyordu. “Benim derdim kaçış değil, benim derdim burada, Almanya’da olanlar...” diyerek iletişimimizi başlattı. Üç yıl evvel buraya ilk geldiğinde Batı Almanya'da nasıl bir yere getirildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Bir sosyal hizmet uzmanının yardımıyla sonunda Frankfurt'a 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nakledilene kadar sağcı radikallerin aşırı şiddetine maruz kalmıştı. O sırada 
19 yaşına bastığı için bir evsizler barınağına yerleştirilmişti. Barınakta yaşayanların çoğunluğunu aşırı alkol alışkanlığı ve yasadışı madde kullanımı olan çoğu yaşlı erkekler oluşturuyordu. Kendisini korkunç derecede yalnız hissettiği için yaşça büyük bir adama güvenmişti —belli ki bir baba figürüydü- ve bu adam da onu madde kullanımına alıştırmıştı. Aşırı derecede bağımlı hale gelmişti. Bir sosyal hizmet uzmanına gidip, ondan yardım isteme cesaretini toplamıştı. Bir kliniğe gidip bağımlılık tedavisi görmek istemişti. Bağımlılığından kurtulmayı başarmıştı, ama hâlâ kendisini feci derecede yalnız hissediyordu. Sosyal hizmet uzmanıyla temasta kalıp okula başlamayı ve ufak bir mülteci grubuna entegre olmayı başarmıştı. “Bu çok büyük bir başarı olmuştur mutlaka ve Almanya'da başınızdan geçen onca feci deneyime rağmen iyi iç kaynaklarınız olduğunu gösteriyor. Ama son zamanlarda uyuyamıyorsunuz ve okula gitmeyi bırakmışsınız öyle mi?” Uzun bir duraksamadan sonra, Bay B babasının ona inanmadığını söyledi; artık “18 yaşından küçük koruma altında bir çocuk” olmadığı için ailesini Almanya'ya getireceğine inanmıyordu. “Babam bana inanmak yerine yine işe yaramaz biri olduğumu düşünüyor”. Bay B adım adım bana geçmişini anlattı. Şam'da hali vakti yerinde bir aileden geliyordu. Annesiyle babası öğretmendi. Ablalarından biri tıp doktoru, diğeri diş hekimiydi. Küçük erkek kardeşi hâlâ liseye gidiyordu. “Lise sinavımı geçemediğim için babam beni uzaklara yolladı...” İhmal edildiği ve uzaklara yollandığı hissinin neden olduğu saldırganlığını ve hatta babasına duyduğu nefreti konuşabilmiştik. “Ya anneniz?..” —“Size onun ne yaptığını anlatmak istemiyorum- o çok zalim bir anne". Ebeveynlerine duyduğu nefret, mevcut hayal kırıklığı ve kendisine yönelik nefreti; feci kâbuslarla tetiklenen korkusuna bağlı uykusuzluğuna, aşırı yalnızlık hislerine ve kendi kendisine zarar vermesinin yol açtığı mevcut depresyonuna bağlanabilirdi. 
Sonraki kriz müdahalesinde yeni bir bilgi ortaya çıktı: Babası onu uzaklara yollamıştı çünkü Esat rejimi liseyi terk edenlerin tümünü askere git- 


3 


meye zorluyordu. “Belki de babanız sizi sadece korumak istedi...” —“Bazen Suriye’ye giden bir sonraki uçağa atlayıp askere gitmek ve ölmek istiyorum...” Şiddetli intihar düşlemleri ve dürtüleri fark edilip terapötik ilişkide kısmen anlaşılabiliyordu. Bu içgörüler Bay B'nin yeniden okula gitmesine ve uyku-uyanıklık ritmini düzeltmesini sağlayan fiziksel etkinliklere, egzersize 


(boks) başlamasına yardımcı oldu. Kriz müdahalesindeki en önemli konular- 


6 Alman yasalarına göre sadece 18 yaşın altındaki korumasız çocuklar ve ergenler ailelerini Almanya'ya getirebilirler. 
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dan biri de babası, akranları ve öğretmenleriyle ilişkilerindeki yansıtmaları ve yansıtmalı özdeşleşmeleri derinlemesine işlemenin yanı sıra “bana burada, yeryüzünde bir cennet yaratmayı başarabilecek profesör psikanalist”le ilgili düşlemlerinde teşhis edilebilen tümgüçlü düşlemleriyle ilgili oldu. 

Altıncı kriz müdahalesi seansında Bay B bana travma içeren bir başka deneyimini anlatmak üzere cesaretini toplamış görünüyordu: Kendisini aşırı yalnız hissettiği için 27 yaşında bir “Suriyeli biradere" güvenmişti ve o da Bay B'yi eşcinsel anlamda baştan çıkartmıştı. “Bu deneyim yüzünden kalbim kırıldı...” demişti. Depresif çöküşünün asıl nedeninin bu deneyim olduğu artık açık bir hale gelmişti. 

Ergenlerle yapılan psikanalitik tedavilerdeki deneyimleri dügündügümüzde Bay B'nin ergenlik dönemi kimlik krizinden bahsetmek için aktarım durumuna dair gözlemlerden bile faydalanılabilir. “Suriye'de annem benim için kız bakardı, burada her şeyi tek başına yapmak zorundayım...” “Ve, ben bile, terapistiniz olarak bu çatışmalar ve düşlemler konusunda size yardımcı olamıyorum. Böyle emniyetsiz bir zamanda, kız arkadaşınız ve pek de sosyal desteğiniz olmadan, eşcinsel olduğunuza dair şüpheler sizin için dayanılmaz olmalı; muhtemelen size bu durumda daha fazla yardımcı olamadığım için beni suçluyorsunuz” (analist). “Ergenlik çağındaki, eşcinsel düşlemlerin olduğu normal geçiş dönemini” ve kişinin hangi cinsel kimliği geliştireceğini keşfettiği uzun yolu konuştuk. Bir sonraki seansta Bay B sınıfındaki genç bir kıza âşık olduğunu anlatınca etkilendim. 

Bu ön rapor, 10 seanslık bir kriz müdahalesi çerçevesinde gerçekleşen psikanalitik çalışmaya dair daha ayrıntılı bir tartışmaya giremez. Ben sadece hem annesi (onu yakıyormuş) hem babası tarafından fiziksel anlamda ciddi şekilde cezalandırıldığı bir kültürde Bay B'nin gelişiminin farklı yönlerini nasıl anlamam gerektiğini öğrendiğime işaret etmek istiyorum. Bay B ciddi bir ergenlik çağı krizi yaşadı. Almanya'da İslâm içinde istikrarlı bir yönelim bulmaya çalıştı ama eşcinsel deneyimleri yüzünden inancını kaybetti. Kaçışı ve (çoğu zaman aşağılayıcı) mevcut durumu sırasında ortaya çıkan cinsel ve saldırgan dürtülerinin aşırı uyarımını anlamak önemliydi. Bu aşırı uyarılma hali narsist yaralarının ve kırılganlıklarının yanı sıra travma içeren erken çocukluk döneminden kaynaklanan bilinçdışı düşlemlerini de yeniden canlandırıyordu. Burada, sadece bu ergen mülteci için psikanaliz temelli kriz müdahalesinin faydalı olduğunun kanıtlandığını iletmek istiyorum: Bay B, iç nesne dünyasını, dürtülerini, çatışmalarını ve düşlemlerini daha iyi anladığı için şiddetli bir krizin üstesinden gelmeyi başarmıştı. İyi bir öğrenci oldu, saldırgan 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patlamaları azaldı ve Almanya'daki geleceğine dair daha üretken bir vizyon ve öngörüler geliştirdi. 


ÖZET 

Bu ön raporda, travma ve travmanın kuşaklararası iletimi, erken ve yaşam boyu gelişim, ebeveynlik, göç ve kaçış gibi konulara dair geniş bilgisi sayesinde, psikanalizin bir “ön kabul kampındaki” (travma yaşayan) mültecileri desteklemenin yanı sıra sosyal yardım hizmetlerinde yapılan kriz müdahalelerine profesyonel uzmanlık kattığını da gösteren deneyimlerimizi iletmeye çalıştık. 


a) ADIM ADIM projesi 

İlk deneyimlerimize dayanarak SFE gibi psikanaliz kurumlarının yanı sıra FPE gibi eğitim enstitülerinin mültecilere destek veren başka kuruluşlarla (Kızıl Haç, Üniversiteler, Klinikler, Bakanlıklar vb.) işbirliği yapması birinci derecede önemli görünüyor. ADIM ADIM'la göstermeye çalıştığımız gibi, profesyonel yardım sağlarken travma yaşayan mültecilere nasıl destek verileceği- ne dair ortak bir kavramlaştırma önemlidir. Yakında hazır olacak bilimsel değerlendirmenin, travma ve gelişime dair psikanaliz kuramlarına dayanan bir pilot proje olan ADIM ADIM’1 ileride diğer “ön kabul kurumlarına” verimli bir şekilde aktarılabilecek, kısa ve uzun vadeli iyi sonuçlar dogurdugunu göstermesini umuyoruz. 

Emniyetli, güvenilir ve empatik profesyonel ilişkiler temin eden stratejiler ve net günlük yapılandırmaların yanı sıra edilgenliği, iktidarsızlığı ve çaresizliği bertaraf etmeye yönelik (böylelikle travmanın yeniden canlandirilmasının ya da kırılgan ruhsal durumlara gerilemelerin engellenmesi) çeşitli tedarikler başka kurumsal durumlara da aktarılabilir. Aynı zamanda, birey olarak kişiye ve her mültecinin travma geçmişine duyulan profesyonel ilgiyi gösteren temel psikanalitik tutumla kişiyi, “tutan” ve “kapsayan” bir profesyonel ilişki içinde anlama çabasının (bilinçdışı düşlem ve çatışmalar dahil olmak üzere) esas olduğu kanıtlanmıştır. Böyle bir tutum ve anlama çabası, mültecileri etkin bir konum almaya ve onları etkin ve değerli bir üye olarak köydeki mevcut duruma katkıda bulunmaya —kaçış sırasında çektikleri tüm ıstıraba rağmen— motive etmenin ön koşuludur. Bu kişisel etkinlikler temel kendilik değerini pekiştirerek, değersizleştirmenin artmasını ve tekrar travmaya uğramayı engellemeye yardımcı olabilir. 

Güncel politik durumda bu projelerde mülteciler için kurulan kurumlardaki farklı grupların birbirleriyle işbirliği yapmaları ve köyde ya da diğer 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kurumlarda mesleki sınırları zorlanan personelin desteklenmesi önemlidir. 
(Örneğin psikanalitik süpervizyon bu destek alanlarından biridir.) 


b) Sosyal Yardım Hizmetleri (Travma Yaşayan Mülteciler İçin) 

Bu rapor çerçevesinde sadece travma yaşayan mülteciler için yapılan psikanalitik kriz müdahalelerinin faydalı olduğunu özetleyebildik. Bu müdahaleler, mültecilerin kendilerine has iç nesne dünyalarını, bilinçdışı çatışmalarının ve düşlemlerinin yanı sıra (yasak) cinsel ve saldırgan dürtülerini kendileri üzerinden düşünüp anlamalarını sağlayabilir. Yansıtmalar, yansıtmalı özdeşleşmeler vb. ruhsal düzenekler, tutan ve kapsayan bir psikanalitik ilişkide daha gözlemlenebilir hale gelebilir. 

Başka yazılarda ele aldığımız gibi, aşırı travma yaşayan hastalarla çalışmak için psikanaliz tedavisi tekniğinin modifiye edilmesi gerekiyor (bkz. 
Scarfone, 2011; Oliner, 2014; Bohleber ve Leuzinger-Bohleber, 2016). Çevirmenlerin yardımıyla çalışmak ve farklı kültür, din ve yetiştiriliş tarzlarından gelen mültecilerin iç dünyasını anlamak büyük bir zorluk yaratmaya devam ediyor. 

Tüm bu girişimlerin mevcut mülteci krizinin yarattığı rahatsız edici ve karmaşık sosyal duruma kıyasla okyanusta bir su damlası olduğunun farkındayız. Yine de, bu girişimler “psikanalitik sosyal yardımla” uyumlu olarak, mültecilerin yararına uzmanlığımızı sunma çabasını oluşturuyor. 


Çeviren: MELİS TANIK SİVRİ 
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Ida'nin Hikâyesi: 
Yas Değil Selamete Ererek Kurtuluş” 
Macitj MUSIAŁ 


awel Pawlikowski tarafindan yazilip yónetilmig bir Polonya filmi olan 

Ida 2013'ün en ünlü filmlerinden biridir. Film ve yaratıcıları, 2015 Yabancı Dildeki En İyi Film Oscar Ödülü de dahil olmak üzere Polonya'da ve yurtdışında pek çok ödül kazanmıştır. 

Bu güzel ve dokunaklı film İkinci Dünya Savaşı'nda, Holokost (Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırım) sırasında sevdiklerini kaybetmiş iki kadının, bir teyze ile onun rahibe yeğeninin hikâyesini konu alır. Teyze ve yeğe- nin savaştan yirmi yıl sonra bir araya gelişleri kayıpla yüzleşip iyi iç nesnelerle ilişkilere tekrar kavuşmayı amaçlayan dramatik bir çabayı başlatır. Bu çaba, kadınların anılarını keşfederek kimlikleri üstüne derinlemesine düşünmelerine olanak verir. Ancak bu deneyimin her iki kadın için de farklı açılardan bunaltıcı ve katlanılmaz olduğu ortaya çıkar. Ida ve teyzesi Wanda'nin hikâyesinin arka planında savaş sonrası komünist Polonya'nın gerçekleri ve Alman istilası altında yaşanan Holokost sırasında Polonyalı ve Yahudi halklar arasındaki karmaşık olaylar bulunur. 


LIE 


Kişinin en yakınını ve en sevdiğini kaybetmesi başlı başına acı verici bir yaradır. Kaybın koşulları travma içerdiğinde acı öylesine derin olur ki çoğu zaman yasın derinlemesine çalışılmasına ve nesneden ayrılmaya engel olur. 
Cinayet, intihar ya da yalıtılmış ve zulmedici bir atmosferde ölüm, travma 


(9) Int J Psychoanal (2016) 97: 511-520 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içeren kaybın bazı örneklerindendir. Sevilen nesnenin erken ve ani ölümünün koşullarıyla ilgili bilgi eksikliği de aynı derecede korkunç olabilir. 

Freud, Yas ve Melankoli'de (1915), depresyonun başlangıcının altında yatan süreci, kaybın kabullenilemediği ve kederin derinlemesine çalışılamadığı bir süreç olarak tanımlar. Kayba karşı çıkışta, kayıp nesneyle, kaybın yerine geçen narsisist bir özdeşleşim vardır ve bu özdeşleşim nesneye sahip olunduğu hissini verir. Böylelikle Freud'un vurguladığı gibi “sevgi yok olmaktan kurtulur”. 

Ancak kayıp nesneyle özdeşleşmenin bir bedeli vardır. Bu bedel nesnenin, dolayısıyla da kendiliğin nefretle tahrip edilmesi ve yaşayanların dünyasındansa ölüme yakın durulmasıdır. Bunun sebebi kaybın düşmanlığı alevlendiren, çiftedeğerliliği ortaya çıkaran ve sevgi nesnesini nefret edilen bir sevgi nesnesine dönüştüren bir tür gönül yarası olmasıdır. Melanie Klein (1940), bunun karşılığında, kayıp nesneden ayrılamamanın ve böylece, iyi içsel anne nesnesini onarıp yeniden yaratamamanın özneyi yıkıcı bir depresyon-melankoli durumunda bıraktığını belirtir. Görünümü farklı tonlara bürünebilir. 

Bu filmde anlatılan hikâyeye dayanarak sevilen nesnelerin erken ve ani kaybının nasıl yas tutmayı engelleyen kahredici bir acı verdiğini ortaya koyacağım. Yas tutma ya da depresyon sürecinin kilit noktasını öznenin umudun yeniden canlandırılmasına verdiği tepki oluşturur. Umut, kaybedilmiş sevilen kişilerin içsel iyi yönleriyle kurulan ilişkilerin yeniden yaratılması ve onarilması için gereklidir. Böyle bir hal özneyi belirsizliğin, paranoyak korkunun ve depresif konuma özgü duygulara karşı korkunun geri gelmesiyle yüzleşmek zorunda bırakır. Ruhsal acı, suçluluk ve kaybedilenlere karşı özleme tahammül edilebilir mi yoksa bu duygular depresif bir çöküşe yol açan dayanılmaz bir işkenceye mi dönüşecektir? Yoksa belki de ruhsal inzivaya hizmet eden, ayrı durmayı veya bu katlanılmaz farkındalığa karşı savunmayı sağlayan psikolojik bir alan mı bulunacaktır? Kaygıları ve şüpheleri uzaklaştıran, dogmatik kesinlik üzerine inşa edilmiş bir alan, bir tür cennet ya da cennetten bir köşe mi bulunacaktır? Uyanan umut ve canlanma, sonuçta manik bir duruma, mazoşist çilenin acısından ve karanlığından kaçışa da dönüşebilir. 

Pawel Pawlikowski'nin yönetmenliğini üstlendiği Ida, kaybın ardından yas tutamamanın görünüm ve duygudurum bakımından farklı iki halini göstermektedir. Film iki kadınin, savaş ve Holokost sırasında sevdiklerini yitiren bir teyzeyle yeğeninin trajik hikâyesini anlatır. Ida henüz bebekken ebeveynlerini yitirmiştir, teyzesi Wanda da küçük oğlunu kaybetmiştir. Savaştan sonra ilk kez 60'lı yılların başlarında karşılaşırlar. Aralarında bir ilişki gelişir, 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bu ilişki daha sonra yaşayacakları dramatik olayların temelini oluşturur. Acısı çekilen kayıplar depresyon halini alır, biçimleri ve atmosferleri farklı olsa da, iyi ve yaratıcı ruhsal potansiyeli tahrip etmeye ve gelişime ket vurmaya devam ederler. Depresif konumun ve yas tutmanın tipik özelliği olan suçluluk, özlem, keder ve verilen hasarı onarma ihtiyacı yerine kaybın inkârını ifade eden, melankolik ve manik olmak üzere, iki durum devrededir. 


IDA VE WANDA - MELANKOLİNİN İKİ TONU 

On sekizinde, çocuk yüzlü bir kız olan Ida'yı dini yemin töreninden hemen önce tanırız. Ida İkinci Dünya Savaşı sırasında bir rahibe manastırında evlat edinilmiş kimsesiz bir çocuktur. Soykırımın karanlık dönemlerinde, kendisinin bilmediği koşullarda her iki ebeveynini de kaybetmiş ve bu büyük kaybın acısını yaşamıştır. Nitekim gerçekte kim olduğunu da nereden geldiğini de bilmemektedir. Başrahibe yıllarca Ida'yı annesinin tek kız kardeşi olan teyzesi Wanda'yla buluşması konusunda cesaretlendirmeye ve bu sayede ona ailesi, kökenleri ve ebeveynlerinin akıbetleri hakkında bilgi edinme fırsatı vermeye çalışmıştır. Başrahibenin bu çabaları muhtemelen, genç rahibe onu rahibe olmaya iten nedenleri ve nelerden vazgeçmekte olduğunu ne kadar iyi bilirse yemininin de o kadar anlamlı olacağı inancına dayanmaktadır. Filmin ilk kareleri Ida’nin Hazreti İsa figürü etrafında düzenlenmiş gündelik hayatını betimler; Ida dualarını ona adar, onun suretine dalıp gider ve manastırın avlusundaki heykelinin etrafında diğer rahibelerle koşuşturur. Bir çocuğun annesine yapışması gibi, Ida'nın da İsa'nın suretine yapıştığı düşünülebilir. Manastır yaşamı günlük dini ritüellerle dolu, ruhani odaklanmanın, tekdüzeliğin ve dış dünyadan ayrılığın hüküm sürdüğü bir atmosfer içinde geçer. 

Bu sırada Wanda Gruz ise savaş sonrasında, komünist hükümeti tanımayan Polonyalıları ölüme mahküm eden komünist bir savcı olarak kariyer yapar. Kısa süre içinde “Kanlı Wanda” lakabını alır. Tutumunun sadece sevilen kişinin ölümünden dolayı peşine düşülen kana susamış bir intikamdan kaynaklanmadığı, aynı zamanda dayanılmaz bir suçluluktan da kaynaklandığı çıkarsanabilir. Çocuğuyla ilgilenmek yerine ideolojik bir mücadeleye giriştiği bir sırada çocuğu katillerin elinde can vermiştir. Wanda ruhsal olarak harap olmuş ve yıkıcı bir depresyona gömülmüş gibidir. Wanda'nın ölüm getiren kovuşturma faaliyeti sadece zihinsel durumunun bir ifadesi değildir. Wanda kendisini de yok etmektedir. Evlilik ya da aile yaşantısı yoktur. “Günü gününe” yaşamaktadır. Wanda'nın umutsuz, iğneleyici ve kendine zarar veren ruh haline rastlantısal cinsellik ve aşırı alkol kullanımı damgasını vurur. 
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Wanda'nın depresyonunun arz ettiği görünüme bakıldığında, sadizmin ve nefretin kan kırmızısı tonu terk edilme ve suçluluğun kasvetli ve bulanık hüznüne baskın çıkar (Sodre, 2005). Umutsuzluğu kendini yeniden inşa edemeyişinin ve düşmanlığının üstesinden gelemeyişinin sonucudur. Kayıp yaşantılarının zorlu koşullarının depresyonunun gidişatında ve görünümünde önemli bir etkisi vardır. Çocuğunun katledilmesi yas tutmanın acısını saran güçlü düşmanlığı tetikler. Wanda ikircikli şekilde sevilen kayıp nesneye yönelik saldırganlığını ve husumetini yansıtabilmek için suçluların peşine düşer. 
Bilinç düzeyinde hissettiği hiddet suç işleyenlere yönelmiştir. Bu da üzüntü ve özlemin akışını önler, fakat aynı zamanda yas tutmayı da ketleyerek Wanda'yı depresif bir halin içine iter. 

Ida'nın melankolisinin tonu farklıdır, benliğinin içindeki depresif çatışmanın kanlı kara atmosferini gizleyen daha durgun ve solgun bir melankolidir. Çocukluğunun erken döneminde ebeveynlerinin aniden ölümü, onların ölüm koşullarını bilmeyişiyle bir araya geldiğinde, Wanda'nın deneyimleri kadar amansız ve kahredicidir. Hatta daha da amansız ve kahredicidir çünkü annesinin katledilmesiyle Ida aniden anne memesinden ayrılmıştır, daha bebekken annenin yıkıcı saldırısına uğramışlık hissiyle ondan ayrılarak memeden kesilmiş, gerektiği gibi ayrılma ve memeyi uygun şekilde kaybetme fırsatı olmamıştır. Sanırım bir bebeğin bilinçdışında bu ani mahrumiyet üçüncü bir kişinin, kötücül babanın —dışsal bir gerçekliğin— yok edici müdahalesiyle de ilişkilidir. Böylesine aşırı zulmedici nesnelerin —anne ve ebeveyn çifti nesnelerinin- içe atılması Ida'yı bunların ideal, tümgüçlü karşıtlarını yaratmak ve onlara bağlı kalmak zorunda bırakmıştır. Kötü ve ideal nesneler —tıpkı onların temsilleri olan kısmen güvenli manastır hayatı ve felaketlere gebe dış dünya gibi— ayrı tutulmaktadır. Ida kaybını derinden inkâr eder gibi görünmektedir. 

Hikâyede Ida'yla Wanda buluşurlar ve bu buluşma Holokost suçları- nın damgasını taşıyan iki karakterin dramının ortaya çıkmasına yol açar. 


+*+ ox 


Ida'yla teyzesinin hikâyelerinin arka planında savaş sonrası komünist Polonya'nın gerçekleri vardır, en önemlisi de Nazi işgali sırasında Holokost boyunca Polonyalılarla Yahudiler arasında yaşanan karmaşık ve dehşet verici olaylardır, bunlar arasında gündelik ihbarlar, komşuların katledilmesi, bazen de saklanması vardır. Şunu da belirtmeliyiz, Nazi işgali sırasında Polonya'da yürürlükte olan Alman yasalarına göre, Yahudilere yardım etmek ve saklamak ölümle cezalandırılabiliyordu. 
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Polonyalı Yahudi halkının tarihi bin yıllık bir geçmişe uzanır ve kolay bir tarih değildir. Neticede, Yahudiler onları baskı altına alan pek çok yasayla boğuşmuş, Yahudileri İsa'nın öldürülmesinden sorumlu tutan Katolik Kilisesinin büyük ölçüde onayıyla Polonyalı nüfusun düşmanca tutumlarına maruz kalmışlardır. Yine de 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'daki en hoşgörülü ülkelerden biri kabul edilen Polonya pek çok Yahudi'nin yuvası olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Polonya'da nüfusun yüzde onunu oluşturacak şekilde üç buçuk milyon Yahudi yaşamaktaydı. Polonyalı Yahudiler, ABD'den sonra ikinci büyük Yahudi topluluğunu oluşturuyordu. Polonyalı Yahudilerin Polonyalılarla 20. yüzyılda karmaşık bir tarihi vardır; bir yandan Yahudi sekülerleşme ve asimilasyon (özellikle şehirlerde) hareketini takiben, pek çoğu kişisel, ticari ve kültürel bağlar geliştirmişlerdir. Diğer yandan Katolik ideolojiyle ve özellikle savaş öncesi yıllarda oldukça güçlenen milliyetçi ideolojiyle beslenen anti-semitizm daha da yaygınlaşmıştır. Holokost Polonya'ya büyük bir yıkım getirmiştir, ülke Yahudi nüfusunun neredeyse tamamını kaybetmiştir. Savaştan sonraki ilk yıllarda, komünistler Sovyet rejimi óncülügün- de idareyi ele alarak sözde halk düşmanlarına karşı haşin ve çoğu kez canice davranmışlardır. Komünizmin adaleti getirip anti-semitizme son vereceği inancıyla savaş öncesi Yahudilerin çoğu komünist olmuşlardı. Hayatta kalan az sayıda Polonyalı Yahudi arasında filmde izlediğimiz Wanda gibi yeni düzenin kurulmasına katılanlar da vardı. 


KAPSAYAN VE ANLAM YARATAN 

BİR ALAN OLARAK FİLMİN BİÇİMİ 

Bu güzel ve dokunaklı filmin biçimi ele aldığı meselelerle yakından ilişkilidir. 
Sadelik ve basitlik anlamların gelişebileceği bir alan yaratmaktadır. 

Filmin ağırbaşlı siyah beyaz tarzı, izleyende zorla bir etki yaratmaya çalışmaz: İkna etmeye, satmaya, baştan çıkarmaya kalkışmaz. Gri yelpazesi muğlaklığı kapsayabilen bir alan yaratarak, izleyiciyi son derece dramatik ve karmaşık nitelikte görüngüler üzerine düşünmeye iter. Aksiyon çekimlerinde- ki alan da aynı etkiyi yaratır. Karakterler kenarlara ve genellikle de yukarı kısmı serbest ve boş bırakacak şekilde kadrajın altına yerleştirilmiştir. Filmde sadece birkaç karakter gösterilir. Film sanki biri eksikmiş gibi boş görünür. 
Bu açık ve boş alanlar doldurulmayı, tamamlanmayı beklemektedir. Sadece endişe uyandırmakla kalmaz, anlam arayışına duyulan merakı ve isteği de teşvik ederler. Filmin kendisi ve sessizlik anları, Coltrain'in caz müziğinin sesi, Mozart ve 60'larin popüler şarkıları.hüzün ve nostalji doludur, fakat aynı 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zamanda psikolojik olarak iyi ve yaratıcı olasılıkların yıkımı ve kaybına ilişkin evrensel bir dramı çağrıştıran damardan bir acıyla ve uğursuz bir melankoliyle de yüklüdür. Yalın ve basit duygular derin travma ve acı duygularıyla ilişkili ve bir aradadır. Marino Marini'nin 60’larin başında popüler olan ayrılan sevgililer hakkındaki dokunaklı şarkısı “Ben gidince ağlama” Holokost sonrası zamanların dehşetiyle çarpışır. “Bırak gideyim ve bırak öleyim” sözleriyle şarkının yas tutan birine umudunu kaybetmeyip yaşamayı sürdürmesini söyleyerek onu yatıştırmaya çalıştığı düşünülebilir. Ida ve Wanda sevdiklerinin mezarını aramak üzere boş ve karanlık bir yolda korku ve kasvet içinde ilerlerken radyoda bu melodi çalmaktadır. 


MEZARDA YENİDEN KAVUŞMA VE ZULMEDİCİ SUÇLULUK 

Ida'yla Wanda’nin buluşması hikâye bakımından çok önemlidir. Wanda Ida'yı soğuk ve iğneleyici bir şekilde karşılar. “Yahudi bir rahibe oldun demek” diyerek Ida’ya saldırır. Kökenleriyle ilgili hakikatle Ida’y1 can evinden vurur. Wanda, Ida'nın kim olduğuna dair bir hissi yeniden canlandırmak ya da yaratmak ister, böylelikle onun Tanrı ve İsa inancına dayalı belirsiz ve tamamlanmamış kimliğini süpürüp atacaktır. Peki ama Ida bu “yeni” Yahudi kimliğini kabullenebilecek ve geçmişte neler olduğunu, gerçekte kim olduğunu idrak edebilecek midir? Onu ebeveynlerinin yasını tutmaktan koruyan kimlikten vazgeçebilecek midir? Kaybı yaşamaya henüz hazır olmadığından bu ifşaatın Ida’ya etkisi olmaz. Ida kopuk ve donuk görünür. 

Wanda kendi kaybının travmasını ve acısını bu yolla mı eyleme dökmektedir? Çocuğunun ve Ida'nın ebeveynlerinin öldürülmesinden beri Wanda acı ve ölüm saçmaktadır. İlk karşılaşmalarında iki kadın arasında yaşanan bu dinamik an onları birbirlerine bağlar. Aralarındaki ilişki giderek özel bir biçim alır. Wanda'da kaybın travmasıyla yıkıma uğramış iç dünyasına tekrar kavuşup onu yeniden kurma umudu uyandırır. Ida özel herhangi bir arzu ya da istek göstermez. Bu garip dünyada kader ne getirirse onu kabul eden biri izlenimini verir. 

Ida'nın kimliğini yeniden canlandırmaya çabalarken Wanda'nın yumuşadığını ve daha anlayışlı olduğunu görürüz. Yeğenine eski aile fotoğraflarını gösterirken (adeta) son nesilleri yeniden inşa etmekte ve Ida'yı aile üyelerine tanıtmaktadır. Ida annesi Rose'un kendisini kucağında tuttuğu bir fotoğraf görür. Ida resimden etkilenmiş gibidir, adeta canlanır. Kimliğini tanıma ya da yeniden kurma ihtimali onu harekete geçirmeye başlar. Belki de Wanda Teyze Ida'nin ailesinden birilerine yeniden kavuşma fırsatı haline gelir. Ida 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teyzesinde muhtemelen merhume annesi Rose'u görmektedir ve bu durum onda bilinçdışı çiftedeğerli duygular uyandırmaktadır. Wanda ise Ida'da kendi çocuğunu ya da hatta kız kardeşini bulur. Yitirilmiş iç nesnelerine yeniden kavugmada Wanda’yla Ida birbirlerine aracı olurlar. 

Ancak Wanda zaman zaman Ida’ya karşı acımasızca davranır. Ida'yı yaşamdan kaçınmak için dini giysilerin altına saklanan biri olarak görüp onun inancını alaya alır. Aynı zamanda, Wanda Ida'yı bu tuhaf ve yabancı kimlikten özgürleştirmek için Yahudi olmayan “böylesi” bir inancın altını oyar. Kendisine ve diğerlerine iğneleyici davranarak umutsuzluğun ve yabancılaşmanın yıkıcı nefretiyle boğuşmakta olan Wanda, Ida'da bilinçdışı olarak kendisinin hayattan ayrı halini görmektedir. Yine de Wanda'yla Ida'nın aile fotoğrafları, tıpkı yitirilmiş iç nesneleri gibi canlanır, öylesine canlanır ki Wanda'yla Ida sevdiklerinin mezarlarını bulmaya karar verirler. 

Ida'yla Wanda, Ida'nın ailesini doğrudan tanıyan insanlara ve son olarak da cinayeti işleyen kişiye ulaşan izleri bularak zor bir yolda ilerlerler. 
Özellikle de düşünce yapısı küçük kasaba ve köylerde şekillenmiş kişilerdeki derin suçluluk hissi ve intikam korkusunu örten unutma ve kuşku duvarıyla sıkça karşılaşırlar. 

Ida ormandaki açık mezarın başında, kurbanların kalıntılarını toprağın altından çıkartmakta olan, ebeveynlerinin Polonyalı katiline sorar: “Neden ben burada değilim?” Bu soruyu sanki ebeveynleriyle birlikte toprağa gömülü olmayışına şaşıyormuş gibi sorar. Bilinçdışında, kaybetmek istemediği ölülere kendisini bağlı hissetmektedir. Belki de yaşamında ilk defa kaybın gerçekliğini deneyimlemekte ve hayatta kaldığı için suçluluk duymaktadır. 

Bu adamın neden Ida'yı kurtarıp da, daha önce sığınacak yer verdiği halde Ida'nın ebeveynlerini ve Wanda'nin küçük oğlunu ölüme “mahküm” ettiğini merak ederiz. Onları ele vermemiştir çünkü Yahudilere daha önce yardım etmiş olduğu ortaya çıkarsa öldürülecektir. Adamla ailesinin infazdan sonra kurbanların evini işgal ettiklerini öğreniriz. 

O sırada umutsuzluğa boğulan Wanda, kollarında öldürülen oğlunun kalıntılarını tutmaktadır. Şimdi içinde Polonyalı katilin dikildiği mezara bakar ve çocuğunun katilinin belki de “Kanlı” Wanda Gruz'un savcı olarak ölüme mahküm ettiği bütün halk düşmanlarının bir prototipi olduğunu fark eder ya da bunu bilinçdışı sezer. Yine de nihayetinde acı, suçluluk ve kaybedilene duyulan özlem dayanılmazdır. Arka planda Mozart'ın müziği eşliğinde Wanda intihar ederek kendisini bu tahammül edilmez acıdan azat eder. 
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Ignes Sodre (2000, 2005) eziyet eden, zulmedici suçluluğu son derece içgörülü bir şekilde tanımlamıştır. Acı çeken ve sonra yok edilen nesnenin imgesi, kendiliğe yönelik bir saldırı gibi yaşanan mutlak suçlamalar uyandırır. 
Onarım ve yeniden inşanın imkânsız olduğu inancını ifade eden umutsuzluk kendini kınamaya eşlik eder. Böylece zulmedici suçluluk zamanla öznenin ıstırabının nedeni olan nesneye yönelik nefreti ateşler. Zulüm ve yıkım hali daha da derinleşir. Üstbenlik ölü nesnenin tarafını tutar ve benliğe sevilmediğini hissettirerek onun ıstırabını arttırır. Ustbenligin nefret ettiği benlik maniye çark ederek kendisini savunmadığı takdirde hayatta kalamayabilir. Ölü nesneyle özdeşleşim bu sürecin içine sızar, bu yüzden, düşmanlığın canlanması intihar girişimiyle son bulabilir. Düşmanlığın edilgen bir ölüm arzusuyla iç içe geçmiş olduğunu da eklemeliyiz. Sevilmeyen ve terk edilen benlik kederinden ölür. 

Bu arada Ida'nin tepkisi teyzesiyle olgunlaşmamış ve narsisist bir özdeşleşim içine girmek olur ve bu yolla kaybını tekrar yaşantılar; onun kıyafetlerini giyer, içki ve sigara içer, bir adamla cinsel ilişkiye girer, teyzesi olduğunu ve ona sahip olduğunu hissederek intiharı düşlemler. Kendisini daha gerçek hissetmek için sanki küçük bir kızmış gibi “Wanda-anne”cilik oynar. 


IDA KENDİSİNİ GÖREMEZ - ÜÇGENLEŞMEMİŞ KİMLİK 
Oldukça dışavurumcu bir karakter olan Wanda'nın trajedisi hepimizin görebileceği netlikteyken, çocuksu yüzü, hissiz ve uzak tavrıyla Ida merak uyandırır. Pek çok soruya ve spekülasyona yol açar: Ida kimdir? Ne hisseder? Nasıl düşünür? Ne ister? Ne onu korkutur? Bu soruların cevaplarına ulaşamadığımızı hissedilebiliriz, belki bu sorulara kendisinin de hiçbir cevabı yoktur. 
Hikâye geliştikçe ve Ida daha önce bilmediği bir dünyada yeni deneyimlerle ve durumlarla karşılaştıkça, biz de onun kavrayışı ve baş etme becerileri üzerine düşünürüz; onun manastırdaki durumu ve Tanrr'yla ilişkisinin önemi ve işlevi üzerine düşüncelere dalarız. Bu karakteri değerlendirirken kendimizi şüphe ve belirsizliklerden kurtarmamız zordur. Ida'y1 manevi olarak güçlü kılan şey aynı zamanda onun yaşayanların dünyasından ayrıklığı, kendisine ve hayata dair bariz bilgi eksikliği midir? Wanda da ailesinin mezarını ararken rastladığı genç saksafoncu da Ida'yı yaşamdan elini eteğini çekmiş, kendisinden bihaber biri gibi algılarlar. Bir keresinde Wanda Ida’ya sorar: “Ara sıra günahkâr düşüncelerin oluyor mu?” Bir başka seferinde de, ortak bir anlayış kurduğu oğlan ona “Muhtemelen nasıl göründüğünü bilmiyorsun” der. 

Ida delikanlıyı merak ediyor gibidir. Onunla yakınlaşır. Cinsel ilişkiye girer. Fakat aynı zamanda da mesafelidir. Delikanlının gelecekte birlikte kuracakları hayata dair hayallerini hep “Ee sonra?” diye sorarak kestirip atar. 
Sanki bu tasvirlerde kendisini bulamıyor gibidir. Ida’nin “Ee sonra?” sorularından birine delikanlı, “Sonra daha da zorlaşıyor” diye yanıt verir. Normal bir yaşam, sıradan dünyevi zorluklar ve bazen de felaketler. Ida yaşama, böylesi bir yaşama karşı tutku duymaz. Ne tam ölü gibidir, ne de tamamen canlı. Acı ve korkudan görece azade bir durumda gibidir. Muhtemelen bu durumu da, tıpkı manastır ve inanç dünyasına olan aidiyetini idealleştirdiği gibi idealleştirmektedir. Ida için sadece Tanrı'daki yaşam ve O'nunla kurulan ilişki, selamete ererek kurtuluş ve ebedi yaşam ihtimali önemlidir. Onun bildiği ve kendisini güvende hissettiği dünya budur. 

Filmin son sahnesi, arabalar ters yönde yanından geçerken, dini kıyafetini giymiş Ida'y1 elinde bavulu bir yol boyunca yürürken gösterir. Ida hayattan uzaklaşmaktadır. Belki de hayattan vazgeçmektedir. Bu bir tür intihar mıdır? Manastırın dışındaki hayat çok karmaşıktır, kötülük ve acıyla doludur ve her şeyden öte felaket riski taşımaktadır. Çünkü manastırın dışındaki hayat Ida için bir felaket olmuştur. Ebeveynlerini, teyzesini ve muhtemelen bütün onarım umutlarını yitirmiştir. Ida'nin manastıra geri döndüğünü varsayarız. Bu sahneler Ida'nin kat etmesi gereken uzun yolu temsil etmektedir. 
Manastıra dönüyor bile olsa bu yolun onu nerelere götüreceği belirsizdir. 
Teyzesiyle yaşadıklarından sonra Ida muhtemelen biraz da olsa değişmiştir. 
Ancak onun bu deneyim ve olaylara nasıl'tepki vereceğini bilmeyiz. 

Manastır Ida için ne anlam ifade etmektedir ve gelecekte ne anlam ifade edebilir? Manastır, bir bakıma sığındığı bir ev ya da yetimhane gibidir, halbuki Ida'nın ebeveynleriyle olan evi hiç kaybolmamıştır. Ida'nın nesneyle ilişkisinin gelişimini aksatan kayıp travması, onu iyi bir nesneyle ruhsal olarak yaşayacağı ayrılık ve kayıp deneyiminden alıkoymuştur. Klein bize bu durumda kederin yeterince çalışılamayacağını söyler. 

Çocukken yaşadığı travmanın sonucunda Ida'nın zihni son derece zulmedici ebeveyn çifti nesneleriyle ve onların tümgüçlü karşıtlarıyla dolmuştur. 
İdeal nesnelerle kötü nesneler tıpkı onların temsilleri olan kısmen güvenli manastır yaşantısıyla felakete gebe dış dünya gibi birbirlerinden apayrı tutulmaktadır. 

Ida, manastırda ebedi yaşam doktriniyle ve Tanrı ve İsa gibi tümgüçlü nesnelerle kurulan ebedi bağın yarattığı, mevcudiyetin her yerde olduğu bir atmosferle tanışır. Böylesine kalıcı bir sevgi ve şefkat bağı Tanrı'yla gelen kurtuluşun bir göstergesidir. Bu ruh hali, kaybın inkâr edildiği ve anneyle (ebeveynlerle) sevgi dolu bir ilişkinin sürdüğüne, “sevginin yok olmaktan 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kurtulduğuna” dair bilinçdışı kanının muhafaza edildiği bir ruh halidir. Dolayısıyla, bence manastır yok edilmiş ebeveynlerin mezarıdır ve çarmıha gerilip daha sonra diriltilen Isa’yla temsil edilir. Ida mezarlıkta İsa figürünün yanında sürekli dua ederken -bilinçdışında ölüm, ayrılık ve kederin üstesinden gelirken- görülür. Böylece Ida kaybı inkâr ederek, hafif manik olduğunda üstbenlik olarak tümgüçlü ve kurtarıcı Tanrı'yla özdeşleştiği, melankolik olduğunda ise ıstırap içinde olduğu, çile çektiği ve yaşamdan elini eteğini çektiği iki durum arasında salınır. 


BİR CENNET OLARAK RUHSAL İNZİVA VE BİLME YASAĞI 

“Ida'nın kaybın inkârı çevresinde örgütlenen kimliği olgunlaşmamıştır. Ida ideal bir nesneyle kalıcı bir bağın sürmesi düşlemine -sevilen nesnenin, yani anne ve ebeveynlerin üzerinde tümgüçlü bir hâkimiyet ve kontrol düşlemine— izin veren ruhsal bir alan, bir tür inziva, bir cennet ikamesi yaratır. Bu alan Ida’y1 manastır dışındaki kayıp ve hayal kırıklığının gerçekliğinden -bebeğin aniden cennetten kapkaranlık cehenneme fırlatılıp atıldığı zamandan- korur. 
Ida'yı kurtaracak bir anne olmamıştır. Bu gerçeklik acı, aşağılanma ve dayanılmaz korkunun yarattığı ürkütücü bir uçurumu haline gelir. 

Bir savunma sistemi olan ruhsal inziva kişinin kendisiyle ve ötekilerle olan bağını koparır, onu acı verici ve çarpık hallere düşmesi tehlikesini getiren arzu ve engellenmelerden ayrı tutar. Fakat böyle bir savunma aynı zamanda da yoksullaştırır (Steiner, 2010). Tümgüçlülük hissinin sürekli korunması, özneyi ya muzaffer ya da aşağılanmış bir durumun içine hapseder. Yoksullaşma, öğrenme işlevlerini ve bilme arzusunu etkiler, ki bu da depresif konumla —kayıp, özlem, suçluluk ve verilen hasarı onarma arzusuyla— bağlantılıdır. 

İncil'deki Adem'le Havva mitosu -insanın düşüşü- iyiyle kötüyü bilme ağacına dokunma yasağının çiğnenmesini anlatır. Adem'le Havva artık bilinçli olarak utanç ve suçluluk duyabilirler, ama cenneti yitirmeye de mahküm olurlar ve normal hayata sürgün edilirler. Böylece ilk kadınla erkek ideal nesneyle birliğin kaybını yaşarlar. Ebeveyn cinselliğini, ebeveyn çiftinden dışlanmayı ve ölüm olgusunu keşfetmişlerdir. Ancak, normal yaşam bazıları için sayısız doyum fırsatı taşıyan bir hediyeyken bazıları için de bir felaket ve acı verici sürekli bir mücadeledir (Segal, 2000). . 

Ida dışarı adım atar ama merak ettiği ya da bilmek istediği için değil. 
Wanda'yla buluşmasına Ida'nin kökenlerinden muhtemelen haberdar olan, manastırın başrahibesi önayak olur. Belki de Ida için dışarı adım atmak Cennetten kovulup “normal hayatın” korkunç uçurumuna savrulma deneyimidir. Wanda, Ida'nın sevdiklerine dair anı ve düşlemlerini arayışını başlatır ve eski fotoğrafları göstererek yeğenini aile üyeleriyle tanıştırır. Mezarların aranmasını sağlar. Ida bu bilinmez ve eşsiz dünyaya yaklaşsa da kendi dünyevi kökenlerine ulaşma, insanların yaşamları ve ilişkilerini öğrenme ihtimali onda kaygı uyandırıyor gibidir. Ida daha ziyade kopuk ve hissiz biri gibi görünür ama bilinçdışı olarak iliklerine kadar korkmaktadır. Kısmen güvenli dünyasından çıkar ama muhtemelen yaşamla baş edecek yeterli kaynakları yoktur. 


NESNELLİK VE ÖZNELLİK - BAĞLANTISIZ İKİ DÜNYA 

Ida'nın ruhsal inzivasının simgesi olan Cennet manastırdır. Manastır, Tanrr'nin temsil ettiği tümgüçlü bir nesneyle ilişkinin ve ilahi adaletle ebedi yaşam fikrinin egemen olduğu bir ruh hali olarak anlaşılabilir. Acı, korku ve belirsizlikten azade oluş ve güvenlik hissi sağlar. Ida'nın kaybetmeyi göze alamadığı dünyadır bu. Bu dünyada, iç nesneyle yüceltilmiş bir ilişki sürdürülebilir çünkü birincil nesneye dair kötü duygular bölünüp üçüncü nesneye —manastırın dışındaki dış gerçeklik biçimindeki simgesel babaya- yerleştirilir. 
Ida'nın ruhsal durumu Britton'ın (2004) tanımladığı üçgenleşmiş düşünce geliştirememenin nedenleri ve sonuçlarının tanımını andırır. Üçgenleşmiş düşünme alanı anne-baba çiftinden dışlanmış olmanın yarattığı acı verici duygulara rağmen çocuğun anne ve babanın varlığından iyi şeyler alabildiği Oidipus durumunun bir kopyasıdır. 

Bu demektir ki anne tarafından temsil edilen öznel bakış açısıyla baba tarafından temsil edilen nesnel bakış açısı arasında bağlantı kurulabilir. Bu nedenle üçüncü konum kişinin kendisini bir nesneyle ilişkide gözlemleyebildiği yerden oluşur. Ne var ki bu bağlantı, ancak çocuk temel bir güvenlik hissiyle birlikte iyi anne nesnesini içselleştirdiğinde kurulabilir. Anneyle çocuk arasındaki kapsayan ve kapsanan ilişkisi başarılı değilse, iyi anne nesnesine duyulan güven ancak yanlış anlama ya da terk edilme deneyimlerinin bölünüp ayrılması ve bu deneyimlerin üçüncü bir nesneye yüklenmesiyle sürdürülebilir. 

Ida'nın zihni birbiriyle bağlantısız, bölünüp ayrılmış iki dünya kapsar gibidir. Manastırın temsil ettiği dünya, kısmen güvenli anne ile manastırın haricindeki dünya, ki bu dünyayı da korkulan, en kötü şeylerin nefretiyle yüklenen, bölünüp ayrılmış, kaçınılan, kötü baba temsil eder. Bu iki dünyayı —anlayışlı bir anneyle inadına anlamayan bir babayı- bağlama girişimi iyi etkiler doğurmaz, ya kötü bir çift ya da karmaşa, zulüm ve felaketin vücut bulduğu bir figür yaratır. 
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YAS TUTMAK YERİNE SELAMETE EREREK KURTULMAK 
Wanda'yla buluşması, ebeveynlerinin mezarını bulması, onların ölümüne ve kendi kökenlerine dair gerçeği açığa çıkarması Ida'nın kayıp hissine temas etmiş ve içsel çatışmalarını canlandırmış olabilir. Manastıra dönmek, atılan bu adımlara karşı durmaktadır. Ida İsa'nın onu kurtarmayacağını zaten bilmektedir çünkü Yahudiler İsa'nın Mesih olduğuna inanmazlar. Ancak Ida'nın kökenlerinin ifşa edilmesi onu kimliğinden sert bir şekilde ayırmıştır. 
Ida'nın bu bilgiyi bilinçdışında ebeveynlerinden aniden ayrılmasının ve onların ölümünün yarattığı travma “suretinde ve benzerliğinde” deneyimlediğini düşünüyorum. Bu nedenle, ilk baştaki kayba olduğu gibi annesiyle özdeşleşim yoksunluğuna da inkârla yanıt verecek gibidir. İyi bir iç nesneye güvenemeyişi, birleştirme işleviyle birlikte üçgenleşmiş düşünce gelişimini de aksattığından kayıpla baş etmesini daha da zorlaştırmıştır. Ida için Wanda'nın intiharı da bir başka darbedir. Bir kez daha yeni bir ilişki mahvolmuştur. Bu kayıp nesneler ve değerlerle ilişkiyi yeniden kurma umudunun canlandığı bir dönemde olmuştur. Ida tamamen yalnızlığa terk edilmiş ve belki de teyzesinin ölümüne ilişkin suçluluk duygularını yüklenmiştir. Ida'nın manastıra döndüğü takdirde Wanda'nın izinden giderek kendisine zarar vereceği düşüncesindeyim. 

Ancak, Ida'nın bu durumda gerçek kederle yüzleşip yüzleşemeyeceğine dair sorular baki kalmaktadır. Selamete ermeyi onu suçluluktan ve kaybın farkına varmasından özgürleştirecek tümgüçlü ideal bir nesneyle birliğe ulaştığı bir ruhsal durum olarak görmekten feragat edebilecek midir? Muhtemelen ruhani yaşantısı daha da derinleşecek ve onu daha da kilise merkezli hale getirecektir. Belki de manastır yas tutmaya —ayrılığa, kayba, suçluluğa ve özleme- dayanacak olgunluğa ulaşmasını sağlayan geçici bir sığınak olacak ve Ida'nın yaşamla daha iyi baş edebilmesini sağlayacaktır. 


+++ 


Ida’yla Wanda'nin filmdeki hikâyesine dayanarak erkenden ve aniden memeden kesilmenin ve ebeveynlerinin ölüm koşullarından habersiz olmanın kayıp deneyimiyle tanışmayı önleyen nasıl yıkıcı bir acı getirdiğini göstermek istedim. İnkârın ve kısmi güvenliğin sürdürülmesi dışsal ve içsel gerçekliğin “kötü” kısmının üçüncü nesne, simgesel baba şeklinde bölünüp ayrılmasıyla mümkün kılınmaktadır. Bu durum, Ida'nın özdeşleşim yoluyla annesinin sevgisini bilinçdışında sahiplenmesini sağlamış, fakat aynı zamanda da terk eden ve nefret edilen bir sevgi nesnesi olarak kendisine eziyet etmesine yol açmış- 


ida'nın hikâyesi: yas değil selamete ererek kurtuluş 243, 


tır. Kefaret düşlemleri ve tümgüçlü bir nesneyle bir olma Ida'yi depresif konuma özgü duygulardan ve yastan ayırmıştır. 

Wanda'nın durumundaysa, Ida'yla buluşması onda yitirilmiş iyi nesneyle yeniden ilişki kurma ve onarım umudunu uyandırmıştır. Ancak, suçluluk ve özlemin çok acı verici olduğu ortaya çıkmış, bu duygular hızla yoğun, dayanılmaz ve zulmedici bir suçluluğa dönüşmüştür. Kendiliğe/nesneye duyulan nefret galip gelmiş ve Wanda kendini öldürmüştür. 
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